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KİTABIN HAZIRLANIŞI HAKKINDA BİLGİ 


Mustafa Kemal ATATÜRK kısa süren yaşamı boyunca, bir insan ömrü- 
ne kolay kolay sığmayacak kadar büyük işler başarmıştır. Başarıyla sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrimi ile dünya tarihi içerisindeki onurlu yerini çoktan almıştır. 

ATATÜRK'ün yaşamı ve yaptığı işlerle ilgili yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından kütüphaneler dolusu eser yazılmıştır. Çeşitli dillere çevrilen 
bu eserler sayesinde ATATÜRK dünyanın her tarafındaki entelektüel, asker, 
bilim ve siyaset adamları tarafından çok iyi tanınmaktadır. Eylem ve düşünceleriyle bütün insanlığı etkileyen ATATÜRK'ün, düşünce yapısını tarihi süreç içerisinde hangi olaylar, düşünürler ve yazarlar etkilemiştir? İşte, bu sorunun yanıtlanmasına katkı niteliği taşıyan ve Gürbüz Tüfekçi tarafından 
hazırlanan “ATATÜRK'ün Okuduğu Kitaplar” adlı eser istisna tutulursa bu 
amaca yönelik ayrıntılı bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

O'nun düşünsel alt yapısını araştırmak isteyenler için, satırlarının altını 
çizdiği, özel işaretler, uyarılar koyduğu, notlar düştüğü veya bazı açıklamalarda bulunduğu eserleri Türkçe'ye çevirerek 20 cilt halinde sunmayı planladığımız bu çalışma da yukarıdaki sorunun yanıtlanması amacına yönelik 
küçük bir katkı olarak algılanmalıdır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi için ATATÜRK'ün okuduğu kitapların hepsine ulaşılmaya çalışılmışsa da, bu ana kadar ANITKABİR ve Çankaya'daki ATATÜRK Kitaplığı ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi dışındakilere henüz ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan kitapların sayısı mevcut kitap sayısı içerisinde çok önemli bir miktar 
olmamakla birlikte, yapılacak çalışmaya bütünlük sağlaması açısından 
önemlidir. 

ATATÜRK'ün Askeri Ateşe olarak Sofya'da görev yaptığı sırada okuduğu kitapların Sofya Büyükelçiliği'mizde olduğu konusunda alınan duyum 
üzerine elçilik görevlileri ve orada olduğu söylenen kitapların uzmanlar tarafından araştırılması için ATATÜRK Araştırma Merkezi Başkanlığı ile gerek- 


ni 


. 


li koordineler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu daha sonra basılacak ciltlere yansıtılacaktır. 

Ankara Halkevi'ndeki kitapların bir kısmının ANITKABİR'e verildiğini biliyoruz. Verilenler dışında ATATÜRK'e git kitap olup olmadığının araştırılması amacıyla Kültür Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın da sonucu beklenmektedir. 

Bu güne kadar tespit edilen ATATÜRK'ün okuduğu kitapların sayısı; 
174Vi Çankaya'da, 2151'i ANITKABİR'de, 102'si İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde ve 3'ü Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde olmak üzere 


” 3997'dir. Cilt sayıları ile, dergi, harita, atlas ve nota albümleri bu sayının dı- 


şındadır. 

Hazırlanan 20 ciltlik eserde; ATATÜRK'ün okuyup satır altlarını çizdiği, 
sayfa kenarlarına notlar aldığı, özel işaretler koyduğu, açıklamalar yaptığı 
kitap ve dergilerin bu bölümlerinin tamamına yer verdik. 

Yalnız bu işaretli yerlerin çok az bir kısmının ATATÜRK dışındaki kişiler 
tarafından çizilmiş olması olasılığı üzerinde duranlar da vardır. Başkalarının işaretlediği birkaç eser, diğerlerinden, bu konuda araştırma yapan kişiler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. 

Yabancı dilden tercüme edilen metinlerin bugünkü dile aktarılışında öz- 
gün niteliklerinin korunmasına özen gösterilmiştir. Ancak; bu yapılırken yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinin kullanımında özellikle Türk Dil 
Kurumu'nun yayımladığı “İmlâ Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca benimsenen ilkeler esas alınmıştır. 

> Eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinde şöyle bir yöntem izlenmiştir. 

* Çeviride ATATÜRK'ün altını çizdiği, işaret koyduğu veya bir açıklama 
yaptığı cümle, paragraf ve sayfalar dikkate alınmıştır. 

* Aynı konuya ilişkin iki yer işaretlenmiş ya da çizilmişse daha ayrıntılı 
olana öncelik verilmiştir. 

* Bütünlüğü ve anlamayı kolaylaştırmak için bir veya iki kelimesi çizili 
cümlelerin tamamı, bazen de bütün paragraf çevrilmiştir. 

* Altı çizili sözcük, cümle ve paragraflar koyu olarak gösterilmiştir. 

* ATATÜRK'ün el yazılarının çevirisi orijinal sayfanın yanına verilmiştir. 

* Kitap ve dergilerdeki Önsöz, Giriş, Özelsöz ve Açıklamalar planlanan 


cilt sayısını aşmaması için çoğunlukla özet halinde verilmiştir. 

* Köşeli parentezler çevirenlerin müdahalelerinde kullanılmıştır. 

« Özellikle Osmanlıca çevirilerde okumayı ve anlamayı zorlaştıracak kelimelerin bugünkü kullanılışları tercih edilmiş ve daha çok okuyucu kitlesine 
hitap edebilmek amacıyla da o dönem kurum ve kuruluşlarına günümüz 
terminolojisine yakın bir karşılık verilmiştir. 

* Değişik konulardaki yüzlerce özel isim doğrusuna ulaşıldığı ölçüde 
günçelleştirilmiş, ulaşılamıyanlar da ise Osmanlıca okunuşları esas alınmıştır. 

* Yine Osmanlıca çevirilerde metnin dili sadeyse kesinlikle müdahale 
edilmemiş yazarın ifade şekli esas alınmıştır. 

* Kitap ve dergiler konularına göre (Tarih, Edebiyat, Hukuk vb.) ayrılmış 
ve her cilt aynı konuda fakat farklı alanlarda yazılmış ve okuyucuyu sıkmıyacak hacimde ve konu yelpazesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca kitabın teknik özelliklerini açıklayan bir bölüm hazırlanmıştır. Eserin, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için temel kaynak olacağı 
inancındayız. 


Recep Cengiz 
Yayın Koordinatörü 
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Sayfa TI 
Muhammed, arzu edilen o gayeye ulaşmak için her türlü vasıtanın kullanımına izin verdi. 
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Sayfa 12 

Nihayet hurmalıklarından bir kısmının satışı için onunla pazarlığa girişti. Ebu Naile peşin parası olmadığını söyleyerek rehin 
vermek teklifinde bulundu. Ka'b rehin olarak Ebu Naile'nin çocuklarından veya eşlerinden birini istiyordu. Fakat Ebu Naile, Yahudi'yi rehin olarak birtakım silâhları almaya razı etti. 
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Sayfa 12 


Beş arkadaş Rebi'ül-evvel'in Arabi ayların üçüncü günü ile on 
ikinci günü arasında bir gece Medine'den ayrıldılar. Güzel bir mehtapta (Sayfa 13) Benu Nazırların evlerinin arasından Kâbe” ye doğru 
« Yürüdüler. Muhammed, muhtemelen geceyi gündüze çeviren meh- 

—tabın güzelliğinde, bunlara Bekyi mezarlığına kadar refakat etti. 
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Sayfa 13 

Karısı: "Sen bir muharipsin, gecenin bu saatinde hiçbir muharip evden çıkmaz" diyerek engel olmaya çalıştı. Ka'b bu tavsiyeyi 
dinlemedi. Aşağıya indi. Ebu Naile ile biraz konuştuktan sonra kimse işitmeden görüşebilmek için biraz uzaklaşmaya razı oldu. Kâr temin etmek ve Muhammed aleyhine entrika yapmak hırsına kapılan 
Ka'b, Şercu'l-Acuz boğazına kadar ilerledi. Yolda Ebu Naile şaka yapar gibi kendisine el sürüyor, ellerini sık ve güzel kokulu saçlarına 
dokundurarak: "Ne güzel koku!" diyordu. Ka'b bu teklifsizliğe alışınca, Ebu Naile yine şaka eder gibi görünerek kendisini saçlarından 
kuvvetle yakaladı, "Öldürünüz!" diye arkadaşlarına haykırdı. 


Sayfa : 14 
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Sayfa 14 
Müslümanlar, alıp götürmek için Ka'b'ın başını kestiler ve Medine'ye dönmek için hemen harekete geçtiler. 
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Sayfa 14 


Sonra Medine'ye kadar arkalarında taşıdılar. Bakiu'l-Garakad'da hep birden tekbir getirdiler. Bütün gece uyumadan bek- 


lemiş olan Muhammed bunu işitti. Caminin kapısında kendilerini 
karşıladı. Bunlar Ka'b'ın başını Peygamberin ayaklarına attılar. 
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Sayfa 16 

Ka'b bin el-Eşrefin öldürülüşünün sabahında Yahudiler, Muhammed'in huzuruna gelerek, bu kan dökülmesini protesto ettiler. 


'Sayfa : 25 
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Sayfa 25 


Ebu Süfyan, bir sene önce saldırıdan kurtulan kervan ile Mekke'ye geldiği zaman malları Darü'n-nedve'ye (danışma evil veya 
Meclis binasınına nakletti. Savaşcılar Bedir Savaşı'ndan dönünceye kadar mallarını meclis binasında sakladı. Hicretin ikinci senesinin Ramazan'ın 17'sindeki yenilginin Kureyşiler arasında 
meydana getirdiği etki o kadar şiddetliydi ki malların Ashaba dağıtılmasına karar verilmişti. Bazılarına göre malların bütün kıymeti nakit olarak alınmış ve Muhammed'e karşı ileride hazırlanacak 
bir sefer için harcanmak üzere Ebu Süfyan'a verilmişti. Bazıları, 
yapılan bu ticari faaliyetten elde edilen yüzde yüz kârın bu ama- 
<a ayrıldığını, sadece çok fakir kimselere sermaye ve kâr verildiğini söylüyordu. Ebu Süfyan, kendilerinden ayrıldıklarından dolayı Beni Zühreleri (Hicretin ikinci senesindeki olaylar s. 51) yola getirmek istediği için onların sermaye ve kârlarına el koymaya kalkfı. Fakat Ehnes bin Şerik, Beni Zühreler adına şiddetle buna karşı 
çıktı. Kendisinin ve kabilesinin mensuplarının bizzat Ebu Süfyan'ın 
emri üzerine çekildiklerini iddia etti, Bu açıklamadan sonra hiç 
kimse ısrar edemedi. Beni Zührelerin hakkı korundu. 


- Sayfa : 27 
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Sayfa 27 


Bedir hezimetinden sonra Kureyşiler, fikirlerini hep intikam almaya yöneltmişlerdi. Muhammed'in ve İslâmiyet'in yeni doğmakta 
olan kuwetini ezmek için yavaş yavaş hazırlık yapıyorlardı. 
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Sayfa : 28 
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Sayfa 28 

Kureyş ile müttefiklerinin bütün kuwetleri Mekke'de toplanınca 
Safvan bin Ümeyye, Mekke'nin ileri gelenlerine, kadınları da birlikte götürmeyi teklif etti. Çünkü ona göre Bedir'de öldürülenlerin 
intikamını almak hırsını ve susuzluğunu şiddetli bir halde devam ettirmeye onlar pek kabiliyetli idiler. 


Sayfa : 30 


gp Ob se 2))9l ELA ipe AF ( 


LE siğal gil Yele gin e SA ear Ke 
» S)yzal —z 5 gl 


— 


Sayfa 30 > 

Muhammed aleyhine yürümek üzere toplanan askeri kuvvet 
çok büyüktü. Hepsi dahil olmak üzere takriben üç bin kişiden meydana geliyordu. 
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Sayfa : 32 
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Sayfa 32 


İhtimal ki en güvenilir kaynaklardan biri olan İbn İshak, Kureyşilerin seferini Muhammed'in nasıl haber aldığını bize anlatmaz. Hâlbuki Vakidi şüpheli hadislere dayanarak Peygamber'in, 
Mekke'de bulunan amcası Abbas'tan-aldığı bir mektup üzerine 
durumu anladığını hikâye ediyor. 
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Sayfa 32 

Peygamber kimseye bir şey söylenmemesini emrederek, 
mektubun içeriğini gizlice aktarmak ve fikir alış verişinde bulunmak üzere Sad bin Rebi'in yanına koştu. Bununla birlikte ona da 
kimseye bir şey söylememesini emretmiştir. Sonra alelacele Medine'ye döndü. Sad bin Rebi'in konuşmayı gizlice dinleyen ve her şeyi işitmiş olan karısı, sırrı ortalığa yaydı. 
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Sayfa 32 


Bu sırada haber bütün Medine ISayfa 331 halkına yayıldı. Muhammed'in kabahati yüzünden düştükleri tehlikeden endişe ederek hiddetlenen münafıklar ile Yahudiler çok heyecanlandılar. 
Mekke kuvvetlerine Zütva'da rastlayan Ömer, Sâlim ve daha 
başka Hezailer dört günde hızlı bir şekilde Medine'ye gelerek 
Muhammed'e haber getirdiler. Bilinen şeyi teyid ettiler. Geldiklerinde Kureyşileri Rabiğ'de buldular. Fakat onlarla karşılaşmamak 
için yollarını değiştirdiler. Ebva'da, Kureyş karargâhında, Hezailerin Mekke'ye dönmek üzere bir gece önce geçtikleri haberini aldılar. Ebu Süfyan bundan hiç hoşlanmadı. Çünkü Müslümanlar ile 
Medinelilerin, müstahkem evlerine çekilmelerinden korktu. Orada onlara hücum etmek mümkün değildi. Sufvan bin Ümeyye 
bunun çok önemli olmadığı söyledi. Kureyşiler, hurmalıkları koaylıkla yakıp yıkabileceklerdi. Memleketi bu şekilde harap edeceklerdi ki Medine bir daha belini doğrultamayacaktı. 

Medine savunma için vakit buldu. Kureyşiler de zaten büyük 
bir hızla ilerlemediler. Böylece düşmanlarına büyük bir kolaylık 
sağladılar. Hayvanları sulamak için ele geçirdikleri her yerde Kureyşiler büyük ziyafetler veriyorlardı. Kadınlar trampet çalıyor, şiirler okuyorlar, kocalarının ve kardeşlerinin cesaret hislerini (sayfa 34) kabartıyorlardı. Ebva'da bazı kişiler Muhammed'in annesi- 
nin kemiklerinin gömülü olduğu kabri açmak istediler. 


Sayfa : 35 


PE ANCUL A sö jile EŞ 
GET SE İLE özlğl gede iy va 
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Sayfa : 36 


ve ler el S3322 İğüeel yk ayi 
, hye23 eli PARA dei 33341 özgen 
Me Mae. yak ya 3 5 döği A he 


EMİ rae eli ey GT öze 


SA > diy 5 ZİN S3 Ayy il gay 
İh sal ES lal EİN pk ei la 
İN AI e SAYA Nİ İN azes 
Si OZEN aa ği İLA OYA yaz del. 
ME özla ürYIl ge DA Jel ya Kia Şale 
sk &. salya ey. 55 dindi sizl al Uy 
Sl) gli SA Galiğ SİS öy 
Bİ ğa dişin aba dağ ea yakl ğü 
ai SAZAN İNİ esek yim, 
AZI ül ga EN. &3 Jizdi 

BY e GP e Yamaiy, 
3İzzi A gaye İYİ e 


Sayfa 35 

Yer isimleri çeşitli metinlerde birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle 
Medine çevresinin bir haritası olmadan Kureyşilerin harekâtını anlamak kolay değildir. Yukarıda bahsedildiğinden anlıyoruz ki bunlar 
Mekke'yi terk ettikten sonra Zutva ve Rabiğ'den geçtiler. Yani deniz 
yolu denilen yönü tercih ettiler. Sanra Bedir Çölü'nü solda bırakıp, 
doğuya (Sayfa 36) doğru saparak, Medine'nin batısında bulunan 
Zül-Huleyfe'ye geldiler, Oradan Uhud Dağı'nın eteklerine kadar 
uzanan ovaya gelmek için batıdan Medine'nin etrafını dolaşma- 
ya ve doğudan Medine'ye yaklaşmaya mecbur oldular. Kureyşilerin ne sebeple Medine şehrine doğrudan doğruya kuzeyden saldırmayarak böyle yaptıklarını net bir biçimde bilmiyoruz. Kaynaklar 
bu konuda hiçbir bilgi vermiyor. Fakat dikkat çekici bir sebep bulmak 
çok zor değil. Medine'nin doğusuna doğru açılan ve sonra Elgabe- 
de şehirden ve çevredeki dağlardan gelen suların hepsini toplayan 
büyük vadi çok zengindi. Kureyşiler bu bölgeye saldırmakla ustaca hareketleri sayesinde Medinelilerin en değerli arazilerini 
tahrip edeceklerdi. Bunlar uzun süren çalışmalarının sonucu olan 
mallarının mahfolduğunu görmemek için Medine içindeki müstahkem yerlerinden çıkmaya mecbur olacaklar ve açık çölde savaşmak 
zorunda kalacaklardı. Böyle bir yerde Mekke atlıları bütün yeteneklerini gösterebiliyorlardı. Gerçekten de o günkü zaferi atlılar sağlamıştı. Medine'ye doğrudan doğruya kuzeyden girmekle, 
Medinelilerin hayatlarını tehlikeye atmamış olurdu. Onlar müstahkem yerlerinde kalacaklardı. Hâlbuki okuduğumuza göre Kureyşiler, 
Medinelilerin müstahkem evlerine kapanmalarından çok korkuyorlardı. 


Sayfa : 37 


4 dis dale Şey sl . vy$ 
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Sayfa : 37 i 


AS a ASİ İYİ haz az ği kes si 
Sİ saz Yİ SA SA iyi İde 


33le —w)33 çszly- g5 ole Sİ shy 
İL iğ #4 li YAS iy gal 


. saB <i 


Sayfa 37 

Vakidi'nin verdiği bilgilerden çıkan sonuca göre, Kureyşiler 
Şewal'in (Arabi ayların onuncusu) beşinci Perşembe akşamı Elarz tarlalarına gelerek o geceyi, Cuma gününü ve ertesi geceyi 
hep orda geçirmişler, böylece Medinelileri tarlalarını harabolmaktan kurtarmak için saldırıya geçmeye mecbur bırakmışlardır. 
Şevwval'in altıncı Cuma günü Muhammed'in bir casusu, Hababü”- 
Münzir, farkına varılmaksızın Kureyşilerin karagâhına girebildi. 
Düşmanın askeri gücünü tahmini olarak belirleyerek Muham- 
,med'e bildirdi. Muhammed bundan kimseye bahsetmedi. Yine o 
Cuma günü Sellame bin Vaks adında bir Medineli, El-arz'a kadar uzanan arazisine giderek toprağa gömdüğü silâhlarını alabildi. Yalnız, dönüşünde on kişiden ibaret düşman atlı devriyesi- 
ne rastladı. Bunlar kendisini takip ettiler ancak, o dağlık El-Hira 
tepeleri arasına kaçtı. 


Sayfa : 38 
b ye3 AR Al Aa 
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Sayfa: : 818 


El İŞ Fa ŞEN ela sie BAAR 
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ge 2 li iye » gazel er 
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EN Sal A Yaf Um ESA a 
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all) a 


Sayfa 38 

Kureyşiler, El-Arz çölünü böyle rahat rahat tahrip ederken, 
Cuma günü, Medine'de düşmanın yakın oluşu korku uyandırıyordu. Büyük bir heyecana sebep oluyordu. Peygamber düşmanın 
hareketinden ve amacından haberdar olmakla beraber, Kureyşilerin yürüyüşü devam ettiği sürece Medine'de kalmış, onlar şehre batıdan bir kaç mil mesafeden dolaşarak, El-Arz tarlalarına giderken kendilerini tacize bile teşebbüs etmemişti. Son karargâhlarını, şevvalin beşinci akşamı Aluta'da kurduklarını da öğrenmiştir. Perşembe akşamı ve Cuma gecesinde aralarında Sad bin Muaz, Es-Seyd bin Hızır, Sad bin Ubade ve diğerlerinin de bulunduğu ileri gelen Medineliler, Muhammed'in kapısının önünde nöbet 
beklediler. Cuma sabahına kadar yapılacak şey hakkında Medineliler arasında hiçbir anlaşmazlık çıkmamıştı. Müslümanlar, münafıklar, müşrikler ve Yahudiler şehirdeki evlerine gizlenerek düşmanın ortaya çıkmasını tercih etme hususunda görüş birliği içerisindeydiler. Medine'nin o zaman etrafında bir koruyucu sur yoktu. Fakat gerektiği zaman her ev kümesi, küçük bir kale teşkil ediyordu. 


Sayfa : 39 


ii. 


SA ğılan AY yo le s8, OY)İ Gr v6) 
ça l 


” Sayfa 39 
Sokakların dışarıya açılan tarafları taş duvarlarla kapatıldı. 


Sayfa : 39 
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Sİ UK 6 sila Ye İSİ a 


ATATÜRWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 4 


Sayfa 39 

Hadislere göre Muhammed, Cuma sabahı sahabeleri ve Medine'nin ileri gelenlerini topladı. Onlarla fikir alış verişinde bulunarak 
Medine içinde savunmada kalmayı teklif etti. 


Sayfa : 39 
İM rnk Ha SY al ee 
ed 2 elemeye 


de laz DAL iz ye 5 33 


ii EE Aİ dalak $ AS; yirlik 
yi 


TA 
Sayfa : 40 


(7S 03 j5) koz EŞ VE d 
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Sayfa 39 

Bununla birlikte Uhud felaketinin Peygamber'in yaptığı hataların bir sonucu olmayıp, Muhammed'in Medineliler üzerinde henüz yeteri derecede hüküm ve nüfuz sahibi bulunmamasından 
ve Medinelilerden bir kısmının itaatsizlik ve dikbaşlılık göstermesinden doğmuş olması pek muhtemeldir (sayfa 40) (zaten sonraki 
olaylar da bunu gösterir). Şurası muhakkaktır ki Medineliler, Medine dahilinde rahat rahat dursalardı Kureyşiler şehre hücuma teşebbüs etmeden çekilirlerdi. 
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Sayfa : 40 


N 
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Sayfa 40 


Fakat, şehirde reislerin evlerden çıkmamaya karar vermiş oldukları haberi yayılınca, birçokları memnuniyetsizliklerini belli ettiler. 
Başkalarının şan ve şerefini kıskanıyorlar, ganimetlere konmak 
için hırslı davranıyorlardı. Bunlar ne olursa olsun Medine'den çık- 

, mak, Kureyşiler ile çarpışmak istiyorlardı. 


O AAMib smi ye 
İla ŞANS ii 3 e öz olan 5 eli 
İzi İİ yi hak di 3 1» 
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Sİ SAğ GİY 6 dağa de 
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Sayfa 41 

Memnum olmayanlar camide toplandılar. Kılıçlarını havaya 
kaldırıp, bağırarak büyük bir gürültü çıkardılar. Bu aşırıya kaçmalar arasında Peygamber'in amcası Hamza, Suud bin Ubade, Taaman bin Malik gibi sahabeler ve bazı Medineliler vardı. Bunlar, 
Kureyşilerin kendilerini korkak olarak görmelerinden, tarlalarını 
tahrip etmelerinden korkuyorlardı. 


İye den al aloye. 
ip Sale SEN. Suk Ey» Essi; die» 


Sayfa 41 

Cuma namazı esnasında heyecan son dereceyi buldu. Muhammed buna uymaya mecbur oldu. İkindi namazından sonra 
hareket edeceğini, Kureyşilere saldıracağını açıkladı. 


Sayfa : 41 | 
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Sayfa 41 
İkindi namazı sona erince Muhammed kendi odasına çekildi. 
k Orada Ebu Bekir ile Ömer, başka bir sarık sarması ve elbise giy- 


mesi için kendisine yardım ettiler. Savaşa bunlarla gitmek istiyordu. 


Sayfa : 42 
Şa yalaya 
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Sayfa 42 

Sad bin Muaz, Es-Seyd bin Hızır gibi sakin ve nüfuz sahibi 
kimseler, teşebbüsün tehlikelerini göstererek Peygamber'i hücuma zorlamanın hiç uygun olmadığı noktasında ısrar ettiler. Kesin 
kararı vermeyi Peygamber'e bırakmak fikrinde idiler. Peygamber 
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tamamıyla silâhlı ve harekete hazır bir halde kapının eşiğinde görününce oradakilerin ruhunda bir dalgalanma oldu. Gösterdikleri sabırsızlıktan pişman oldular. Bazıları her şeyi artık Muhammed'e bırakmak teklifinde bulundular. Fakat şimdi Muhammed 
fikrini değiştirmiyordu. Çünkü bir Peygamber bir kere silâhlandıktan sonra Cenab-ı Hak kendisiyle düşmanları arasında bir karar 
vermedikçe silâhını bırakmaz diyordu. Bu yüzden hareket emrini 
verdi. 


Sayfa : 43 


e. 


. Go) pal a 
md Ce ir z 


Sayfa 43 
Muhammed'in askeri, yaklaşık bin kişiden oluşuyordu. 


Sayfa : 44 
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Sayfa 44 
Muhammed geriye kalan yedi yüz kişi ile harekete devam etti. 


İİ lale Sesli EE OYLA yaz 
a İyem yenen sol iŞ 
saba Sİ SAN si MN 47 


İYİ GE dll iye Sİ Sİ e > şü 
4237 el. beye A GEO 
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döl Mülğl AS Eİi Sab şi 
A EŞ EYY Şi EY 
PEY ŞE EY Gk» ali yi 

$İ135035 


Sayfa 44 

Müslümanların hareketinden (sayfa 45) haberdar olan Kureyşiler, İkrime bin Ebu Cehil kumandası altında bir küçük süvari müfrezesi göndererek Medinelilerin hareketini gözetlemek istediler. 
Mekke süvarileri, atlarını manevra yapamayacakları Hira kayalıkları arasına sokmaktan korktukları için Müslüman karargâhına 
pek yaklaşmadılar. Orada bir pusuya düşmeleri korkusu vardı. 
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Onun için El-Arz ovasının öte tarafındaki karargâha çekildiler. 
İbn Ebi ile münafıklar Muhammed'in yakınında karargâh kurdular. Fakat genel bir görüntü içinde bulunmak istemediler. Yabancı yahut seyirci gibi uzakta duruyorlardı. 


Sayfa : 45 


de Siya ee laz Af iile iksir 
dky sia Sizle 0k al Giy . gis 


gr Zi asil e kle e Şila 
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Sayfa 45 

Yahudilerin desteğini, Muhammed'in reddetmiş olması sonradan uydurmadır. Çünkü başka taraflardan biliyoruz ki Peygamber, Yahudilerden kendisine katılmalarını rica etmiş, onlar da ertesi günün Cumartesi olduğunu, o gün silâh kullanmalarının dinlerine aykırı bulunduğunu söyleyerek red cevabı vermişlerdir. 


Sayfa : 46 
ili işler fa iy — 
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üdim pg : 
AŞ «Es Aİ OY YE sel basli dsi 
Ol Ms . soyak d> dh YMİ, Ve 69) 
57. ZEREN, EV 
iz Mal EA Sall ye SENİ 
il Ole eyle hi e 33 OYgİ 
ŞA İz KT EN a (AT GAİN 
OLAYİ Yi ŞE sd dai 
ger! do Asla OYA liz ör DM A# Ahl 
so1o3l Laz s.lye GE gali A fiy 
G3 7 YAA daa şişi Sar, EE 


La) 
Sayfa : 47 
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Sayfa 46 
”  Şewal'in yedinci Cumartesi günü şafak sökerken Muhammed, Kureyşilere saldırı hazırlığında bulundu. Kendisiyle düşman 
arasında büyük El-Arz havzası vardı. Düşman ile temasa girme- 
den önce buradan geçmek gerekiyordu. Muhammed, Medine'den üç mil uzaklıkta bulunan Uhud dağına kadar gitmek istiyordu. Kestirme yolu bilemiyordu. Bunun için ekili birçok tarladan 
ve hurmalıklardan geçecekti. Bir rehberden yardım almaya mecbur oldu. Sulama yapılmış olan ovanın bu kısmına sahip olan ve 
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Beni Haris kabilesine mensup olan Ebu Haşmetü'l Harisi rehberlik yapabileceği teklifinde bulundu. Müslümanlar onun arkasından Beni Har-isilerin tarlaları arasında ilerliyorlardı. Muhammed'e 
en çok karşı olan münafıklardan Emamerba bin Kızı'nın hurmalıklarından geçecekleri sırada, tesadüfen orada bulunan ve geçen kişinin kim olduğunu işiten Ema bir avuç toprak alarak Isayfa 
47) Muhammed'in bulunduğu yöne doğru attı. Toprak Peygamber'in yüzüne çarptı. 


Sayfa : 47 


sh ANS em Baal öze a 
AN gelya iel le Ek e İİ Eb 
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© Sayfa : 48 
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Sayfa 47 
Muhammed süratle ilerleyerek yanındakilerle Uhud dağının 
eteğine, sel yatağının dağı oyduğu noktaya ulaştı. Bu noktada 
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beklemeye başladı. Artık iki askeri tarafı birbirinden kısa bir mesafe ayırıyordu. Kureyşiler, Müslümanları görünce, sonradan Arzribn-i Amir denilen yerde vaziyet aldılar. İbn Ebi ile Isayfa 481 münafıklar artık kanlı bir çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu görünce, 
Müslümanların ahmaklıklarına karşı onlarla alay ederek savaş 
meydanını terk ettiler ve doğruca Medine'ye döndüler. 


Sayfa : 48 
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Sayfa 48 

Muhammed bu noksanı telafi için yalçın Uhud dağına sığınmayı düşündü. Bununla Mekke atlılarının arkadan saldırmaları 
ihtimali ortaya çıkıyordu. Muhammed, Abdullah bin Cebir'in kumandası altında elli tirendaz ayırarak, bunları dağın bir tarafını 
tutmak ve oradan düşman atlılarının dağ ile Müslümanlar arasına girerek kendilerine arkadan saldırmalarına engel olmak için, 
sol tarafta bir noktaya yerleştirdi. Sağ tarafta böyle bir tedbire 
gerek yoktu. Çünkü Uhud dağının ileriye doğru çıkmış bir noktasına 
dayanıyordu. Burası o kadar yalçın, dik ve kayalık idi ki atlının gelmesi mümkün değildi. Kureyşilerin asıl üstünlüğü atlılarından kaynaklanıyordu. Peygamber daima Uhud kayalıklarıyla temasını muhafaza ederek, Kureyşilerin bulundukları vadinin aşağısına inmeyecek biçimde surette tertibat almakla düşman süvarilerinin baskısı- 


nı düşürmeye çalıştı. 


Sayfa : 49 
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Sayfa 49 

Müslüman kuvvetlerinin tertibatına bakılınca şu görülüyordu: 
Muhammed arkasını Uhud dağına vermişti. Sol tarafı da aynı şekildeydi. Askerin cephesi Medine'ye bakıyordu. Kureyşiler vadinin 
eteklerinde, açıkta mevzilenmişlerdi. 
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Sayfa 49 
Muhammed arkasına ikinci bir zırh daha giydi. 
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Sayfa 50 

Kureyşiler savaş düzeni ile ilerlediler. Sağ tarafa Halid bin Velid, sol tarafa da İkrime bin Ebu Cehil kumanda ediyordu. İki yüz 
kişilik atlı kuvveti Süfvan bin Umeyye yahud Ömer bin Elas ve yüz 
kişiden oluşan tirendazlar ise Abdullah bin Ebu Rebia kumandasındaydılar. Bayrağı, Talha bin Ebu Talha Abdulaziz bin Osman 
bin Abdüddür taşıyordu. Kâsi'nin oğlu, Abdüddâr neslinden geldiğinden bayrağı taşımak hakkı onundu (Girişe bakınız 80. Ve 
devamı kısımlar). Düşman yaklaşmakta olduğu sırada Muhammed, askerin safları arasında aşağıya yukarıya dolaştı, onları çok 
düzenli bir şekilde dizdi, kimisini ilerletti, kimisini geriletti. Nihayet 
hepsi düzenli bir şekilde mevki aldılar. Sonra onlara kısa bir konuşma yaparak mutlak ve kesin bir itaat, tam bir destek tavsiye 
etti. 


Sayfa : 51 
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Sayfa 51 
Kureyşiler duraklamadan ilerledikleri için iki asker artık birbirine pek yakın bulunuyorlardı. 
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Sayfa : SI 
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Sayfa 51 


Sinirlerin son derece gergin olduğu bir dakikada, daha silâhlar kullanmaya başlanmadan önce Kureyş kadınları şarkılar söyleyerek, trampetler çalarak bu savaşa erkeklerini teşvik için safların önüne geçtiler. Sonra da savaşçıların arkasına çekildiler. 
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Sayfa 52 

Ebu Âmir ile taraftarlarının cahilce bir şekilde geri çekilmeleri- 
nin sonucu izale için Kureyşilerin bayraktarı ve Peygamber'in 
uzaktan Amca oğlu Talha bin Ebu Talha meydana çıkarak Müslümanlara meydan okudu. Yalnız başına döğüşmeyi talep etti. Ali 
bu teklifi kabul ederek ilerledi. Düşmanın başına indirdiği bir kılıç 
darbesiyle onu yere düşürdü. Fakat Ali'de hâlâ Gile hissi kuvvetli olduğundan düşmanın başını kesmekten kaçındı. Onu yerde kendi 
halinde bıraktı. 


Sayfa : 52 
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Sayfa 52 

Bu ilk iki başarı, Müslümanlara o kadar arzu ve cesaret verdi 
ki Kureyşilerin safları üzerine atıldılar, merkezi parçaladılar. Fakat 
hiç kimseyi öldüremediler. 


Sayfa : 52 
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Sayfa 52 


Bu andan sonra neler olduğu pek bilinmemektedir. Bu olaylarda üç esas nokta üzerinde ısrar ediliyor. Birincisi; Uhud üzerine yapılan hareketin Muhammed'in arzusu üzerine olduğu, ikincisi; savaşın başlangıçta Müslümanlar tarafından kazanıldığı, Kureyşilerin tamamen kaçtığıdır. Üçüncüsü; hezimetin sebebi, tirendazların telafisi mümkün olmayan hatasından kaynaklandığıdır. 
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Sayfa 53 


Fakat ne olursa olsun Kureyşilerin saflarında geleceğin Arabistan ve Suriye fatihi Halid bin el-Velid gibi dâhi bir kumandan 
bulunduğu sürece, küçük bir Müslüman ordusu elbette yenilme- 
ye mahkümdu. Savaşın cereyan ediş şeklini açıkça göz önünde tutz maya engel olan birçok teferruat ve tafsilat ile ekonomik geleceğin 

i hikâyesini daha iyi anlayabilmek için, Muhammed'in mağlubiyetinin 
büyük bir ihtimalle ashabın pek aşırı derecedeki arzu ve gayretin- 
den ortaya çıktığını söylemek faydalı olur. 
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Sayfa : 53 
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Sayfa 53 

Bu plânın muhtemelen tertipçisi olan Velid, süvari ile çevirme 
harekâtını uygulayabildi. Okçuların zayıf hattını çiğnedi. Müslümanların arkasından hücum etti, Bu harekât, sahabelerin intizamını 
bozdu. Bir an için genel bir panik ortaya çıktı. Şavaşın kaybedildiği görülünce, Medinelilerle ashap küçük küçük kümeler halinde 
Uhud dağı kayalıklarına kaçmaya başladılar. İşte açık sahadaki 
bu ricat Igeri çekilmel esnasında Mekke süvarilerinin hücumuna 


ve piyadenin karşılıklı taarruzuna uğrayarak büyük zayiat verdiler. 
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Sayfa 55 
Müslümanlar çok büyük kahramanlık gösterdiler: Ebu Ducane 
Semâk bin Huraşe, Peygamber'den ödünç bir kılıç almıştı. Bu şe- 


reften çok gururlandığı için başında kırmızı bir sarık olduğu halde ilk 
safta uzun süre savaştı. 


Sayfa : 56 
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Sayfa 56 

Bu savaş gününde Müslüman kadınları da kendilerini gösterdiler. Gazye bin Ömer'in karısı ve Ka'b'ın kızı olan Ümmü Umare 
Nesibe savaşın gidişatı ters bir şekil almadan savaş meydanında 
cengaverler arasına karıştı ve Peygamber'e kadar sokuldu. Onun 


yanında yay ve kılıç ile savaştı. Nihayet İbn Kamiyye tarafından 
omuzundan yaralandı. 


« Sayfa : 56 
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Sayfa 56 

Kureyşiler, yiğitçe savaşmakla beraber savaş Muhammed'in 
düşüncesine uygun şekilde gelişiyordu. Kureyşiler gerilemeye 
Isayfa 57) ve kaçmaya başlamışlardı. Kadınlar, firarileri zorlukla 
durdurabiliyorlardı. Bu sırada Halid bin Velid, Mekke süvarileri ile 
Müslümanların sol tarafını çevirmek için tekrar tekrar fakat, faydasız hücumlarda bulunuyordu. 
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Sayfa 57 

Şavaşın tam bu mühim anında aynı şekilde yerleştirilmiş olan 
okçular, artık galibiyetin temin edildiği zannına kapılarak yağma- 
ya katılmak üzere diğer Müslümanların arkası sıra koştular. Yalnız birkaç okçu uzaktan beyaz harmanisiyle fark edilen Abdullah 
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bin Cebir ile birlikte yerlerinde kaldılar. İşte bu sırada Halid bin Velid Müslümanların tedbirsiz coşkularının kendisine sağladığı çok değerli bu kurtuluş çaresini kullanmaya karar verdi. Sol tarafa karşı çevirme hareketine her zamankinden şiddetle tekrar teşebbüs etti. Abdullah bin Cebir ile gerçek bir bağlılıkla mevkilerini (sayfa 58) korumuş olan birkaç okçu kahramanca savaştılar. Fakat düşmanların 
ezici sayı üstünlüğü karşısında karşı koyamadıklarından, mağlup 
ve maktul oldular. Abdullah diğerleriyle birlikte görev sahasında 
şehit oldu. Diğer süvarilerle beraber İkrime bin Ebu Cehil'in de katıldığı Halid bin Velid, her engeli aşarak şimdi Müslümanların arkasından hücum etti ve bir an içinde savaşın gidişatını değiştirdi. 
Arkadan hücuma uğrayan Müslümanlar çok büyük bir kargaşalığa düştüler. Dost ve düşman birbirlerine o kadar karıştılar ki 
Müslümanlar birbirleriyle dövüşüyorlardı. Hasil bin Cabir isminde 
bir Müslümanın sahabeden Utbe bin Mesut tarafından öldürüldüğü rivayet olunuyor. Birçokları karışıklıktan dehşete uğrayarak 
kaçmaya başladılar. Genel bir bozgunluk yüz gösterdi. Asıl savaş 
bitmişti. Çünkü iki taraf da küçük küçük kümeler halinde karmakarışık bir şekilde savaşıyorlardı. Muhammed'in tanzim ve tertip 
ettiği takımlar parça parça olmuştu. 
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Sayfa : 59 
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Sayfa 59 

Karışıklık son hadde ulaştığı sırada bile Müslümanların sancağını Musab bin Amir büyük bir kahramanlıkla taşıyordu. Bunu hayatı 
pahasına korumaya çalıştı. Fakat Mekke süvarileri Medinelilerin saflarında öyle bir karışıklık doğurmuşlardı ki hemen hemen yalnız başına kalan Musab sonunda mağlup oldu. İbn Kamiyye namında bir 
Kureyşi kendisini önce kolundan yaraladı, sonra mızrak ile vücudunu deldi. Musab düşünce orada yakınında bulunan Muhammed, 
sancağı Musab'ın erkek kardeşi Ebu'r-Rum'a verdi. Bu kişinin sancağa o gün sonuna kadar sahip olduğu, Medine'ye dönüşünde de 
onun taşıdığı söyleniyor. Fakat diğer yazılı kaynaklar hiç kimsenin 
sancağı taşımadığını; Müslümanların etrafında toplanıp savaşacakları bir bayrakları kalmadığını söylüyorlar. 
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Sayfa 59 

Bozgun esnasında öyle bir an oldu ki Muhammed büyük bir 
tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Kendi tarafına doğru birçok ok geliyordu. Müslüman bayrağı yerde idi. Harp safları kırılmıştı. Dost 
ve düşman her yönde karmakarışık birbirlerine girmişlerdi. Öteye 
beriye bir koşuşma, takım takım dövüşmeler, kaçışmalar, tekrar 
takım takım toplanmalar vardı. 
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Sayfa 60 

40- Halid'in süvarileri tarafından arkadan hücuma uğrayarak, 
büyük bir düzensizlik içine düşmekle beraber Müslümanların hepsi 
kaçmadı. 
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Sayfa 60 


Büyük kısmı Medinelilerden meydana gelen 14 yahut 30 kişilik 
bir küme Peygamber'in etrafında toplanmışlar, onu düşmana 


karşı savunuyorlardı. Yavaş yavaş Muhammed ile beraber dağa 
doğru çekildiler. 


Sayfa : 60 
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Sayfa 60 


Bu safhada bizzat Muhammed de diğerleriyle birlikte savaştı. 
Yayının kirişi kopuncaya kadar ok attı. 
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Sayfa : 61 
t1-te$ ve gizil 
iğ poo sezai SÜ Sb yl e il 
öl OL b siz * ŞAN 0 F 3 0! 
VA lk 1 e Gl İS 2 AN vak ölü 
gzel kö, .glö ELİ yal .Jiylem af 
DE Gele eee el di Sal Öl Şİ 


as! 
ya 


Sayfa 60 

Fakat herhalde Muhammed'in çok zor bir dakika geçirdiği 
şüphesizdir. İsabet eden bir taş, kesici dişlerinden birini kırdı. Başka bir taş, zırhlı başlığın yüz kısmını parçaladı. Bu taşların ikisini 
de Utbe bin Ebu Vakkas atmıştı. İbn Kamiyye ise Peygamber'in 
göğsüne kuwvetli bir kılıç darbesi indirdi. Muhammed üzerine iki 
zırh giymiş olduğu için yaralanmadı. Fakat darbe o kadar şiddet- 


43 
| 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR « İslâm Tarihi - 4 
e — > —— e > 


liydi ki bir hendeğe yuvarlandı. Isayfa 61) Sahabelerden Ali ile Talha kendisini ayağa kaldırmaya, yardım etmek için koşmağa 
mecbur oldular. Peygamber'e karşı atılan bir oka, bizzat Talha 
eliyle karşı durdu, bir parmağı koptu. Muhammed saldırganlara 
lânet ederek ayağa kalktı. Fakat rahatsızlık hissettiği için Ebu Bekir ile Ebu Ubeyde'ye dayanmak zorunda kaldı. 


U 
Sayfa : 61 
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Sayfa 61 

Savaşın en kritik anında, kimin olduğu bilinmeyen bir ses, 
“Muhammed öldü!" diye haykırdı. Bu haber Müslümanlar arasında bir şimşek hızıyla yayıldı. Kargaşa, bütün bütün artı. Her 
türlü galibiyet umudunu bırakarak hepsi şimdi Uhud kayalıklarına doğru kaçmağa başladılar. Arazinin güçlüklerinden dolayı 
Kureyşiler kendilerini orada takibe cesaret edemiyorlardı. Çünkü 
arazi, savunma için kolay, hücum için zordu. Ka'b bin Malik en 
önce Muhammed'i tanıyarak haberin yanlış olduğunu haykırma- 
ya başladı. Fakat, artık gelecek (sayfa 621 darbe gelmişti. Telaş ve 
korku içinde kendilerini kaybeden Müslümanlar, kendi canlarını kurtarrnaktan başka bir şey düşünemiyorlardı. Bizzat Muhammed kaçanlara: "Buraya geliniz! Bana geliniz!" diye bağırdı. Fakat kendisini dinlemiyorlar, hiç duraklamadan dağa doğru koşuyorlardı. 


Sayfa : 62 

üye 

€ Şal e ZE) Gay S5 ou Şe 
gale 0E gas IF s4 İyi 
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Siya Ölü Ziy Mağz GAS SAYA 
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157431 
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Sayfa 62 

Şemmas bin Osman namında diğer bir sahabe, kendi vücudunu Muhammed'e siper etti, nihayet şehit düştü. Muhammed çekilirken Osman bin Abdullah bin el-Mugire namında bir Kureyşi at 
ile Peygamber'in üzerine saldırdı. Fakat çok şükür ki at ayağını bir 
çukura attığı için yere yuvarlandı. Kureyşi kendisini toplamaya 
vakit bulamadan Haris bin es-Same namında bir Müslüman, 
üzerine hücum ederek onu öldürdü, 


Sayfa : 63 


geli ULU deb dalkayle 


yle 3 e İİİ 3) 33 AGİ eliilsaz| 


Sayfa 63 

Savaş meydanından kaçan Müslümanların büyük kısmı Uhud 
dağının eteğinde durdular. Arkalarını kayalara vererek savunma- 
ya geçtiler. Fakat bazıları duraklamaksızın Medine'ye kadar kaçtılar. 


Sayfa : 64 
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Sayfa 64 

Uhud dağının eteğinde durmuş olan Müslümanlar Muhammed'in vefat etmediğini, iki sahabeye dayanarak kendi yanlarına 
geldiğini görünce, tekrar gayret ve cesaret buldular. 


Sayfa : 64 


Sışalesli asal sike yö didi? 


Sayfa : 65 


SALAŞ 
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Sayfa 64 
Bu sancılı dakikada kargaşalık o kadar artmıştı ki (sayfa 65) Mu- 


hammed sendeleye sendeleye dağın eteğine ulaştığı zaman orada toplanmış olan Müslümanlar, kendisini tanıyamadılar. Bazıları düşman zannederek daha yukarılara çekilmek istiyorlardı. Hatta bazıları Peygamber'e ve etrafındaki on dört sahabeye karşı ok 
atmağa bile hazırlanıyorlardı. Nihayet Peygamber'i tanıdılar, büyük bir hürmet ve muhabbetle yardıma koştular, dağ üzerinde 
emin bir yere götürdüler. 
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Sayfa : 65 


sl eti sulu Simi 
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p 


Sayfa 65 


Peygamber'in ortaya çıkması Müslümanları cesaretlendirdi. 
Bunlar arhık kendilerini dağın yalçın yamaçları üzerinde emin ve 
güvende görüyorlardı. Bazı Kureyşilerin görünmeleri bir an için rahatlarını kaçırdı. Kureyşiler başka bir taraftan dağa çıkmaya ve 
Müslümanları basmaya teşebbüs etmişlerdi. Fakat Muhammed'in 
emriyle Ömer ile diğer sahabeler tehlike altında bulunan noktaya 
koştular. 


Sayfa : 68 


Jg 5 


vala * ŞARZ AREZİİ AA ele 


Sayfa 68 


Karanlık basacağı sırada Kureyşiler, karargâhta bir meclis kurdular; Medine'ye hücum etmenin uygun olup olmayacağını tartıştılar. 
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Sayfa : 68 
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Sayfa 68 

Uhud kayaları arasına dağılan Müslümanları bile takibe cesaret 
edememiş olan Kureyşiler için, böyle bir konumda düşmanı yenmek mümkün değildi. Kureyşiler Müslümanlara verdikleri acı ders 
ile yetinerek, Medine istihkâmlarına karşı semeresiz bir teşebbüsün 
başarısızlığı ile bu sonucu bozmaktan çekinerek ertesi sabah eşyalarını topladılar ve geri dönüş yolunu tuttular. 


Sayfa : 70 
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Sayfa 70 


Bazı Medineliler, naaşları Medine'ye götürerek orada şehirde 
gömdüler. Fakat Muhammed sonra bu âdeti yasaklamıştır. Şehitlerin adedi sayıldığı zaman 74'ü bulduğunu büyük bir elemle gördüler. Dördü Mekke muhacirlerinden, yetmişi Medine Ensar'ından 
idi. Savaşçıların yaklaşık onda biri şehit düşmüştü. 


Sayfa : 70 
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Sayfa : 71 
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Sayfa 70 
Muhammed'i perişan bir halde bir atın üstünde gördüler. Yüzü 
. şişmiş, alnında saçların başlangıç noktasında bir kesik vardı. Alt 
<dudağı morarmış, sarkmış ve kanamıştı. (sayfa 71) Evinin kapısının 
önüne gelince attan kendisini indirmeye mecbur oldular. Çünkü 
dizindeki yara pek ıztırap veriyordu. İki Sad'ın yani Saad bin Muaz ile Sad bin Ubade'nin omuzlarına dayanarak odasına girdi. 
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Sayfa : 78 
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Sayfa eyy) 
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Sayfa 78 
Muhammed, Uhud'dan dönüşünde Medine'ye savaşın ertesi 
günü guruptan biraz önce, yani şevval ayında ulaştı. Yahudilerle 
münafıklar sahabelerin uğradıkları felâketten kaynaklanan se- 
> vinçlerini saklamıyorlardı. Savaştan kurtulanların yaptıkları şey- 
“lerden dolayı alay ederek Müslümanlara uğradıkları utancın, arkadaşlarını kaybetmenin ve yaralanmalarının acısını tahammüllerini yıpratacak şekilde tekrar tekrar hissettirdiler. Münafıkların 
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reisi olan İbn Ebi, ateşin yanında yaraları tedavi eden, akan kanları dağlamak suretiyle durduran oğlu Abdullah bin Ebi'yi azarladı. Ona, sonu ölümle bitebilecek bir sefere katıldığı için serzenişlerde bulundu. Yahudiler de her şeyin kabahatini Muhammed'e 
atıyorlar ve onu kişisel nüfuz elde etmeye talip olmakla suçluyorlardı. Hiçbir peygamberin şimdiye kadar böyle yaralanıp zedelenmemiş olduğunu söylüyorlardı. Yahudilerle münafıklar o kadar saldırgan, o kadar hiddet edecek bir şekilde hareket ettiler ki 
Ömer, Peygamber'i ve İslâmiyet'i itibardan düşürmeye yönelik 
olan bu kötü sözlere son vermek için kuvvet ve şiddet kullanmak 
istiyordu. Muhammed bu haysiyetli sahabesini sakinleştirdi. İçerideki nifakları tekrar uyandırmak istemiyordu. Fakat Medine'de 
İslâmiyet aleyhtarı topluluğun bu davranışından doğan can sıkıntısını (sayfa 79) saklamadı. Münafıkların Reisi İbn Ebi, Muhammed'in Medine'ye geldiğinden beri namaz kılınırken, bayram 
günlerinde, Cuma namazlarında camide özel bir yer işgal ederdi. Bu da ailesi ve kabilesi arasında malik olduğu nüfuzdan ileri 
geliyordu. Dolayısıyla Uhud'dan sonra o kadar saldırgan ve tahrik edici bir vaziyet aldı ki bu, namaz esnasında camide göründüğü zaman hazır bulunan Ensar'dan birçoğu memnuniyetsizliklerini açıktan açığa belli ettiler. Hatta bazıları kendisine el uzattılar, 
sakalından tuttular, ensesine vurdular, yerinden dışarı attılar ve 
buna lâyık olmadığını söylediler. İbn Ebi camiden aşağılanarak ve 
perişan bir halde uzaklaştı. Ensar'dan biri Muhammed ile barışmasını, kendisine karşı söylediği şeylerden dolayı gidip özür dilemesini tavsiye etti. Fakat İbn Ebi yeni bir aşağılanmayla karşı karşıya kalmak istemedi. 
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Sayfa : 80 
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Sayfa : 81 
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Sayfa 80 

Diğer hadislerde söylenen şeylerin aksine olarak Muhammed, 
savaşın ertesi günü sabahleyin yani 8 Şevval'de yeni bir sefere çıkmaya niyetlenmiş. Bu haberi İbn İshak da doğruluyor. Yani 15, günü 
meydana gelen savaştan sonra, 16. günü sabahleyin Muhammed 
bütün Uhud savaşçılarıyla birlikte Kureyşileri takibe çıkmıştır. 
Isayfa 81) Bu seferin gayesi sahabelere cesaret vermek ve Kureyşilerin ricatından ustaca yararlanarak asıl üstünlüğün Müslümanlarda kaldığına herkesi inandırmak idi. 
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Sayfa : 82 
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Sayfa : 83 
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, — Sayfası 

* o Şewvalin sekizinci (9 ?) Pazar günü sabahleyin Muhammed, sabah namazını Medine'de Evs ve Hazreç reislerinin önünde camide kıldı. Bunlar Kureyşilerin ani bir hücumları korkusuyla geceyi 
camiin, Peygamber'in kapısı önünde geçirmişlerdi. Muhammed 
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bütün Uhud muhariplerini toplayarak, Mekke'ye doğru yürümekte olduklarını bildiği Kureyşilerin takibine çıkılmasını emretti. Aralarında kırkı az çok ağır şekilde yaralı olmakla beraber hepsi bu 
emre uydular. Muhammed de güzel bir örnek teşkil etti. Yüzünde- 
ki yaraların eseri hâlâ görülüyordu. Dizi sarılmıştı. Omzu kımıldamıyordu. Bunlara rağmen ata bindi ve yola çıktı. Onun bu hareketi ashap üzerinde gayet iyi bir tesir yaptı. Onlar da Muhammed'i 
takip için âdeta yarışa kalktılar. Sefere çıkacak olanlar, o sabah 
hiç vakit kaybetmeden hareket etti. (sayfa 82) Ali bin Ebu Talip (bazılarına göre Ebu Bekir) bir mızrağa bağlanan sancağı aldı. Peygamber Eslemilerden Süfyan bin Halid bin Avf bin Darem'in oğulları Salit ve Numan ile, ismi bilinmeyen birini Kureyşilerin harekâtını incelemek üzere ileriye gönderdi. İki kardeş diğer arkadaşlarından daha seri davranarak Hamraü'-Esed'de Kureyşilere yetiştiler. Kureyşiler bunların etrafını sardılar ve kendilerini öldürdüler. 
Muhammed oraya vardığı zaman Kureyşilerin iki Eslemi'nin naaşlarını bırakarak hareket etmiş olduklarını gördü. Muhammed bunları derin bir saygı göstererek defnettirdi. Medine'den ancak altı 
mil mesafede bulunan Hamraü'-Esed'de Muhammed tam dört 
gün kaldı (İbn İshak üç gün diyor). Yanındakileri, Sad bin Ubade'nin takdim ettiği hurma ve deve eti ile besledi. Müslümanlara 
gündüzün yakılacak odun toplatıyor ve bunları geceleyin yaktırıyordu. Bu suretle beş yüz ateş yaktırdı. Bunlar uzak mesafelerden 
görüldüler. Her tarafa Muhammed'in Kureyşileri takip ettiğini bildirdiler. "Bizim burada bulunmamızın ve ateşlerimizin haberi her 
yana yayıldı!" Bu sırada Kureyşiler eve dönmeye devam ediyorlardı. Roha'ya geldikleri zaman Ebu Süfyan kendilerini geriye dönerek Müslümanlara hücum etmeye ve onları tamamıyla mahvetmeye kışkırttı. Safvan bin Ümeyye ve diğer Kureyşiler Müslümanları pek sıkıştırmaktan ve son Isayfa 83) üzüntü derecesine getirip 
ümitsizce şiddetli karşılık vermeye mecbur etmekten korktukları 
için bu teklife karşı çıktılar. Ebu Süfyan'ın sözlerini Kureyşilerden 
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hiç kimse kabul etmedi. Mabedü'l-Hazai namında biri, Müslümanların kendilerini takip ederek ilerlemekte oldukları haberini 
getirdi. Bunun üzerine Mekke askerleri dönüş için acele etmeye 
başladılar. O sırada Muhammed, 13 Şevval'de Medine'ye dönmüştü. 
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Sayfa 137 

Zatü'r-Rika Seferi'nde Muhammed salatü“l-havfı (savaştan önce kılınan iki rekat namaz) emretmiştir. IV.,101. surede bundan 
uzun uzadıya bahsedilir. Düşmanın Müslüman karargâhına ansızın hücum ederek esir edilmiş bulunan birkaç kadını kurtarmasından korkan Muhammed, beraberindekileri iki kısma ayırdı. 
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Sayfa 138 
Müslüman karargâhına gitti ve Muhammed'i dizinin üstünde 
bir kılıç olduğu halde oturmuş buldu. Gavres, kılıcı görmek ister gibi davranarak kınından çıkardı ve Peygamber'i öldürecek bir vaziyet aldı. Peygamber ise hiç şaşırmadan gurur dolu sözlerle cesurca bir konuşmayla katili durdurdu, suçu işlemesine meydan 


vermedi. 
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Sayfa : 143 
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Sayfa 142 
Buhari'nin kaydettiği hadisleri (Kıtabü”-Küsuf, birinci cilt, 244- 
272) incelersek anlarız ki Muhammed, bu olayın sebebi hakkında hiç bilgi sahibi değildir, Ay ve güneş karardığı zaman gerçekten bir korku duyardı. Isayfa 143) Ay tutulması veya Güneş tutulması olduğu zaman Muhammed evininin avlusuna koşar, namaz 
kılmaya başlar, Müslümanlara kendisini örnek göstererek takip 
» etmeleri gerektiğini tavsiye eder, herhangi bir tehlike ortaya çıka- 
> nakadar namaz kılmalarını söylerdi (Buhari, birinci cilt 265, satır 
1-2). Muhammed, Güneş ve Ay tutulmalarını ilâhi iradenin işareti 
veya ifadesi olarak görür, insanlarda Allah korkusunu canlandırmak için bir uyarı olarak düşünürdü. Her Ay ve Güneş tutulması 
sırasında Peygamber'in asabiyeti müminler üzerinde bir tesir biraktı. Bunların anlattıkları sonradan birçok hadise konu oldu. 
Bunlar Muhammed'in telaş ve heyecanını göze çarpacak bir şekilde hikâye ettiler. İşte böylece Peygamber'in bir Ay tutulması sırasında cehennem azabı görmüş olduğuna dair bazı hadislerde 
bir takım hikâyelere rastlıyoruz (Buhari, birinci cilt, 288 ve devamı sayfalar). Sahabeler, Muhammed'in korkusunun Ay ya da Güneş tutulmasının kıyamete alâmet olması endişesinden ileri geldiğine inanıyorlardı. Onun için bize bu münasebetle Peygamber'in hiçbir zaman görülmemiş bir şevk ve galeyan ile ibadet ettiğini anlatıyorlar (Buhari birinci cilt, 271, satır. 4). 
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- Sayfa 148 

Onu, yalnız Sabit bin Kays'dan almakla kalmayarak kendisine 
eş olmasını ve hürriyetini teklif etti. Bunu kararlaştırdılar. Hadis, 
yeni eşini memnun etmek için Peygamber'in esir olan yüz kadını 
daha azat ettirmiş olduğunu ilâve ediyor. Peygamber'in yanında 
iki eşi Ayşe ve Ümmüseleme olmakla beraber, zifaf o gün, Muhammed tarafından Meryi kuyusunun yanında kurulmuş olan 
meşin çadır altında gerçekleşti. Bununla birlikte esir edilen kadınlar cariye gibi muamele görmeyeceklerdi, yalnız esir olarak kabul 
edileceklerdi. Bundan dolayı kendilerine el sürülmeyecekti. Fakat 
sahabeler kendi arzularını tatmin etmek istediklerinden Peygamber'in katında ısrarda bulundular. Nihayet Muhammed, "azl"e uymak şartıyla esir kadınlarla yatabilmeleri i için izin verdi. "Azil" kaz » dınların gebe kalmalarına engel olacak bir tedbir almaktan iba- 
“ rettir. Sonra Benu el-Mustaliklerin görevli bir heyeti Medine” 'ye gelerek, bütün kadınlar için can kurtarma fidyesi vermeyi teklif ettiler. 
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Sayfa 155 


Muhammed, Müslümanların memnuniyetsizliğini yok etmek için 
teyemmüme dair olan ayetleri tebliğ etti, Su bulunmadığı zaman bu 
sayede müminler, çölün ince kumlarıyla abdest alabiliyorlardı. Müslüman ordusu Medine'ye dönmeden önce iki yerde daha konakladı. Son merhalede Ayşe doğal bir ihtiyacını gidermek için, Güneş 
doğmadan önce karargâhtan uzaklaştı. Bu defa da Ayşe gerdanlıklarından birini kaybetti. Bunu aramak için oyalandı. Bu suretle o 
kadar Isayfa 156) vakit geçirdi ki karargâha döndüğü zaman Müslüman ordusunun kendisini yolda yalnız bırakarak hareket etmiş 
olduğunu hayretle gördü. Bir müddetten beri Peygamber kadınlara örtünmeyi emretmişti. Elçi heyeti ile birlikte bulunan Peygamberin eşleri, mahfeler içinde (develerin üzerindeki kapalı yerlerdel ve 
herkesin bakışlarından uzakta seyahat ediyordu, Ayşe'nin mahfesi 

3 bu şekilde hareket etmişti. Kimse onun yokluğunu fark etmemişti. 
g Yokluğunun ortaya çıkacağını ve kendisini aramaya geleceklerini 
tahmin ederek Ayşe yere uzandı. Uykuya daldı. Sufvan bin Muatıl 
es-Seleme adında bir Müslüman, Ayşe'yi bu halde buldu. Kendisinin 
orada yapayalnız kaldığını görmekten hayrete düşerek kendi devesini verdi. Yüksek bir saygıyla deveyi biraz uzaktan takip ederek Ayşe'yi Medine'ye götürdü. : 
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Sayfa 157 

Muhammed ne yapacağını belirleme konusunda tereddüt 
içindeydi. Usame bin Zeyd ile Ali'nin fikirlerini sordu. Usame, Ayşe 
hakkında iyi niyette bulundu. Fakat Ali, Ayşe'yi bırakarak başka bir 
kadın almasını tavsiye etti, “kadın bolluğu var" dedi. Ayşe, Ali'nin bu 
cevabını hiç affetmedi. Sonraları, Ali'nin feci sonunun bu zalimce 
sözlerin bir neticesi olduğunu tekrarlamıştır. 


Sayfa : 158 


«ve. 60:İ> ..3l ISI : üz ÖY göz 
Dd izledi li SE ryan e el Mi RİN 
gb gp Mey GİDİN 3 07037 el 0 ln, 
AE ÇAN XIV) KEİ 023 iel 
al yle el Şe GAS ale ei MER 
ör MN Lil İyi as OS Aİ ya Z 
es bağey eşi ge Mal alara AYA ar iz 
- gezi gil <v o oL» pÜ pi div in> 
PE öl EY A ME gsl3, Şi Ge 
«e İzli ĞI ST JN EN İlel ali) — 
Şal GU e soğ OLA 3 6g ci İzi 


«| 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR « İslâm Tarihi - 4 
—— — ——— STAR * islâm Tarihi. . 


Sayfa 158 


Birkaç gün sonra, Ebu Bekir'in evinde bulunuyordu. Ayşe ile görüşmüş, Ayşe masumiyetini tekrarlamıştı. Bu sırada birden bire vahiy nazil oldu ve Ayşe'nin hiçbir kabahati bulunmadığını haber veren ayetler (11, XXV) geldi. Sonra Peygamber camiye gitti, yeni ayefleri açık bir şekilde okudu ve rivayet olunduğuna göre, dedikoduların 
yayılmasına en çok sebep olanlara, yani Abdullah bin Ebi ile Mutah 
bin Esase'ye ve hatta, gariptir, meşhur İslâm savunucusu şair Hasan 
bin Sabil'e dayak attırdı. Bununla birlikte bazıları bu üç kişinin şu meselede en çok kabahatli olduğunu itiraf etmekle beraber dayak hu- 


susunu inkâr ederler. Ayşe, Peygamber'in evine döndü ve eskisinden 
daha fazla sevgi gördü. 


Sayfa : 159 
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Sayfa 159 

Bununla birlikte bu aile, munasebesizliğinin yatıştırlması daha 
zor birtakım düşmanlıklar doğurdu. Sufvan bin Muatıl es-Seleme'yi 
açıktan açığa zina ile suçlamış olan şair Hasan bin Sebt, bu münasebötle saldırgan olduğu için Hasan'a bir kılıç ile saldırdı. Hasan'ı ağır 
şekilde yaraladı. Orada bulunanlar engellemeselerdi Hasan'ı öldürecekti. Sebt bin Kays bin Şemas'ın emri ile saldırgan tutuklandı. Elleri bağlandı. Benu El-Hais bin el-Hazrec'in evinde hapsedildi. 
Amere bin Hazm ile Abdullah bin Revaha gürültüyü yatıştırmak 
için müdahale ettiler. Hazreclerin keyfi hareketlerinden vazgeçirdiler. Kararı Peygamber'e bırakmak konusunda onları ikna ettiler. 
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Sayfa 173 


Bu muhasara (kuşatmal'nın hicretin dördüncü senesinin Şewolinde yani 6 Mart — 4 Nisan tarihlerinde meydana geldiğini söylüyor. 
Bu kesinlikle anlamsızdır. Çünkü sefer, hasattan önce olmalıdır. 
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Sayfa 174 
Medine'den sürülerek kısmen Hayber'e sığınmış olan Benu'n- 
Nasr Yahudileri, intikam almak için bir yol bulmaya istekliydiler. 


Sayfa : 174 
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Sayfa 174 

Nefret ve husumetteki ortaklık Yahudileri Medine'ye karşı büyük 
bir sefer açmak ve yeni doğan İslâmiyet'i ezmek için Kureyşilerle 
özel bir anlaşma yapmaya sevk etti. 


Sayfa : 174 
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Sayfa 174 
” — Bu maksatla Mekke'ye gittiler. Yanlarında memnun olmayan 
birtakım Medineliler de vardı. Kendilerini büyük bir memnuniyetle 
kabul eden Kureyşilerle, Muhammed aleyhinde saldırma hareketi 
tarzında bir anlaşma imzaladılar. 
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Sayfa : 175 
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Sayfa 175 
Kureyşiler tam bir gayretle büyük bir ordu hazırlamaya başladılar. Müttefikleri olan bütün kabileleri, Habeşlileri imdada çağırdılar. 


ge laa salk e Kez salak öze 
ob e 22 SİZ A al KAFİ We 
öy oğy olene Uz les Sol ve: 
sa ls Nİ 6 s3e yaly e) 45, go lv3| 
thai 5. > il ee .$. 32 0k e öl 


Sayfa 175 . 

Gayet çok miktarda bir askeri kuvvet toplandı. Ebu Süfyan'ın kumandası altında bulunan Kureyşiler, Habeşliler ile birlikte dört bin piyade, 300 süvari ve 1500 develi süvariden ibaret bir kuvvet vücuda getirmişlerdi. Kâbe yakınındaki Darü'n-Nedve'de geleneksel 
âyin dairesinde bayrak merasimi yapıldıktan sonra Medine üzerine hareket ettiler. 
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Sayfa 176 

Kureyşiler Uhud Seferi'nde takip ettikleri yolu seçtiler. Yani Medine'ye batı tarafından ulaştılar ve şehrin kuzeyinden dolaşarak 

geniş Gabe vadisine geldiler. İhtimal ki iki sene önceki aynı askeri sebepten dolayı ve Medinelileri mevzilendikleri mevkiden çıkar- 

« makümidiyle burasını tercih etmişlerdi. Bununla birlikte savaşçıla- 

“rin miktarının aşırı çokluğundan ve Uhud'un kanlı dersinden sonra Muhammed'in geniş tedbirlerle takip ettiği savunma usulünden 
dolayı saldırganların karargâh düzeni başka türlü yapıldı. 
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Gi : 179 
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Sayfa 178 

Fakat kalabalığın fazlalığı saldıran kuvvetin hiç görülmemiş 
bir nispette olması, hazırlığı uzatmıştır. Yolda da çok vakit kaybedilmiş olması muhtemeldir. Bununla birlikte Medine önlerine geldikleri zaman en müsait mevsim geçmişti. Medineliler mahsullerini emin bir yere kaldırdılar. Girişimin başarısını erteleyen bu ihlâle rağmen, müttefikler bir saldırıya kalkıştılar. Medinelilerin tedbirleri ile savunma durumunda kalmaları Mehacemlerin son 
ümitlerini de yok etti. Mevsimin ilerlemiş olması, hayvanlar için yiyecek şeylerin gittikçe azalması, işi bütünüyle bozdu. Müttefiklerin hızlı bir şekilde geri çekilmeleri Müslümanların askeri güçlerin- 
den değil, sefere hazırlanırken önemli sayılacak bir zaman kaybetmelerinin sonucudur. Kureyşiler mevsimin izin vermemesine 
mağlup oldular. Medine önüne bir buçuk ay önce gelmiş olsalardı, İslâmiyetin tarihi, ihtimal ki bütün bütün başka bir gelişme yolunda olacaktı. 

Muhammed, Kâbe'de kendi aleyhine hazırlanan dolaplardan 
haberdar oldu. Savaş zamanlarında tekrarladığı gibi en nüfuzlu 
ashablarını görüşmek için çağırdı. Yakın zamanda gerçekleşecek 
olan saldırıya nasıl karşı konulacağı hakkında fikirlerini sordu. 
Uhud'un kötü tecrübesi Kureyşilerle açık çölde savaş yapmanın 
hatalarını ortaya koymuştu. Hepsinin fikri şehir içinde savunma 
vaziyetinde kalmak şeklindeydi. Fakat savunma kolay değildi. 
Gerçekten, evler birbirlerine yakın oldukları için bunları bir duvar 
ile birleştirmek ve bir saldırıya karşı savunmak kolaydı. Fakat diğer taraftan şehir çöle doğru yayılmıştı. Orada evler diğer tarafta 
olduğu gibi yakın ve sıkışık değildir. Sürekli bir tarafta savunma 
yapamazlardı. Ortaya atılan-muhtelif teklifler arasında Selman 
el-Farisi'nin teklifi Muhammed tarafından en iyisi olarak görüldü. 
Selman el-Farisi, şehrin açık tarafını bir hendek ile çevirmeyi düşünmüştü. Bu Arapların bilmediği bir yenilik idi. Selman bu önlemin şehri en korkulan şeye, yani atlı saldırılarına karşı savunulabileceğini temin ediyordu. Bunun üzerine Medine şehri, Selman'ın fikrine uyularak korunmaya başlandı. Medine'nin evlerinin hepsi sağlam ve korunmuş tarzda yüksek kaleler gibi yapılmıştı. Tehlike anlarında kadınlar ve çocuklar buralara sığınırlardı. 
Şehrin yüksek kısmında, Aliye mahallesinde evler birberlerine çok 
yakın olduğundan sokakların ağızları duvar ile örülerek bütün girişler kapatıldı. Diğer tarafta ise aksine hendekler açmakla yetinildi. Muhammed, Sal tepesi eteğinde genel karargâhını kurarak 
kazı işlerini idare etti. 


Sayfa : 180 
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Sayfa 180 
Kadınlar ve küçük çocuklar, kalelere saklandı. Fakat bütün erkekler ve ergenlik çağına girmemiş çocuklar büyük bir şevk ve gay- 
“ retleişe giriştiler, kazmalarla toprağı kazdılar. Sonra kovalara doldurdular. Sahabeler bunları taşıyorlar, hendek boyunca kenara 
döküyorlardı. O zaman Muhammed'in dostları olan Beni Kureyzeler, Medine'den biraz uzakta, kendi müstahkem mevkilerinde yaşamakla beraber kazma, kürek, küfe sağladılar. 
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Sayfa 182 
Müslümanlardan başka münafıklar da kazı işlerine katıldılar. 
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Sayfa 182 

Muhammed herkese örnek oldu. Herkesle beraber çalıştı, 
toprak dolu küfeleri taşıdı. Karı ve yan tarafları çıplak bir halde 
idi. Vücudundan terler akıyor, toz toprağa karışıyordu. Uzun saçları perişan bir halde omuzlarına dökülüyordu. 
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Sayfa : 182 


SAM Şi 


a ağlak 53 Giy EŞ. EN 


Sayfa 182 


Ebu Bekir ile Örer herkes gibi çalıştılar. Küfe bulunmadığı vakit toprağı elbiselerinin eteklerine dolduruyorlardı. 


Sayfa : 182 
İl ık Geli ar 
ağ e ez yalak al İyi gül 
GE 0 yal öle CI 0-5 &lğ 517 
Sayfa : 182 


«8333791 v5 gö. s2, di 


Sayfa 182 
. Muhammed bilhassa toprak taşımakla meşgul idi. Fakat arada sırada elinde kazmasıyla yorgunluk eseri gösteren birine tesadüf 


ederse elinden kazmayı (sayfa 183) alır, kendisi de birkaç darbe 
vururdu. 
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Sayfa : 183 


| b ge Gİ Sa yle la | 


Gi $ iYi 
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Sayfa 183 
Muhammed'in de çalışması herkese sarf ettikleri mesaiyi daha kolay, daha hoş gösteriyordu 


Sayfa : 183 


Yİ. 
Lp ia 
İmdi 


Sayfa 183 
Hendekte yaklaşık olarak üç bin kişi çalışıyordu. 


Sayfa : 183 


ŞAN AF Aİ öy 053 Öl lys gi 


sl öz 


Sayfa 183 
Altı gün devam eden bütün kazı çakışması esnasında Muhammed olduğu yerden ayrılmadı. 
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Sayfa : 184 

air 
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Sayfa 184 

Nihayet Kureyşiler göründükleri zaman Muhammed bütün 
Müslümanları hendek boyunca topladı ve hepsinin ailelerinin yanına gitmelerini yasakladı. Hepsi kendilerine ayrılan mevkide kalacaktı. Çünkü hendeğin uzunluğu silâh taşımaya kadir insanların 
hepsinin mevcudiyetine lüzum gösteriyordu. İnsanlar savunma çizgisi boyunca küçük küçük kümelere ayrılmıştı. Küçük bir Müslüman 
atlı müfrezesi, hat boyunca aşağı yukarı koşarak diğerlerinden fazla tehdide maruz kalan noktadaki kişilere yardim ediyordu. 
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Sayfa 185 


Hadis, Medine savunmalarının yararlılığını birer kahramanlık 
derecesine çıkarmıştır. Fakat hesap edersek görürüz ki bir taraftan 
on bin kişi, diğer taraftan üç bin kişi arasında olan savaşta Müslümanlardan ancak altı, Kureyşilerden yalnız üç ölü vardı. 


Sayfa : 193 


La cw) Lg 


AT UL Aa ge) İİİ sale SİA 3 


iğ eyl) GATY İL sala al (e 
.s 
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Sayfa 193 
“Müşrikler yirmi günden fazla, yaklaşık bir ay kadar kaldıkları 
halde aralarında (yani müşriklerle Müslümanlar arasında) bir çar- 


pışma olmadı. Yalnız oklar atıldı ve kuşatma yapıldı." 


Sayfa : 194 


age! Fi dex 


& 
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Sayfa 194 

Bunların büyük çoğunluğu silâh kullanamaz bir haldeydi. Dogeti'nin verdiği ayrıntılı bilgi okunurken âdeta Medine kuşatmasına dit 
hikâye okunuyor gibidir. Bugünkü Arabistan'ın, Muhammed zamanından sonra meydana gelen bu kadar duruma, İslâmiyet'e vesaireye rağmen on dört asır önceki Arabistan'dan ne kadar az değişmiş oldunuğunu insan hayretle görüyor. 


Sayfa : 194 
AA A eşle eye ön isle 


EZ 2 PP VE malar 
özkök lez 8 aş GS. 


EA RIİ söy 


Sayfa 194 

Muhafızlar belli aralıklarla nöbet değiştiriyorlardı. Kendisi de 
(Peygamber) gecenin büyük kısmını siper arkasında geçirerek iyi 
örnek oldu. Bazen bir taşı yastık yaparak siperde uyuyordu. 


Sayfa : 196 


“Ey Eni kü 


$$ > «el öl 


Sayfa 196 
Fakat gerçek bir çarpışma olmamış gibi görünüyordu. 
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Sayfa : 199 
Sad ol sol) bs öf SL 
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Sayfa 199 

Müslümanlar her gün daha çok alışmaya başladıkları halde, 
Mekke karargâhında aksine mevsimin aksiliği ve savaşın yorgunluğu kendisini hissetiriyordu. Hayvanlar için yiyecek otun azlığından 
başka, havaların şiddeti de kuşatmacıları zorluyordu. Doğudan esen 
şiddetli bir rüzgar, ateşleri söndürdü, Mekke karargâhındaki çadırları yıktı. 
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Sayfa : 200 


VE eti a Tü eleği Ye 
.sAİIŞI deli öp; Sp Sal oi 


yle sal ga salli Gİ YL day 
Tr e A yk is İŞ eğ a ee 
>) SS, YE di, .4z iyii İl in 
- asly 


pi 


Sayfa 200 

Bununla birlikte bu görüşmenin kesilmesinin sonucu, Muhammed'e yaradı. Çünkü savaşçılardaki savaşma arzusunu azalttı. Bu 
seferden elde ettikleri fayda hiçti. Hâlbuki çektikleri zahmet, uğradıkları zarar ise çoktu. Nihayet müttefik kabileler arasında birtakım anlaşmazlıklar ve geçimsizlikler ortaya çıktı. 


Sayfa : 201 
GE EA çi 
şe e $$ “YY iyy A skle yas 
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Sayfa 201 

Bundan dolayı Naim, enirika yapmak konusunda çok büyük bir 
kolaylığa sahip bulunuyordu. Düşmanlar arasındaki bu ayrılığın bütünüyle meziyetini hadis, Naim'e yüklemek ister. Fakat diğer nifak 
unsurlarının zemininin daha önce hazırlanmış olması muhtemeldir. Hepsi kuşatmanın sonuçsuz kalmasının sorumluluğunu birbirlerinin üzerine atarak karşılıklı suçlamalara kalkıyorlar ve birbirlerinden şüpheleniyorlardı. 


Sayfa : 202 


gribi 
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Sayfa 202 

Mevsimin şiddeti ve rahatsızlığı bütün bütün artarak hoşnutsuzlukları arttırdığından, müttefik kuvvetler bir gece çok şiddetli bir fırtına 
esnasında dağıldı. Düşman karargâhına doğru esen rüzgâr, her şeyi alt üst etmiş, ateş üstünde kaynayan kazanları bile devirmişti. 


Sayfa : 203 
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Sayfa 203 
Değişik söylentilere göre müttefikler, Medine önünde 10, 15, 20 
gün kalmışlardır. 


Sayfa : 203 
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Sayfa 203 


Müttefikler arasında hiçbir zaman büyük bir birliktelik olmadığı 
açıktır. Başkumandanlığın dönüşümlü olarak yerine getirilmesi büyük rekabetlere ve kişisel nefretlere işaret ediyor. 


Sayfa : 204 
3 Ayoylş 
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. — Sayfa204 
Bu ordunun büyük bölümü hendeği uzaktan bile görmemişlerdir. Yalnız birkaç cesur atlı askerin Müslüman siperleri karşısında 


at oynatmaları için bu kadar büyük bir askeri kuwetin toplanmış 
olması inanılacak bir şey değildir. 
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Sayfa : 204 
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Sayfa 204 

Müslümanların güvenliklerini sağlamlaştırmaları ile müşrik 
Arapların manevi ayrılıkları ve örgütsel yoklukları arasındaki büyük fark pek güzel hissediliyordu. Müslümanların sağlam birlikteliğine karşın düşmanların kendi değerleri, çoklukları, zenginlikleri hiçbir etki yaratmıyordu. Artık Muhammed'in davası galip gelmeye adaydı. 

On, onbeş veya yirmi gün geçince Müttefikler alelacele dönüşe 
karar verdiler. Gitmek konusunda o kadar acele ediyorlardı ki Ebu 
Süfyan, devesinin bir dizinin (sayfa 205) bağlı olduğunu fark etmeden devesine bindi. 
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Sayfa : 205 
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Sayfa 205 
Orada çeşitli kabileler ayrılarak her biri kendi ikametgâhının 
yönüne yöneldi. Ebu Süfyan, Asabell- Ceşmi'yi bir mektup ile Pey- 
: gamber'e gönderdi. Peygamber'in bu mektubu namertçe bir kur- 
© mazlık diye dikkate cılmadığı söyleniyor. 


- ii 
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Sayfa : 207 
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Sayfa 207 

Muhammed, hendek yakınındaki karargâhı kaldırınca kendi 
evine dönmüştü. Ayşe'nin odasında âdeti olduğu üzere temizlendikten sonra, hadis'e göre, birden bire Cebrail göründü. Kureyzelerin cezalandırılması dururken silâhı bırakmış olduğundan dolayı kendisini azarladı. Herhalde Muhammed o gün Müslümanlara 
tekrar silâhlanmak için emir vermiş ve Kureyzelerin güvenli yerleşim yerleri önünde akşam namazı vakti toplanılmasını kararlaştırmıştır. Kureyşilere karşı elde ettikleri başarıdan şevke gelen 
Müslümanlar, Kureyzelerin imhası suretiyle büyük bir ganimete 
konacaklarını ümit ederek coşkuyla savaşa koştular. Öğle namazından biraz sonra birçoğu, Yahudilerin güvenli yerleşim yerlerine doğru yola çıkmışlardı. Ali bin Ebu Talip henüz açılmamış bir 
bayrak aldı. Muhammed zırhını giyerek ata bindi ve Müslümanların başına geçti. 
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Sayfa 208 
z Ali, Müslümanların bayrağını Kureyzelerin güvenli yerleşim yerlerinin önüne dikti. Yahudiler, Müslümanlara karşı türlü türlü fena 
sözler söylüyorlardı. Peygamber ulaşınca, Ali, Peygamber ile beraber o akşam imzalanan savaş meclisinde bulunmak için bayrağı Ebu 
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Kita'de'ye verdi. Karizeler, Evs'lerin eski düşmanlarıydılar. Ba'da Savaşı'nda onlarla beraber Hazreclere karşı cesurca savaşmışlardı. 
Onun için, saldırganların ilk saflarında Evs'lerin reisi Esseyd bin Hazır'ı 
(çünkü Maad bin Maaz Medine kuşatması sırasında aldığı yarayı tedavi için şehirde kalmıştı) gördükleri zaman kendilerine karşı göstermiş olduğu nankörlükden ve yaptıkları büyük hizmetleri unuttuğundan dolayı çok şikâyette bulundular. Esseyd bin Hazır, kendileriyle artık hiçbir ilişkisi bulunmadığını söyledi. Muhammed kaleyi daha yakından incelemek için yaklaşmak istedi. Sahabelerden bazıları kalkanlarıyla Peygamber'i koruyarak beraber yürüdüler. 


Sayfa : 209 
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Sayfa 209 

Muhammed, Yahudilerin bu güvencesine hiç kulak asmadı. Sad 
bin Ebu Vakkas'ın başkanlık ettiği tirendazlara, surun dibine varana 
kadar sokularak kuşatmacılara ok atmalarını ve saldırıya geçmelerini emretti. Yahudiler de aynı şekilde ok atarak savunma yapıyorlardı. 
Peygamber at üzerinde olduğu halde savaşı uzaktan seyrediyordu. Savaş gecenin geç vaktine kadar sürdü, Müslümanlar karargâhlarına çekildiler. Sad bin Ubade'nin sunduğu hurmaları akşam 
yemeği olarak yediler. Sefer için davet edilen bütün Müslümanlar, 
yatsı namazında hazır idiler, İlk davete iştirak edemeyenler öğleden 
sonra yetişip gelmişlerdi. Ertesi sabah erkenden, Müslümanlar surların altına tekrar döndüler. Yahudiler o kadar şiddetli ok ve taş atmaya başladılar ki Muhammed'in kendilerini izale etmeye karar 
vermiş olduğuna anlamakta gecikmediler. 


Sayfa : 209 
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Sayfa : 210 
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Sayfa 209 

Kureyzeler bazı rivayete göre on beş, bazı (sayfa 210) rivayete 
göre yirmi beş gün savunmada kaldıktan sonra nihayet teslim olmaya karar verdiler ve Nebbaş bin Kays'ı Muhammed ile görüşme 
yapmaya gönderdiler. Vekillerin daha önce kararlaştırdıkları aynı 
şartları talep ediyorlardı. Fakat Muhammed'in bütün malların terkini ve kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediğini anlayınca, Kureyzeler hayret içinde kaldılar. Yahudiler bir meclis topladılar. Reisleri 
Ka'b Bin Esed İslâmiyet'i kabul etmeyi tavsiye ettiysede kimse kendisini dinlemedi. Bunun üzerine kadınları ve çocukları öldürerek silâhlarla birer kahraman gibi davranmayı önerdi. Bu önerisi de kabul edilmedi. Cumartesi günü tatilinde Müslümanlara saldırı teklifi de Karizelerce reddedildi. Müslümanların, Yahudilerin o gün tatil ettiklerini bildiklerinden dolayı alışık olunduğu üzere teyakkuz 


9ı 
| 


ATATÜRW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 4 ğ 
—— ———— ec KİTAPLAR * İslâm Tarihi -/4 


luyanık olmal halinde nöbet beklememeleri çok muhtemeldi. Yahudiler bir takım dini görüşlere kapılarak bu teklife de yanaşmadılar. Kadınların feryadı, çocukların gözyaşları içinde ümitsizliğe 
daldılar. Bununla birlikte inançlarına bu kadar boyun eğerek esir 
olmamışlardı. 


Sayfa : 211 
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Sayfa 211 
Ömer bin Sadi isminde bir Yahudi de o gece Müslüman karargöhına geçerek kendisini Muhammed bin Müslime'ye tanıttı. Geceyi 
* o Peygamber'in camisinde geçirdi. Fakat sonra hiçbir iz bırakmadan 
ortadan kayboldu. Kimse kendisini bir daha görmedi. Genellikle Karizelerin harekâtı hiç de cengaverce olmamıştı. 
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Sayfa : 212 
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Sayfa 212 

47- Ka'b bin Esed, Ebu Lübabe'den hakikaten teslim olmayı kabul 
edip etmediğini sordu. Ebu Lübabe evet cevabını vermekle beraber, aynı zamanda boynunun etrafında eliyle yaptığı bir işaretten 
kayıtsız şartsız teslim olurlarsa kendilerini nasıl bir sonun beklediğini anlattı. 


Sayfa : 213 
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Sayfa 213 

Yahudilerin bir tuzağa düşmeleri, öldürülecekleri dakikaya kadar 
kendilerini ne gibi bir sonun beklediğinden haberleri olmaması muhtemeldir. Karizeler aleyhindeki sefer, şüphe yok ki Peygamber için 
çok şeref veren bir durum değildi. 


Yi 
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Sayfa vii 
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Sayfa : 214 


1 ee 21A—:Y$ 
Sik g0 EŞ A n im ” e e e 


SİN 


 Söğizkl al Se 


BEŞ hay gra das 
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Sayfa 213 
Başka bir rivayetle karşılaşıyoruz: Kureyzeler Ebu Lübabe ile konuştuktan sonra Muhammed'e kayıtsız şartsız teslim olmak istemediler. Sad bin Muaz'a teslim (sayfa 214) olacaklarını söylediler. Evs” 
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lerin reisi ve kendilerinin eski müttefikleri sıfatıyla ondan daha 
merhametli bir davranış göreceklerini ümit ediyorlardı. Muhammed bu teslim şartını kabul etti. 

Muhammed'in Nezir ve Kinka Yahudilerine karşı gösterdiği daha 
anlayışlı davranışına rağmen, Yahudilere böyle şiddetli davranışta 
bulunması Medine kuşatmasında hissedilen derin endişe ve dehşet 
ile açıklanabilir. Bir de Medine'nin yakınında dostsuz ve müttefiksiz 
bir halde kalan Yahudiler, bunlar olduğu hesaba katılmalıdır. Karizelerin davranışları da hiç cesurca değildi. Şiddetli bir dayanıklılık gösteremediler. Gerçek bir şekilde silâh kullanmadan kendilerini bekleyen feci sonla karşılaştılar. 


Sayfa : 215 
Bi 
BIDI sb saa KİÇ İse Al Ü ki 


SÜ sadi 5liz AŞ S3 
MI yi de iy Sg eder srji 


«! yalar 3 


Sayfa 215 

Kureyzelerin Reisi Ka'b bin Esed, Yahudilerin tehlike karşısında 
mertçe bir karar veremediklerini görünce nefretle şu sözleri söyledi: 
"Ananız sizi doğuralı beri hiçbiriniz bir defa bile kesin bir karar verememiştir!" 
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Sayfa : 216 
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Sayfa : 216 
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Sayfa : 21 


AR — 
alak İyeğe eyi da. Gl A İEİZ vi 
gaz w ge yazdi 3,1 sal O leh 
ÖğY OYA EE siya Düz iy e er 
AS vip liye ye SE ŞİRAN Gİ 
gaz Şİİ 3 6223 ENİ SİLİN GE 
demeli ss kl ei BN ÖF v6 
g6 49 yal 345 sazbal A gi ci! sie, 
yl Si Sağı > “ez el “gi OE 
GA İNİ El ya ME Şİ da af .JA 


97 


uy 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 4 


Sayfa : 217 ç 
ANI 0d Aİ Ğİ ya vag İl 231 kl Mm ll 
a Ka a e 
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sabi İİ SARE eessltis 2333) adl Jaya 
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Sayfa 215 


Yahudiler nihayet, kayıtsız şartsız teslim olunca iplerle sıkı sıkı 
bağlandılar ve Muhammed bin Müslime'nin gözetimi altına konuldular. Kadınlarla çocuklar başka bir yerde Abdullah bin Selam'ın gözetimi altında toplandılar. Yahudilerin evlerinde buldukları silâhlar, elbise ve daha başka menkul şeylerin hepsi bir 
araya toplandı. 1500 kılıç, 300 Zırh, 1000 mızrak, 1500 kalkan, 
şarap ve daha başka meşrubat ile dolu birçok küpler ve şarapların hepsi yerlere döküldü. Esirlere ne yapılacağı görüşüldüğü zaman Evs'ler, Muhammed'e geldiler ve eski müttefiklerine karşı 
hoşgörülü hareket etmesini rica ettiler. İbn Ebi ile Hazrecelerin 
hatırı için Kinkalara nasıl davrandığını Peygamber'e hatırlattılar. 
Muhammed kendisine yöneltilen bu ricaya cevap vermeye cesaret edemedi. Bir süre sustu sonra Isayfa 2161 kendisini etkilemeyi 
ümit eden Evsli'nin ısrarı üzerine Karizelerin sonunu bir Evsli'nin 
belirlemesini kabul edip etmeyeceğini sordu. Bu teklif kabul olunca, Muhammed, Yahudilerin sonunu Evs'lerin reisi Sad bin Muaz'ın vereceği karar ile belirlemesini söyledi. Sad bin Muaz o sırada Medine camiinde bulunuyor, Sad bin Udbe'nin yardımıyla 
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yaralarını tadavi ile meşgül bulunuyordu. Kâbe bütün mesaisini 
hastalara, yararlılara yardım etmek için harcıyordu. Evs'lerden 
bazıları camiye gittiler. Reislerini bir eşeğe bindirdiler. Onu Peygamber'in bulunduğu yere götürdükleri sırada, Karizeler hakkında çok hararetli bir şekilde affedilmesini istediler. Özellikle Zihak 
bin halife Seleme bin Sellame bin Vakkas bundan çok ısrar ederek Yahudilerle olan eski ittifakı hatırlattılar. Sad ağzını açmak istemedi. Fikrinin ne olduğunu hiç hissettirmek istemedi, yalnız kısık sesle: "Sad'ın ilâhi huzura kabahatsiz çıkmaya çalışması için 
zaman gelmiştir" sözlerini tekrar ediyordu. Bu sözlerin karanlık 
ve tehdit edici bir manası vardı. Evs'lerden bazıları bunlardan hiç 
hoşlanmadılar. Fakat Sad, Peygamber ile sahabelerin karşısına 
çıkıncaya kadar başka hiçbir şey söylemedi. Sonra gerek Evs, gerek Hazreci orada bulunanların hepsini etrafına topladılar. Vereceği kararı uygulamaya koyacaklarına dair kesin garantide Isayfa 2171 bulunmalarını talep ettiler. Hadis'e göre; Peygamber'in bile diğerleri gibi yemin etmesi için ısrar etmişti. Herkes yemin ettikten sonra Sad, avret yerinden ustura geçmiş olan bütün erkeklerin öldürülmelerini, kadınlarla çocukların cariye ve köle gibi düşünülmelerine karar verdi. Bu karar on iki yaşından büyük bütün 
erkeklerin öldürülmelerini öngörüyordu. Sıcak ülkelerde çocuklar 
o yaşta buluğa ererler ve gerek kadınlar ve gerek erkekler eski bir 
âdete göre avret yerlerindeki kılları traş ederlerdi. Muhammed, 
Sad'ın kararını tamamen benimsedi. Kararın yedi kat yukardaki 
saklanan ilâhi irade ölçülerine uygun olduğunu söyledi. Yenenler 
arasında paylaştırılması gereken kadınlar ve çocuklar ve bütün 
savaş ganimeti, Dör Rambe binti Haris'in avlusunda saklandı. 
Develer otlamak üzere dışarıya ağaçların arasına bırakıldı. Erkekler ise Usame bin Zeyd'in avlusuna götürülerek hepsine birer 
avuç hurma verildi. Bütün geceyi uykusuz geçirdiler. Aralarına 
konuşuyorlar ve birbirlerine dinlerine sadık kalmayı öğütlüyorlardı. : 
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Sayfa 217 

Bu rivayet ile hadis, Muhammed'in yaklaşık 900 masumun öldürülmesi sorumluluğundan kurtarmak istemiştir. Burada Muhammed'in marifetleri (Sayfa 218) o kadar açıktır ki söylemeye bile gerek 
yorktur. Her halde Sad'ın kararı Peygamber tarafından belirlenmiş 
ve tavsiye olunmuştur. Kendisince istenilen şeyin ne olduğunu Sad'a 
anlatmış olduğu şüphesizdir. Öldürmelerin sorumluluğu Peygamber'e aittir. 

Ertesi sabah Muhammed, Medine çarşısında bazı derin çukurlar kazdırdı. Yahudileri sırayla getirerek çukur boyunca dizmeleri 
ve birbiri ardınca kafalarını kesmeleri için emir verdi. Yahudiler, 
sonlarının ne olacağını henüz bilmiyorlardı. İçlerinden ilk grup 
meydana getirilince reisleri, Ka'b bin Evs'e başlarına gelen şeyin 
ne olduğunu sordular. Ka'b kendilerini bekleyen sonun ne olduğu- 

1 nu anlamadıklarından dolayı onları tekrar eleştirdi. İdamı Ali ile 
Z Zebir gerçekleştirdiler. Peygamber başlıca ashabı ile hazır bulunduğu halde onlar cellatlık yaptılar. Kaç Yahudi'nin bu şekilde öldürülüğünü belli değildir. Çünkü rivayetler 600 ile 900 arasında 
olduğunu söylüyor. İdam edilenler arasında Hayi bin Ahtab'da 

vardı. Hadis, bunu Karizelerin Ruh-u habisi (Kötü Ruh) olmakla ithâm eder. O'da diğerleri gibi kolları arkasına bağlı olarak götürüldü. Fakat arkasından değerli elbiseyi kimse almaması için yırtma- 

ya vakit bulmuştu. Peygamber onun götürüldüğünü görünce yüksek sesle memnun olduğunu açığa vurdu. Onu Allah'ın düşmanı 
olarak tanımladı. Fakat Hayi gururlu bir şekilde cevap verdi. Hiçbir şekilde korkudan bir eser yoktu. (Sayfa 219) Böylece idam edildi. Karizelerden bir kadın da idam edilmiştir. Bu Halid bin Suyed'i 
başına attığı bir değirmen taşıyla öldüren kadındı. İdam edilenlerin sayısı o kadar çoktu ki iş akşama kadar devam etti, Öğle vakz tindeşiddetli bir sıcaktan dolayı Muhammed dinlenme emri verdi. 

> Mahkümlara da biraz hurma dağıttırdı. İdam işi tekrar başladı ve 
güneşin doğuşundan sonraya kadar devam etti. Ümmü Menzir Selemi binti Kays'ın ısrarı üzerine Muhammed, Rufaa bin Sümevil isminde bir Yahudi'yi affetti. Bu Yahudi islâmiyet'i kabul etti. Daha sonra 
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Ümmü Münzırın hürriyetine kavuşmuş kölesi diye bilinir oldu. Sad 
bin Muaz'ın düzeltilmesi mümkün olmayan kararına rağmen Evs'ler 
memnun değildi. Sad bin Ubade ile Hibab bin Elmenzir, Peygambere gelerek, o eski müttefikleri Karizelerin böyle barbarca bir şekilde öldürülmelerinden dolayı Evs'lerin arasında çok sert bir memnuniyetsizliğin hüküm sürdüğünü haber verdiler. Bunun üzerine 
Evs'lerin en nüfuzlu iki reisi Sad bin Muaz ile Esseyd bin Hazır müdahale ederek bu sözlerin doğru olmadığını, Muhammed'in arta 
kalan Yahudileri Evs'lere teslim etmesi halinde, hepsinin öldürülmesini talep ettiler. Muhammed bu teklifi kabul etti. Bu Yahudi 
esirlerini Evs'lerin aileri arasında paylaştırdı. Bu ailelerin her biri 
zavallıları idam için aralarından birini vekil olarak atadılar. 
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Sayfa : 221 


İİ emil «el eğ 
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Sayfa 220 
Kalan esirlerin idamı güneşin doğuşundan sonraya kadar devam 
etti. Meşalelerin yarı aydınlığı içinde idamlar gerçekleştirildi. Hazırlanan 
çukurlar atılan taşlarlar çoktan dolmuştu. Bu uzun eylemler sırasında 
baş kesme işini yerine getirmiş olanlar, bu işi yapmadan önce buluğa 
ermemiş olanları öldürmemek için mahkümların avret yerlerine bakıyorlardı. Rivayet olunduğuna göre Baas Savaşı'ndan sonra Yahudi Ze- 
- bir bin Bata'nın cömert ve şerefliliği sayesinde ölümden kurtarılan Sabit bin Kays isminde bir Müslüman, Muhammed'e bu ihtiyara bir şey 
yapmaması ve ailesinin idamdan istisna tutulmasını rica ederek minnettarlığını göstermek istemiştir. Muhammed affa razı oldu. Fakat Zebir bütün dostlarının ve akrabalarının idam edildiklerini haber alınca 
onların arkasına kalmak istemedi ve diğerleriyle beraber idam edilmek istediğini (sayfa 221) bildirdi. Onun da başı kesildi. 
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Sayfa 221 

Muhammed, ganimetleri (savaşta elde edilen mal) dağıtmadan önce öldürülen Yahudilerden biririnin eşi olan ve bütün kadınlar arasında güzelliği ile bilinen Reyhane bint Zeydü'n-nüzriye'yi 
kendisine ayırdı. Ona İslâmiyet'i anlattı. Onu İslâmiyet'e yöneltme- 
ye çalıştı. Fakat bunu başaramadı. Reyhane'nin din değiştirmesini 
sağlamak için din değiştirmiş olan Yahudi Saye'ye başvurdu. Saye, Peygamber'den daha başarılı olarak kadını din değiştirmeye iknâ etti. Güzel Yahudi kadını, Ümmü Münir Selemi bint Kays'ın gözetiminde âdet süresince korundu. Hamile olmadığı anlaşıldıktan sonra kendisinden ya hür eş ya da cariyeliği seçmesi istendi. Reyhane 
cariye kalmayı tercih etti. 


Sayfa : 222 
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Sayfa : 222 
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Sayfa 222 
Satılacak esirlerin sayısı küçük Medine şehrinin kaldırabileceğin- 
den fazla olduğu için Muhammed, Sad bin Ubade'yi belli bir miktar 
i kadın ve çocuk vererek pazarda satmak üzere Suriye ve Necd'e 
> gönderdi. Sad bunların parasıyla Medine'de eksikliği hissedilen si- 
Iâhlar ve at getirecekti. Esirlerden bir bölümü de Hayber'de ve Tima'da satıldı. Bunların gelirlerini beşe ayırdılar. Muhammed bir 
kısmını Allah'ın hissesi olarak kendisine aldı. Kalanı üç bin erkek 
ve 36 at için 3072 kısma ayrıldı. 
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Sayfa 223 

Muhammed bizzat kendisi Sad bin Muaz'ı tedavi etmeye çalıştı. 
Kızgın bir demir ile yarayı dağladı. Fakat demirin ucu çekilince kan 
tekrar akmaya başladı. Peygamber'in üstünü kirletiyordu. Muhammed, Sad'ı göğsüne dayamış, kanını dindirmeye çalışıyordu. 
Peygamber yarayı dağlama işini iki kere tekrar etti. Fakat bu tedavi Sad'ın kolunu şişirdi. 


Sayfa : 22 
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Sayfa 227 
Senevi Hac 


Birçok rivayete göre o sene, Muhammed her inanan için Mekke'ye hac görevi için gitmeyi bir zorunluluk olduğunu ilân etmiştir. 
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Sayfa 230 
Bu sözlerimizin gerçekliği sadece yukardaki senelere git olayri larla ve ileride de bahsedeceğimiz bir takım ayrıntı ve detaylar ile 
© © değil, Muhammed vefat eder etmez halifelerinin ve sahabelerinin 
vefat etmiş peygamberlerinin yolunda hayret edilecek derecede 
ve hiç tereddütsüz devam etmeleriyle sabittir. Muhammedin ilk 
halifelerinin büyük siyasi maharetleri, sözlerinin hayret veren geçerliliği ve ulaştıkları büyük başarılar, Peygamber'in hayatta bulunduğu sırada gösterdiği azim ve iradeyi kanıtlar. 


Sayfa : 231 
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Sayfa 231 

Muhammed'in vefatı dünyanın halini değiştirecek çok büyük 
bir siyasi faaliyetin, toplumsal ve askeri devrenin başlangıcını teşkil eder gibi göründü. Bu bazılarının azim ve iradesinin ürünü değildi. Bütün bir milletin azim, irade ve çalışmasının sonucuydu. Muhammed'in büyüklüğü, uyuklar durumdaki bu kuwetleri ilk defa 
tahrik eden ve yönlendiren olmasındadır. 


Sayfa : 232 
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Sayfa 232 

Koca bir kavmi on sene gibi az bir zaman zarfında nasıl olup 
da bu kadar derin bir şekilde sarsmak ve bütün bir dünyayı alt üst 
etmek kabil olduğunu izah etmek hiç de kolay olmayan bir meseledir. 


Sayfa : 233 
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Sayfa 233 

Bu münasebetle bilhassa ısrar ettiğimiz bir nokta vardır ki o da 
Medine (müşrik) görüşmecilerinin Muhammed'e din gibi soyut birtakım sebepler dolayısıyla değil, pratik ve maddi sebepler dolayısıyla müracaat etmekte olmalarıydı. 


Sayfa : 234 


ÇE EL DE 

PİZASIL A dale vee yazik ğüğ Sebi 
AKI b Bitanesi — - 

ia gi OY ye 9g iyii ÇİL e $3zig 


NN b ea cekaliesi ESİR ei . 
TİZ NİS ğa GYM GET ga 
AN A GA al ka, 


bal 


Sayfa 234 


Muhammed, Bedir'de Kureyşilere karşı yürüdüğü zaman yanında 200 Medineli'den pek az fazla bir kuwet vardı. Yesrip ovasının 
bütün yerleşik olan kısmı Medine adıyla anılmakta olduğu ve nüfusun 18.000-20.000 kişiden aşağı olamayacağı düşünülürse bu kuvvetin ne kadar az ve önemsiz olduğu çok güzel anlaşılır. 
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Sayfa 234 

Bu tehlikeli bir zorluk olarak görülemezdi. Hâlbuki başka bir takım 
zorluklar da vardı ki çok vahim bir tehlike meydana getiriyordu. Bu 
da Medine Yahudilerinin ve müşriklerinin muhalefeti idi . 
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Sayfa 235 

Fakat Yahudiler, ırklarının yetenekleriyle beraber en kötü kusurlarını da beraber götürmüşlerdi. Bu kusurların başlıcası iç huzursuzluk 
ve anlaşmazlıktan ibaretti. Gariptir ki silâh kullanımında ve savaş- 


makta hiç yetenekleri yoktu. 
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Sayfa 236 

Hiç şüphe yoktur ki Yahudiler içteki nifaklara son verip de kuwetli bir siyasi birlik temin etselerdi, yalnız Medine'nin hakimi olmak 
ve müşrik Araplara üstün gelmekle kalmayacaklardı. Kureyşilerin 
Mekke'de yaptıkları gibi onlar da Medine'de İslâmiyet hareketini 
boğmaya ve durdurmaya muhtemelen kadir olacaklardı. 


Sayfa : 238 
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Sayfa 238 

Müşrik topluluğunun muhalefetini Muhammed önemsiz olarak 
görmedi. Fakat bunun bir dereceye kadar daha az tehlikeli olduğunu ve daha kolayca giderilebileceğini düşünüyordu. Bilindiği gibi, bu 
topluluğa Muhammed münafikin namını verdi. Bu tabir, o fırkayı 
oluşturan unsurları çok güzel tarif eder ve tanımlar. Münafıkların fırkası bütünüyle memnun olmayanlardan, kıskançlardan, son derece 
muhafazakâr müşriklerden oluşuyordu. Bununla birlikte bunlar fikirlerini açıklamak cesaretine sahip değillerdi. İslâmiyet'i güzellikle kabul etmiş gibi göründüler. Hatta görüntüde din bile değiştirdikleri halde gizlice Muhammed'e zarar verecek şekilde hareket ediyorlardı. 
Muhammed'i yabancı bir galip, sonradan aralarına sokulmuş biri 
gibi kabul ediyorlardı. Bu muhalefet siyasi bir manevra mahiyetin- 
de idi. Münafıkların reisleri, Muhammed'in yüzünden eski hüküm 
ve nüfuzlarının azaldığını biliyorlardı. 


Sayfa : 238 
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Sayfa 238 

Münafıklar, Muhammed'e karşı sadece bayağı ve değersiz kişisel menfaatler besleyen, maddi menfaate kapılan kimselerden 
meydana gelmektedirler. 
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239 
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Sayfa 239 
Bununla birlikte, şu söylediklerimizi özetlemek lâzım gelirse, 
deriz ki Medine'de birbirine rakip ve mücadele halinde olan üç 
unsur vardı: 1) Müslümanların kuvvetli, birleşmiş ve faal azınlığı ki 
, bir harekette bulunmaya ve Medine'de mevcut durumu değiştir- 
“> meye şiddetle azmetmiş kimselerin hepsini ifade ediyordu. Bu küme yalnız duygu birliği, cephe ve reisleri olan Muhammed'in kişisel vasıfları itibariyle mühim değildi. Mekke'den gelmiş olan gayet 
iyi unsurlardan başka Medine ahalisi içinde en iyi, en faal ve zin- 
de unsurları ihtiva etmesi dolayısıyla da pek mühimdi. 2) Aralarında iki yüzlülük hüküm süren, birbirlerini çekemeyen, zeki reislerden 
mahrum bulunan Yahudiler. 3) Münafıklar. Bunlar da birlik içinde bulunmuyorlardı. Zayıf idiler. İyi idare edilmiyorlardı. Medine'de ortaya 
çıkmakta olan olayların mahiyetini idrakten aciz bulunuyorlardı. Bunun yanında Muhammed'e zarar vermek istedikleri halde ona nasıl 
hücum edeceklerini bilmiyorlardı. 


“Sayfa : 240 
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Sayfa 240 

Herşeyden önce çok geniş bir müşrik kalabalığı vardı. Bunlar 
birbirlerinden ayrı küçük küçük parçalar halinde, bilinen fikirler- 
den, herhangi bir varlıktan ve başkandan yoksundu. Ne olursa olsun, kuvvetli bir boyun eğme siyasetini takip edeceklerdi. Yukarıdaki üç unsurdan hangisinin diğerlerine üstün geleceğine dair güvence verirse, onun başarılı olması için hizmet vereceklerdi. Bundan dolayı bir taraftan münafıklar, diğer taraftan Muhammed bu 
gurubu kendilerine çekmek için özellikle çaba sarfediyordu. Beşinci 
ve sonuncu gurupta Medineli sayılmayan ve büyük çoğunluğu Medine civarında Bedevi hayatı yaşayan Araplardı ki bunlar ticaret aşkıyla ve gerekli olan malzemenin elde edilmesi sebebiyle devamlı Medinelilerle.temas halindeydi. Şehir pazarlarına sık geliyorlardı. Bununla birlikte Muhammed, bu sonuncu gurubu hiç dikkate almıyordu. Ancak Medine'deki durumu düzene koyduktan sonra onları dikkate alabilirdi. 
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Sayfa : 241 
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Sayfa : 242 
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Sayfa 240 


Bu beş gurubun sadece söylenmesi bile, Peygamber'in görünüşte Isayfa 241) manevi ve dini vasıtalarla; gerçekte ise, siyasi bir hüner ve dirayet sayesinde halletmeye mecbur olduğu meselelerin 
önem ve ciddiyetini ortaya koymaya yeterlidir. Medine'de hüküm ve 
nüfuzu ele geçirmek için üç fırka arasında ortaya çıkan mücadeleci 
bir icra faaliyeti gösteren kuwetlerin sayılarının kıyaslanması Muhammed'i çok zayıf bir durumda gösterir. İslâmiyet ve Muhammed'e karşı muhalefet, münafıklarla Yahudilerin tamamıyla birlikte 


u 


18 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 4 


hareket edebilecekleri bir noktada buluştuklarından dolayı durum, Muhammed için çok tehlikeliydi. Bu kuwetlerin sıkı bir şekilde 
birliktelikleri Peygamber için çok uğursuz olurdu. Çünkü müşrik olan 
halkın büyük çoğunluğu dine karşı çok ilgisiz görünüyordu. Bu da 
Muhammed'in maharetinden çok düşmanlarının hatası sayesinde 
sağlanmıştır. Onların kendilerinin zayıf taraflarını ortaya koymaları, 
Peygamber'in galip gelmesine imkân hazırlamış oldu. 


Muhammed, yalnız siyasal sebeplerden dolayı davet edildiği ve 
bilhassa siyasal önem taşıyan zorluklar ile çevrilmiş bulunduğu için, 
istek ve arzusundan ziyade hal ve vaziyetin gereğinden olmak üzere, girişilen mücadelede siyasi düşünceyi dini düşüncenin önüne 
geçirmeye mecbur oldu. Bununla birlikte Muhammed'in, Medine 
döneminin ilk zamanlarında ki hüküm ve nüfuzunun temeli olan şeref ve itibarı; Mekke'deki cesaretli sayfa 242) din propagandasının 
şöhretine dayanıyordu. Aynı zamanda Muhammed, ruhunun doğal yeteneği sonucunda her şeyi dini bakış açısından görüyordu. 
Muhammed'in düşüncesine göre din ile siyaset aynı şeyin iki farklı yüzü idi. Allah, kulunun otokrat bir hükümdarı idi. Din, Allah'ın insanları yönettiği kanundan ibaretti. Ahd-i atik (İsa'dan önceki, Yahudi peygamberlerin kitapları) de İbrani toplumuna hakim olmak üzere 
şekillendiğini gördüğümüz bu ilkel anlayışlardan yukarıda tanımladığımız durum ve şartların yönlendirmesiyle Medine'nin yarı barbar 
toplumunun ruhsal şartlarının sonucu olarak din ile siyaset arasında kendi kendiliğinden samimi bir kaynaşma ve irtibat ortaya çıktı. Bundan dolayı Peygamber'in takip ettiği yeni yönün -bazı 
aleyhtarlarının iddia ettikleri gibi- tasarlanmış bir davranış olduğunu söylemek yalancılara git bir saldırı ürünü değildir. 
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Sayfa : 243 
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Sayfa 242 

O zamana kadar ilâhi birlik hakkındaki yanlış düşüncelerin düzeltilmesine yönelik olarak, vazifesinin dairesini genişletmeye mecbur oldu. İnsanlar arasındaki ilişkileri daha iyi tanzim etmeye hizmet 
eden siyasi ve sosyal kanunlar haline geçti. Bir medeniyet ve sulh ve 
sükun işi gördü. Durum ve şartların (sayfa 243) böyle olduğu bilinince gerçek bir dini histen yoksun olan insanlar arasında Peygamber'in 
kendi faaliyetine başka bir yön veremeyeceği takdir edilir. Mekke'deki bu din hayalcisi, geniş bir siyasi alanın ortasına birden bire atılınca 
utanarak mahvolmamak istediği için sahip olduğu silâhlarla ve bütün kuvvetiyle mücadele etmeye mecbur idi. Galip gelmesi, her ne 
pahasına olursa olsun galip gelmesi gerekiyordu. Müşriklik anarşisine, Yahudi zorlamalarına meydanı bırakması için hiçbir sebep 
yoktu. Bunun için çarpıştı ve çok da iyi yaptı. Çünkü gayesi ilerleme 
ve ıslahat fikrinden ibretti. Silâhların seçiminden çok, bunların kullanımında ve ölçüsünde hataya düştü. İlkel fakat, kuwetli bir teokrasi unsurundan kendisine çok güçlü bir silâh yaptı. Üstün özelliklere sahip 
bir adam tarafından kullanılan bu silâh, hasımlarına karşı çok etkili 
oldu, her türlü engeli parçaladı. İnsanlar, idealleri ne kadar yüksek 
ise ve yapmaya azmettikleri şeylerde ne kadar başarılı olurlarsa o 
kadar büyük olurlar. 
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Sayfa : 244 
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Sayfa 244 
Yalnızca sosyal bir görev halindeki soyut bir devlet düşüncesi, 
Arabistan'da hiç bilinmeyen bir şeydi. Arap dilinde bunu ifade 

* o edecekbir tabir bile yoktur. 
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Sayfa 244 

Böyle durumlar ve şartlar içinde siyasi toplum, dini toplum ile 
karışıyordu. Kanunlar sivil ve insani bir hüküm ve nüfuzdan çıkmıyordu. Bir ilâhi iradenin mahsulü idiler. Bir dini görev haline getirilmişlerdi. Arabistan'da düzeni ve kanunu tesis için tek çare teokrasi idi. 
Arabistan henüz o kadar barbar bir sosyal yapıda idi ki hata, suç, 
günah gibi ahlâki kavramlar bile zerre kadar bilinmiyordu. Öldürmek, hırsızlık yapmak cezayı gerektirecek bir suç değildi. 


Sayfa : 245 
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Sayfa 245 


İslâmiyet'in bir teokrasi haline dönüşmesi engel olunamayacak bir zorunluluktu. İslâm dini, metafizik ve soyut bir inanç halin- 


de kalırsa, bir işe yaramama ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunurdu. 
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İA 1 En Hİ eliye eb de DAİ öy 
ge «lal La ik ge . Aİ ya LE , 
- JAZAZ ye Şİ ii salca “Me 


. 


Sayfa 249 
Muhammed'i sonunda şehre sahip hale getiren iş, ince bir nüfuz 
etme işi şeklinde oldu. Bu, Peygamber'in kendisinin bile önceden 
ri tahmin etmediği bir takibin çok güçlü halk hareketlerini doğurması 
P sayesinde gerçekleşmiştir. Hatta bu hareketler kısmen kendisinin arzuladığı, düşündüğü şeylere taban tabana zıttı. İslâmiyet'in galip 
gelmesi kendiliğinden olmuş bir olaydır. Büyük çoğunluğu itibarıyla, hatta Peygamber'in başarısızlıklarından bile doğal olarak ortaya çıkmış bir heyecan ve galeyanın ürünüdür. Peygamber hatalarını bile mahirane siyasi hareketlerle lehine çevirmiştir. 


Sayfa : 250 


433, e sal vide Mel gayr a Çİ EC 
NSA DAİ Sağl di ae ŞE 
larla dez ARİŞ Çi 0G eLU 
EE peri deği ye alazal disa eml She 
As Sv İse pg yi CE iy DAY 
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Sayfa : 250 


AYY Gi Ta das 13 Giüelsişi 

gk Dr) pa AE AF . şü 

Be İN de ran 027 GİT BİS ağ 
haaa “e m emmi 


gal iye 3 Hüydşi yerl özge di 
YA OR ii İİ GOYA Jin pa 
GE iü AS ge ve ge ez 

i M3 Jb, 


> 


Sayfa 250 

Yaptığı yeniliklerin hepsi (kıble, namaz, abdest, oruç, öşür, vb.) 
hep Yahudi âyinlerinin ve âdetlerini bir taklididir. Bununla iki 
amaç güdüyordu: Din sistemini Yahudi esaslarına göre düzenlemek ve bir takım işlerle Yahudileri cesaretlendirerek din değiştirmelerini sağlamak istiyordu. Muhammed'in düşüncesine göre, bu 
hareketler Yahudilerin ruhlarını okşayacak ve bir dinden diğerine 
geçmeleri kolaylaştıracaktı. Muhammed tahminleri ölçüsünde, Yahudilerin tabiatları konusunda aldandı. Bu da Medine'ye gelmeden 
önce Yahudi cemaatiyle hiçbir zaman temas etmemiş olduğunun ve 
sırf kendi kendisiyle meşgul olan yabancılara karşı nefret besleyen 
bu ırkın gerçek sıfatını bilmediğinin diğer bir isbatıdır. 


Sayfa : 251 


GELİ ei lif hr. 
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Sayfa : 2 


All Mib öğ z 
Şale 


Sayfa 251 

Genelin zihninde Muhammed'in koymak istediği (sayfa 252) ikinci esas fikri, dış düşmana karşı bütün ailelerin birleşmesinin gereği idi. 


Sayfa : 253 < 


Niye UL e Ey e yi İğeğz Kor 
NAZİ geden EY ge .ur. ie 


YAL AM e C DANE ALİ GAS AY 
(1S OLUN sl UT Uy m 
S3 lg sy A KİŞ . Mx 


pi 


Sayfa 253 
Yahudiler, Muhammed'in kendilerine gösterdiği yakınlık ve sevgi- 
» ye çok kötü karşılık verdiler. Muhammed'e adi bir yalancı muamele- 
“si yaptılar. Çok kan döktüğünü söyleyerek eleştirmekten ve Peygamber'e sorular sorarak onu sıkmaktan çok hoşlandılar. Muhammed, 
konuşma iliminin inceliklerine pek hakim olmadığından muhtemelen bu sorulara başarılı bir şekilde cevap veremedi. 
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Sayfa : 254 


Ye ATE çile Use Seks YAR 


LEZ EN İİ von ça Ve yi iLy, 
/l AZ İL Ml deeri, 453 1 &çi 
MR m e 


Sayfa 254 

Muhammed'in dinindeki Yahudilik tadı, haham ayinlerinin ve 
Musa kanunlarının aynen taklidi, Medine'de ilk ikamet senesinde 
ihtimal ki biraz fazla bir aceleyle yapılmış şeylerdi. 


Sayfa : 259 
da zik lk gm) Meli 
a e e an A, 
Kin zey aziz yal İLA paz si 


Sayfa 259 
Bir topluluğun ruhunu, askeri zaferlerin tehlikeleri ve sarhoş- 


lukları kadar birleştirecek hiçbir şey yoktur. 


Sayfa : 259 
AE gel aliyi rp hb af. 
geliy <a özğl ehe SS Şİ) 


< s4 Sia S5 ski AF gal di 


Selek seyi Sı, Ss Soğan Oy 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi < 4 


Sayfa : 259 
ape kilş za NE düşeli el 
Gi > ei Yİ Syliy ar 5 gi al) 


Yy gali GUYS İM b 5k sal 
s3UY 3 sazla , 00) ğE 


Sayfa 259 
Muhammed, taraftarlarının rahatlığını sağlamak ve diğerlerini 
kendisine taraftar yapmak için işte bu amacı takip etti. Muhammed hakkında bugün toplumumuzda hakim olan kavramlara gö- 
> re bir hüküm vermeye kalkarsak, dini ıslahat duasıyla ortaya çıkan 
bir kişinin mezhebini, barışçı araçlarla değil de gasp ve rüşvetle 
yayacak tarzda taraftarlarını teşkilât altına almasından dolayı yeteri kadar kuwvetli bir kelime bulamayız. 


Sayfa : 260 
çi ssteliel ea z ile ro KE NE 
hizi 3YENDa! ee İpe e 
A EZ yüz > 


Sayfa 260 

Arabistan gibi ilkel bir toplumsal düzende, bizim toplumsal yaşantımızın temellerini teşkil eden ahlâki ve hukuki kavramlar hiç 
akla gelmemişti ve gelemezdi de. 
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Sayfa : 260 
YELE 


das, i5 < da, ge c da, GELİ sb> 
ALIN Yi dale ilde Mi yal İzle ll 


Sayfa 260 
Bununla birlikte eski dünyada insanlık birliği, aile birliği, kabile 
birliği başlıca ortak malları koruma ihtiyacından ortaya çıkmıştır. 


Sayfa : 266 
— 


İDİ dl $ye örlely yüz 

GIA AI gü. Gaal A ST ese 
ibiza) iile Aİ A 57 RAM 
4 35 YE AN KE Şİİ çi 
HP AA AŞİ a Yay dek 
IE İLE İl LA başi si,» 
gi İZ sl egeli EL 
13 023 NE ÖNE 6 gl la izler 
ME e Mys el DME € ei vg İle, 
DA e GAİN getz GAİN ASAL a iel 
-3)9 şa ESİR) JS dü, Yula > ül 
v3 elele ai » $5Y dl Eee ra 
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Sayfa : 266 
ds & deyi v3 LL ak ab 
giye Sn diş Sür Lay Bzeml zg 
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FM İİ yel SEA EN alyan 
GER İYİ Mir iy Şa 
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va 
Sayfa : 267 
u$ ei 
133 dal 603 şi e YG siye 
Mİ e e Sİ öT İç rp 
dimi y Dy Sogkl ii şk b Sal ; 
NAS. SU ie ii ) Sal ie öze 
e 0lU #1 Se. (Ye NA CA YAŞ 
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JJ) Sale yal Lela. gs) 
© 39201 çöl 57 SE. ab il Pa 
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Sayfa : 267 3 
! 
delg 0S GE A isa ez Şa 
El OE GE sila SA Se. 6s zi 
UY» 0g Şİİr Me Gilez sslia eg İğ 
ZE MS 06 e delil gel oki Lp af 
Ie yi ea elişi Rİ çel day ei 


Sel OLİN ge 7 al 07 037 Sea yep 

MH sMglg> Ş. 2.41 oi Sagi U3 
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hee 073 ks743l SI OMIZİ İyral 8 
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Sayfa 266 

Medine'ye geldikten sonra ilk altı ay şehirde sakin bir hayat geçirildi. Medine'de muhtemelen ilk günlerinden beri Muhammed, Kureyşilere karşı saldırgan bir siyaset düşünmemekle beraber kolaylıkla anlaşılabilecek sebeplerden dolayı bu girişimlerle tehlikeye atılmayı uygun görmedi. Her şeyden önce çevrenin çeşitli hislerine nüfuz etmesi, Medinelileri anlaması, bunlarla kişisel ilişkiler kurması, doğrudan doğruya ve samimi dostluk bağları kurması, dostlarının ve düşmanlarının kimler olduğunu bilmesi gerekliydi. Bundan başka daha 
öncelikli bir takım tehlikeler de vardı. Kendisine ve eşlerine bir ev yapması gerekliydi. İbadete, topluma ve dine ait çeşitli kuruluşlar oluşturması ve mezhebini aydınlatarak İslâmiyet hakkındaki bildiklerini toplumun bütün sınıflarına yaymak üzere Mekkelilerle, Medinelilere sık 
sık konuşma yapması gerekiyordu. Şehirdeki durumu daha iyi anlayıp, Medinelilerden bazılarının kendisini koruyacaklarından emin 
olunca, geçkmeden savaşacak bazı küçük birlikler oluşturdu (Hicretin birinci yılı). Amacı gerçekten savaş yapmaktan çok, keşif yapmak 
ve ganimet almaktı. Fakat aynı zamanda kendi askeri kuwetini Isayfa 2671 bir teşkilât altına almak istiyordu. Bu teşkilâtı daha büyük 
serüvenlere atmadan önce küçük küçük seferlerle alıştırma ve 
eğitme yolunu takip ediyordu. Kendisi de bu maksatla dört sefer 
yaptı (Hicretin ikinci senesi olaylarına bakınız. (sayfa 18, s18 A, 19 ve 
20). Böyle olmakla birlikte hiçbirinde kaydadeğer bir sonuç elde edememiştir. Çok temkinli davranmak istedi. Kureyşilere sadece insani 
kayıp verdirmeyi plânlanmıştı. Sadece keryanlara saldırmayı, mümkünse hiç kan dökmemeyi düşünüyordu. Askeri bir başarı ve ekonomik çıkar gözetiyordu. Hadislere göre, Muhammed gideceği yere her 
defasında kervanlar geçtikten sonra gidiyordu. Hâlbuki Kureyşilerin 
savunma eğilimi göstermiş olmaları, savunma araçlarına sahip olmaları, bundan dolayı Muhammed'in kesin başarı sağlama ümidi 
olmadan, kan dökülmesi ihtimaline karşı saldırıdan vazgeçmiş olması muhtemeldir. Bu zararsız manevralar birden bire öyle bir sonuca ulaştı ki bunu önceden kimse tahmin edemezdi. Mekke yakınına keşif için gönderilmiş olan birkaç kişilik bir gurup Nahle yakınında Kureyş tacirlerinden oluşan küçük bir kervana rastladı. Kutsal Recep ayı başlamış olmasına rağmen bunlar, Kureyşilere hücum 
ederek içlerinden birini öldürdüler, çok fazla ganimet aldılar. 


132 
1 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 4 


Sayfa : 285 


sog Jr 
dl b az İİ dam bik sal 
YEL EN 3 iy li > 23-143 ağlar 


EA gl Şİ a siye Bü 
20) A EŞ Gb e ie 
ML ŞEY ez GE 33 SN) 


Sayfa 285 

Muhammed de bir Arap idi. Arapların tabiatından bir şeyi istemenin manasızlığını kendisinde hissediyordu. Bunun için İslâmiyef'in, inananların omuzunda çok hafif bir yük teşkil etmesini istedi. İnananların yalnız cazip taraflarını görmelerine önem veriyordu. İslâmiyef'e bu katı ve baskıcı şekli verenler, bu şekilperestlik 
ruhunu aşılayanlar sonraki Arap olmayan nesillerdir. 


285 
O) e $ 1315 pl Sie EE 
03 e) Gok € ie. sal Ny! .43)3) | 
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«Sayfa :.285 bu 
il 
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Sayfa : 286 
Vm çel vej 
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Sayfa 285 

Muhammed bilhassa kelime-i şehadet ile fukara vergisi (zekât) 
üzerinde ısrar etti. Namaz, abdesi, oruç gibi hükümlerin hepsi teoride emrediliyordu. Fakat hadislerin satırları altındaki manaya 
bakıldığında Peygamber'in detaylarda büyük bir serbestlik bıraktığı, Müslümanların birçok kusurlarına göz yumduğu ortadadır. 

Bunun böyle olduğu olaylar sonucunda inkâr edilemez bir açıklıkla ortaya çıkıyor. Medine'de birinci senede Muhammed'in birçok dini 
kural koyduğunu görüyoruz (Hicretin birinci yılı, s. 54-55. Hicretin ikinci senesi, 24, 28, 29, 91). (sayfa 2861 Fakat takip eden dokuz sene 
boyunca bir müşrik âdeti olarak varlığını sürdüren Hac'dan başka 
bunlara hiçbir şey ilâve etmemiştir. Sonradan ilâve ettiği bazı küçük yenilik zaten görünürde var olan hükümleri kolaylaştırmak 
maksadına hizmet etti. Örneğin, düşman karşısında namazı kısaltmak, askeri seferler sırasında oruç tutmamak vb. Muhammed'in önceden emrettiği şeyleri sonra değiştirdiği iddia edilebilir. 
Peygamber anlıyordu ki âyin ve ibadete ait ayrıntılar ile taraftarlarını 
bıktıracak olursa, ruhları kendisinden soğutacaktı ve İslâmiyet'e karşı bir nefret uyandırmak tehlikesine düşecekti. Bu yolda daha ileri 
gitmemesi, çok ince bir siyasi dirayetin eseriydi. Bu sayede daima 
hayırlı bir ömür olan orta yolu seçiyordu. Bundan dolayıdır ki Arapların o emniyetsizlik ruhuna karşı izin vermekte de çok ileri gitmedi. 
Hakiki bir arzu ve iman ile İslâmiyeti kabul etmiş olan zeki bir 
azınlığın cahil halkını düzene alıştırmak üzere büyük bir önem verdiği hükümlere ve ibadete uyma zorunluluğuna dikkat çekti. 
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Sayfa : 289 
ÖyE gi Sesteş dye 
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Sayfa 289 

Yahudilerden ve Medine'deki memnun olmayanlardan şüphe 
etmek için birçok sebep olduğu halde, yine Medine'nin evlerinde ve 
kalelerinde emin bir şekilde kapanarak Kureyşilerin gelmesini beklemeyi tercih ederdi. Hâlbuki genel ruh hali o şekildeydi ki taraftarlarının galeyanlarını yatıştırmayı başaramadı. Muhammed de halktaki şevk ve heyecana kapılarak zafer ihtimalini iyi hesap edemeyerek açıkta savaşa girişilmek üzere düşman üzerine yürümeye 
ve Medine'den çıkmaya sonunda razı oldu. Bu zaafiyet çok pahalıya patladı. 


Sayfa : 290 
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Sayfa 290 

Muhammed'in Medine'de ne gibi durum ve şartlar içinde yaşadığından da kesinlikle habersiz oldukları için Peygamber'in ne gibi savunma araçlarına sahip olduğunu bilemiyorlardı. Bir de Muhammed 
her zorluğa karşı tedbir düşünür bir adam olmasından dolayı bü- 


yük bir korku telkin ediyordu. 


Sayfa : 291 


vero ğ va 
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Sayfa 291 

Ricat geri çekilmel o kadar ani oldu ki sanki bir firar gibi görülebilirdi. Muhammed, düşmanlarının yaptıkları bu büyük hatayı 
anlayarak derhal uygulamaya koyduğu bir karar ile mağlubiyete 
uğramış değil, zafere ulaşmış gibi takip emrini verdi. 


Zi 


yl gl ayl - 
DAÜ sa ema iyi Ssasişb İy7 
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Sayfa 291 


İslâmiyet artık öyle bir yol tutmuştu ki kazanılan zaferler, mezhe- 
bin meziyet ve liyakatından çok o mezhebi kabul edenlerin askeri 
değerleri sayesinde açıklanacaktır. 


Sayfa : 292 


SİL gider bol cl daf azli lp 


yaa 35 ye era 
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Sayfa 292 
Bu şartlar içinde Muhammed'in devlet adamlığı ve diplomatlık 
yetenekleri çok açık bir şekilde göze çarpmıştır. 
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Sayfa 293 

Muhammed'in insanları etkileme konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğu inkâr edilemez. Yalnız, Resulullah (Allah'ın elçisil olmayı iddia etmek insanları kendine bağlamak için yeterli değildir. Çünkü, yalancılık nihayet hükümden düşecek bir silâhtır. 
Muhammed mucize de yapmadı. Kur'an'da da defalarca söylediği üzere Muhammed mucize gösterme iddiasına da (sayfa 294) 
kalkışmamıştır. Muhammed'in yaydığı gerçekler Araplarca, Yahudiler ve Hristiyanlarla daimi temasları neticesinde bilinen şeylerdi. 
Bunlar Arapların hırslı ve arzulu, şüpheli ve tereddütlü ruhları üzerinde o ana kadar hiçbir etki yapmamıştı. Şimdi ruhları ikna eden 
yeni ve büyük kuvvet bizzat Muhammed'in şahsından, sözlerinin 
ikna edici samimiyetinden, bilinen ve güvenilen doğruluğundan, 
yüksek bir karakterin sağlamlığına uyan büyük bir zekânın kuvvetinden ibaretti. 
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Sayfa : 294 
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Sayfa 294 


Muhammed hiçbir zaman bir saray hayatı kurmadı. Gayet gösterişsiz bir şekilde alelâde faniler gibi yaşadı, ashap ile daimi surette 
temasta bulundu. Kendisini bütün kusurlarıyla, olduğu gibi gösterdi. Buna rağmen onu yine sevdiler, takdir ve taziz (kutlu kılmak) ettiler. Sözlerine kesin bir şekilde inandılar ve itaat gösterdiler. 
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Sayfa : 298 
GA AS Yl eye Özal saz açi > 
del baş gel Byeal gb ğiriz pa map 
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Sayfa 298 

Faaliyetini özetlemek için diyebiliriz ki gerek Medine'de, gerek 
dışarıda kaybettiği şöhret ve mevkiyi tekrar kazandı. Askeri kuvevetinin şan ve şöhreti artıyordu. İçerideki düşmanlarına verdiği 
korkunun etkisiyle onları zayıflattı. Yahudilerin şiddetli muhalefetlerini ortadan kaldırdı. Arabistan'ın en uzak yerlerine kadar askeri şöhretini duyurdu. İslâmiyet'i kabul etmek, emin bir zafer; bol 
bol ganimet demek olduğu yolundaki siyasi kuralı bir kez daha 
doğruladı. Uhud'dan sonra İslâmiyet hareketinin artık son bulacağıni zannederek Medine cemaatini yağma etmek ümidine kapılan 
civar kabileler, Peygamber'in eskisinden daha metin, daha müthiş 
bir halde tekrar canlandığını, faaliyet alanını gittiçe genişlettiğini 
hayretler içinde gördüler. 
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Sayfa 299 


Muhammed tarafsız bir kabile kabul etmiyordu. Herhangi bir 
kabile ya dost, ya düşman olacaktı. Onun için kabileler bir karar 
verme mecburiyetinde bırakıldılar. 


"Sayfa 3 7, 
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Sayfa : 375 
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Sayfa : 375 
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Sayfa : 376 
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Sayfa 374 


Gabe Seferi'nden sonra Muhammed, Şewval'in sonuna kadar 
Medine'de kaldı. Mekke'deki Kâbe mabedine, haca gitmeye niyet etti. Kureyşilerin düşmanlıklarına önem vermek istemiyordu. 
Hac esnasında herkesin uyduğu anlaşma sayesinde Kâbe etrafında alışılagelmiş olan töreni yapma iznini Kureyşilerden koparabileceğini ümit ediyordu. Taraftarlarının geleneğe uygun olarak Kureyşilere saygı göstereceğini ümit ediyordu. Muhammed'in 
bir (sayfa 375) rüya sonucunda böyle düşünmüş olduğu rivayet 
olunuyor. Rüyasında Mekke şenliklerinde hazır bulunduğunu ve 
Mekke'nin anahtarlarını aldığını görmüştü. Bunun için Müslümanlara hacca hazırlanmalarını söyledi. Zenginler kurban için 
gerekli olan hayvanları tedarik ettiler. Şewal ayının sonlarına 
doğru Medine'ye Basr (yahut Besir) bin Süfyan el-Kabi el-Hazai 
geldi. Müslüman oldu. Peygamber'in Mekke'ye haca gitmek istediğini öğrenince kurban kesmek üzere bir kaç deve satın aldı. 
Muhammed bütün kurbanlık hayvanları zevel-cedir merasında 
Naciye bin Cendeb el İslâm'ın koruması altında toplattı. Naciye 
harekete hazırlanarak, hacılar yola çıkar çıkmaz hayvanları 
mer'adan sevk ile kurban edilmeleri emrini verdi. Muhammed'in 
rüyası Müslümanlarda hac görevini yerine getirme girişiminin tamamen başarıya ulaştıracak inancını doğurmuştu. Hiç kimse yalnız kınları içinde saklı duran kılıçtan başka bir silâh almamıştı. 
İnananlardan bir çoğu savaşıp savaşamayacaklarını anlamak istediler. Fakat Muhammed bunu bilmediğini, maksadının yalnız 
hacdan ibaret olduğunu, yanına hiç silâh almayacağını söyledi. 
Sad bin Ubade daha çok tedbirli hareket edilmesi için çok ricada 
bulunup ısrar ettiyse de Peygamber fikrinden vazgeçmedi. Muhammed, Medine'de gıyabında vekâlet etmek üzere Vakıdi'ye 
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göre, İbn Em Mektumi'yi ve İbn (sayfa 3761 İshak'a göre de Nami- 
le bin Abdullah El-Yeşi'yi bıraktı. 


Sayfa : 380 
sf gez) SARİ - 
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Sayfa 380 

Küreyşilerin durumu Muhammed'e, cesurca bir darbe vurmak 
fikrini verdi. Düşman mevzilerini çevirmeyi ve Kureyşilerin arkasından birden bire Mekke'ye girmeyi düşündü. 


Sayfa : 382 


.& gaf Gaz) ear SANA — AŞ 
GE İren 7, AE > ül gök esi > 


Lp Si de g6 Gk ol İS sl 
Vi Ny ARİŞ SAMİ side, 
ÇALI. çile 4,b Fdd Şi olarak 45 
lez GRİ ez ÖAE deki le 


iz 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi < 4 


Sayfa İP? 
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Sayfa 382 

Kureyşilerin düşmanca tavırları Muhammed'i Mekke'ye daha 
çok yaklaşmak için cesaretle hareket etmeye yöneltiyordu. Güneş 
batar batmaz kervanını hemen harekete hazır hale getirdi. Kureyşilerin gözcüleri Marültahirane ve Zicnan'a kadar uzandığı için 
sağ tarafa saptı. Saniye, Eslemlilere Zat'ül Hantal geçidinde rehberlik etmelerini söyledi. Eslemler kabilesinden üç kişi; Beridü'l- Esleme, Hamza bin Ömer ül Esleme, Ömer bin Abdü'n-nahim bu görevi kabul ederek, Muhammed'i ve kervanını çok zor yerlerden 
batıya doğru Serav dağları yönüne götürdü. Geçecekleri yol, taşlar ve çalılar arasında bir şerit kadar dardı. Yol o kadar zor idi ki 
rehberler yanıldıklarından korkuya düştüler. Fakat güzel bir mehtap olduğu ve gökte bulut bulunmadığı için bütün zorluklar aşıldı. 
Elhamz tepeleri arasında sağa saparak sonunda Saniyetü'l merar 
boğazından Hadibye'ye inen kolu ve geniş yolu tuttular. Dağın en 
yüksek geçidi geçilir geçilmez, yol daha kolay ve rahat bir hale 
geldi. Kervan herhangi bir zorlukla karşılaşmadan Hadibye çevresine kadar ilerledi. Orada Muhammed'in devesinin ayağı sürçerek 
yere düştü. Yerden kalkmadı. Bu olay, ilâhi arzunun herhangi bir 
vasıta olmadan ortaya çıkışı olarak düşünüldü. Bu gibi batıl 
inançlara her zaman önem veren Muhammed henüz şafak sökmeden Isayfa 383) karargâh kurulması için emir verdi. 
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Sayfa 384 

Muhtemelen son dakikada Kureyşilerle savaşa. girişmek korkusuyla daha ileriye gitmeye cesaret edemeyerek, amacına barışçı yolla ulaşmayı tercih etti. Kureyşilerin ne yapacaklarını bekledi. 
Muhammed'in Mekke kuvvetleriyle kavgaya girişmeksizin daha 
çok yaklaşmasını engellemek için yeni bir savunma hattı kurmak 
zorunda kaldılar. Kureyşiler eğer bir damla kan dökülürse bunun 
sorumluluğunu Peygamber'e yüklemek niyetiyle kendilerini koruma durumunu aldılar. Fakat aynı zamanda Muhammed de silâh 
kullanmamaya karar vermiş olduğu için tedbirli ve barışçı bir hareketi tercih etti. 
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Sayfa : 385 
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Sayfa 385 
Bu kabile tamamıyla İslâmiyet'i kabul etmiş olmakla birlikte, 
Peygamber ile düzenli bir anlaşma imzalamışlardır. 
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Sayfa 387 

Konuşma sırasında sürekli olarak Peygamber'in sakalını okşadı. Sonunda orada bulunanlardan biri (Mağire bin Şabe), Peygamber'in sakalını bu kadar laubalice bir daha okşamak isteyen 
Urve'nin eline sert bir şekilde vurdu. Urve bir süre ses çıkarmadı. 
Sonra Mağire'nin kim olduğunu sorudu. 
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Sayfa : 38 
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Sayfa 388 
Urve. Mekkelilerin karargâhına döndü. Muhammed'den işittiklerini tekrar etti. Bunlar daha önce Bedil'in tekrarladığı sözler- 
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den başka bir şey değildi. Aynı zamanda Kureyşilere, Muhammed ile beraber olanlar üzerinde büyük ve karşı koyulmaz bir etki yaptığını, bütün taraftarlarının onun elinde kendisine bağlı bir 
alet haline geldiklerini anlattı. Urve, Muhammed'in teklifi olan bir 
antlaşmanın imzalanması fikrinde ısrar etti. Hiçbir şekilde izin verilmemesi konusunda kararlı olan Kureyşiler, Mukrez bin Hıfz bin 
El Hanef isminde yeni bir sefir (elçi) gönderdiler. Fakat Muhammed uzaktan bunun bir hain olduğunu anladı. Onunla konuşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Kureyşiler, Mekke civarında müttefikleri olan Ahabis kabilesinin reisi Halis bin Ulka'yı görevlendirdiler. Muhammed bunun fikrini ve duygularını bildiği için ona yalnız kurban olarak kesilmek üzere hazırlanan ve yeteri kadar yiyecek bulamadığı için zayıflayan develeri değil, hac elbisesini 
giymiş, beklemekten ve yol yorgunluğundan kötü durumda olan 
ashabını da gösterdi. 
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Sayfa : 392 een 8 
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Sayfa 390 

Muhammed görüşmelerden ümit ettiği sonucun çıkmadığını 
görünce, Haras bin Amiye'yi elçi sıfatıyla gerçek amacının ne olduğunu ispat etmek üzere Kureyşilere gönderdi. Peygamber'in 
elçisi Mekkelilerin karargâhına ulaşır ulaşmaz, elçiye karşı düşmanca bir tavır takındılar. Devesini durdurdular. Kendisini (sayfa 
391) öldürmeye kalktılar. Haras bir şey elde edemeden Müslümanların karargâhına döndü. Kureyşiler işin böyle sürüncemede 
kalmasından bıkarak kırk elli kişilik bir atlı grubunu Müslümanların arkasına gönderdiler. Karargâhtan tedbirsiz bir şekilde uzaklaşmış olan Müslümanlara hücum emrini verdiler. Bu hareketi farkeden Muhammed, atlılara bir pusu kurdu. Hepsini esir aldı. Fakat barışçı bir yol takip ettiğini ispat ederecesine esirleri serbest bırakarak görüşme girişiminde bulundu. Ömer bin el Hattab'a elçi 
sıfatıyla düşman karargâhına gitmesini rica ettiyse de, Ömer, 
Mekke'de kendi kabilesinden artık kimsenin kalmadığını ve idare- 
si altına girecek bir adamın bulunmadığını açıklayarak yalnız başına düşman karargâhına gitmesinin kesin ölüme gitmek olacağını söyledi. Bundan dolayı Osman bin Affa'ı gönderilmesini teklif 
etti. Osman, Kureyşilerle akrabalıklarından dolayı onlar arasında 
nüfuza sahipti. Osman'ı koruyabilirlerdi. o Osman Mekkelilere, 
Peygamber'in barış şartlarını götürme görevini kabul etti. Hemen 
yola çıktı. Mekke yakınında akrabası olan Ayan bin Said (sayfa 
3921 bin El-Asa'ya rastladı. Muhammed'in teklifini Ebu Süfyan ile 
diğer Kureyş reislerine aktarana kadar onun koruması altında oldu. Osman, akrabasının koruması sayesinde zorlukla karşılaşmadan görevini yerine getirdi. Gerek Belde karargâhında, gerek 
Mekke'de reisler ile görüştü ise de hiçbir sonuç elde edemedi. Kureyşiler, Osman'ın akrabalık ilişkisinden dolayı ona çok saygı gösterdiler. Hatta Kâbe'de dua etmesine de izin verdiler. Osman, Muhammed olmaksızın Kâbe'yi tavaf etme teklifini reddedeceğini 
söyledi. Kureyşiler bir müddet daha Osman'ı şehirde alıkoydular. 
Müslümanlar, Osman'ın geciktiğini görünce, Kureyşilerin onu öldürdüğü korkusuna kapıldılar. 
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Sayfa : 392 
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Sayfa 392 

Bazıları olayı başka türlü anlatıyorlar. Yani düşman atlılarıyla 
olan çarpışmanın, Muhammed'in Osman'ı, Kureyşilere görüşmek 
üzere yolladığı sırada olduğunu söylüyorlar. Anlatıldığına göre Evs 
bin Hali, Ubad bin Beşr ve Muhammed bin Mesleme geceleri 
Müslüman karargâhını bekleyen tehlikelere dönüşümlü olarak kumanda ederlerdi. Bir Isayfa 393) gece Osman, Mekke'de görüşme- 
de bulunduğu ve başına bir şey gelmiş olduğundan korkulmaya 
başladığı sırada Mükriz bin Hıfs'ın kumandası altında elli kişilik bir 
Mekke kuweti, Müslüman karargâhına bir baskın yapmak istedi. Fakat o sırada kumandan olan Muhammed bin Mesleme, görevi başında olduğu için bu küçük saldırıyı püskürttü. Bazı Mekkelileri esir aldı. Bunlar Osman'ın emniyetine karşı rehin olarak tutuldu. Muhammed, izin alarak Mekke'ye ailelerini görmeye giden ve henüz dönmeyen başka Müslümanlar için de endişe ediyordu. Bunların hepsinin öldürüldüğü söylentilerine inanıldı. Şüpheler kesinleşti. Atlıların 
esir edilmesine kızan Kureyşilerden bir kısmının Müslüman karargâhı. civarına gelerek ok ve taş atmaya başlamaları bu düşünceyi tamamıyla destekledi. Bunun üzerine Müslümanlar, karargâhtan çıktılar 
ve Mekkelilerden bazılarını esir aldılar. 


B03i 


Sayfa : 

Si Seki İŞ AYA Me 
- İLE SAA ŞE se Iİ İLLA ği 
Me sale 3 eya JAN ölen z 
İJI AF İli. GİYEN A dye 


İl duya ikiz skaklaş v3 Buy b zle 


KY YE e oks Böl zelil, 
ai Kaş z — 


<& 
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Sayfa : 394 
ANİL ÖN İyi liz SE GT SAF ölen 
e col di Pepe EZ ge 


Ee Siğil ir eee AYE İk <l337, 
e OE - yl JV © güze 0L)7 
ZA Lİ yap db Ole lü EN 0k 


> 


Sayfa 393 

Osman'ın öldürülmüş olduğu yönündeki yanlış haberler artık 
Müslümanların karargâhında doğru olarak düşünülüyordu. Bu durum çok büyük bir heyecan uyandırdı. Herkes aynı fikirdeydi. Silâha 
sarılarak Kureyşilere saldırmak istiyorlardı. Fakat Muhammed, bütün ashabını toplayarak olaya daha gürültülü bir tarz vermek için 
yeni bir bağlılık yemini etmelerini söyledi. Herkesin aynı kanıda 
olması (sayfa 394) Muhammed'in teklifini büyük bir arzu ile kabul 
etmek için yeterliydi. Muhammed, Müslümanlara kendisi uğrunda öleceklerine, yahut diğer bir rivayete göre, Mekkelilerle savaşa girişilecek olursa hiçbir zaman kaçmayacaklarına dair yemin 
ettirdi. Bu yemin, daha sonra Müslüman tarihinde Biat ür-rıdvan 
adıyla meşhur olmuştur. 


Sayfa : 394 


DALİ giye 
ŞA ey yil e A v3p Nal 
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Sayfa : 395 
LE EE Siya AF hü . (55), ye vllesl 
3 Şami gil SA» Eseys Ol iL, ded 


Gazele b giyl Gü Uz UY EZA 


sağ İ 


Sayfa 394 
Sehilin ilk isteklerinden birisi esirlerin serbest bırakılması ol- 
4 o muştur. Düşmanlıkların Kureyşilerin içişlerinin dışında olduğunu 
“ — iddia Isayfa 3951 ediyordu. Fakat Muhammed, henüz Mekke'de bulunan Müslümanlar sağ salim karargâha dönmeden bu esirleri birakmak istemedi. Bundan dolayı Şitim bin Abd Menaf, onları Mek- 


ke'den çağırmaya gönderildi. 


Sayfa : 395 
ge v00 BE a ağ, 
3 ..) ği SASİ Ie Gi! 


Ea “E360 Gir heme hil : 
e Ebi aA.al sela ği 8 PE şeyi l 
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Sayfa 395 

Kureyşiler, Muhammed'in tekliflerinde ne kadar ısrarcı olduğunu 
görünce ve artık onunla bir uzlaşma gereğini anlayınca, Muhammed'in o sene hacca gitmeden dönmesini istediler. Fakat bunun 
karşılığında gelecek sene üç gün kalabileceğini söylediler. O sene 
izin verirlerse, Bedevi Arapların, Peygamber'in Kureyşileri korkuttuğunu zannedeceklerini düşünüyorlardı. 


Sayfa : 396 


ya. gl ğe le 


Mi mii dişi KN 
gir YI ir ei 


Sayfa 396 
Görüşmeler göz önünde yapıldı. Muhammed yere bağdaş kurarak oturmuştu. 


Sayfa : 396 

Ye iyi 

ça yim OYA GİY ilke SİL Sa ea 
M3) AZ DE eze Gal selda ele gl, 
Eer İZ e) 


Sayfa : 397 


ğe AS e 3 ele a öaeli| N 
sh esl pe Se Jr 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi < 4 


Sayfa 396 

Müşriklerle bağlantının kesilmesi ve onların yalnız Müslümanlara 
lâyık olan hukuktan mahrum bırakılması esasını savunurken Peygamber'e gayet şiddetli sözlerle hitaplarda bulundu. Muhammed 
pek ölçülü cevap verdi. (sayfa 397) Allah'tan aldığı emir dairesinde 
ve Allah'ın kendilerini bırakmayacağı kanaatiyle hareket etmekte 
olduğunu söyledi. 


Sayfa Rİ 
«gaza — şizelelk gele EDENİ dean 
(is Bi sal; ii ŞULU gnğr Yen y azl 
veril çe GS İk lie azl a Zi 
AE EE 
> Şİ Aal iş lil yosale Golge 
YU. pili... Sk b 
A LE ke MEL eye 
vE. ii GJAŞİ ge Şol Li 
g1 MI) EAA Aİ ş-j bs 
sl) ya salşanla ri Er fur 
gil il 5 he EE Jyi “Yar, kr 
ei veamla girl Gl Iİ, as gü. 
SA İŞİ İKİ İM İyi adi 
sLl Şa ll vd af Sl ah 
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yafeyı: Gill iye 2 sale 3 
sala çeke GÜYA düz ENİ 3 dere bl Mz 
Jül di 13 <jJ du öşl. pr 
saki v0 oi b ŞİA e 29 iğ esl 
51 İsi b eğe sağl 03 Dul 
pa e) Mey Gri ssalça> Kİ <> 
1 Wp 211 Jelly eş ze dü > 
eş Gla DAİ eye Ee 
.del iç işl zil AE bf ğzaialsöl 
A LE ŞE Gy 
NAL İl E dia e yö üze İİT .slel bas b 
If oi İ İN al 
ün gelmeli 7 yl pe: güzele isi 
sl > İz yel A ei rt JA ge e 
yal gi Şu fasa yaf. cal egea 
s3 af) Alİ Gy kii Ür ki | 
3 SU ip da, ye el sare lü 0Ş il İ 
le örer, ET 4 ei AE ZLE pa 
Be KN yüz elişi eli 
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Sayfa 397 

Gerçekte bu anlaşmanın yapılması Müslümanlar arasında 
memnuniyetsizlik doğurdu. Hepsi o zaman Mekke'yi ele geçirebileceklerini düşünüyorlardı. Muhammed, damadı Ali bin Ebu Talib”i çağırarak antlaşmayı yazmasını ve Bismillahirrahmanirrahim 
diye başlamasını söyledi. Süheyl itiraz etti. "Ben bunu kabul etmiyorum. "Bismin Allah yazın" dedi. Muhammed kabul etti, Kureyş 
elçisinin istediği cümleyi koydurdu, ardından da Ali'ye şu sözleri 
yazmasını söyledi; “Bu, Allah'ın Resulü Muhammed ile, Süheyl 
bin Amr arasında imzalanan barış anlaşmasıdır.” 

Süheyl, bu cümleyede itiraz ederek kendisinin bir müşrik olmasından dolayı Muhammed'in Allah'ın Resülü olduğunu tanımadığını, anlaşmayı ancak iki tarafın da kabul etmiş olduğu şeylerin konulmasınını gerektiğini söyledi. Muhammed, Süheyl'in bu 
görüşündeki doğruluğu inkâr edemedi ve bu noktada da uygun 
davrandı. Bundan Isayfa 398) dolayı anlaşma şöyle kaleme alındı: "Bu, Muhammed bin Abdullah ile Süheyl bin Amr arasında imzalanan barış anlaşmasıdır. On sene süresince birbilerine karşı silâh kullanmamayacaklardır. Her iki taraf da kesin olarak emniyet 
ve huzur içinde yaşayacaklar, her iki taraf da birbirlerine karşı bir 
düşmanca harekette bulunmayacak, bu anlaşma hükümlerine 
hiçbir gizli saldırı aralarında aramızda namuslu bir ilişki hüküm 
sürecektir. Kureyşilerden bazıları, velilerinin izni olmaksızın Muhammed'in tarafına geçecek olursa Muhammed onları iade ede- 

” cektir. Fakat Müslümanlar Muhammed'in tarafını terk ederlerse 
Kureyşiler tarafından iade olunmayacaktır. Her türlü düşmanlık 
şiddetle yasaklanmıştır. Aralarında hiçbir saldırı, gasp ve taciz olmayacaktır. Herkes Muhammed ile bir uzlaşma anlaşması yapabilir. Muhammed bu sene Mekke'ye girmemeyi kabul eder. 
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Fakat gelecek sene Kureyşiler şehri terk edecekler ve Muhammed'e şehirde üç gün kalmaya izin vereceklerdir. Muhammed'in 
yanında yalnız bir yolcunun levazımı, yani kın içinde bir kılıç bulunacak, başka silâh olmayacaktır." 


Sayfa : 400 
İyi dak AP Müye çesll Sal bl do ka 
hamil çel ç Sil çan ele ya e çakal 
Jığ ab, yi Ie 3 . sal al; yl çe öğ 
GİT keke e yal GİRİ Giy İz ol Şi ale özel 
laa İlk 3 ke oy z Paz || 


561 Sağ Sl Hel sane 

iL gel BEİ ve GE dl e Biel 
iL ge İSA İİK zall gi 
lela gel aa sala Be die Ke İZ 
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Su yfa : 400 


GE DEN İL ÜYE ei ELE 


Sayfa : 401 

reğ li 
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Sayfa : 401 
dö iye el pak daz3! e. hal 
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seli V)y9 “esma deeri af kö. kiş! 
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© 
Sayfa : 402 
pil rre$ 
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Sayfa 400 

Sığınmacı Kureyşilerin iade edilmesinin Muhammed tarafından kabul edilmemesi oldukça şiddetli tepkiye neden oldu. Ashap 
arasında memnuniyetsizlik baş gösterdi. Bu utanç verici şartın kabulü için çok kuwetli sebeplerin olması gerekir. Peygamber ancak 
şiddetli bir karşı koymadan sonra bu şarta rıza göstermiştir. Anlaşmanın ilk sonuçlarından biri Beni Hazaların Müslümanlarla anlaşma yapmak istediklerini açıklamak olmuştur. Beni Bekr'lerde Kureyşilerin lehinde aynı açıklamayı yaptılar. Diğer taraftan Mekke 
mabedinde alışılagelen tören çerçevesinde hac vazifesini yerine 
getirebilecekleri düşüncesiyle, Medine'den hareket etmiş, hatta 
bir aralık Mekke'yi ele geçirmek ümidine bile kapılmış olan Müslümanlar, çok acı bir hayal kırıklığına uğradılar. Bununla birlikte 
Muhammed'in kaçışına kimse muhalefet edemedi. Ebu Bekir, 
Ömer bin Hattab, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Süheyl, Sad 
bin Ebu Vakkas Mahmut bin Mesleme yani başlıca ashab ile müşrik Huytib bin Abdülaziz ve Mükriz bin Hafz anlaşmaya şahit olarak gösterildiler. Anlaşmayı kalemealan Ali bin Ebu Talib'de anlaşmaya imza attı. Muhammed ailelerinin isteği olmaksızın Müslüman karargâhına kaçmış (sayfa 401) küçüklerin, Kureyşi valilerine 
iadesini kabul ediyordu. Anlaşmada Müslümanlardan Kureyşiler 
tarafına kaçmış olanlara ise aynı davranışın gösterileceğini belirleyen bir şart yoktu. Özellikle bu madde Müslümanlar arasında bir 
hoşnutsuzluk yarattı. Bundan dolayı anlaşmanın saygınlığı daha 
ilk dakikada gayet şiddetli bir imtihan-devresi geçirdi. 

Çünkü gerçekten Müslüman karargâhına reşit olmamış bir 
genç iltica etti. Anlaşmayı imzalayan elçinin oğlu Cendal bin Süheyl, hiç beklenmedik bir sırada Müslümanların karargâhına zincirler içinde geldi. Babası onun Müslüman olmasını engellemek 
için böyle zincire vurmuştu. Genç Ebu Cendal, gözlem altında bulunmakla beraber, muhafızlardan kurtulmayı başarmıştı. Mekke'nin aşağı mahallesinden kaçarak Müslümanların karargâhına 
gelmişti. Peygamber'in ayaklarına kapanarak, babasının baskısına karşı koruma talep etmişti. Süheyl kendi oğlunu herkesin içinde o perişan kıyafette görünce son derece sinirlendi. Oğlunu boğazından yakalayarak anlaşmanın gereğinin yapılmasını talep et- 
#i, Müslümanlar vesayet altındakileri teslim etmekte mecburdular. 
Genç Ebu Cendal'a yardım etmek ve karşılaşacağı sondan onu 
kurtarmak isteyen Müslümanlar, olanlardan çok etkilendiler. Fakat Muhammed hiç tereddüt etmeden anlaşmaya kesinlikle uyulmasını emretti. Müslümanların baskılarına kişisel nüfuzu (Sayfa 
402) sayesinde hakim oldu. Ebu Cendal babasına iade edildi. 
Müslümanların Peygamber'e karşı durmaları Mekke'nin yetkin kişileri üzerinde büyük etki yaptı. Onlar Kureyşiler arasındaki bozgunculuk ve kıskançlığa alışkın idiler. İçlerinden hiçbiri Muhammed'in kendi taraftarları üzerinde sahip olduğu hüküm ve nüfuza 
sahip değillerdi. Fakat Müslümanların bağlılığı ciddi bir sınav geçirdi. Hadis, bu münasebetle Ömer'in, Peygamber'in ilâhi elçiliği- 
nin hakkında nasıl şüpheye düşdüğünü ve Ebu Candal'a, Allah 
uğruna babasını öldürmesini tavsiye etmesini hikâye ediyor. Buna 
Ebu Cendal şu cevabı verdi: "O halde sen neden öldürmüyorsun?" 
Ömer cevap olarak: "Çünkü Peygamber bana yasakladı." Ebu 
Cendal da karşılık olarak: "O halde benim de Peygamber'in emri- 
ne itaatsizlik etmemi istemezsin" dedi. 


Sayfa : 402 
Mesala çe f vela dir sml 
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Sayfa : 403 
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Sayfa 402 


Barış anlaşması imzalanınca Ömer, anlaşmanın sonucundan 
memnun olmayan daha birkaç kişi ile beraber Peygamber'in huzuruna gelerek yola çıkmadan önce bildirdiği şeylerin aksine harekette bulunmuş olunduğunu Muhammed'e söylediler. Muhammed'in Kâbe'ye gireceğini ve Kâbe'nin anahtarlarını alacağını Me- 

” dine'de iken iddia edip etmemiş olduğunu anlamak istiyorlardı. 
: Muhammed bu sözlerin (sayfa 403) şu ana ait olmadığını anlatarak 
buna uyan başka olayları hatırlattı. O olaylarda herkes hata etmiş 
iken yalnız Muhammed doğru görmüş ve doğru düşünmüştü. O 
zaman kimsenin tahmin edemeyeceği birtakım olaylar sonra Muhammed'e tam ve daimi bir başarı sağladığı vakit, Ömer'in Hudeybiye'de dile getirdiği şüphelerden pişman olduğu ve İslâmiyet'in zaferlerinden hiçbirinin Hudeybiye Anlaşması'na denk olamayacağını açıkladığı söyleniyor. Ebu Bekir sonraları şu sözleri sık 
sık söylerdi: "İslâmiyetin zaferlerinden hiçbiri Hudeybiye Anlaşması'ndan daha fazla önemli değildir. İnsanlar daima işleri acele 
görmek isterler. Fakat Allah her şeyin vaktinin gelmesini bekler." 


Sayfa : 403 


ÇE gyyeyaz ilm föy 
uu, İnek gi şel EE .3045> PA e 
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Sayfa 403 

Şüphesiz, Ömer'in şiddetli ve sert tabiatı, yorulmak bilmez azim ve 
iradesi, zorluk anlarında verdiği doğru kararları ile Peygamber'in bazen tereddütlü ve durgun fikirleri üzerinde büyük etkisi olmuştur. 


Kur'an ayetlerinin bir çoğu Ömer'den kaynaklanan olayları anlatır. 


Sayfa : 404 
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Sayfa 404 

İnsanlar ve olaylar hakkında, yalnız uzun bir hayat tecrübesiy- 
le kanılabilecek bakış açısı yoktur. Hâlbuki Peygamber'in ölümünden sonraki tarih gösteriyor ki yeni doğan İslâmiyetin en büyük 
adamı Ömer'di. Medine'de manevi ve siyasi çevreye asıl hayat veren kişi Ömer'di. 


Sayfa : 405 
rv$ <— el 
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Sayfa : 405 
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Sayfa : 406 
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Sayfa 405 

Kureyşiler çekilince, Muhammed kurbanlık olmak üzere Hudeybiye'ye getirilmiş olan hayvanların kurban edilmesini, hac sonunda yerine getirilen törenden dolayı Allah'a şükranlarını belirtmek üzere bütün Arapların âdeti olduğu üzere saçların traş edilmesini emretti. Muhammed'in bu emrini Müslümanlar, gereksiz 
ve lakayd olarak düşündüler. Kâbe'yi ziyaretten sonra töreni alışılmış tarzda yerine getirmediklerinden dolayı çok etkilenmişler- 
di. Haccın gayesine ulaştıktan sonra, Mekke'nin kutsal toprağından uzakta kurban kesmenin hikmetini anlamıyorlardı. Peygamber emrini birkaç kez tekrar ettiyse de hiç önem verilmedi. Peygamber kızarak kırmızı deriden çadırına çekildi. Bir süre orada 
kaldı. Bu durumun sebebini sonran Ümmü Seleme'ye hiçbir şey 
söylemedi. Sonunda eşinin ısrarına dayanamayarak. Müslümanların yaptıkları lâkaytlığı anlattı. Ümmü Seleme kendi başına kurban kesmesini Muhammed'e tavsiye etti. Onun uygulamasının 
diğerlerini de sürükleyeceğine inanıyordu. Muhammed bu nasihata uydu. Kollarını kıvırarak çadırdan çıktı, kurbanlık hayvana 
yaklaştı. "Bismillah, Allahu Ekber!" diye haykırarak uzun bir bıçağı, devenin boynuna batırdı. Ümmü Seleme'nin nasihatı doğru 
çıktı. Muhammed'in uygulaması diğerlerini de onu taklide yöneltti. Az bir vakit içinde bütün kurbanlık hayvanlar âdet olunmuş tören İsayfa 406) ile kurban edildi. Etler orada bulunan ve ziyafete 
katılmak için koşup gelen fakirler arasında paylaştırıldı. Muhammed 
sonra kırmızı çadıra dönünce Haraş bin Ümeyye'yi çağırdı, başını 
tamamen tıraş ettirdi. Müminlere bu halde kendisini gösterdi. Fakat 
kurban kesmekte olduğu gibi başarı kazanamadı. Oradakilerin 
hepsi saçlarını tıraş etmeye gerek görmediler. Çünkü hac tamamıyla ifa edilmemişti. Onun için birçokları, yalnız en uzun saçlarını kestiler ve başlarını tıraş etmek istemediler. Kadınlardan yalnız Ümmü Seleme ile Ümmü Ammare saçlarının uçlarını kestiler. 


Sayfa : 406 
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Sayfa : 407 


/ rağ — si 
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Cc 
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Sayfa 406 

Hudeybiye'de on gün mü, yirmi gün mü, çok kesin olarak bilinmeyen bir zaman kaldıktan sonra Muhammed, sonunda eşyaların Isayfa 407) hazırlanarak geri dönüş emrini verdi. Dönüş esnasında ilk önce Emrü”-zuhur, sonra İsfan'da konakladılar. Bu sırada kervanın yiyeceği azaldı. Ömer'in tavsiyesi üzerine Muhammed hacılarda bulunan bütün yiyecekleri bir araya toplayarak bütün mevcut arasında kervanın Medine'ye varıncaya kadar ihtiyacını giderecek şekilde bölüşülmesi emrini verdi. Dönüş sırasında 
yaz mevsimi olmasına rağmen yağmurun yağmasıyla hava serinleşiyor ve kervanın yük hayvanları için yiyecek ot sağlanıyordu. 
Peygamber hacıların yemeleri için bu hayvanlardan hiçbirinin kesilmesine izin vermedi. Medine'ye dönüş sırasında Suretü'l feth 
denilen sure inmiştir. Bu sure, Muhammed'in Kureyşilerle görüşmelerde takip ettiği hareketi açıklar. | 


Sayfa : 408 


Yala di adak azl 


salep sl) 045 a, Oyla giz Honlu 


Sayfa 408 


Silâh kullanılmamış olmakla beraber bu anlaşmanın imzalanması İslâmiyet için bir zaferden daha önemliydi. 


Sayfa : 409 “ i 
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Sayfa 409 

Bu ateşkes esnasında İslâmiyet'e dahil olanların sayısı Hudeybiye'den önce Müslüman olanların hepsinden fazladır. İslâmiyet 
Arap kabileleri arasında her tarafta yayılmaya başladı. 


Sayfa : 409 


YAP sokma 

ei Vİ Şe esl. 603 3 A8: s4 çi 
631033 Mİ e öl 
A 


Sayfa 409 
Hudeybiye'de Muhammed'in yanında 1400 kişi vardı. İki sene 
sonra Mekke'nin fethine on bin kişi ile yürüyordu. 


Sayfa : 410 


A a sb e oss rf “ağ 
— ei iy 


Sayfa : gli 
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Sayfa : 411 
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z İMİ ŞAN 138 gele BG esi öle A 
KAN gl li 


” 


Sayfa 410 
Muhammed anlaşmada yalnız erkeklerden bahsedilerek, kadınlardan bahsedilmediği için Ümmü Seleme'nin tavsiyesine uydu. 
Yanına gelerek sığınan kadınları anlaşma gereğince iadeye mecbur 
değildi. Gerçekten kaçıp gelen kadının iki kardeşi Velid ile Ömer ve 
Akabe (sayfa 411) bin Ebu Maita'nın iki oğlu Medine'ye geldikleri zaman Muhammed onların taleplerini reddetti. Ümmü Gülsüm'ü ya- 
“ nında alıkoydu. Biraz sonra bir ayet indi. Allah bu meseleyi hallede- 
© rekdin uğrunda Mekke'den kaçan kadınların ailelerine iade edilmemelerini emretti. Bazı Müslümanların eşleri de kocalarını terk 
ederek Müşriklere giderlerse Müslüman kadınlara nikahı iadeye 
mecburdular. Kureyşiler tabiki Allah'ın bu emrini dinlemediler. 
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Sayfa : 412 


sali 3) dl g3) * 


Sayfa 412 
Kadın ile koca arasında dinen ortaklık bulunmasını şart koştu. 


Sayfa : 416 

sozyaşbessl 3Ş 537 Gİ A Se 
İL EE ŞAAŞ e eyi İri Si 
OLUN öze Seir Şa ül 03 


Jeo ayl VE le 092, AR « Ayi 
Şal Si dal ıp e pi 
NM sil “szl O İyi vir Ee 

«yaly ge gi ee 


# 


Sayfa 416 

Muhammed yalnız Arabistan'ı düşünüyordu. Hatta ihtimal ki 
Arabistan'ın da ancak bir kısmını göz önünde tutuyordu. Çünkü 
her Peygamber'in özel bir millete gönderildiği, hiçbir zaman bütün 
insanlık için gönderilmediği yolundaki Yahudi anlayışından aynlamamıştı. Muhammed bütün Arabistan'ı tamamen İslâmiyet'e dahil edemeden ve Arabistan'da banş ve huzuru sağlayamadan vefat ettiği için İslâmiyet'i Arap Yarımadısı'nın dışına taşıma fırsatını 
hiç bulumadı. 


Sayfa : 433 


RA al, 
faz rh bae» öeğikle GAM: Goğk eli zip af 
YA (7 


1 li ..Ş 
M3 GEN Heye ley 3 iy al. aşi gali 
bağl ez kal s3 ga dişi, Mz. yaar! 
OYA İİ (63 İl ) ey 4 yön e el € alel 
04 bal Mi 3 aliş ülür e #Uye. ezel öl 
4 ŞE çoralölklekz EE) 


Sayfa 433 
İşte mektubun metni. " Muhammed Piskopos Zigatur'a yazdı; 
Esselamu aleyhi'-müminin. İsa ibn-i Meryem Isayfa 4341 Ruhul- 
iz lah'tır, Kelimetullah'tır. Allah bunu saf ve afif Meryem'in içine düşürmüştür. Ben Allah'a ve onun tarafından vahyedilen şeylere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve Esbat'a (İsrail kabileleri) nazil olan şeylere iman ederim. Musa'ya, İsa'ya ve enbiyaya Rabbimiz Allahu ehad tarafından verilen şeylere iman ederim. Doğru 
yolu takip edenlere esselam." 
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İSLÂM TARİHİ 
Yazarı Tercüme 
leon Caetani Hüseyin Cahit 
İstanbul 


Tanin Matbaası 1924 


a — 
Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar : Leon Caetani 
Cild : Gri 
Ebadı 
En 118.55 
Boy 195 


Sayfa Adedi :413 


ki ri 
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Sayfa : 54 
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Sayfa : 55 
Yali İZ 13 veli ip AYI se) eş 
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Sayfa 54 

İbn Sa'd tarafından korunan ve Muhammed'e gönderme yapılan 
metin hiç kuşku yok ki Muhammed'in Ebu Basir çetesine gönderdiği 
mektup olacaktır. İbn Sa'd Tihame dağlarında Kenanelerden, Mezinelerden, Hükümlerden, Keralardan ve daha birçok kaçak köleler- 
den oluşan eşkiya türediğini, bu çetenin o bölgeden geçen kervanları pek tedirgin ve rahatsız ettiğini anlatır. Muhammed'in Medine'deki askeri gücü kurulduğu ve sağlamlaştığı zaman bu eşkiyanın 
bir elçilik kurulu Peygamber'e geldi ve Peygamber onlarla görüştükten sonra şu mektubu yazdı: 

“IBismi”-lahirrahmanni'r-rahim) bu, Resulüllah Muhammed 
Peygamber'in Allah'ın kullarına yazdığı mektuptur. Allah'a iman 
ediyorlarsa, namaz kılıyorlarsa, zekât veriyorlarsa, aralarında 
bulunan kölelerin hepsi özgürdür ve Muhammed kendilerinin koruyucusudur. Aralarında kabilelere mensup olanlar (yani, aslında 
özgür bulunanlar) kabilelerine dönmek zorunda kalmayacaklardır. Döktükleri kanlar ve aldıkları (yani; çaldıkları) mallar kendilerine verilecekdir. Bununla birlikte (sayfa 55) önceden borçları olanlar bunları ödemeye zorunlu olacaklardır ve buna karşılık hiç kimse 
kendilerine karşı bir haksızlık yapamayacak, düşmanca tavır gösteremeyecektir. Bu noktada Allah'ın ve Muhammed'in korumasına 
kavuşmuş olacaklardır. Es-selamü'n-aleyküm'" (1) İbn Ka'b tarafından yazılmıştır (Sa'd, 18, 46). 

Not-1- Bu belgenin büyük bir değeri vardır. Şaşılacak biçimi, 
gerçekliği hakkında yeterli bir kanıt oluşturur. Sonradan aktarıldığı sırada kimi cümleler değişmiş olsa, kimi ayrıntılarda bir yanlışlık bulunsa bile gerçekliği bozulmamıştır. Görüyoruz ki Muhammed gayet fena kimselerden, katil, hırsız ve eşkiyadan oluşan bir 
çete ile görüşmelerde bulunuyor. Onları “Allah'ın kulu" kabul ediyor. Yaptıkları alçakça işleri siyasi nedenlerden dolayı bağışlıyor, 
diğer Müslümanlarla eşit koşullar çerçevesinde kendilerini İslâm'ın kucağına alıyor ve onlara kötü davranışlara karşı dokunulmazlık ihsan ediyor.Bu eşkiya gücü Medine civarında bulunuyordu. Müslümanları hiç rahatsız etmemişti. Bununla birlikte eşkiyanın Muhammed'i ve taraftar yandaşlarını kendileriyle aynı koşullar içinde birer eşkiya gibi kabul etmeleri büyük olasılıktır. Eşkiyanın daha kesin başarı umuduyla Medine eşkiyası ile bağlaşma 
arzusunda bulunmaları, böylelikle kolayca anlaşılabilir. Hudeybiye Anlaşması'na gelinceye kadar Muhammed'in Kureyşlilere karşı tutumu Tihame eşkiyasının davranışından farklı değildir. Eğer 
bu mektup gerçekten yukarıda anılan mektup ise orada sözü 
edilen olayların hadiste belirtildiği şeklinde meydana gelmemiş 
olduğu anlaşılır. 


Sayfa : 62 


lr ak 05; 


PEY 4 ge xl per pe İaiz 


Sayfa 62 
Bugün bile Hayber yöresi Peygamber'in ünlü seferine ait gelenekler ile doludur. 


Sayfa : 68 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 5 


Sayfa 68 
Tarih ihtiyatsızlar için acımazsızdır. 


Sayfa : 69 


73-2 İŞ yal Meyiy iel a 
Vole «Sl Me lam hor Kl Sa YI 
shake Yal ela dll > ge disi 


Sayfa 69 

Hayber üzerine yürümeyi o kadar ani biçimde kararlaştırdı ki 
Müslümanlar Yahudilerin hisarlarının önüne âdeta onların hiç haberi olmadan ulaştılar. 


az ay 


x 


Sayfa : 71 
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Sayfa SR 
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Sayfa : 7 
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Sayfa 71 
Sözün kısası Muhammed birden bire Medine'den hareket kararını verdi. İbn Hişam'a göre Nümeyle bin Abdullah El-eyşiyi (Sayfa 72) ya da, Vakidi'ye göre, Sebâ bin Arafatatü'l-Gaffari'yi Medi- 
187 


| 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi < 5 


ne'de kendi yerine vekil bıraktı. Yaklaşık olarak 1600 kişiye varan 
yandaşlarıyla yola çıktı. Benu Eşça kabilesinden iki Arap yani, Hüseyl bin Harici ve Abdullah bin Na'im rehberlik ediyorlardı. İbn İshak 
yalnız Muhammed'in Medine'den Hayber'e giderken geçtiği yerlerin 
üçünün ismini belirtiyor. Yani, Asir ile Sahba'dan ve Rici vadisinden 
sözediyor. Vakidi ise daha çok ayrıntı vermektedir. Muhammed'in 
Saniyetü'- veda'dan Zağaba'dan geçtiğini söylüyor(2). Muhammed 
Sahbe'ya varınca orada ikindi namazından akşam namazının sonuna kadar kaldı ve sevik (undan yapılmış tatlı bir yemek, Snouck- Hur 
Gronje'nin Mekka yapıtı. Birinci cilt, 30, not 3) yedi. Muhammed bunlardan herbirinin ismini sordu. Kulağına en iyi, en uğurlu gelecek ismi seçmek istedi. Çünkü bu gibi batıl inançlara pek tutkun olduğundan uğurlu işaretleri sever, uğursuz isimlerden nefret ederdi. Ordunun en önünde öncü süvarilerle İbad bin Beşir yürüyordu. Öncüler 
Yahudilere (Sayfa 731 casusluk eden Eşca kabilesinden bir Arabı 
tuttular. İbad bunu söyletmeğe uğraştı. Ancak önceleri bir başarıya 
ulaşamadı. Çünkü Arap, Yahudilerin hazır ve silâhlanmış olduklarını, kendilerini beklediklerini, çıkarları bulunan Gatafanların da 
önemli kuvvetlerle Yahudilere yardıma, Hayber'e geldiklerini söyledi. 
Bununla birlikte, kendisine kırbaç atılınca casus ağız değiştirdi. Hayatına ilişilmeyeceğine emin olduktan sonra Hayber'de bulunanların korkudan titrediklerini, Medine'deki düşmanlarının kendilerini 
oradaki gelişmelerden haberdar etmelerine, Müslümanların sayıca 
az, zayıf ve kötü silâhlanmış olduklarını bildirmelerine karşın yine 
korktuklarını anlattı. Aynı şekilde casus, Arap Kabileleri arasında 
Muhammed'in Yahudiler aleyhine açtırdığı bu savaşın sonucunu 
anlamak için büyük bir merakın var olduğunu, kabileler arasında biri Peygamber'e sıcak bakan diğeri eski düzen ve duruma yandaş olmak üzere iki ayrı görüşe sahip grup oluştuğunu haber verdi. 
İbad, casusu Peygamber'in huzuruna götürdü. Ömer hemen kafasını kesmek düşüncesini belirtti. Ancak Muhammed onu koruma altına alarak Hayber kuşatması sırasında tutsak diye sakladı. 


Sayfa : 75 
“7 e «34 0 ,b ayl gl «ANİ 
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Sayfa 75 

Yahudilerin çoktan beri Muhammed'in harekâtından endişe 
ettikleri ve onun tarafından yapılacak bir hücuma karşı bazı önlemler aldıkları şüphesizdir. Medine'deki dindaşlarının başına gelen şeylerden ibret almışlardı. 


Sayfa : 80 
439 <3) 5 LAF like 
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Sayfa 80 

Gatafanlar, Muhammed'in Hayber üzerine yürüdüğünü öğrenince birleştiler ve müttefiklerinin yardımlarına koşmak üzere yola 
çıktılar. Fakat bir boğazdan geçtikleri sırada arkalarından, ailelerini ve mallarını bıraktıkları taraftan şiddetli bir gürültü işittiler. Düşmanın arkadan onlara hücum ettiğini zannettiler. Bunun için geriye döndüler. Muhammed'i Hayber Yahudilerine karşı harekâtın- 
da serbest bırakarak, ailelerinin ve sürülerinin yanında kaldılar. 


Sayfa : 86 


Sİ gli ak dİr ef Biye İl 


DI ALI Gİ ö>3 71 LE özi gil al be ii 
——>ğğğÇÇ  EŞİN  EL 


Sayfa 86 


Yalnız biliyoruz ki Muhammed bütün Hayber çevresine boyun 
eğdirmek için yaklaşık bir buçuk ay uğraşmıştır. 
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Sayfa 88 

Hücum edenler, savunanlara karşı ok atmak ve onları her yolla 
rahatsız etmekle yetiniyorlardı. Civardaki tarlaları tahrip ediyorlar, 
içilecek sularla bağlantıyı kesiyorlar, kaleleri savunanlara ve sahiplerine karşı hayatı yaşanmaz bir hale sokuyorlardı. Sonunda savunmacılar korkakça bir hareketle en çok tehlikede bulunan noktaları terk ederek civardaki yerlere çekiliyorlar, yahut Muhammed 
ile uzaklaşıyorlardı. İşte genel çizgileriyle askeri harekat bu şekilde gelişti. 


Sayfa : 101 
kA 
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Sayfa 101 

Sa'b bin Ma'az Kalesi'nin ele geçmesi büyük bir öneme sahip bir 
olay oldu. Çünkü içinde Müslümanların pek gereksinim duydukları 
yiyecek ve her türlü gerekli malzeme çok miktarda bulunduğu için 
günlerdir devam eden açlık ve sıkıntı yerini bolluğa bıraktı. Bütün 
şarhoşluk veren içecekler ile dolu kaplar Muhammed'in buyruğu ile 
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yere döküldü. Bir tek Müslüman bile bu yasağa önem vermeyerek 
iyice şarap içti. İş Peygamber'e haber verildi. 


Sayfa : 110 
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Sdyfa 110 
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İ—«, Sayfa : 111 
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Sayfa : 111 


ves ölene yasli de em İğ ED 
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Sayfa 110 

Etkilenmiş olmaları bu kaleyi kolayca savunmalarından doğan 
hayal kırıklığından ileri geliyordu. Burasını, âdeta ele geçirilmesi 
olanaksız diye gördüklerinden birçok kadın ve çocuğu oraya saklamışlardı. Müslümanlar Nezed Kalesi'ni her yandan sıkıştırdıklarızaman kadınlarla çocuklar artık kaçamadılar. Hepsi tutsak düştü. Bundan önceki olaylarda Yahudiler, Müslümanlar kaleye girmeden önce aileleri kaçırmayı başarmışlardı. Nezed'de tutsak edilenler arasında bir kaç gün önce Yahudi önde gelenlerinden Kenâ- 
ne bin Hakik tarafından eş olarak alınan güzel Safiye'de vardı. 
Hayber'in alınması henüz tamamlanmadığı ve Nezed ganimetleri, 
ganimetlerin kesin paylaşımına kadar olduğu gibi kalması gerektiğinden, Muhammed tutsak düşen kadınları yandaşlarının şehvet 
duygularıyla dolu saldırılarından korumak için bazı özel önlemleri almak zorunda kaldı. Herşeyden önce, gerçek inananlardan hiç kimsenin kendi suyuyla başkalarının tohumunu sulamaması buyruğunu verdi. Bundan amacı gebe olan tutsak kadınlarla yatılmasını 
yasaklamaktı. Gebe olmadıkları anlaşılıncaya kadar, gelecek 
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âdet zamanına kadar diğer kadınlara da dokunulması yasaklandı (Hişam, 759; Vakidi, Wellhausen, 282). Safiye Bint Hayi bin Ahtab bin Yahi bin Ka'abü'-naziri, yukarıda söylediğimiz gibi, Kinâne 
bin Rebi'ye bin Hakik'in eşi idi. Amcazâdesi ile birlikte tutsak düşmüştü. Muhammed (Sayfa TM Safiye'yi kendisine alıkoydu. Ve amcazödelerinin ikisini de önceden Safiye'yi istemiş olan Dahiye bin 
Halifetü'|- Kelbi'ye verdi (Hişam, 758-763). Safiye'nin Nezed Kalesi'nde değil Kamus Kalesi'nde ele geçirildiğini söylüyor. Vakidi, Welihausen, 277, den öğrendiğimize göre Kamus, Küteybe bölgesinin 
en belli başlı kalesi idi. Safiye'nin tutsaklığı Nezed Kalesi'nin ele geçirilmesiyle gerçekleştiğini söylemekle Vakidi'nin hata etmiş olması 
olasıdır (Vakidi, Wellhausen 276-277; Taberi'ye bakınız. Birinci cilt 
1576-1578; Sa'd Sekizinci cilt, 87-88; Esir, ikinci cilt, 166-167; Haldün, 
ikinci cilt, ek 38-39). Safiye'nin Muhammed tarafından Dahiyetü'!- 
Kelbi'ye verildiğini, sonra yedi baş davara karşılık Muhammed 
tarafından satın alındığını güvenle belirtiyor; Buhari Üçüncü Cilt, 
122'de başka bir hadis anlatıyor: Buna göre Safiye Muhammed'in 
eline geçmeden önce Dahiye'ye ait olmuştur. "Sarit-i ale Dahiye" 
burası açık değildir. Çünkü ganimetlerin paylaşımı ancak sefer bitiminde gerçekleşti. Hamis'de İkinci Cilt, 51-62, ganimetlerin kura ile 
paylaşımı sırasında Safiye'nin Dahiyetü'1- Kelbiye düştüğü ve Muhammed'in onu satın aldığı söyleniyor (Biraz yukarıya bakınız.) Halebi Üçüncü Cilt, 1611164). 


Sayfa : 113 
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Sayfa 113 

Yalnız Nezir Hisarı'ndan esir edilmiş olan Yahudiler savaş tufsağı olarak düşünüldüler. Diğerleri özel anlaşma ile düzenli şekilde teslim oldukları için tutsak gibi işlem göremezlerdi. 


Sayfa : 113 
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Sayfa : 114 


Barcg 2 VERLAZ 
Alie ge BİA Bİ» İY sez ÖyEl çkal 


EYİ 32053 e Le 
MA) 0 73 GİY ya sel öy ila 
AE A Rİ a ilş yg ee. 5G 
EE AE e Nkevyej,k.. 
va Ga Seslerle Glen sl İŞ 
GAY ya iy AS eye « 5373 geren il 
S0 eez) Sel ii İRİ Mey İT 
Te gür SARA) İre iğeb ği 


# 


Sayfa 113 


Hadisin anlatımına göre, hisarların teslim işi bitince Yahudiler 
Muhammed'e Hayber arazisinde kalmalarına izin (sayfa 114) verilmesi için ricada bulundular. Artık oraların sahibi sıfatıyla değil, bir 
çiftçi gibi oturmak istiyorlardı. Buna karşılık devamlı şekilde ürünün yarısını vereceklerdi. Muhammed bu öneriyi kabul etti ve Yahudilere Allah izin verdiği sürece Hayber'de kalmak iznini verdi. 
Yahudiler gerek hurma ürünlerinin, gerek ekinlerin ve bahçelerin 
ürünlerinin yarısını vereceklerdi. Müslüman sahiplerin kiracıları ve 
işçileri sıfatını kazanacaklardı. 


Sayfa : 119 
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Sayfa 119 
Derhal yapılması gerekmeyen şeylerin hepsini Muhammed 
daima belli belirsiz bir şekilde bırakırdı. 


Sayfa : 119 
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Sayfa 119 

Çünkü Arabistan dışında fethedilmiş vilâyetlerdeki Arap ve 
Müslüman hükümetinin bütün mali Isaya 120) ve siyasi yönetiminin temel kavramları bu Hayber fethinden çıkmıştır. 
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Sayfa 127 

Not 1- Muhammed'in davranışı ne şekilde açıklanmaya çalışırsa çalısılsın, bu olayı bütünüyle aydınlatabilmek güçtür. Bunda 
Muhammed'in hoşa gitmeyen bir adamdan kurtulmak, eşini ele 
geçirmek için her türlü aracı kullandığını görüyoruz. Zevahiri bile 
muhafazaya önem vermemiştir. Müslüman tarihçiler bu olayları 
anlatmakla birlikte görüş bildirmeye cesaret etmiyorlar. Ancak 
hiçbir neden de göstermiyorlar. Öyküyü bizim aktardığımız biçimde bırakıyorlar. Ne bir şey çıkarıyorlar, ne de bir şey ekliyorlar. Bütün yaptıkları şey bunun meşru ve namuslu bir hareket olduğu duygusunu vermeğe çalışmaktan ibarettir. Sonradan ün 
kazanmış olan Enes bin Malik'in annesi Selim binti Mülhan'ın Safiye'yi Muhammed ile yalnız bırakmadan önce nasıl süslediğini 
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ve hazırladığını, gerdek gecesi Peygamber'in yakın çevresinden 
samimi dostu olan Ebu Eyyüb Halid bin Zeyd'in elinde yalın kılıç, 
kendi isteği ile Peygamber'in çadırı etrafında nasıl nöbet beklediğini anlatıyorlar. Ebu Eyyüb bu hareketi şu biçimde açıklamaktadır: “Çünkü, biraz önce kocasını, kardeşini, akrabalarını öldürdü- 
gün, biraz önce Müslüman olmayan, Allah'a ortak koşan bu kadın nedeniyle düşünce olarak katı idim!" (Hişam, 766). Bizim tarafımızdan da bir görüş eklenmesi gereksizdir. Çünkü Peygamber'in hareketi, gayet şiddetli bir eleştiriye lâyıktır. Kısa bir zafer 
döneminin, hergün gittikçe genişleyen, artan bir etki ve mutlak 
iktidardan yararlanmanın Muhammed'in ruhunda eskisinden ne 
kadar farklı düşünceler ve hareketler doğurmuş olduğuna dikkat 
etmek yeterlidir. Hayber fatihi Muhammed'i daha yedi yıl önce 
birçok sövüp saymalara, hakaretlere ve düşmanlığa hedef olan 
saf bir dinin ılımlı, yumuşak yayıcısını hemen hemen hiç tanımıyoruz. 

ISayfa 128) Not 2- Dönüş sırasında (48'nci ve sonraki bölümlere bakınız), Müslümanlar uzaktan Medine'nin surlarını gördüklerini zaman hepsi develerini kamçıladılar. Safiye ile aynı hayvana binmiş olan Muhammed de öyle yaptı. Ancak devenin ayağı 
bir taşa çarptı, yıkıldı. Muhammed ile eşi yere düştüler. Yakında 
bulunan Peygamber'in yakın çevresinden olanlar, Muhammed 
kendisinin ve eşinin elbiselerini, üzerindekileri düzeltinceye kadar 
gözlerini başka yöne çevirdiler. Sonunda Muhammed herşeyini 
düzelterek tekrar deveye bindi. Evine varınca bütün kadınlar Peygamber'in yeni eşini görmek için dışarı çıktılar. Güzel rakiplerinin 
düşmesinden duydukları memnuniyeti hiçbiri gizlemedi (Sa'd,Vi- 
11, 88-89). 
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Sayfa : 133 
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Sayfa 133 

Ganimetler paylaşıldığı sırada Muhammed Hudeybiye Seferi'nde kendisine eşlik etmiş olanların hepsinin hissedar olmalarını istedill. Olasıdır ki o düş kırıklığı karşısında sakin ve boyun eğici hareketlerine bir ödül, karşılık olmak üzere böyle düşiinmüşlü. Bununla beraber, Hudeybiye'ye katılmamış olan ve bu anlamda özetle 
Müslümanlarla birlikte savaşmış Medine Yahudilerinden on kişi ile 
iki köle Peygamber'in yüce cömertliğinin bir sonucu olarak ödüllendirildiler. Bunlardan biri Sım bin Adi'nin eşi, Hayber'de bir kız doğurdu. Bu kadınların Hayber'e gelmekten amaçları yaralılara bakmak, 
tulumları dikmek, kocalarının ve kardeşlerinin işlerini görmekti. Belirtilen isimler arasında Emine bint Kays İbn'ül- Salata rastlıyoruz. 
Medine'den Hayber'e kadar olan uzaklığın bir kısmını Muhammed ile aynı devede yol almıştı. 


Sayfa : 135 
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Sayfa 135 

Menkul ganimetlerin dağıtılması sona erince Muhammed, 
zengin Hayber arazisinin gelirinin kura ile dağıtımına başladı. 
Hayber arazisi de gelirleri birbirine eşit olacak 1800 hisseye ayrıldı. Her yüz hisse üzerine bir gözetici tayin olundu. 
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Sayfa : 154 
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Sayfa : 155 
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Sayfa 154 

Bir vesak yani yaklaşık iki kental hurma ve hububat, bir adamı üç 
ay besleyebildiğine göre (Sprenger böyle iddia ediyor) Peygamber'in beş altı bin kişilik bir kuvveti besleyebilecek kuwette olduğu 
anlaşılıyor. Bu varlık, askeri gücü arttırmak ve civardaki bütün kabilelerden Medine'ye koşan maceraperest kimseleri çekebilmek 
için gayet etkili bir araç görevi görüyordu. Bunlar Arabistan'da İslâmiyetin yayılmasına en (sayfa 1551 çok hizmet eden vasıtalardır. 
Çorak Arabistan çölleri uluhiyet (Tanrılık niteliklerine ilişkin! teorileri 
için pek kısır bir sahadır. Büyük bir servetin maddi yardımı ve Peygamber'e bu servetin sağladığı askeri ve manevi nüfuz olmasaydı, İslâmiyet hiçbir zaman eski putperestliğe karşı üstünlük sağlayamazdı. 
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Sayfa : 164 


ey 0 po Me has) ie 
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Sayfa 164 

Medine'de herkesin karılarının yanına gitmesini şiddetle yasakladı. Bu yasak Medine kadınlarının ahlâkı hakkında pek hoş 
olmayan bir fikir verir. Gerçekten anlatılana göre Peygamber'in 
emrini dinlememiş olan bir Medineli, karısını fena bir halde yakaladı ve pek hoş olmayan bir tecrübeye maruz kalmış oldu. 


Sayfa : 176 
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Sayfa 176 

Muhammed Hayber'den dönünce hac zamanına kadar Medine'den kımıldamadı. Yani iki rebi ayı ile iki cemazi ve recep, şaban, ramazan, şewal aylarında Medine'de oturdu. Bu sekiz ay 
içinde civar havaliye küçük seferler yaptırdı. Bunların birincisi Türbe Seferi idi. 


Sayfa : 189 


OYA ÇE alti dAylü! ii clk 
“> y OYA 13040 ba i azl Ja öl) 
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# 


Sayfa 189 

Sonunda, hac için önceden belirlenmiş olan zaman geldi. Muhammed tarafından verilmiş olan emir gereğince Zilkadenin birinci günü Mekke'ye gitmek üzere hareket edildi. Hudeybiye Seferi'ne katılmış olanların hepsi hareket emrini almışlardı. Fakat 
başka yeni hacılar da katıldı. Bunların toplam sayısı iki bin kişiye 


ulaştı. 
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Sayfa : 190 


e yakal Ain 00404 EŞ Aran 


Sayfa : 191 
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Sayfa 190 

Bazıları, Hudeybiye'de kararlaştırılmış şartlar gereğince Isayfa 
191) Muhammed'e anlaşmada belirtilen silâhlardan başka yanında 
hiçbir silâh taşımamaya söz vermiş olduğunu hatırlatmak istediler. 
Muhammed, şartlara büyük bir bağlılıkla uyacağını, ve silâhları 
kutsal havali, Harem, dışında bırakacağını fakat herhangi bir ani 
duruma karşı elinin altında silâh bulundurmak istediği karşılığını | 
verdi. | 


Sayfa : 196 
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Sayfa 196 
Kâbe'nin çevresinde yedi kere dolaşmayı, yani tavafı da aynı 
deve üzerinde yaptı. Sonra Safa ile Merve arasındaki yedi kere gidip 


gelmeyi de aynı şekilde yaptı. 


Sayfa : 196 
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Sayfa 196 

Hac merasimi yapıldığı sırada bir çatı altında yatmamak geleneğini yerleştirdi. Merasim bitince Muhammed, gayet eski geleneğe uygun olarak başını tıraş ettirdi. 


Sayfa : 293 
3 öy Ski 


pl iy sell göz tezler 7 ASİAN 
ML Eli öğEl Gİ 
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Sayfa 293 


Fakat Mekke'nin yukarı kısmında Zübeyr'in önünde bir çarpışma olmadı. Bunun üzerine Resulullah geldi. Herkes kendisini alkışlamak için karşı çıktılar. Mekke halkı İslâmiyet'i kabul ettiler. Resulullah'on beş gün yanlarında kaldı. Fazla durmadı. Sonunda Sakifler, Hevazinler geldiler ve Huneyn'de karargâh kurdular. 


Sayfa : 294 


ME S3 yat, 


Sayfa 294 


Not- 2- Birincisi şudur ki Mekke'nin ele geçmesi iki kabile arasında ikinci derecede bir tartışma yüzünden olmuştur. Bu kabilelerin biri Muhammed'in, diğeri Kureyşlilerin bağlaşığı idi. 


Sayfa : 294 
35 ve 
Vk olü.yi , : 
EEE NEYE Şile «lys İlaç 

rat 


Sayfa : 295 
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Sayfa 294 

Urve'ye göre Mekke'nin ele geçmesi Peygamber'in cesurca 
bir girişimidir. Ebu Süfyan âdeta Kureyşlilerin davasına ihanet etmiş gibi görünüyor. Keşif ve incelemede (sayfa 2951 bulunmak 
üzere özel görevle gönderilmiş iken Muhammed'in tarafına geçmiştir. Ebu Süfyan'ın dönekliği, Muhammed'in seri hareketi her 
türlü karşı koyma düşüncelerini alt üst etti. Muhammed'in cömert 
koşulları son karşı koymaları da yıktı. 


Sayfa : 296 


GG ğ ya dokma- 
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Sayfa 296 
Hudeybiye'den sonra, yukarıda anlattığımız üzere, Mekke civarındaki kabileler iki taraf oldular. Bir kısmı Muhammed'e, diğer 


kısmı Kureyşlilere katıldılar. 


Sayfa : 296 
MASİS 
AZE Tİ ğa dat selek e, Al gi 


Sayfa 296 
Benu Bikrler, Kureyşilerle ittifak ettiler. Benu Huzaalar da Muhammed'in bağlaşığı oldular. 
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300 
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çö Sayfa 305 

Ü O yıl Peygamber minber yaptırdı. Camide oradan müminlere 
hitap etmek âdeti idi. Minberin iki basamağı vardı, bir de oturacak 
yeri bulunuyordu. Bazıları bu yeniliğin Hicret'in sekizinci yılında meydana geldiğini söylüyorlar. Fakat Taberi, minberin Hicret'in yedinci 
yılında inşa edilmiş olmasının daha gerçekçi olduğu düşüncesindedir. Bunu, Bakum ya da Bakul namında bir Kıpti yahut Rum bir 
marangozun yaptığı söyleniyor. 


Sayfa : 309 
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Sayfa 309 
Peygamber'in ne düşündüğü belli olmadan önce kimse bir 
harekette bulunmaya ve bir şey söylemeye cesaret gösteremedi. 


Sayfa : 312 
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Sayfa 312 

Ebu Süfyan gider gitmez Peygamber, Mekke üzerine sefer hazırlığına başladı. Fakat amacını gizli tuttu. Eşi Ayşe'yi sefer için 
gerekli olan erzakı sağlamakla görevlendirdi. Bu sırrı pek az kişi 


zn 


ATATÜRW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 5 


biliyordu. Ömer, Medine'deki silâhlandırmayla ilgili Mekke'ye 
hiçbir haber gitmemesi için oraya ulaşan bütün yolları kontrol altında tutmakla görevlendirildi. Durumu şüpheli hiç kimsenin geçip gitmesine izin vermemek emrini almıştı. Ebu Bekir bile cereyan eden durumu ancak Peygamber'in eşi ve kendisinin kızı Ayşe'yi ziyaretinde ve pek çok ısrardan sonra öğrenebilmiştir. Ashap bir sefere hazırlanmak emrini aldı. Fakat hiçbiri ne tarafa gideceklerini, Peygamber'in plânının ne olduğunu bilmiyordu. 


Sayfa : 316 
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Sayfa 316 

Muhammed, sahip olduğu bütün araçları kullanarak bu büyük teşebbüse girişmek istedi. Muhtemelen amacı Mekke'nin 
önüne, Kureyşilerin savunma fikrine düşemeyecekleri kadar büyük bir kuvvetle ulaşmaktı. Bu suretle kansız bir zafer kazanmak 
istiyordu. Bundan dolayı "Müslüman olmuş" bütün kabilelere 
adamlar gönderdi, onları Ramazan ayında Medine'de bulunmaya davet etti. 
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Sayfa : 317 
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Sayfa 317 

Ramazan ayı olduğu ve bu ayda Müslümanlar için Güneş'in doğuşu ile batışı arasında yemek ve içmek yasak olduğu için, Peygamber sefer esnasında herkesin oruç tutup tutmamakta serbest 
olduğuna dair günlük bir emir çıkardı. Kendisi Kadit”e kadar oruç 
tuttu. Yolda susuzluktan o kadar şiddetli muzdarip oldu ki bir kere içindeki yanmayı kesmek ümidiyle başına ve omuzlarına su 
döktürdü. Nihayet Kadif'te kendisi de oruç tutmak zorunluluğuna uymadığını açık olarak gösterdi. Artık hiç kimsenin oruç tutmamasını emretti. Çünkü asıl askeri sefer başlamıştı. 
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Sayfa : 320 
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Sayfa 320 

Muhammed Mekke üzerine ilerlemeye devam etti. Yolda daima yeni yeni adamlar kendisine katılmaya koşuyorlardı. Bunlar 
yalnız civar memleketlerden değil, Mekke'den bile gelmekteydiler. Mekke'de birçok kişi Muhammed'e karşı koyamayacaklarına 
inanıyorlardı. Bunlar, kavgayı kaybedecek taraf ile beraber ezilmemek için Muhammed'in tarafına geçmeye karar vermişlerdi. 
Muhammed'in karargâhına gelen ilk Mekkelilerden biri Peygamber'in sütkardeşi, çocukken dostu Ebu Süfyan bin el-Haris oldu. 
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 5 


Sayfa : 325 
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Sayfa 324 

Muhammed Benu Süleymlerden bir öncü kuvveti oluşturarak 
bunu Halid bin el-Velid'in komutası altına koydu. 

(sayfa 325) 

Muhammed hazırlıkları tamamlamakta ve Merü'z-zuhurane 
kadar yürümek de o kadar sürat göstermişti ve aynı zamanda 
sefer o kadar gizli tutulmuştu ki Mekkeliler hâlâ açık bir haber 
alamamıştı. Mekke'de, Peygamber'in kendi aleyhlerinde bir şey 
hazırladığı şüphesi vardı. Fakat başka hiçbir şey bilinmiyordu. 
Hiçbiri Peygamber'in o kadar iyi silâhlanmış bir kuvvet ile bu kadar yakında bulunacağını düşünemezdi. Şimdi bir olay ortaya 
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çıktı ki Maier bunu pek doğru olarak biraz "gizemli" diye vasıflandırıyor. Çünkü oldukça önemli olan bu olay hakkındaki söylenti pek eksiktir. Bu, hadisin anlatmak istediği gibi basit bir rastlanfı eseri olamazdı. Büyük olasılıkla Peygamber ile Abbas ve Ebu 
Süfyan bin Harb arasında düzenlenmiş bir komedyadan ibaretti. 


Sayfa : 327 
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Sayfa 327 

Çünkü şurası açıkça anlaşılıyor ki Mekke'nin en etkin ailesinin 
başkanı olan Ebu Süfyan, Müslüman karargâhında Abbas tarafından Peygamber'e götürülmüştür. Konuşma sırasında Peygamber'in tekliflerine Ebu Süfyan'ın pek çok itiraz öne sürdüğü söyleniyor. Sonunda, birçok bahaneden sonra Allah'ın birliğini kabule 
razı oldu. Fakat, Muhammed'in bu Allah'ın Resulü olmasını kabulde tereddüt etti. 
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Sayfa : 327 
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Sayfa 327 

Kim Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa, hayatı ve mallarının emniyet altında olacağını duyurdu. Bunun yanı sıra kim kapısını kapar ve silâhlarını bırakırsa aynı güvenliğe kavuşacaktı. İşte Ebu Süfyan bu haber ile Güneş doğduktan sonra Mekke'ye 
dönmeye hazırlandı. Yanında Abbas da bulunuyordu. Müslüman 
safları arasından çıkıncaya kadar Abbas onu koruyacaktı. 


Sayfa : 330 
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Sayfa 330 
Ebu Süfyan'ın doğru yola girmesi ve hemen arkasından Mekke'nin teslim olması Muhammed'in en büyük zaferini oluşturur. 
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Sayfa : 331 
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Sayfa 331 

Bu uydurma öyküde doğru olan taraf muhtemelen yalnız Ebu 

- Süfyan'a ait olduğu söylenen sözlerdir. Ebu Süfyan silâhlı kimselerin çokluğundan hayretlere düşerek Muhammed'e: "Vatanına 
karşı bu kadar kalabalığı nasıl toplayabiliyorsun? Bunları vatanın 
düşmanları üzerine yöneltmen daha iyi olmaz mıydı?" demiştir. 


Sayfa : 332 
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Sayfa 332 
Savaş düzeninde bayrak açılmış ve Mekke üzerine yürüme 
emri vermişti. 
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Sayfa : 332 
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Sayfa 332 
Müslümanların büyük sayı üstünlüğü her türlü karşı koyma 
düşüncesini ortadan kaldırdı. 


Sayfa : 333 
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Sayfa 333 

Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebi Cehil ve Süheyl bin Amr gibi 
bazı iftiracılar Peygamber'e bu kadar korkakça teslim olmak istemediler. Dostlarını silâhlanmaya çağırdılar. Bir karşı koyma hareketini hazırlamaya kalktılar. Onların bu çağrısına Kureyşilerden bazılarıyla, Bikrler ve Huzeyller katıldılarsa da artık Peygamber'in isteğine boyun eğmiş bir haldeki şehrin kaderini değiştirmekten aciz 
bir azınlık durumundaydılar. 
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Sayfa : 340 
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Sayfa 340 
Peygamber Kâbe'yi tavaf ettikçe, uzun asasının bir işaretiyle 
putları birbiri arkası sıra kırdırdı. 


Sayfa : 340 
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Sayfa 340 

Yaya olarak "Makama" kadar gitti. Vakidi'nin söylendiğine göre o zaman Makam, Kâbe'ye bitişik idi. Peygamber orada iki rekat 
sessizce namaz kıldı. Sonra Zemzem kuyusuna gitti. Orada bir söylentiye göre Abbas, bir söylentiye göre Ebu Süfyan bin el-Haris kendisine bir kova verdi. Sonra Kâbe'ye dönerek Hebel putunun kırılmasını emretti. Bu yıkım uygulamasına kendi başkanlık etti. 
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Sayfa : 341 
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Sayfa 341 

Muhammed bir kova su getirterek elbisesinin ucunu ıslattı ve 
onunla duvardaki bütün resimleri sildi. Bununla birlikte, bir söylentiye göre, İbrahim'in resmine karşi farklı bir uygulama yapmıştır. 
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Sayfa : 344 
SİM YEA Daye gani ME il yağ 
Bİ KLAN Öğ «al gö) 5318 le Balay 
Ke EE 
SAN elle Gİ VEXLIX MİĞ Af e. Sy 
Şipal Lİ ojesi: GAİN 
İz 3 Daş Val öz e. azl 
oğlan öğ sa SEM SİYAMİ yg 
Val Gl 63 ei AYA a U 


SAğ 1634 ela iye Af çay 


dhl Mİ ge 15 yek eze 
yede 031, le eek 23 sake 
A el) ey 3 


Sayfa 343 

İbn İshak'ın rivayeti: "Lâ ilâhe illallah. Allah birdir, ortağı yoktur. Söz verdiği şeyler yerine gelmiş, kolu galebe çalmıştır! Düşman kuvvetlerini (el-ahzap) dağıtan yalnız odur. Ana babadan 
gelen her türlü ayrıcalık, her türlü kan hukuku, (sayfa 344) yağma 
edilen mallar için her türlü istek, şimdi iki ayağımın altında bulunuyor. Yalnız mabedin korunması (sedânetül-beyt) hacılara su 
vermek (sekâye) hakkını bundan ayrı tutuyorum. Gerek bilerek ve 
isteyerek olmadığı halde bir katle benzeyen her insan ölümü için, 
gerek kırbaç yahut baston darbesiyle meydana gelecek bir ölüm 
için yüz deve diyet verilecektir. Bunların kırkı gebe olacaktır. Yakarış! Allah şimdi sizden müşriklik kibrini, atalarınızın asaletini 
gururunu kaldırdı. Bütün insanlar Adem neslindendir. Adem ise 
toz topraktan yaratılmıştır!" Sonra, Muhammed Kur'an'ın 49, 12. 
ve müteakip ayetlerini okudu: “Ey insanlar, biz sizi kadın ve erkek 
olarak yarattık. Irklara ve kabilelere ayırdık. Ta ki Allah'tan en çok 
korkanlar arasında bulunursanız Allah'ın yanında en çok hoşlukla karşılanacak olanlar arasında bulunduğunuzu bilesiniz." Sonra, Muhammed şu sözlerle konuşmasına devam etti: "Yakarış! 
Size ne yapmamı bekliyorsunuz?" Hazır bulunanlar hep bir ağızdan haykırdılar: "Hayır yap. Sen şerefli bir kardeş, âlicenap bir 
amcazâdesin!" 


Sayfa : 347 


kah ük We gl 564 


AJAN $7, Dai 35 & AL aşi El 
ale 


Sayfa 347 
Bir kadının üç günlük bir seyahat yapabilmesi ancak kendisine nikâh düşmeyen akrabasından biri eşlik ederse uygundur. 


Sayfa : 348 
ğin ŞE ENS İğ Mü ye ed Ti 


> ? 
gf Sele 3415 


ba 


Sayfa 348 

Diğer bir ifadeyle, bir çocuğun babasını araştırmak yasaktır. 
Dünyaya gelen çocuk kimin yatağında doğmuşsa onundur. Yani 
bir adam, çocuğunun zina mahsulü olduğundan şüphe etse bile 
onu reddedemez. Zina eden taşlanarak öldürülme cezasına 
mahkümdur. 
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Sayfa : 349 


00910 MA gs p af 


. S3): )b15 Vi AS Sli 
maa laaan, 


Sayfa 349 
Muhammed konuşmayı bitirdikten sonra oturdu. Elinde Kâ- 


be'nin anahtarını tutuyordu. 
Sayfa : 349 


hye sre le ye sa) ği 
———— mak 
SİZ İİ 332 sz 


Sayfa 349 
Aynı zamanda amcası Abbas'a hacılara su vermek hakkını da 


aynı şekilde tören ile bağışladı. 
Sayfa : 349 
Y0İ İl gel lüectm İN yy 
MI ye) ae lari Za e PALAS Sa yak OY9l 
——..—— 


sl ves <| J,5 gli 
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Sayfa 349 

Bu görevler bitince, Safa kayası üzerine oturmuş olan Peygamber herkesi kendisine saygı göstermeye ve saymaya Resulullah sıfatıyla kabul etmeye davet etti. 


Sayfa : 375 
gey AR ALİ al sa — MAS. 
a 
sala coytalki > yarda YE 


<d 


- 


Sayfa 375 

Mekke'de kaldığı sırada Muhammed genel durumu içeren 
birçok kanunlar koydu. Yani şarap kullanımını yeniden, kesin olarak yasakladı. 


Sayfa : 375 
Al yz 
a 05 İp ele dol si «iyyozl 
a DA a. a JA şel 45 
yy day Aİ ya gi e 


age yaka in$'a Aİ gaza öl il 
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Sayfa 375 

Şaraptan başka domuz, ölü hayvan eti ve put alım satımını da 
yasakladı. Mekke'de put üretiliyordu. Bazı Mekkeliler bundan büyük bir kazanç sağlıyorlardı. Bunun yanı sıra Muhammed, kâhinlere para verilmesini de yasakladı. 


Sayfa : 375 
DE EYİ Dy İZ Şa > 
— m amma, 


pey Şal ç- ere 


ye 


Sayfa 375 
Bu münasebetle Muhammed'in belirli bir süre için yapılan evliliği, muf'ayı, yasakladığı da söyleniyor. 


Sayfa : 376 


çe İğkal 3 0 Laf 
4 zig m gli dsle gil Di 
İl 3 gl 5 öeY5 Sr 033 ley 
SELİN Gar EN » god 


e Kü Ye PA e 


5 G3 Geleli . öks slyö ea 


eler Balm 


© — Sayfa 376 
Mekke'de Muhammed tarafından konulan en önemli hükümlerden biri, put ibadetinin kaldırılması hakkında verdiği emirdir. Bir 
tellâl bütün şehri dolaşarak şu sözleri avaz avaz söyledi: "Kim Allah'a, Resulüne iman ederse evinde put bulundurmaz, onları kırar ve yakar. Putların alım satımı yasaklanmıştır." 


7 


N 


BE amm 


—...— 


233 sa ya vE alp —.WY$ 


Pa Şi .M)y27, 2öesl Ollöş 
Şohl 2 GA Pala al Jlazeli eYöle 20 
35 EE ğe Tİ nl 53 alla yüz 
Dİ yy Gi. GEN eli İz3 
Mey inse öl KULA öp İİ Kisa 
Şe EA Yİ gel JS 
Gi Szh sir 23 Gk sal Ze sa)z 

sayi lay GM İS İŞ slsliel 


m 


Sayfa 386 

Buraya gelinceye kadar her şey gayet dürüst ve iftihar edilecek bir şekilde gelişmişti. Muhammed, Kureyşilere karşı akıllıca 
bir ölçü ile ve en şiddetli düşmanlarına yaptığı aflarla o kadar arzu edilen sakinleştirme amacına doğru büyük bir adım atmıştı. 
Hâlbuki şimdi acı bir olay meydana gelmişti ki İslâmiyet'in birçok 
Müslümanlar için pek zayıf bir cilâ oluşturduğunu, Arapların ortaklık koşan vahşetlerini pek güç şekilde yok edebildiğini ve birçoklarında geçmişin vahşi alışkanlıklarını durdurmaya yetemedi- 


ğini ortaya koydu. 
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<a İM ded Behnan sale 


(YEN) 


206 


İye 
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İSLÂM TARİHİ 
Yazarı Tercüme 
leon Caetani Hüseyin Cahit 
İstanbul 


Tanin Matbaası 1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar :Leon Caetani 
Gild : Gri 
Ebadı p 
En “İd.9 
Boy :19.5 


Sayfa Adedi :372 
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Sayfa : 20 


3 3 El Gİ sala, 


mem ire a 


o UZ — İSEN yOY3l & 


Sayfa 20 


Başlangıçta sayıları ancak yüze ulaşan bu fedakârlar savaşın 
gidişatını Müslümanlar lehine değiştirdiler. 


ŞİA öğezle 3 32020 460 Sİ 


sl 4Je33 A, Gl Ssk 5 ğe 5.5 


dl. MEYE 25) di a sisl çe uCğ 


Mİ 


Sayfa 21 
e Elbiselerini yukarıya kaldırarak ve beline sararak bir eliyle ko- 
© casının devesini sıkı sıkı tuttu ve hayvanın diğer develerle beraber 
kaçmasına engel oldu. Diğer eliyle de bir hançer kullanıyordu. 
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Sayfa : 25 
OUE y Şale Sİ İŞL 
| sl y Şa$ İK 5,» —i, Şal 
geldi yin gele Biz Dal 


ge salla, Wi li ga 3 
zi ei dg Kİ e Eb KİA Ga 
ike Za yEJ, saria dabyi daf LA 

Şo yü 


Sayfa 25 

Müslümanların ilk saflarında şiddetli bir çoşkunlukla savaşıldığı ve sonuç henüz şüpheli göründüğü bir sırada uzaktan Peygamber'in hareketini izleyen, İslâmiyet'i henüz kabul etmemiş 
Kureyşlilerin safları arasında bir telaş meydana geldi. Muhammed'in yenilgisi Mekke'de birçok iç problem çıkaracaktı. Bazı Kureyşliler ise Muhammed'in düşüşünden büyük ve ciddi bir memnuniyet duyacaklardı. 


Sayfa : 28 
TM gal a 


A 


Sayfa 28 
Muhammed zaferi kazanır kazanmaz düşmanın takibine gi- 


rişti. 
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Sayfa : 4 


5 yl diy! çel dial) J, dal gl pon 
Atala! ALİ ağ Pl illa e ilke 


Wi 
bg öl eid SS, ... Ty 
A3 gr El LA DAYI 


Sayfa 46 
Hadislerin kesinlikle kabul ettikleri ve onayladıkları duruma bakılacak olursa Taif şehri, Müslümanların hücumunu başarıyla durdurabilmiştir. Bu da yalnız, Muhammed'in taraftarlarının kuşat- 
> manın inceliklerini hemen hiç bilmemelerinden ileri gelen bir şey 
değildir. 


Sayfa : 57 
SU ll b yay eakiğ 
Ae e bd se İİ a3 silyele 


dizi le AA del ye dala EKİ dai 
akil zi 


Sayfa 57 

Gerçekten, Peygamber, halkının kararlılığı, ısrarı ve surların 
dayanıklılığı dolayısıyla Taif'i ele geçirmenin güç bir iş olduğunu 
anlayınca oradan çabucak çekilmenin uygun olacağı kanısına 
vardı. 
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ör PECE yi b o ulu 
ARE TAİ Aİ TEN e İY. > 
X GEN Aİ 63525 446 7 AZ gk iy öle 


EYİ ON Aİ gal Ağ zda le 
Av b 


Sayfa 79 

Müslümanlara oranla müşriklere bu kadar çok bağış verilmesi şiddetli bir hoşnutsuzluk doğurdu. Muhaliflerinden birçoğu Muhammed'in yaptığı hareketi eleştirmek için kolayca kanıtlar bul- 


dular. 


Sayfa : 135 
AE İÇ) öğ 3 ez İçi öpen 
GE GİİLL ÇİR yal kal 


ğ GAJEŞ sas e bel 5 sale zle ğe m eğ 


meiramağr e 


Sayfa 135 
Peygamber, şehrin ele geçirilmesine ve bütün putların tahrip 
edilmiş olmasına rağmen bu haccın müşrikler tarafından da eski 


müşriklik gelenekleri çerçevesinde yerine getirilmesine izin verdi. 
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Sayfa : 136 


Setayaak pey gz / 
YO pll değiş dali EŞSİZ ğa yali 


sğağl Gö Alan el ve 7 


e 


Sayfa 136 
Bundan anlıyoruz ki yıllık hac, Cahiliyye devrindeki gibi kal- 


mıştır. Yani yalnız dinsel amaçla meydana gelen bir toplanma 
değil, aynı zamanda yılda bir defa kurulan büyük bir panayırdır. 


Uy deye (g3) şi iz 
TAS SAKİ Mak A e ye İS gö bü 


yg Ne 
hü çay ee EŞ ey al Sai > 1 
Ex EY çil ek âY3l Sy) GR, vi 


pi > 


Sayfa 137 
Peygamber o yıl eşi Sevde'yi boşadı. Fakat birkaç gün sonra Muhammed, Ayşe'nin evine giderken Sevde kendisini sokakta tuttu, 
tekrar nikâhlamasını rica etti. "Benimle yatmanı istemiyorum. Nöbetimi Ayşe'ye bırakıyorum. Fakat mahşer günü senin eşin olarak 
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dirilmek istiyorum." Muhammed bu koşulla Sevde'yi eşleri arasına kabul etmeye razı oldu. 


Sayfa : 141 


gali El AS ŞI İZ 7 


iz 


23 Şal ği öy oya dil bm oya cf 7 


a a va 


Da 


Sayfa 141 
Muhammed, mimbere çıkmadan evvel müminlere nutuk verdiği zaman, yere çakılmış bir hurma kütüğünün üstüne çıkardı. 


Sayfa : 147 


iyal iğ FL İLE 
3 AE LE (A) GE GA öz İle 
fl Sile s3 gi e 


cs eh sks Y le SEAS 
silgi Şİ giz « Selale e > 
43) İZ! OE! v7 


# 


Sayfa 147 

Yeni yılın Muharreminin birinci günü Peygamber, bütün Müslümanların borçlu oldukları vergileri tahsil etmek üzere kabilelere 
memurlar gönderdi. Bunlara, iyilikle davranmaları, verginin hoşa 
gitmeyen halinden dolayı Bedevileri kızdırmamaları, gayet saygılı davranmaları, öşür alırken en iyi hayvanları seçmeleri için emirler verdi. 


Sayfa : 151 


Heli yi BEİ İ NASİ de 
m e 


z Gİ )alAKE Pe LİN il 


Sayfa 151 
Temimler, İran hükümdarlarının Arap yardımcı kuvvetlerinin 
en temel kaynağını oluştururlardı. 


Sayfa : 159 
des 


Lİ 073 e Sala İd yl işl e öğ 
O $ e 3Kök alyş EK) les Se 3 
yel digi EZ $2 daiimlei hz > e 
pe e gözlü azl dak e Ji ik Sİ Skal > 
»İ ZI El pü 


» 


Sayfa 159 
Not-2- Demek ki bir zamanlar öyle Müslüman kabileler vardı ki 
öşür veremiyorlardı. Bu sonraki iddialara, yani İslâmiyet'in beş esas 
şartından biri zekâtın uygulamaya konulduğu zamanki bakış açısına açıktan açığa aykırıdır. Öşür, zekât gibi ekili araziye yönelik bir 
vergidir. 
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Sayfa : 160 


e ğeasiği yel MN Gzir. 


Sayfa 160 
Peygamber, durumun gereğine uygun olarak uygulama ve 


kurallarını değiştirirdi. 


Sayfa 94 
Lr YE 


a e ai ik LL 

e gil BY er Balca )iyi e 
aray 30ğ ya İze Şal DGN İnk OY3! 
Saral öze 2 Şİ GE ON 7 ya 
OAG Ae Mekin pü) Ve eyi y sai 


aNı 
Sayfa : 195 


$ gi» 
ra YS gli ç3İ9 sie sakli 
| yine .,2 «İki Se EYT. yabo 
İ A aney lğ YY do ja” ML 
Sakal El öle özr 5 sl ar Er 
ye siyle yiz e gi , 
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Sayfa 195 
ey s. a 331 6 lal öle cd / 
İNŞ Ala 00512 ANİ yle ül A lan 
Sİ ölün ME) İSİ yl e ga 
eilileğr dille saki A ii 
133 ÖNE e saz Sl Sİ a Say, 
Gali liye SON gök İçe eye 
Gel S3 ile yalla ygblyel lik dat 
öğe BAR» e al SE ala ipe 
Öğr 16 liz sil ey yy a Se 
gi beyle gb Aİ ai 7 aki 
3173.51 27 pekala Yen 


diem y5 “.ö>gö İML 3 ge ga 
gö we llg) 33 35 ee EE 
Es giyi Me SE dal ül üsile . svaY 
cola Vk iyliğ ö 603511 Vey; el 


14. 


| 
| € özal İCE el eğ ba liye 
İ 
l 
| 


Sayfa : 196 
İY lale öy Bİ era e yekeliye 63 A Şİ 
ZE SÜLİĞE Sil il YP OYA za epg Şİ 
- SJİUö Old lü OYLE 
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Sayfa 194 

Tebük Seferi (Recep, Ramazan) 

Hicret'in 9. yılının Recep ayında (1) Suriye sınırları üzerinde, Tebük 
Seferi yapıldı. Artık ihtiyarlamış olan Peygamber'in katıldığı son sefer budur. Bir özel amaç, karma karışık edilmiş bir çok hadiseler 
arasında bu sefere ait gerçek olayların hangileri olduğunu, (Sayfa 
195) seferin amaç ve sonuçlarını bulup çıkarmak kolay bir iş değildir. Anlaşılabildiğine göre, Tebük Seferi'ne önemsiz ve boş bir 
takım nedenlerden dolayı karar verilmiştir. Çekilen sıkıntı pek büyük oldu. Birçok harcamalar yapıldı. Hiçbir sonuç alınamadı. Hatta Medine'de bu sefer aleyhinde şiddetli bir muhalefet ortaya çıkmış, birçok kişi seferden kaçmış, Medinelilerin çeşitli sınıfları arasında bu yüzden ilişkiler bozulmuş, ardı arkası gelmeyen eleştiriler ve yakınmalara meydan açılmış gibi görünüyor. Muhammed 
yanlış ve pek çok abartılmış haberler üzerine bu sefere çıkacak 
askeri gücün oluşturulması buyruğunu vermişti. Yapılan büyük 
hazırlıklara ve silâh altına çağrılan kimselerin çokluğuna bakılırsa 
Muhammed'in bizzat İmparator Herakliyus'a karşı bir harekât 
yapacağı düşüncesine kapılmış olduğu yargısına varılabilir. Muhammed'in askeri gücünün büyük bir hızla ortaya çıkması, bir 
çok kabilenin tek bir komuta altında toplanması, yoksul ve anarşiye tutulmuş Arabistan'da işitilmemiş bir şeydir. Bu büyük olay, 
Arap Yarımadası'nın her tarafında yapılan konuşmaların gündemiydi. Kendi varlıklarının geleceğinden korkuya düşen ve henüz 
bağımsız bulunan kabilelerde türlü türlü söylentilere ortam hazırlıyordu. Tıpkı yeraltında kaynayan suyun fokurdaması gibi Hicaz'da ortaya çıkan yeni yaşamın darbeleri hiç görülmemiş bir 
hızla artıyordu. Herkes âdeta havada, (sayfa 196 yakında olacak 
bir takım büyük gelişmelerin (olayların) yaklaştığını duyumsuyordu. Telaş ve korku, bütün Arap Yarımadası'na yayılmıştı. 
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Sayfa : 196 


Sin İDUN il va YAMA Maks 


1 ZE EMRİ SEZ Se lale YE ii 


yalla 


Sayfa 196 
Arabistan'ın en ücra köşelerinden Medine'ye akmaya başla- 


yan elçilik heyetlerinin sayısı, fikirlerdeki gerginliğin en inandırıcı 
delilidir. 


Sayfa : 200 


do ili Ke Gi. 
İM pi Y 33 day Al GN GİZA 


Yaş OE Yap cn Mz 


e JAZEİ 3 Bez O3İ zaz İz 
e e çen Me eğ 


pi 


Sayfa 200 

Çünkü askeri açıdan seferin ne bir etkisi, ne de bir önemi olmuştur. Bundan dolayı hazırlıkların ve sefer davetine katılmamaların 
detaylarına girişmek lâzımdır. Tebük Seferi bu yüzden şöhret kazanmıştır. 
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Sayfa : 201 


saz iyi SULE 
ÖYEl ls ga iz Sia Esik vok de Gİ 


MAT öyLe ez sel öl sile ze 
vaaz gi $ dale 8 


p” 


Sayfa 201 

Müslümanlar arasında en fakirleri bile para topladılar, sefere 
çıkanları izlemek için binecek bir hayvanları olmayan ashaba deve satın aldılar. Kadınlar da yardımdan geri kalmak istemediler. 


Sayfa : 209 
lada IŞ YY yi s0 
il ER ŞUAN yal S3 ese Şi 


Me er 
İK gal ikuler je 0157 OS NYE veril 


Sayfa 209 

Medine'de kalmış olan kimselerin sayısı paragrafta belirtilen 
isimlerle tamamen gösterilmiş olmaz. Belli başlı olarak, Medine'de kalanlardan biri de Ali bin Ebu Talip idi. 
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Sayfa : 21 


“vap) “6 5Y del oÇel “sail, 
1 SAA Bakal sele solene ÇK 


po 


Sayfa 212 


Vakidi'ye güvenmek gerekirse ordu, otuz bin askere ve on bin 
ata ulaşıyordu. 


Sayfa : 215 
sali 4, dl ae sail iğ 
Li ği 4 iyi di a diş AİİY ülkeyi 
YAT 34 v3 a A Şi sal. 


Oyna Sie V güler af dale OX 
- gaekl SEN çi diye vuyyy da 5T 295 AE 


eye İİ Gİ İNE çal BE İE WEEK 
«iyi yin olu ri 


w 


Sayfa 215 

Not-1- De Goti'nin haritasında Medine ile Tebük arasında uygun 
mesafe bulunduğu için Medine ile Tebük arasındaki toplam mesafe de iki yüz altmış İngiliz mili, yani yaklaşık dört yüz kilometre 
hesap edilebilir. Muhammed, bu mesafeyi 19 konaklamada, her 
defasında yirmi kilometreden biraz fazla yürümek suretiyle aşmıştır. Gerek Hacer, gerek Tebük günlük kervanların konaklama 
yerleridir. Hacer'e şimdi Medâin-i Salih deniliyor. 
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Sayfa : 216 


Meal Dal li em Şe İŞE Sefi» 


... sm 


REP İN Salli d> 2 YA ya 


205)3 si * 0 3l Del AYI di a 

SAĞ Çi, ga ğe ale işi 

3 0003 EA 7 bila ge af sak 1 iyiye 
Kr LR. 


ld 


Sayfa 216 

"İçimizdeki Kur'an bilginleri, mideyle ilgili işlerde en hırslı olanlardır. Dille ilişiği olan işlerde en yalancılar onlardır. Savaşta da 
en korkak olanlar yine onlardır." Cellas da bu sözlere şunları ilâve etmiştir: "Bu adamlar şimdi bizim amirlerimiz bulunuyorlar! 
Hakikatte Muhammed'in hakkı var: Biz eşeklerden de daha fe- 


nayız!" 


Sayfa : 225 


ssd ilyas 633 Ml af 


Mg YA UP LEKELERİ 
MX . gi “le g6 OE Ol Yİ ğardai XX 


van ln gi yal 
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Sayfa 225 


Muhammed, Hacer'den kuzeye doğru Tebük'e kadar ilerledi. 
Orada, İmparator Herakliyus'un asker topladığına ilişkin söylentinin yanlış olduğunu anlayınca, on gün kaldı. Daha ileriye gitmedi. Ordunun geri kalan kısmıyla dönmeye karar verdi. 


Sayfa : 228 


da 


——— 


asal vağinüe Siya OC gi b İayameaa 5. 


e e e aka 


ELER  —X l sy iz A2 ka 


v3? Mia Söze dl çal a “j a 


Sayfa 228 


Muhammed'in kafasında Suriye sınırlarına kadar gitmek düşüncesi vardı. Fakat düşmanın olmadığı anlaşılınca Ömer, daha 
ileri gitmenin gereksizliğini anlatarak geri dönme önerisinde 
bulundu 


Sayfa : 239 


İY WU si, 


G3 AS Göz ger sl gl Eh e di 


yk ie ii giy, siler gas d Seki al 
sak kla ayle diz Eş «2k çi gu gö 
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. o ATATURKUNOKUDUĞUMU << 


Sayfa 239 
Not- 2- Welhuasen'in söylediğine göre İslâmiyet hakkındaki 
en eski bilgilerde haraç ile cizye kelimelerinin anlamı arasında 
hiçbir fark görülmez. Bunlar, Müslüman olmayanların adam başına verdikleri bir vergiden ibarettir denilebilir. 


Sayfa : 241 


sağliği ğa 42) ül AU 


Sayfa 241 
Müslümanlar açlıktan ve susuzluktan acı çekiyorlardı. 


Sayfa : 241 


İRİ Aş 


İN siye Sasi İN öz Help al. 


Sayfa 241 


Bunlar, önden koşarak ordu ulaşmadan önce kuyulardaki suları alıyorlardı. 
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Sayfa : 27 


A İİ Mİ LZ ya salya öy akn 


El AR ar EK 


Sayfa 273 
Peygamber şehre ulaştığında bazı muhalif münafıklara karşı 
sert önlemler almak zorunda kaldı. 


Sayfa : 275 


gele iyi up dub olyy 

Şe 

sl de) “gil akyl eŞıdal U Laj| ma | 
e yarak e Şazi İN azal AYI yl 


> 


Sayfa 275 

Burada caminin müminler arasında nifak saçmak düşüncesiyle inşa edildiği, “evvelce Allah'a ve Resulüne karşı savaşmış olanlara bir pusu kurma yeri oluşturduğu" söylenmektedir. 


Sayfa : 277 


İNDEN JİN m Gel 3 sk) öielr ça 


Meal İNEN gar Az elzele ğe 3 gelse 


b YL eN af ll G3 6 Şal gele Ünanis 
Maha Aİ niz vaz özlediği SKY 


ŞAMİ Aral İyi Gaz, ll yele pi şa 
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Sayfa : 277 
| MS OY gen ei LES gl Mpa İl 


$kimYl akal NG e ii 
4 


Sayfa 277 

Muhammed, cemaatin içinde bu ayrılık hareketi ortaya çıkmadan önce onu ezmek gerektiğini anladı. Bununla birlikte, sebepler hatta, özellikle siyasi idiler, dini değildiler. Muhammed 
yalnız genel huzurun korunması ve Müslüman topluluğunun çalışma ortaklığını bozacak tehlikeli yeniliğin yok edilmesi için şiddetli bir önlem aldı. Her kabilenin kendisine özgü bir camisi olması prensibini kabul edecek olsaydı müşriklik zamanı felâketlerinin en uğursuz sebebi olan Araplardaki o ayrılık ruhunu tekrar 
uyandırmış olacaktı. 


Sayfa : 288 


v, goji Şol BEİ giyel öy MN İni 


re a e ZA mam EY 


Al ll GEN me) ye delal zi A 


/ 


b. 


Sayfa 288 
Not-1- Peygamber'in en çok ısrar etmek istediği noktalardan 
biri, çok kadınla evliliğin son izlerinin de ortadan kalkması idi. 


247 


ATATÜRWÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 6 


Sayfa : 291 


Soalhzall Ne ale 


gp nk ai Me gel e Ar? 


DEİL Ae Ç GAL, 


Sayfa 291 
Gidiş sırasında Muhammed, Osman'a imamlık yaparken ar- 


kadaşlarını pek yormamasını, en zayıfların (yani pek isteye isteye 
— namaz kılmayanların) halini göz önünde tutmasını tembih etti. 
Ücretli bir müezzin tutulması emrini de verdi. 


Sayfa : 308 


aklmensizrl MİN yale asik ae pa > 


zu ile ie rr a 
 ssyeal zir 5, Z lal .Ağyi 


> Sayfa 308 
Not - Hemedanlar Güney Yemen'de, Sana havalisine sınır 
olan, Sana'nın doğusunda ki dağlık bir araziye yerleşmişlerdi. 
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DE 


di ke EE tb ys ehil 4 e yayi > Kg 
ii m ar o ad 


rte 


Sayfa : 324 
— ii» vr $ 
Ea 7 ; 
AY Şİ ) gereki öz al 
EEE) OYIl öze El Ey yz .Nlj GE | 
vi Şakpenl ESTER Tal İN Di gn 
azla simler (237 Öl İ3 isle 


Sayfa 323 

O seneden sonra artık hiçbir müşrik Kâbe haccında hazır bulunmak hakkına sahip değildi. Artık hiç kimse o zamana kadar 
gelenek olduğu üzere Kâbe Isayfa 324) etrafında çıplak koşmayacaktı. Aynı zamanda Muhammed ile müşrikler arasında varolan ve bütün müşriklerin kutsal aylarda rahatlıkla Kâbe'yi ziyaret 
edebilmelerine izin veren genel anlaşma bozuldu. 


Sayfa : 324 
e La 
Saz Mb yle ge(vte-w İLİN) ele z 


giz yasama gf SL lala ss 
ze Sl le 
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Sayfa 324 

Cemre yakınında Mina'da Ali bin Ebu Talip, hacdaki yeniliği ve 
Muhammed ile müşrikler arasındaki genel anlaşmanın bozulduğunu açıkça herkese anlattı. 
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ISLAM TARİHİ 
Yazarı Tercüme 
leon Caetani Hüseyin Cahit 
İstanbul 


Tanin Matbaası 1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar :Leon Caetani 
Gild : Gri 
Ebadı 
En 19:5 
Boy :19.5 


Sayfa Adedi : 423 
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Sayfa : 10 


bri Ea e E—e$ 


O özkiğ ÇZEY AE Aİ AE 3 


Sayfa 10 
Muhammed, hicretin 10. yılı Rebiül-evveli'nde Halid bin Velid'i 
dörtyüz kişilik bir kuvvetle Hâris bin Ka'b'ın yanına gönderdi. 


Sayfa : 12 


NİZ yn e 
: mai 


iye sl ME 3 eş e ola üze OYA 


de dal dani ğa İM sale iyöküe 


—e' 


———— «aa rn gm m. 


lg zekşer 1 V 


>” 


Sayfa 12 

Orta ve Kuzey Arabistan'da, çölde hemen hemen vahşi bir 
hayat süren kabilelere karşın Güney Arabistan, verimli toprakları 
ve oldukça gelişmiş medeniyetiyle refah içinde yaşıyordu. 
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Sayfa : 19 


GkAl yaf AS az 
GA ». sola Şs73 Dea sali ai zlol 2 e 


SAN Gi 6 b. ZAN 5 e 5 : SAY 
ALE a Şike a ade) z mi 


SESENSİ 


Sayfa 19 
Muhammed kendilerine tahsis edilen ülkelerin yönetimi hakkın- 


da talimât verdiği sırada: “Herşeyi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. 
Fena değil iyi yenilikler yapınız. Halka karşı düşmanlık değil, 
dostluk duyguları besleyiniz" dedi. 


Sayfa : 25 


eda Göğe okü 


FSEek A Hela! ğe Ge 


BEN 


Sayfa 25 
Hristiyan veya Yahudiler dinlerini değiştirmeleri için zorlanmayacaktır. 
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Sayfa : 107 


 E MEN e dal dal İzak 
vv 


— Sayfa : 108 


e EA 3 çi AE İP 


KE | O SE EE er 
NE e ği yeleli a 
gozle da b JS NE EYE 
Lil dö cl «3 Krepe 741 
» ir” 


Sayfa 107 

Peygamber'in vefatından önce -ihtimalki hicretin 10. yılının (sayfa 
108) sonlarından önce- Arabistan'da ilk ayrılık hareketleri başlamıştır. Bu aynılık hareketlerini -Muhammed örneğinden yola çıkarak-, siyasi ve dini bir propaganda ile Muhammed'in kazandığı 
maddi menfaatleri kazanmak isteyenler yönlendiriyorlardı. 


Sayfa : 108 
gb3 do rişi” KA İl Zalş 
Şİ aka e yele EŞ esl fl aye veli OYA 
Ve “v1 g4 € yl oyel 2 ri zl Ya 
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Sayfa : 109 


e e Je>z.l »M» she g Mal VU 
s3 0ya41 Al 


Sayfa 108 
Bu türlü harekete ilk kalkışan Müseyleme'dir. Rivayet olunduğuna göre, Medine'den vatanı olan Yemame'ye dönünce, o da 
güya vahi ile gelmiş ayetler düzenlemiş, peygamberliğini ilân etmiş ve kabilesini arkası sıra sürüklemiştir. Kabilesi yabancı pey- 
. gamberi terk ederek, milli peygambere memnuniyetle bağlan- 
- mıştır. Kureyşilerin ve Medinelilerin Muhammed sayesinde kazandıkları (sayfa 1091 menfaatleri bunlar da kazanacaklarını ümit 
ediyorlardı. 


Sayfa : 111 


Ol ileliya sala laik dak 
İ Jalal baz İS ilime İla gaz 


AŞ ul Gi peiz bei İzel daki ş gua 
EE İY 
26304 AKİ ley, 


AN 
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Sayfa 11 

Müseyleme'nin propagandaları başlangıçta etkili oldu. Taraftarlarının çoğaldığını gören Müseyleme, Muhammed'e bir mektup gönderdi. Muhammed'in dini yaymak için kullandığı yöntemleri tercih eden Müseyleme, rivayetlere göre mektubunda Araplar üzerindeki hüküm ve nüfuzun paylaşılmasını teklif ediyordu. 


Sayfa : 114 ç 
İyll gli gil e gel ela ŞA İNEN 
© güler siizeml selin gl sie Bölü 
VE YA Sİ üyez33 eyi za Sidal Ze 
AN ŞEŞİ slaal eie 2 İN N 
, e lr 


Sayfa : 115 
. g6 çiY Mal eli İZ yl G. 


Sayfa 114 

Müseyleme yalnız ahlâksız bir yalancı gibi ortaya çıkarak halkı 
kandırmak için hokkabazlık tarzında âdi hünerlere başvurmakla kalmamış, aynı zamanda risâlet görevi yerine getirdiğine de inandırmıştı. Ayrıca, Sprenger'in Isayfa 1151 tespitine göre değersiz kabul 
edilemeyecek ahlâki ve dini bir mezhep ortaya koymuştur. 
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KamalLS5 ) gli VE 
EN €akim 3 zara > Er EŞ 
Sel Ere Malak e yeke 3 EA iv 
EF İs OY ölç UY» dola 
AE DP Gale Nalı — ke big 
sk AN Ke e VE 
igi 57 Ja İLMEK > Gİ İğ ğidişi JE 
AS. ŞA 7 Al ASIL yeyaz 


SANİYE Siyez Gzslel SG ALD İys yi 
İZ ela yağ 033 sdü le 


“4 
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Sayfa 119 

Veda Haccı (Zilka'de) 

Yukarıda hikâye ettiğimiz gibi Peygamber, hicretin 6., 7, ve 8. Senelerinde- hadislerin açıklamadığı sebeplerden dolayı- olağan olan 
yıllık büyük hacca yani Zilhicce ayındaki hacca iştirak etmemişti. Küçük haccı, yani Umre'yi tercih etti. Bu herkesin hazır bulunmaya izin- 
li olduğu genel hac başlamadan önce özel şekilde ifa edilmiş bir 
hac idi. Bu hareketin sebebi meçhul kalmıştır. Çünkü hadisler Pey- 

» gamber'i buna sevk eden nedenler hakkında zerre kadar bilgi vermezler. 
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Sayfa : 120 


AelğİN YE EEEDE se fa 
Gi iyoalamlla salim dil gi? lale gs, 
; Zi 
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Sayfa 120 

Hicretin 9. yılında görüyoruz ki Peygamber, bölgeyi araştırmak ve hacca gelen kalabalıkla ilgili gözlemlerde bulunmak üzere Ebu Bekir'i göndermişti. Halka resmen Reisü'l-hacc olan Ebu 
Bekir aracılığı ile hitap etmeyip, Ali aracılığı ile tebligatta bulunması gözden kaçan bir diplomasi inceliğidir. Bilindiği gibi o günden sonra artık hiçbir müşrikin Kâbe'yi ziyaret edemeyeceği ilân 
edilmiş ve bu şekilde Kâbe bir Müslüman ziyaretgâhı olmuştur. 
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Sayfa : 121 
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Sayfa : 12 
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dayi : 122 
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Sayfa : 123 
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Sayfa : 123 
Diyez hi (aa Şe iy) 
saalg ge Ayakla el para gazı 
Kl out Meya, VEL Sia ç samklçs ys 
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Sayfa 121 


An'anelerle belirlenmiş olan ayda Muhammed'i, büyük hac merasimi düzenlemeye iten siyasi sebep şuydu: 


Muhammed'in hüküm ve nüfuzunun göstergesi olan binlerce 
müminden oluşan bir cemaatin önünde hac görevini yerine getirmek arzusuydu. Bu öyle bir manzaraydı ki oradakilerin hepsinde 
bir hatıra bırakacak, tüm İslâm kuvvetlerinin büyük bir geçit resmi olarak kabul edilecekti. Artık İslâmiyet'in şöhreti bütün Arabis- 

» tan'a yayılacağı gibi çeşitli bölgelerde Müslüman devletinin ve 
kurucusunun nüfuz ve itibarını tehdit edebilecek unsurları korkutup, engelleyebilecekti. 
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Veda hacaıyla ilgili hadislerden, ayrıntılı olarak aşağıda bahsedeceğiz. Çünkü bu birçok açıdan büyük bir olaydır. Isayfa 122) Müslümanlar, bu veda haccını, peygamberlerinin mucizelerle dolu yaşamınin en büyük olayı olarak varsayarlar. Peygamber tarafından artık Müslüman kabul edilen Mekke'de, ilk ve son kez olarak idare edilen bu merasimin önemini artıracak bazı yönler de vardır. Mekke'de, Arafa'da ve Mina'da Muhammed'in yaptığı konuşmalara 
özel bir önem atfedilmektedir. Batı ve merkezi Arabistan'ın her 
köşesinden gelmiş olan kabilelere yaptığı konuşmalarla yalnız 
peygamberlik görevini izah etmiş olmuyordu, aynı zamanda bütün Müslümanların Peygamber'i sıfatıyla bir tür vasiyetname sayılabilecek şeyler söylüyordu. Bu itibarla konuşmaları hadislerde 
önemli bir yer tutuyordu. Bu hadislere bazı eklemelerin yapıldığı 
ihtimal dahilinde olmakla birlikte, Peygamber tarafından ifade 
edilen fikirleri de içermeleri mümkündür. 


Sonuç olarak, hicretin 10. senesi içinde Peygamber, Mekke'de 
büyük bir hacda bizzat hazır bulunmak istedi. Rivayet olunduğuna göre, önceki yıllarda kurban gününde (sayfa 123) (10 Zilhicce) 
bu merasimi Medine'de kurban keserek kutlardı. Yukarıda bunu anlatmıştık (2. seneye bakınız, 5. 101). Fakat bu sene hacca bizzat iştirak ederek merasimi geleneksel zaman ve mekânda, yani 10 Zilhicce'de, Minâ vadisinde kutlamayı arzu etti. Peygamber'in böyle bir 
niyeti olduğuna dair haber, kabileler arasında yayıldığı için o yıl 
hacca katılanların sayısı her zamankinden fazla olmuştu. Birçokları Peygamber'le birlikte hacca gitmek için Medine'ye geldiler. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir cumartesi günü hareket 
edildi. 
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Sayfa : 124 
m e . 
(LE ve Yap 3k 
a AİN SA a8 ank 3 yea EN 
zn YG 5, f- Is He <3) 


NR ei el) gr! 5 ES AE SAL EŞİ 
HP33 vlan 65573) ŞİLE) za ez ga 


Sayfa 124 


23 Şubat Pazar günü öğle namazından sonra Peygamber, 
eski Arapların inanışlarına uygun olarak kurbanlık develerin sağ 
gögüslerini işaretledi ve herbirinin boynuna bir papuç astı. Sonra 
kendi devesine binerek yola çıkma işaretini verdi ve Beyza'ya 
doğru hareket etti. 


Sayfa : 127 


ASİ, “35 Sesli .yai cf 


İF SAMEŞ b NAL Vi 
ö TUĞ öze 3, yilan 3 yalan sal, GİlE i 


Sayfa 127 


Muhammed, Kusva adındaki devesinin üzerinde hükümetinin 
en uzak köşelerinden koşup gelmiş kalabalığın arasında gösterişli ve muzaffer bir şekilde Mekke'ye girdi. 
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Sayfa : 128 


siz sd A 
4403) zl ea (30431 ökk e yy sala) 


— al. 


PE yi SA YE YEL el, 


sal 33 bo (1 gi “gil 


Sayfa 128 

Her ne kadar kaynaklarda açıklama yoksa da Peygamber şüphesiz yaya olarak Kâbe'yi tavafa başladı. Hacerü'l-esved'in önüne 
gelince; Bismillah! Allahu Ekber! diyerek taşı öptü. 


Sayfa : 129 


! . 373585 ci! af iŞ vi 


) ği geiy Jai da me 4s 
Se 


| PA gesi ,< ye da yl sola 07) 
sözde Şol 


Sayfa 129 

Muhammed perşembe günü Mekke'de ilk konuşmasını yaptı. 
Arife günü öğle namazından önce ve ertesi günüde Mina'da öğle namazından sonra bir konuşma yaptığı söyleniyor. 
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#300005 GİS a el VVE 
DE e e EA GK GE 
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İSA Ugan ie öle. öadiy- s3 AZ öge la 
Sy SS li yligiri Sam 
esya me Sas 
YA S3 3 Ülyelş GE sl. 
39 İS sele) OE İzm 348 vu 
<P EE 
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Sayfa : 1 


özel İvi doz! iz zam) 
ei çal ei yubıg. EK ey yu 
İNİ ala Ye yyal li Gul a Ça VE 
öv dasla ye kal Şii sözeklese! 4473 iri 
Başl e sb. kö, yanakal ui yal b 
A3 EN GİGİ kz ge sal « geni 
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KG 134 
/ > Şİ al. 3 iğ g Si 
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Sayfa : 135 
SİS SİG Gl Mü ei, azl 
RE i Jai Ol goc İİ Al esd 
imiliç3 Y . Ja çi s7, GEİİİ Yalin (6555 
SAR Sİ Cl ve) Çor ep ekg 
Al li al les. gi lere Siya gari | 
e 35119 Söyü 143331 5S se | 
ei se np . budu “> 23590501 | 
Şaş ei pe Gİ MS 
Ab daa AS İUle iy pe > vE 
e yy A. Ey. 35113 Sü Sal | 
Gizkölisi da. KEN SAS A İda! örs 
1313 ee iğ ik lp ea eğls alel 
SAZAN ilki İyem ez 

İl sa e ŞA iş Gİ le yg 

4 15 Ast)k İz al SS ğa da 
FİY AL yg DA IAS Sy 

e SIRN gi Şans ŞAN 


Sayfa 133 

Bu merasim bitip öğle namazı kılındıktan sonra Muhammed, 
tekrar devesine bindi. Müminleri atrafına toplayarak nihayet o 
meşhur hutbesini okudu. Veda hutbesinin metinlerde gördüğümüz en eski şeklini aynen aktarıyoruz (ibn-i İshak'ın rivayeti). Bu 
hac sırasında Muhammed müminlere hacda yapılması gerekenleri göstermiş, bir de hutbe okuyarak birçok şey daha söylemiştir. 
Cenâb-ı Hak'ka hamdüsenâ ettikten sonra dedi ki: "Ey insanlar 
sözlerimi dinleyiniz. Çünkü bu seneden sonra hac münasebetiyle 
sizi bir daha görüp görmeyeceğimi bilemem. Ey insanlar! Kanınız 
ve mallarınız Rabbinize kavuşacağınız zamana kadar sizin için 
mukkaddestir. Bu gününüz ve bu ayınız nasıl mukaddes ise, öyle 
mukaddes olmalıdır. Çünkü bir Isayfa 1341 gün, Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız.O sizden ameliniz için isteyecektir. Ben görevimi yerine getirdim. Kimde kendisine emanet edimmiş bir mal var 
ise geri sahibine iade etsin. Sermaye olarak verilmiş borçtan faiz 
kaldırılmıştır. Fakat sermaye borç olarak kalmaktadır. Bu hususta 
hiçbir haksız kazanç elde etmeyiniz. Böyle yaparsanız lahirettel 
hiçbir sorumluluğunuz olmaz. Allah artık hiç faiz verilmemesini 
emretmiştir. Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'a borcunuz olan faizler 
tamamen kaldırılmıştır. Bununla beraber Cahiliyye Dönemi'nin 
bütün kan davaları da kaldırılmıştır. Aranızda ilk kaldırdığım kan 
davası Rabia bin El- Hâris bin Abdülmuttalib'indir” (müşriklik zamanında Hezyiller tarafından işlenmiş bir suç. Ondan sonraki bütün intikam hakları kaldırılıyordu). Daha sonra: “Ey insanlar! Şeytan artık sizin memleketinizde perestiş (tapma, ibadet) edilmek 
yolundaki her türlü ümidini kaybetmiştir. Şayet içinizden bazıları 
başka şeylerde ona itaat ederse, şeytan yapacağınız fena hareketlerden dolayı sevinecektir. Bu sebeple dininiz için şeytana karşı uyanık bulununuz. Nesi (Ay yılını Güneş yılıyla birleştirmek için 
ilâve edilen süre) de bir hareket küfürdür. Kâfirler bununla hataya düşerler. Bir ayı bir sene kutsal ilân ederler, diğer yıl ise aynı 
ayı bu vasfından (sayfa 135) ayırırlar. Allah'ın haram saydığı şeyi 
düzeltmek iddiasıyla Allah'ın haram saydığına tecavüz ederler. 
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Allah'ın serbest bıraktığını haram ilân ederler. Zaman döndü dolaştı, nice devirler yaptı, yine Allah'ın yeri, göğü yarattığı sıradaki 
hali üzere geldi. Allah nezdinde ayların sayısı on ikidir. Dördü haram aylardır, üçü art arda gelir. Receb ise tektir. Sonra Şaban gelir. Ey insanlar! Kadınlarınız üzerinde hukukunuz vardır. Fakat onların da sizin üzerinde hakları vardır. Sizin hoşunuza gitmeyen bir 
kimsenin önünüze gelmemesini istemeye ve münasebetsizliği 
içeren hiçbir harekette bulunmamalarını kendilerinden talep etmeye hakkınız vardır. Buna rağmen onlar böyle bir harekette bulunacak olurlarsa Allah kendilerini yatağınızdan uzak tutmak ve 
gerektiği şekilde cezalandırmak hakkını size veriyor. Fakat bu tür 
hareketlerden kaçınanları ise evli kaldığınız sürece yedirme ve 
giydirme ile mükellefsiniz. Kadınlara iyi davranınız. Çünkü onlar 
sizin yardımcınızdır. Kendiliklerinden hiçbir şeye malik olamazlar. 
Siz onları Allah'ın bir emaneti gibi düşününüz.” 


Sayfa : 140 


245 «liz ÇE” Sy el e 


“(AYAS cal Az e sb) Şi 077 054544 gis ni 


e A alk 


m 


Sayfa 140 


Üç ay sonra gerçekleşen vefatına kadar artık Medine'den bir 
yere çıkmadı (Taberi 1. Cilt, 1894). 
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Sayfa : 149 


U3 Ge Şaş Per 2İ 557 yy Al 
diskli Meyer e Gla $ 03155 çiz 
sdal göze GÖZ Siyez GE ÇİY Öyle 3 
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Sayfa 148 
Muhammed'in Son Beş Senesinin Özeti 


Muhammed'in yaşamına ilişkin iki dönemi yukarıda incelemiştik: Mekke dönemi ve Medine'deki ilk beş yılı. Bu iki dönem de 
özel bir öneme sahiptir. Çünkü biri Muhammed'in dini nüfuzunu 
nasıl kurduğunu, diğeri de Peygamberlik kudretini nasıl kazandığını, nasıl bir teokratik nüfuz kurduğunu ve büyük bir askeri hükümetin ilk yapılanma süreçlerini kapsar. Şimdi inceleyeceğimiz, 
üçüncü ve sonuncu aşamadaki faaliyetleridir. Bu safhada Peygamber, uzun ve cesurane hazırlıklarla keskin bir hale getirilen 
dini, siyasi ve askeri silâhlarla kendisinden sonra devleti yönetecek olanlara, gerek Arabistan Yarımadası'nın (sayfa 149) fethi, gerek dini yenilikler yapmaları konusunda uygun bir zemin ve gerekse büyük ve şerefli bir imparatorluk kurmaları konusunda gerekli olan şartları hazırladı. 


EA AŞ 
dail .N)ye7 33 wa > MS le iğsi 
RİA ze İY el slip e isigi İs 
si MA £ Gl YE YE öy ilk 


ME A A ga ŞE 
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“ 


Yy 


272 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 7 


Sayfa : 150 
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Sayfaxsaın 


a $ — 3 
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Sayfa : 151 


« Dogmen-Gezchichte yaris &e'ğ-) Y) sale 71 
öllirl ALU MEN gile Şİ, (5G 
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El Lİ işa Sile DA) UZ ile 
ekiş ir İŞ delil > MZ > 


Süre di EN İzi geniz Melek »3) 
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Se) Sky dü öyüz yy sar iz 
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Şi Sile vi gir gi EE sey 
gazlı! 7 


« 


Sayfa 150 


Sırf maddi ve siyasi olan müşriklik etkileri sonunda diğer bütün temayüllere üstün geldi. Müşriklik hicretin beşinci yılı sonlarından itibaren o kadar kuvet kazandı ki Peygamber bile alt üst 
oldu. Bu hareketin idaresini bizzat kendisi üzerine alarak hızlandırdı. Madem ki Araplar İslâmiyet'e tamamen uymak istemiyorlardı, o halde İslâmiyetin- cihanşümul olmak istiyorsa- Araplara 
uyması gerekiyordu. Mademki İslâmiyet eski Arap geleneklerine 
üstün gelemiyor ve onu tamamen mahvedemiyordu o halde yeni Arap zihniyetini eski Arap zihniyeti üzerine tesis etmesi için eski Arap dünyası prensiplerinden birçoğunu kabul etmesi gerekiyordu. Bir toplumu yeni şekillere ve anlayışlara doğru sevk eden 
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hareketler birtakım kısmi değişikliklere yol açsa bile yine kavimlere hakim olan ahlâk ve ruh hali aynen kalır. Hatta eski teşkilâtın yıkılıp yok olmasından sonra bile yine varlıklarını sürdürürler. 


Bütün dinler gelişmelerini (sayfa 151) durdurabilecek engellere 
üstün gelmek için mücadele ettikleri kuvvetlerle uzaklaşmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Yok etmek için çabaladıkları unsurları kabul etmek zorunda kalmışlardır. Harak, Hristiyanlık dininin yayılması sürecinde (özellikle Dogmen-Geschichte'ye bakınız), müşriklik düşünce, ibâdet ve anlayışlarını koruduğunu kanıtlamakla kalmamış başlangıçta bile Hristiyanlığın "hata" olarak 
kabul ettiği birçok şeyi başarı kazanamayacağından korktuğu 
için kabul etmek zorunda kaldığını ortaya koymuştur. Eserinin bir 
yerinde büyük bir öngörü ile belirttiği gibi (Harnak'ın Die Misson 
eserinin 68. Sayfasının 1. Dipnota bakınız) bu âdeta hastalığa 
karşı bir bağışıklık gibidir. 


Sayfam 


je A 
“İİ sazla e YO Gal iye öz! diği Gir) 


N 3 Jömaz AR Ş pale Şise v3» perma goji 
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 gazalıYl 


Sayfa 151 
Arapların hata ve kusurlarını gidermek için zuhur eden İslâmi- 


yet, başlangıçta kusurlarını gidermeyi üstlendiği bu unsurları hafif ve ılımlı bir oranda kendi içine kabul etmeden başarılı olama- 


mıştır. 
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Sayfa : 152 
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Sayfa O 
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Sayfa e 
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Sayfa : 158 
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Sayfa 152 

Muhammed'in biyografisini yazan Avrupalılar, insanlık tarihinde kişi ve kahramanlıklarının belirleyici olduğu duygusuna yenik düşerek İslâmiyet'in bozulması ve mahiyet değiştirmesinin sorumluluğunu Muhammed'e yükleme eğilimindedirler. Bir kavmin 
bütün dini, kanuni ve toplumsal istikametini bir kişi belirleyebilirmiş gibi düşünüp bu yönde mantık yürütmüşlerdir. Sanki Muhammed isteseydi çölün vahşi ve cahil Bedevileri Allah'a tapan, 
halim ve selim bir mezhep mensubu haline sokabilir ve bunlara 
istediği şekli verebilirdi. Gerçekten Medine'de geçen ilk iki yıldan 
sonra hiçbir yeni fikir ve meslek gelip de önceden vahi edilmiş 
olanları genişletmemiştir. Yalnız ibadet daha sert ve katı bir şekil 
almış ve âdetler birer kanun haline geçmeye meyletmiştir. Hadislerin içeriğinden anlaşıldığına göre Muhammed, vahi edilen dini 
tam ve mükemmel bir sistem gibi telâkki ediyordu. Araplar arasında yayılması dışında bir eksiği olduğunu düşünmüyordu. Fakat 
şurası da kesindir ki İslâmiyet'in meslek ve kurallar açısından ortaya çıkış ve yayılmasındaki eksiklik bazılarının söylediği gibi Muhammed'in şahsıyla ilgisi olmayıp daha karmaşık ve daha derin 
bir takım sebeplerden Isayfa 1531 ileri gelmiştir. 

Muhammed Mekke'de sayıları pek az olan taraftarlarına dini 
yaymaya başladığı zaman küçücük bir cemaatin zaten sınırlı 
olan ahlâki gereksinimleri için gerekli olan şeylerin tamamını çarçabuk bitirip tüketmişti. Mekki sürelerdeki tekrarlar Peygamber 
ilk ashabın düşünsel yapısının ne kadar dar ve sınırlı olduğunu 
kanıtlamaya kâfidir. Mekke'deki son yıllarda İslâmiyet hareketinin durgunlaştığını ve kısmi kesintiye uğradığını hadisler bile saklayamamışlardır. Muhammed hicretten az önce dini sisteminde- 
ki belirli eksiklik ve kusurların farkında değildi. Nihayet silâhları ve 
eşyasıyla daha geniş olan Medine'ye gittiği zaman ufku genişle- 
di ve kendi öğretisindeki birçok noksanı anladı. Bu eksiklikleri 
aradaki İbrani kabilelerinin kurumlarından esinlenerek derhal giderme teşebbüs etti. Oradaki kanunları hayret edilecek şekilde 
ve hızla yeni topluluğun gerekleri ve talepleri doğrultusunda düzenledi. Bu yeni toplum ise o zamana kadar içinde yaşadığı toplumdan oldukça farklıydı. Fakat yeni ihtiyaçlar da o kadar çok 
değildi. Medine'deki Isayfa 154) Arap halkı, çalışkan bir azınlık istisna edilirse, pek canlı dinsel duygulara sahip bulunmuyordu. İslâm dinini kabul edenlerin büyük çoğunluğu olasıdır ki Muhammed'in dinsel buyruklarından kolaylıkla vazgeçebilirlerdi. Bununla birlikte, Medine'nin İslâmiyeti kabul etmesi pek yüzeysel bir 
şekilde sonuçlanır sonuçlanmaz, iki dinin sistemine ait evrimde 
zorunlu olarak yeni bir doğurganlık ortaya çıktı. İslâmiyet hareketi, İslâmiyet'i yeni kabul etmiş olanların duygularına, zamanın gereklerine ve büyük siyasal olaylardan ortaya çıkan koşullara daha iyi uyan, dünyasal bir doğrultu izlemeye başladı. Muhammed 
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kısmen, kendi gayret ve çalışmaları fakat, daha çok Kureyşilere 
karşı savaşının gereklerinden dolayı egemenlik ve etkisini, yüksek 
dinsel kavramlar gereğini Medineliler kadar bile hissetmeyen Bedevi kabileler üzerine de yaymak istediği zaman, bu hareket daha belirgin bir biçimde ortaya çıktı. 

Muhammed siyasi bir kişiydi, gayet mükemmel bir zamanlamacı idi. Karşıtlarını inceleme ve gözlemde de analiz derinliğine 
sahipti. Gerek yandaşlarının, gerek düşmanlarının gerçek gereksinimlerini ve gerçek duygularını belirleme ve anlama konusunda 
eşi görülmedik bir doğru yargıya ulaşma eseri gösterirdi. Yandaşlarının artık başka dinsel propaganda istemeyecek bir duruma 
geldiklerini görür görmez, boş bir hayal perest değil (sayfa 155) 
Pratik ve zeki bir kişi olan Muhammed, doğrultuyu değiştirdi. Bütün faaliyetlerini teokratik sistemini sağlamlaştırmaya yönelti ve 
siyasal görevlerini genişletti. Medine topluluğunun yerel gerekleri sonucunda Muhammed'in böyle maddi şeylere düşkünce bir 
doğrultu izlemek zorunluluğunu hissetmesi, Muhammed'in döneminden önce Orta ve Batı Arabistan'da güçlü bir dinsel hareketin var 
olduğunu keşfetmek hülyasına düşen biyografi yazarlarının teorilerindeki çürüklüğü ortaya koyar. Dinsel inanışın evriminin durması, 
Hristiyanlığı daha aydın ve daha uygar toplulukların dini haline koyan, en mükemmel bir din haline çıkaran o ahlâki aşamaların ve ülkülerin büyük çoğunluğunun İslâmiyet'te bulunmayışı, Bedevi Arabistan'da yeni bir din için gerçek bir gereksinimin hissedilmemesinden doğmuş olduğu pek açıktır. Muhammed dönemi Arabistan'ında izlerine pek az rastlanılan dinsel gereksinimleri, İslâmiyet fazlasıyla tatmin etmiştir. Peygamber, karşılık görmeyeceğin- 
den korktuğu zaman boş sözlerle ve öğütlerle zamanını harcayacak bir kişi değildi. Muhammed daha aydın ve daha uygar gerçek bir dinsel duyguya sahip kimseler arasında dini yaysaydı, İslâm sistemi, bütün bütün başka bir görünüm alırdı ve iyi bir gelişim gösterirdi. Muhammed'in ruhundaki dinsel inanış ve ülkü 
düşüncesi daha az hissedilirdi. Büyük çoğunluğu belirsiz şeklinde 
yaralı (sayfa 156) ve çoğu kere yanlış şeylerden (Nöldeke'ye bakınız Kur'an; 2-25) oluşan sistemi dinleyenleri memnun edemiyecekti. Peygamber de daha çok yüksek ahlâki ve mezhebi bir yük- 
le onların karşısına çıkacaktı. Daha çok kültüre sahip, daha fazla 
bir zihinde bir şey oluşturabilme yeteneği ve ahlâka sahip Arap 
olmayan topluluklar İslâmiyet'i kabul ettikleri zaman bu eksiklikleri tamamlamaya ve gidermeye çalıştılar. Ancak Arabistan'da 
bu ilkel İslâmiyet'ten başka bir şey mümkün değildir. Çölün çok 
zorlu hayatı, orada oturan adamlara gereksinimlerini en az sınıra indirmeyi buyurur. Bir topluluğun ahlâki ve manevi gereksinimleri de bütünüyle maddi gereksinimlerine uygun düşer. İslâmiyet, ait olduğu Arap topluluğunun o güçsüz ve yoksun yaşam 
koşullarını sadık olarak yansıtır. Hadis kitaplarında görülen ve bir 
takım Arapların Peygamber'e gelip yeni dinin bir özetini Peygamber'den istemiş ve kendisine ibadet tarzı hakkında ince ince sorular 
sormuş, Araplara dair olan bütün o hadislerin büyük çoğunluğu, 
sonraki Kelâm bilginlerinin dinsel ürünleridir. Muhammed böyle 
sentez ve özetlerden ve genel soyutlamalardan nefret ederdi 
(Nöldeke'ye bakınız. Kur'an, 4). Genel tanımlar ve ibadet hükümleri ve âyin konusunda son derece fakir olan Kur'an, buna kanıt 
oluşturur. Muhammed yaşadığı sürece bütün Araplar için İslâmiyet dinsel bir sistem sıfatıyla pek az çekici Isayfa 157) idi. Ancak siyasal bir araç olması nedeniyle büyük bir dikkat uyandırdı (Namaz, vergi, oruç, v.d. gibi). Kişisel özgürlüğü sınırlayan o hoşa gitmeyecek vergilere, birçok kişinin hoşgörü ile bakması ya Peygamber'den şahsen korkmalarından ya da önemli maddi ödüller 
umut etmelerinden ileri gelmiştir. İslâmiyet, kendisini kabul edenler tarafından bir ilahiyât sistemi ve ahlâki bir yol olmak dolayısıyla ihmal ediliyordu. İlkel ve mükemmel olmayan bir din olarak 
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kaldı. İlkel bir topluluğun gereksinimleri için yeterli idi. Ancak, eksiklikler, yüzyıllarda yeni dini güvenilir bir gasp ve yağma aracı 
diye değil, günahlardan temizlenmek için Allah tarafından vahiy 
edilmiş bir hak yolu diye kabul eden topluluklarda bitip tükenmek 
bilmeyen tartışmalar, mezhepler ve kanlı anlaşmazlıklar doğurdu 
m. 

Not 1- Peygamber'e gönderme yapılan sözler arasında bir tane- 
si vardı ki bunu uyduran hadisle uğraşan bilginlerin "İslâmiyet'i kabul etmiş" Araplardaki gerçek duygular hakkında belirgin bir düşüncelerinin var olduğunu ispat etmesi dolayısıyla dikkat çekicidir. Güya, Muhammed şu sözleri söylemiş; “Benim ümmetim dahi bir ganimet ve zekâtı hoşa gitmez bir borç diye kabul etmediği sürece 
mutlu olacaktır” (Mesudi, 4'ncü Cilt, 169). 


İslâmiyetin birtakım şeylerden yoksun bir şekilde evrim gös- 
y termesinde (sayfa 158) etki yapan unsurlar, yalnız Araplardaki dinsel duyguların eksikliğinden ibaret değildir. Siyasal olayların meydana geliş tarzı ve yaşam kavgasının gereklerini de aynı şekilde büyük ve güçlü bir etki yapmıştır. Her yeni din, saldırıyı bir yol olarak izler. Dinsel yeniliklerin hepsinde bu, kaçınılması mümkün olmayan bir niteliktir. İnsanlar arasında barış ve huzuru yapan ve 
hak yolunda yaşamanın temelli sevgiden ibaret olduğunu söyleyen yumuşak Hristiyanlık bile, eski dünyanın temsilcilerini korkutacak ve onlara acımasız baskılar yapacak kadar saldırgan bir yol izlemiştir. 
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Sayfa : 161 
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Sayfa 161 


Gerçekten müttefiklerin çekilmesinden birkaç ay sonra kabileler 
arasında huzursuzluk belirtilerine rastlanır. Medine kuşatmasına 
katılanlar bile, tekrar Medine civarında görüldüler ve Peygamber'in hayvanlarını yağmaladılar. Suriye'ye giden Medinelilerin 
kervanlarına defalarca saldırdılar ve kervana refakat eden Müs- 


lümanları öldürdüler. 
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Sayfa 162 


Bundan dolayı zaman, seri ve metin bir karara ihtiyaç gösteriyordu. Peygamber'in kuvvetlerine ve emellerine karşı gelme hayallerini kesip atmalı idi. İslâmiyet'in bir askeri güç olarak kuşatma sınavından daha güçlü bir halde çıkmış olduğunu ispat etmek 
lâzım geliyordu. Muhammed olayı anladı ve buna seri bir çare 
buldu. Ne büyük bir sefere hazırlanmak, ne de açık bir savaşta 
galip gelmek fırsatı zuhur etmemiş olmakla beraber, yalnız hicretin 6. senesi zarfında yedi değişik sefer heyeti tertip edilerek her 
istikamete gönderildi. Kâh hakaret ve saldırıların intikamını almak, kâh saldırganları (sayfa 163) cezalandırmak, kâh da rahat 
durmayan kabileleri itaat altında tutmak gayesi takip edildi. Sefer heyetinin bazıları Mekke civarlarına kadar ilerlediler. Bazıları 
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Arap Yarımadası'nın merkezine girdiler. Bazıları ise Arabistan'ın 
kuzeyine girdiler. İslâmiyet'e karşı entrika çevirdikleri anlaşılan 
Yahudiler katledildi (6. sene-i hicriye sayfa 20). 
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Sayfa : 165 
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Sayfa 164 


Gerçekten bahsettiğimiz belgelerin büyük önemi Muhammed 
diplomasisinin gerçek mahiyetini ortaya koymalarındadır. Peygamber taleplerinde gayet kesin davranmak şöyle dursun, başlangıçta müşriklere tamamen objektif davrandı. Her türlü dini anlayışı bir tarafa bıraktı. Âdeta Bedevilerin müşriklik anlayışlarını 
hemen hemen kabul etti. Muhammed, elimizdeki belgeye göre 
Isayfa 165) askeri ve siyasi sorunların diğer sorunlara üstün geldiğini itiraf ediyor demektir. Bu davranış şeklini, kabileleri İslâmiyet'e kazandırmak için üstü örtülü bir teşebbüs diye yorumlama 
olanağı pek yoktur. Çünkü bu davranışlarda yardım nereden gelirse gelsin önem vermeyen ve her tarafta yardım arayan bir kimsenin hali açık olarak okunmaktadır. 
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Sayfa 165 


>» Gerçekten her zaman maddi çıkarlarını düşünen vesveseli ve 
ihtiyatlı olan Bedeviler, Muhammed ilk zaferini kazanarak mahir 
bir reis olduğunu kanıtlayana kadar ondan uzak durduklarına 
dair bir takım delillerimiz vardır. 
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Sayfa : 384 


Hay İŞE Şe Gil El el 
333 .4ö yö 4 sal 9 e ay 


Jile öğe ağıl dg erdal pal Si», 
JE LİN © day ölçil 7 ei je 031 gelis 
: | Şi adaş vi zeyil 


rat 


Sayfa 384 

Bir insan, dönemindeki kimselerin düşündüklerinin ve yaptıklarının ne derece üzerinde düşünür ve hareket ederse, o oranda 
büyük olur. Yargımızda tarafsız davranmak için sıradan bir fâni- 
den, bir insanın başaramayacağı şeyleri istememek gerekir. 
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Sayfa 385 


Kelimenin tam anlamıyla Muhammed'in büyük bir adam olduğunu teslim etmek vazifemizdir. Gerek Arabistan'da, gerek Arabistan haricindeki tüm çağdaşları arasında onun siması çok yüksek bir 
azametle herkesin fevkine çıkar. 


Sayfa : 385 
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Sayfa : 386 
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Sayfa 385 
Muhammed yeni bir toplum oluşturdu ve yeni bir din kurdu. 

Bunların her ikisi de kendi memleketinde öteden beri mevcut 
olan toplumun ve dinin çok üzerinde idi. Çok eski medeniyetlerin 
mirasçısı olan kavimler nezdinde de Muhammed'in elde ettiği 
başarı bu yüksekliğin derecesini göstermeye kâfidir. 

Muhammed bir çöl çocuğuydu. İhtimal ki vatanı dışına çıkmamış ve etrafındaki sonsuz dünyayı da tanımamıştı. Ancak toplumların ve insan doğasının ihtiyaçlarına uygun olan öyle bir din sistemi getirdi ki aradan on üç asır geçtiği halde, ikiyüz milyon insan arasında oldukça güçlü, canlı ve etkin bir şekilde yaşamakta 
ve Isayfa 3861 her sene Afrika ve Asya kıtasında binlerce yeni taraftar kazanıyor. Dünya'da başka bir adam hakkında bu sözler 
söylenemez. Muhammed kadar derin ve devamlı bir etki bırakmış bir başka Peygamber yoktur. 
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ei lie, e ge a elyaldar a 
A 


ge bağ dll ik ile e 4d 


Sayfa 386 


: Muhammed'in evliliklerinin hepsini şehvet ve ihtiras olarak 

i değerlendirmek doğru olmaz. Evliliklerinden birçoğu kazı kabileleri ya da taraftarlarından bazılarını daha sıkı bağlarla bağlamak 
gibi siyasi bir nitelik taşıyordu. 
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ISLAM TARİHİ 
Yazarı Tercüme 
leon Caetani Hüseyin Cahit 
İstanbul 


Tanin Matbaası 1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar : leon Caetani 
Gild < Gri 
va Ebadı 
En : 18.5 
Boy 119.5 


Sayfa Adedi : 360 
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Sayfa : 34 


ys) i> ge > c Yep 
yg Ema Zal A İşl öle ak 


Zal sağl y ük Gelir Mağa e Sel Hzr 
yala YAN ÖZEN gri 


Vi 


Sayfa 34 


Bunun yanı sıra, hastalık nedeniyle konuşamaz hale gelmeden önce Muhammed, imamlık edemeyeceğini hissederek Ebu 
Bekir'e mümin topluluğuna başkanlık ve namazda imamlık etmesi için emir vermiştir. 


Sayfa : 42 


Boy 


ALI ii ek iz Saeş ğirdil ey> “ls 
M3) sp 


pi 


Sayfa 42 


Bakışlarının gökyüzüne yöneldiğini ve vasiyet hakkında karışık 
bir şeyler mırıldandığını gördü. 
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17 ey Maş SA 3, Pa Şa 


derd İzak BUİY gele. Sai yal © yje| 
4 İzel gk gaye saleğbdn . UT şi 


Sayfa : 43 A 


YASANAN ele Ez GEN) kı AZ Şalı 


pi 


Sayfa 42 

Muhammed can çekişme esnasında orada bulunanlardan 
yazı yazmak üzere levazım istemiştir. Çünkü bir "kitap" yazmak fikrinde idi. Bu olursa artık hayatından sonra hataya düşmek imkânı 
kalmayacaktı ve müminlerin birbirleriyle kavga etmeleri yasaklanmış olacaktı. Hazır bulunanlar Peygamber'in ne demek istediğini 
anlamadılar. Sayıklama halinde söylendiğini zannederek, (sayfa 
43) istediği şeyleri vermediler (Taberi, Birinci Cilt, 6/18-7/18). 


Sayfa : 44 


EMAY) a 


sal v4 US$ gil ». 


Sayfa 44 
20- Muhammed, Rebiülevvel'in on ikinci Pazartesi günü öğleyin vefat etti. 
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Sayfa : 44 

bal e İŞ 

İKMKBIİ gaze sai ME eaiyiz Da da 
Biye gi e ğilaye Ga sale ği 
ef 0) 0l. Gaz! b Ne Ag 2 6573219 
Sea iyeğelr: Sas sik üm il irle 
valeye Bat a YI ya $ 7 ele 285 
Sİİ ŞİŞE liz vi eşi Aile 
Mala öö pa SA giz ak Se poz 
İT GE ye İk öy ğe gel e 


5 sa lg ia? Gy çi 
yiz IŞ SOSA Size Dü 479 
şal 3 kPa 


# 


Sayfa 44 
O gün Ali bin Ebu Talip, Muhammed'in yanından çıkıp da halkın arasında Peygamber'in evinden uzaklaştığı sırada, kendisine 
soranlara şu cevabı veriyordu: "Allah'a şükür, daha iyidir." O zaman, amcası Abbas ellerinden tuttu ve dedi ki: "Ya Ali, vallah, üç 
güne kadar sen cemaatin bir kölesi olacaksın. Ben Muhammed'in 
çehresinde, Abdülmuttalib'in oğullarının yüzlerinde daima gördü- 
| ğüm gibi ölümü görüyorum. Gel beraber Muhammed'in yanına 
| gidelim. Nüfuz ve iktidar bizim elimizde mi kalacak, yoksa başkalarına mı geçecek, anlarız. Bizi halka tavsiye edebilir" dedi. Ali: 
“Yallah, ben böyle bir şey yapmam. Çünkü Muhammed nüfuz ve 
iktidarı bize vermezse, ondan sonra artık kimse vermez" dedi. 
Peygamber o gün vefat etti. 


|! 

| — > 
caly3: 5549 vie €yieealey İS 63 
| 
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Sayfa : 45 


€ İla 11733 SAZ Süz Hz 
GM ie OE yi ŞABİ geli MaLİ 


e Mİ, e Sage eke Al öğ ÖY3l 
Hi SI ML Mağ ği İp eli Yİ 


sal 5) 


> Sayfa 45 
Peygamber'in vefat ettiği duyulur duyulmaz, Usame'nin kumandası altında sefer için Cerf'te toplanmış olan bütün savaşçılar, Medine'ye döndüler. Beride bin el-Hasip el-Eslemi, naaşın 
bulunduğu odanın kapısının önüne sancağı dikti. 


Sayfa : 46 


- Gİ! Vak ayla 


OLİEZ) gerek e 


b IŞ gz gli siya LP GYSİ 
A Rİ 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * islâm Tarihi - 8 


Sayfa 46 
Ölüm haberini alınca Ebu Bekir'de koştu. Mescidin kapısına 


gelince galeyan halinde olan Ömer'in halka bir konuşma yaptığını gördü. 


Sayfa : 47 


g3 İNE dili Vİ Lb) O e 
YAK A Siğil Ayza a iel 


yale ls il Seal ke a gk 
«l yali SE eld 


Sayfa 47 

Ebu Bekir umumi sessizlik ve dikkat içinde konuşmaya başlayarak dedi ki: "Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki 
Muhammed ölmüştür. Kim bilakis Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah 
daima sağdır ve hiçbir zaman ölmeyecektir!" 


Sayfa : 51 
ca gal ou . 
salik dal * GA Aİ ŞE İyi 003 
& çe dü öz Gl ie 
5 YE az 
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Sayfa 51 

Anlatılana göre, Muhammed, son hastalığı esnasında, vefatından pek az evvel, gayet önem arz eden iki şey söylemiştir. 
Bunların birisi, Peygamberlerinin kabrini bir ibadet yeri gibi gören 
kavmi, Allah'ın helâk etmesi temennisinden ibarettir. Diğeri de 
Ceziretü'l-Arap'ta iki din bulunmaması lüzumudur. 


Sayfa : 53 


Sayfa 53 


"Allah Yahudilere lânet etti. Çünkü Peygamberlerinin mezarlarını ibadet yerine çevirmişlerdi.!" 


Sayfa : 56 


Sİ SAİD yak eu 


G 
Jab pe Di yel Gele, İS pe 
Jel Ul anal Mae SİL Gy e EE kül 


A ” 
çi Ral kleeşel li 


Sayfa 56 
Bununla birlikte, Peygamber vefat ederken kendini bilmez bulunduğu bir sırada, manasız birtakım kelimeler telaffuz etmiş, bunları 


yalnız Ayşe'nin işitmiş olmasına ihtimal verilebilir. Çünkü Ayşe 
onu dizlerinde tutuyordu. 
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Sayfa : 56 


mo) ge öze sol yel İba * Gu © 
- yazF «eyi, 1 037 düz S7) GG, | 
ve yiye gene ğilK İV İz gz sal 
—ş—ğ—ğçğ—ş—ş—ş—ş—  — 
7 


Sayfa : 57 


DE AN 


GENİŞ iz NEYİ .Wj35 eşli Yuz 


akel 3 0k) 7 
e - . 

YAZA — Jay gz VW) Büz ge İz 

ALE İŞ din Şe vi ar —e$ 
Mlz saa Yl az) yar 0248), GARİ 
Şua bö Sisam sal lr İŞ 
GYEN BAL yi SAK öğ Şe 
0 $ 

/ 


Sayfa 56 

Hal böyle iken, hadislerin ısrarı inkâr edilemez surette şu kanaati veriyor ki Muhammed'in vefatı birdenbire olmuştur. Son 
anında hazır bulunan yegâne insan Ayşe'den ibarettir. Ayşe Isayfa 57) Muhammed'in vefat ettiğini, dizlerinde eşi değil bir naaş 
bulunduğunu bir hayli zaman fark etmemiştir. 
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Peygamber'in ölüm tarihi (13 rebiu'-evvel- 8 Haziran 632) 

Muhammed'in vefat ettiği haftanın günü hakkında kaynaklarda 
farklılık yoktur. Hepsi Rebiu'lewel (Hoziran)'de bir pazartesi günü 
vefat ettiğinde birleşirler. Fakat bunun ayın hangi pazartesi gününde olduğu konusunda farklılık görülüyor. 


Sayfa : 58 


gazla salla İ4ö,b ilde gu ge dar 
Sab 4 63) Bİ ala ey KİŞİ 


ie b ila. Sy) di olsa 
ma 
dari uim LİP ssl Gy 
. sol 3, Gi 3) İz yas 
A : 


Sayfa 58 

Muhammed'in hastalık süresi hadis toplayıcılar tarafından 
abartılmıştır. Muhtemelen bir süredir Muhammed kendisini pek 
iyi hissetmiyordu. Fakat hadislerin bütün detayları gösteriyor ki 
hastalığın had safhası birdenbire geldi ve vefat âni oldu. Miras 
meselesini çözmek için bazı tedbirler almaya vakit kalmadı. 


Sayfa : 60 


guy iL geni gi) İk maz 
pV düş İyi (Ccyb ye Gey iler sağiye 


ELİ  lalyi ine ye dk şü salaYin. 
p yazar SN BEKİ vi 
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o ATATÜRWÜN OKUDUĞU KAYAN 


Sayfa 60 

Bir hadise bakılırsa, Peygamber'in vefatı tam 12 Rebiülevvel'de, 
yani hicretten sonra Medine'ye varışının onuncu senesinde iloydana gelmiştir. Bu suretle Medine'de tam 10 sene yaşamış oluyor. 


Sayfa ? © 


b 
Hemel ye oyy e iile Şule bale Aİ 


i AA b s7 ele — (le) sazı 
| khk se 7 a 253 vb eli solzez 
b ekilir iL Eh 

gediz 202 AİN) İğelar eezaryasl 
çv bek Ir Sr çil Jel 601 


el gine sağa Hğeasleye > 3g g7 
gi Şİ. yalniz GA ia O şe sl bi 
dsl çağ edimi b yil Seyyal 3331 golasl 
& oley Öğle iy a Gaf ek İl Jah 
SADE İY de ire SA vik si 
yl 331 diz sal Julie ON ya 
gis b sk Bale Asr: EŞ 

(evvel) tek Di ia 
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Sayfa 61 

Muhammed son nefesini verince Medine Müslümanları, Benu 
Saidelerin avlusunda Su'ud bin İbade'nin nezdinde toplandılar. 
Bu sırada Ali, Talha ve Zübeyir müteessir bir şekilde Ayşe'nin evine gittiler. Diğer muhacirler Ebu Bekir'e ulaştılar. Esseyd bin Hızır 
da Benu Abdulşehillerle beraber bunlara katıldı. Bu sırada bir 
adam Ebu Bekir ile Ali'nin yanına gelerek önemli bir haber getirdi. "Benu Saidelerin avlusunda Suvd bin İbade'nin etrafında toplandılar. Eğer iktidarı istiyorsanız iş daha ciddileşmeden onların 
yanına gidiniz." Muhammed henüz toprağa verilmemiş bir halde 
evinde duruyordu. Defin hazırlığı bile tamamlanmamıştı. Muhammed'in ailesi ise kapılarını kapatmışlardı. Bunun üzerine 
Ömer, Ebu Bekir'e dedi ki; "Kardeşlerimizin yanına gidelim. Ne 

5 yapmak istediklerini öğrenelim"(Hişam, 1013). 


Sayfa : 62 


USE 0333 vela şe Se an 

e PC PA m6 AZN kl gl Ağz 
Sİ İğ yel ale 3Y3> da Je bi Bİze yaz çö 
vaka GİEN ği ai agi üyeli Şafii 
Alİ SEİR Kal ğa Byk KE Slm 


A A ör” 
yazar Sil. JL2 ölcey ve ne ee ede EE 
CANAL AĞ) Ama Şiş gal sl. 
oil çi. bel Sy > li ÇE TEN 

sip li ii liy öiy yl 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * islâm Tarihi - 8 


Sayfa 62 

Medinelilerin hükümeti idareye doğrudan doğruya katılmak 
için iddia ettikleri hak, özellikle Evslerle Hazrecliler arasındaki eski düşmanlığın hatıralarından dolayı başarısızlığa uğradı. Teşebbüs Hazreclilerden geldiği için Evsler onları takip etmek istemediler. Hazreclilerin hüküm ve nüfuzuna girmektense onların karşısındakileri tercih ettiler. Bütün Evsler Esseyid bin Hızır ile beraberdiler. Diğer Müslümanların sessizliğini tasvibe dayanan bu iki unsurun (Kureyşlilerle Evsler) birleşik hareketine karşı Hazrecliler bir 
şey yapamadılar. Eski ayrılık taraftarlarına karşı barışan ve birleşen taraf üstünlük sağladı. 


AE iş e di e ilöa e — Vİ 
— soğ 03 gore dl AZ gesi gil gi 
Sy hal a7 ŞEY eli s4 e ..İ— 
ğas Lili . e 7, MEN saşe ili A.s 
sesazlay İYİpşe 0240 33İye sz) röleler ükZ3 
Al gil öğr s3 liği yak çağ yla 
pla 52 dark sali ge dar 2 il 
Sayin İY kl 3 SN öyeyeri oyla 
GÜ Şarj Ma le 437 ğa ek ele 
giy sp ALİ SAN rep lal 
AA İNİ Sizi Ehil si yy Vak 
İT. hale < lş kozş GS zer vebği 037, 
Ö7Y, AN gal vi iye ye, b Bis Mz A 
çe giy, . lez va) e 0İ7 6 VU 
Zap ir o Şo ele ike 
yiz Şal öle İF geğlir öl öze İzi Ve 
S3 ele, kal del YAYI) soy 


v. 
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Sayfa 65 

Her şeyden evvel Ali, Talha ve Zübeyir'in korkakça hareketi 
dikkate değer. Bunlar, siyasi kavrama yeteneğinden mahrum 
kimselerdi. Karakterleri de sağlam değildi. Işığın büyüklüğü altında ezildiler ve Mekke topluluğunun başkanlığını üstlenmenin yolunu bilemediler. İbn İshak tarafından verilen bilgi de pek önemlidir. Son derecede mühim olan bu dakikada Ensar eski düşmanlıkları unutmadı. Sayıca çok olmayan Evsler, Esseyid bin Hızır'ın 
başkanlığı altında Hazreclilerden birinin iktidar makamına gelmemesi için Ebu Bekir ve Ömer ile birleştiler. Mekkelilerin siyasi 
zaferini temin eden en büyük nedenin Medineliler arasındaki 
düşmanlık olduğu şüphesizdir. Ebu Bekir ile Ömer'in ortak çabaları bu nifaktan ustalıkla ve iyi niyetle kurtulmayı sağladı. Ömer 
ve Ebu Bekir evlerine çekilecek yerde, fırtınaya cesurca göğüs 
gerdiler ve ona üstünlük sağladılar. Aynı biçimde yine pek dikkati çekiyor ki Peygamber vefat eder etmez bütün şiddetli arzular, 
bütün mevki hırsları zincirden boşandılar. Bu kadar büyük mevki 
hırsı çekişmeleri hüküm sürerken, hakkında korku ve hürmet beslenen Peygamber'in henüz ılık cenazesi, vefat ettiği sefil odada 
unutulmuş ve ihmal edilmiş bir halde yatıyordu. 


Sayfa : 66 


AKM li 


İN yazl ğe eliz yz ül ok gi 


“Aim ğına pl El yla GE İİI Sp eği ze 


Sayfa 66 

Görülüyor ki Ebu Bekir'in seçilmesi pek fırtınalı bir surette cereyan etmiştir. Anlaşıldığına göre sonra, biri bu kadar acele yapılan bir seçimin uygun olup olmaması hakkında ki şüphesini açıklamıştır. 
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Sayfa : 66 


Sayfa 66 

Ebu Bekir'in seçilmesi bütün müminlerin oy birliğiyle olmayıp 
hususi bir evde tesadüfen toplanmış küçük bir azınlığın gürültülü 
bir ilânı neticesinde ortaya çıktığı için, hiçbir biçimde düzenli ve 
kanuna uygun olamazdı. 


Sayfa : 66 


« dY33 gz 
GE I sile ya Hele JK ZU eliz öle edeli! 
SPY ya alara özü Şal jj .w.> X 


Sayfa : 67 


rr$ ELON 
Ag leklek 093 MEN canla Sİ 32 iiyye 
desi yeli Sresi KIS GAM İz 
yök e semai GN İzi İİ 
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Sayfa 66 

Bundan dolayı, toplantıda hazır bulunmamış diğer Mekkeli muhacirler -bu arada birinci derecede Ali- ve Zübeyir gibi nüfuz ve 
iktidara pek istekli olanların (sayfa 67) şiddetli bir tesir duymaları ve 
başlangıçta, seçimin bütün ashabın arzusunun ürünü olmayan sınırlı bir topluluğun kararını kabul etmek istememeleri doğaldır. 


Sayfa : 68 


all > 0 si İyi 

dez JE) a ül yel ear eği AE öy edile 
A sesle 7 dal Sy Sile Gasiye yi 13333 «353 
JE ERAY 15 EN İyi yili gözü S3 
A Sy! cw) 035 hal ne pr gr ör 3307 


J8 vE İyiye ül ye Par gli Ta gi 
Ara Tl amal öp üye 33 
sbs ikili AF zaza el ağ 
lk saian GL T alaz Messi İyga 

asili Sile e Kİ azl Gaia yeğ kl 


“ 


Sayfa 68 

Ebu Bekir'in ağzından hikâye edilen nutukta birçok şeyler arasında Ensar için iftihar edilecek birtakım sözler de vardır. O surette ki nihayet Ebu Bekir, Esad bin Ubade'ye bile Kureyşlilerin üstünlüğünü tasdik ve Ensar'ın* ancak vezir olabileceklerini kabul ettiriyor. Hadisin sonunda anlatıldığına göre Zübeyir, Ebu Bekir'in seçildiğini haber alınca kılıcını çekmiş, Ali halife ilân olunucaya kadar bunu kınına sokmamaya yemin etmiştir. Ömer kılıcı aldırmış 
ve bir taşa vurarak kırılmasını emretmiştir. Ömer'in tehditleri üzerine ve aynı zamanda her türlü karşı koymanın faydasız olduğunun anlaşılması üzerine Talha ile Zübeyir, hiç istemeye istemeye 
Ebu Bekir'e sadakat yemini ettiler. 

* İslâm'ın yayılmasına büyük hizmetleri geçmiş olan Medine halkı, Hazrec 


ve Evs kabilelerine verilen isimdir. 


Sayfa : 69 


na e e ğdimik yay İli! org» 
Y N SEK İyi ğissal EST 032 edi kaul 
- A GE 


Sayfa 69 

Muhammed hiçbir zaman geleceği düşünmemiştir. Hiçbir zaman kendilerinden açık surette ayrı kalmak istediği müşrik kâhinleri gibi gelecek hakkında sır dolu imalarda bulunmamıştır. 


Sayfa : 70 
| “Akl gi 4S! KEİ AE Ep gi 


ay) 2471 e e Ma <a zail ia A ğe 


Sayfa 70 
Diğer tabirle, anlıyoruz ki Ebu Bekir'in seçilmesi bilhassa ne 
Kureyşlilerin ne Medine Ensar'ına mensup olmayan Müslümanların eseridir. 
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Sayfa : 72 


İN İm Gü3 pile 
la SİAİŞ sü Eği Pi 


gl SP daye çala 
Zİ öy EN yene 


Dal 


Sayfa 72 
Orada bulunanlar, Beşir'in ihtiyat dolu sözlerinin etkisi altında 
bulundukları sırada Ebu Bekir alelacele ileriye atıldı ve oradakileri 
: ya Ömer ya da Ebu Ubeyde'yi seçmeye davet etti. 


Sayfa : 75 


SS gs dante Sade 


yla ylan EEE İZLİ el Şaka. Şe 


kl ge! erp dal yy ıl 3 Syi A» 


Ka 


Sayfa 75 
— Hâlbuki Benu Haşim'den hiç kimsenin Saadelerdeki toplantıya 
katılmadıkları bilinmektedir. Bunlar Ebu Bekir'in seçildiğini duyunca 
onu kabul etmekten kaçındılar. 
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Sayfa : 75 


iler SEY Şale Sales e İzi Bil 

GAS YE ek) ğe Yal öğ Ola 
cl İple yedi ez, ŞAM ez YT 
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ve 
Sayfa : 76 


po ar treat ğ 
2İ Baek alar ğe İz SY GE dj 
SALAR Gİ gi li za Bygs ŞAN Al 0 

# 


Sayfa 75 

Onun için, diyebiliriz ki bu münasebetle Ebu Bekir'e ait olduğu 
söylenen bütün konuşmalar, sonraki zamanların, hilafete geçmek 
işinin en ateşli bir mesele teşkil ettiği, bir taraftan Ali taraftarlarının, diğer taraftan Abbasilerin, Emevilerin gasp ettiği ve yalnız 
Isayfa 76) Muhammed ailesinin hilafete lâyık bulunduğu iddiasını savunarak taht için uğraştıkları devrin edebi mahsulü olması gerekir. 


Sayfa : 76 
KULU # Area İİ is! Yl! YS İS 
iye «> eği Sizi seazl iie çel 1 3» 


SİNİ ği oy iz ölü EN # cia dell 
sale Sin çar EKİN 50 üye az Kİ 


Kl 
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, 


, 
Sayfa : 76 


İMİŞ GE 053 ssk ağir layla ekle 
» Asal ASE gaz 6 A İİ Haas 
A e e A ŞT e 
AVİ AİN 217 lal kl AZN yk) gaz 
Sp eliye örs» siye GARİ İyi gi 
Saz Sp Lü 5 GIİy sille & ç“-)0l 
Sail ekin İSA gel li ği 5 zo 
İMAN E AYM nz 0315 yazl Gö 
sekel öl Yel güz işl dile ea ŞE 
va 
Sayfa : 77 
ır$ bali” li 

SİVAN 3S RUM YAA yö > sa 
say AŞA İzak Ol cos vE 1313 su 
Jül eği 05» OYA EŞİ da ale 
bari Ok NE 3 yy vu 
Şili lal BİY-)3 İŞİN szazalöşl “iel! 
Lİ İİ hi 5 vel EÇ  İ 
Esa SS 18 GİNE saya Sal 
düzel yük e) e Gİ ŞE 
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Sayfa 76 


Ebu Bekir'in hilafete seçildiğinin ertesi günü mescitte Müslümanlar büyük bir toplantı yaptılar. Ebu Bekir mimbere çıktı. Söz almadan 
evel, Ömer ayağa kalkıp halka bir konuşma yaparak onları Ebu Bekir'e biata davet etti. Ebu Bekir'i övdüğü sırada ashabın en iyisinin o 
olduğunu söyledi. Bütün halk, bir gün ewel Benu Saidelerin avlusunda ettikleri biatı tekrar ettiler. Sonra Ebu Bekir ayağa kalktı. Oda müminlere bir konuşma yaptı. Başkan seçilmiş olmakla beraber aralarında en iyisi olmayı kabul etmediğini söyledi. "Doğru surette hareket edersem beni takip ediniz. Fakat fena hareket ettiğim takdirde 
beni doğru yola çeviriniz. Hakikat, imandır; yalan, hıyanettir. Aranızda zayıf olanlar benim için güçlüdürler. Tâ ki Allah'ın inayetiyle onun 
hakkını yerine getirebileyim. Isayfa 771 İçinizde güçlü olanlar Allah'ın inayetiyle kendisine işlerinin ve uygulamalarının hesabını 
verdirinceye kadar benim için zayıftırlar. Allah'ın yolunda cihat 
etmekten vazgeçmiş olan bütün kavimler, genellikle hor görülmekle karşı karşıya kalmışlardır. Fenalık yapan her kavim sonra - 
ilâhi cezaya uğramıştır. Allah'ın ve Resulü'nün o emrini takip ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Fakat onların iradelerine aykırı 
hareket ettiğim takdirde bana itaate mecbur değilsiniz. Haydi, 
namaza kalkınız! Allah size merhamet göstersin ve bağışlasın!" 


Sayfa : 79 


â Şi . 


X ea.bk e ipe gi NO OE ME Sa) pe e 


yasi gl aliyi $ yl yi iş 


— 


315 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * islâm Tarihi - 8 


Sayfa 79 

Hâlbuki diğer kaynaklardan öğrendiğimize göre Ali, altı aydan fazla bir süre yani Fatıma'nın vefatına kadar Ebu Bekir'i tanımaktan kesinlikle kaçınmıştır. 


Sayfa : 81 


gre? 
İM ÇOS Sakal ÖNEL Gl Uye Aİ ga) 
<rlall dl Gere eğe «GAİN MEL dik 
57 VA Şİ Up “yele reji İs 5 
veee varla e az İye öl öY3 
İ—E Gİ A7 373 hzl gti göği Sil 


An 


Sayfa : 82 


dilin pl vöyu ilan AS ye Üy 
NESİR v3 Şiyeğ sil gSU$ yil 
IK özle siğil Esi Se sal 
9 007 SA ŞİŞİ aim yla gl pi 

533 (a 31) Beş 
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Sayfa 81 

Salı günü (yani Ebu bekir'in umumen halife ilân edildiği gün) 
Muhammed'in defin işiyle meşgul olundu. Ali, Abbas, Fazl bin el- 
Abbas, Kasım bin el-Abbas, Üsame bin Zeyd ve Peygamber'in 
azattılarından biri olan Şükran son hazırlıkları yerine getirdiler. 
Ali, Abbas ve iki oğlu naaşı kaldırdılar ve çevirdiler, diğerleri gusul için su Isayfa 82) döktüler. Bununla birlikte, vefat edene karşı 
bir saygı ifadesi olarak gömleğini çıkarmadılar. Bu suretle kimse 
Muhammed'i çıplak görmemiş oldu. Sonra naaşı üç elbiseye sardılar. Bunların ikisi suhhari denilen cinsten elbise idi. Bir de renk- 
li ve çizgili hırka (berd-i habre) vardı. 


Sayfa : 82 
4 a : 
pa ami 


Sakal gir 32 İİ izi 


Sayfa 82 
Muhammed, vefatının ertesi günü öğleye doğru defnedildi. 


Sayfa : 82 
yy a) ye İl salam 3 
AŞI S7 ga am öğe gi (atar $ 
1, esna iz, EE a Şİ ty ez ie 


YANA sa göni ese 7, Gps ük 2) 
gazisi Ayy MİR. izm gr gal EA di 
İŞTEN siz el 333 gözesi dila Ze ie ği 
İyesiği oyak İliy, GiT eğil EE 133 
İs İS 35 İyi ii Sİ delil gül 


. 
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Sayfa : 83 


e JAİME gelek İle df, 0X1 ser He ŞA 
gali göle iy çal sml eği ir le e 
Sayfa : 83 
diz 
ŞiLüi çi Afk if ». <a! Yyaz..) 
Sai Gaal iğ Zİ ye iğ GENİ EŞİ 
leke ei siye İEN İs siğye ye ya 
Pı 


e 


iz İzak soğa öle. 


mi GE .207 İİK OT 
Şal mak az SECATUZ ER Ti 


Sayfa 82 


Bu hadiste isnadın doğruluğu İbn İshak'ın hakiki ve yazılı hadislerinden biri olduğuna dair bizce bir teminat teşkil eder. Bundan dolayı birinci derecede bir vesikadır. Dikkat edilmesi gerekir 
ki bu maddede defin esnasında ne Ebu Bekir'den, ne Ömer'den 
bahsedildiğini hiç görmüyoruz. Muhammed'in büyük ashabından olmak sıfatıyla bulundukları mevki ve büyük üstada karşı hissettikleri hakiki ve derin sevgi dikkate alınırsa, bunların Peygamber'e karşı son vazifeyi yerine getirmede ihmal göstermeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Defne dair aşağıdaki hadislerde de 

” Ebu Bekir'den ve Ömer'den söz edilmemesi dikkati çekiyor. Bundan dolayı cenaze töreninde hazır bulunmadıkları muhakkaktır. 
Isayfa 83) Bundan delillerle anlaşılacağına göre Muhammed'in 
ailesinin Haşimi azaları Ebu Bekir'in seçilmesine karşı hissettikleri 
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kırgınlık neticesinde, Peygamber'i hususi surette defnetmişler ve 
halifenin cenaze törenine katılmasına meydan bırakmamışlardır. 
Peygamber'in vefat ettiği odaya defnedilmiş olmasının hikmeti 
de ihtimal ki budur. İslâmiyetin sinesindeki muhtelif fırkalar arasında ihtiraslar daha o zamandan bu kadar şiddetli idi. 


Sayfa : 84 


İba de 5 İm) Gaz 


Ce sakal gös sy 7 gd eli ye Öslşi 
gökle dal. İl) 0HE Si Je Yu 
5 EE İ 


Sayfa 84 

Peygamber, eşleri bile haberdar olmadan alelacele ve âni bir 
surette defnedildi. Bununla birlikte kadınlar çukuru kazan kazmaların sesinden ne yapıldığını anlamışlardı. 


N 
daa 3 yer) zis iğ daf — 


erek dediyse ön OYİsi gele er yz ela 
317 gi Hery AS ŞE ili a a 


Şan dğiyl gazli Ja Ve. öyle 

ME. pe sal 33 çe 383) Sİ gaze di. .#l gl 

iğ Sözü GENİŞ değiş elele g Şb öy s> 
azı Sİ 
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Sayfa 85 

Nof-1- Muhammed'in defnedilmesine dair verilen pek az detaydan insanda şu his hasıl oluyor ki defin alelacele ve tören düzenlenmeden yapılmıştır. Gariptir ki cenaze namazını kimin kıldırdığına dair hiçbir habere tesadüf etmiyoruz. Âdeta satırlar 
arasından okunan manaya göre, o anda siyasi meşguliyetler o 
kadar mühim ve zorlayıcı idi ki kimse Arabistan'ın en kudretli hakim ve sahibinin cenazesiyle uğraşmaya ne vakit bulmuş, ne de 


arzu duymuştur. 


m yanam e ine asar öle 


Meri ve > e, gel İz 


Sayfa 86 


Peygamber, eşlerinden her birine evlerden başka bir şey vasiyet etmedi. Bütün taşınmaz mallarını sadaka olarak terk etti, 
yani umumi hazineye bıraktı. 


Sayfa : 86 


> EPİ pir Kiz yalı ön y 


> gazele İz ödüle ye ya lily ul 7 gp if ceğjal 
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Sayfa : 87 


edi ekl all del ölü sam İzi Şak 


di i iel Ali yal gz SAF e İzel asi SİA 
i ! sisl yaya lele ille TE layla İz ya eliği 
E İl ailelere, « Mali yi SY 047 8373 On 

yazl İz gli glam ği yal 


> 


Sayfa 86 

Bu haber doğru değildir. Çünkü bilindiği üzere, Muhammed hiçbir vasiyetnâme bırakmamıştır, vasiyette bulunmamıştır. Isayafa 87) 
Halife Ebu Bekir, Peygamber'in hayattayken defalarca açıkladığı 
arzularını yorumlayarak, Muhammed'in bütün malının, devlet hazinesine ait olmasına ve bunların gelirinin tamamen Müslüman 
toplumunun yararına kullanılmasına karar verdi. Bundan dolayı 
kızı Fatıma'nın mallara hissedar olmasını kabul etmemiştir. 


Sayfa : 89 


öğe: db, 

ÖİY e İS gezen AŞAR ai ge 
Lal 53. Gİ .Ae 7 Aran! JUEN ak Azab 
SİS) May, Zi) Şİ İP Al a7 
Gi saab Haki sö 3 <el 3 dak Yı> 
ALAN gez Zal de ge Ke 


gol Ey 
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Sayfa 89 

Vefatından üç gün evveline gelinceye kadar Muhammed gerek özel, gerek genel bütün işleriyle meşgul olabilecek bir haldeydi. Fevkâlade bir şiddet ile kriz geldiği zaman alışılageldiği 
üzere eşlerini dolaşmaktan vazgeçmeye mecbur kaldı. Ayşe'nin 
odasında yattı ve Ebu Bekir'i kendisinin temsilcisi sıfatıyla imamlık vazifesini yerine getirmeye memur etti. 


Sayfa : 90 


LİE İİ yan 
Te seke ül uy e sik 18333073 
dei J3a İMİ3 ÖYAİ Jel Dala saa 
SA GEN 1S e EE İŞE 
KİS ekl ŞEN âsi la e 


pa sl 1 4533 6 0 yazl g6 pre 
İSİ SE ep Oak GE Nİ İZİ ağ 
sal 3 dai biler 3S 2337 de dal p 
Şal 5 öhLaz $ Gy ii öy OY” za 


p yaael RE) vü bol dı BEY oje 


pi 


Sayfa 90 

Çünkü bizzat Muhammed buna ehemmiyet vermiyordu. Bu 
konuda kanaat getirmek için Peygamber'e vekâleten Medine'de 
imamet etmiş olan kimselerin isim listesini gözden geçirmek yeterlidir. Bununla birlikte, Ebu Bekir'in seçilmesi muhtemelen gayet 
tesadüfi bir durumdu ve halife seçilmesinde kaynakların zannettirmek istedikleri derece bir etkisi yoktur. Seçim, bilhassa başka 
sebeplerden yani, gayet tehlikeli ve endişeli bir dakikada Ebu Bekirin cesurca teşebbüsünden ve o meselede bütün arkadaşları- 
nın pek üstüne çıkaran gösterdiği hayret ve takdir edilecek devlet adamlığı meziyetinden ortaya çıkmıştır. 


Sayfa Lr 
egri ele 7 53 Hek e çe Seral 
CESAYIŞ Oki Mile e gil Rİ > 
Ge İYüğe BAN sele ee İmiş e 
af hğez Ham dal GE A Fİ; 

—, 208 3 güel dyan e ağa İsi ço 1ö35 

| MUZ 02307 gis Gİ Y# Şe Sasi gi 


Şii İzgi Sl gal YE ST sal Gr Yo 
Sy Şa Sy 44435 Şem GAYE 
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ONLA ES kğ sal Dağ Sel ire 
saşe Ye e İŞ 3 ekle 75 Bee gk 
Sayfa : 92 
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Sayfa 91 


Vefat edeceği sabah, Peygamber'in yalancı bir iyilik belirtisi 
hissetmiş olduğunu, Ayşe'nin kapısından göründüğünü, muhterem Peygamberlerinin çehresini görünce müminlerin heyecanlı 
ve üzüntülü olduklarını anlatan hadislerin genel çizgisi doğru diye kabul olunabilir. Ortaya çıkan izlenim o kadar iyi oldu ki herkes Muhammed'in muhakkak ve seri bir surette sağlığına kavuşacağına inandı. Kendine güveniyle kazançlı çıkan Ebu Bekir, 
şehrin kenar mahallelerinden, Sunh'daki evine döndü. Hâlbuki 
Muhammed'in görünmesi, ölmek istemeyen ve öleceğine ihtimal 
vermeyen bir adamın sarf ettiği son gayret idi. Odaya girince, 
dinlenmek için başını Ayşe'nin dizine dayadığı ve bugün bile hâlâ Arabistan'da (sayfa 92) diş temizlemeye hizmet eden bir dalı 
ağzında tuttuğu sırada büyük bir zaafa uğradı, arkasından baygınlık geldi. Bu baygınlık esnasında ihtimal ki kalp, hastalığın şiddetine dayanamayarak çarpıntıda kaldı. Peygamber ne şiddetli 
sarsılma, ne üzüntü göstermeden, büyük bir sessizlik ile vefat etfi. Hatta o kadar tatlı bir surette öldü ki Ayşe bile artık Peygamber'in hayatta olmadığını fark etmemişti. 


siz hydr sazlar Gİ Rl öl, < 


Sayfa 93 
Hâlbuki Muhammed hayatta iken imamette böyle bir ehemmiyet yoktu. 
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Sayfa : 94 


azli Sİ se yo SPA > daf 
BlE Gila $ 103 SMS Gü | i 


— 


Sayfa 94 
Muhammed'in hiçbir zaman vekilleri yahut bakanları olmamıştır. Yalnız askeri kumandanları ve vergi tahsildarları vardı. 


Sayfa : 94 
pi 
par oley al Size büy giz ge eki si hi ; > 


e ye sa 3 


Sayfa 94 

Muhammed'in düşüncesinde imametin hiçbir kıymeti yoktu. 
Çünkü o hayatta bulunduğu müddetçe, hiçbir kimse onu manevi 
görevlerinde temsil edemezdi. 


Sayfa : 95 


Ga 7, gida! yeli üç 'y e) 
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Sayfa 95 


Ebu Bekir de bu sebeple gerçekte kimsenin yerine getirmemiş 
olduğu bir hizmete ilk defa olarak nail oldu. Bu bakış açısından 
olayın önemi vardır. 


Sayfa : 95 


delile 3 Siyekğalei Ses) Şekal Glaml ele diy 


ONY! 3 aslaal Af Sli al ELAN GYV 
e A ge EŞ İP 
CN e 


Sayfa 95 


Vazife, ilk ortaya çıktığı zamandaki tesadüfi durum ve şartlardan dolayı önem kazandı. Bizzat Muhammed o sırada buna gelecek için hiçbir önem atfetmiyordu. Çünkü kendisinin öleceğine 
ihtimal vermiş değildi. 


Sayfa : 95 


&ğ34 gaz «le le A e ee İT 

- İliş öslüly öld Ze dl özele Şal yek İ 
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Sayfa 95 


Sonuç olarak, Muhammed sadık ashabına veda etmeden, tesis ettiği topluluğun geleceğine dair talimat bırakmadan vefat etti. Ölüm o kadar ani bir süratle geldi ki ne kendisi, ne ashaptan 
biri sonucun bu kadar yakın olacağına ihtimal vermedi. 


Sayfa : 96 


ELON Lai 
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Sayfa 96 


Bu girişimin sonucu o kadar cılız olmuştu ki Ayşe'ye atfedilen 
olaylar çok dikkat çekici değildi. Âdeta bir kadın kaynaktan çıkmış oldukları hallerinden belliydi. Muhammed hiç bir şey söylemedi. Akli melekesinin can çekmeye başladığını farketmeden önce bulutlandı. Ayşe, dizlerinde artık eşinin omuzları ve başı değil, 
biraz önce Arabistan'ın en güçlü hükümdarı bulunan bir kişinin 
cesedi bulunduğunu fark edinceye kadar epey bir zaman geçti. 


Ayşe kendisine ve bütün Müslümanlara gelen bu büyük felöketi fark eder etmez, dehşet içinde fırladı. Bağırarak diğer kadınları haberdar etti. Bir anda bu felâket haberi bütün şehre yayıldı. 
Hadiselerin içinden açık bir şekilde görülüyor ki bu kötü durumun 
haberi, bütün cemaat arasında anlatılmaz bir korku verdi. İktidar 
makamına kimin geçeceği meselesini halletmek için hazırlanılmamıştı. 


agrleiri diz seli Aleme ŞE Si Yİ 
s SGN Je ezel ğe GYK e Keli; 
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Sayfa : 97 
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Sayfa : 9 
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Sayfa 97 


İlk harekete geçenler Medineliler oldu. Bunlar şehrin sahibi ve 
asıl yerleşik halkı sıfatıyla zorluğu alelacele halletmekle meşguldüler. Medineliler arasında ilk hareket edenler Hazreclerdi. Ensar'ın en kalabalığını Hazrecler oluşturuyorlardı. Maddi, manevi 
çıkarların korunması için yapılması lâzım gelen şeyleri kararlaştırmak üzere hemen bir toplantı yaptılar. İslâmiyet'e yaptıkları emsalsiz hizmetlerin takdir edilmesini istiyorlardı. Gittikçe yükselen 
bu Müslüman dalgasının sayı itibarıyla kendilerini boğmasından 
ve bütün inananlar arasındaki seçkin konumlarının ve haklarının 
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çiğnenmesinden korkuyalardı. Evsler de kımıldadılar. Fakat bu 
kadar açık bir şekilde değildi. Eski rakipleriyle birleşmediler. Eski 
farklılıkları hatırladıkları için sadece seyretmeyi tercih ettiler. Evs 
reislerinin görüş alış verişinde bulundukları (sayfa 98) muhakkakfır. Çünkü Evslerin ve Eşhellerin başkanı olan Esseyid bin Hızır, 
sahnede birden bire ortaya çıkıyor ve Ebu Bekir ile birlikte eski rakip ve düşmanlara, Hazreclere karşı hareket ediyor. 


Sayfa : 98 


/ 
e kali İYİ ja ik zin vİ1 


sanem liğini 
< Büy a eb rleş besili 
; hali < 


Sayfa 98 


Bu zümreye mensup muhtelif kimseler evlerine kapandılar. 
Peygamber'in en yakın akrabaları, Ali ve Abbas ailesi ise vefat 
edenin yanına koştular. 


Sayfa : 98 İN 


al İSE gez ğe —S gs 
Wy ef. soyak Pr eee Zoe Dr 


Ürn ele İİ yaly ö3İ3l OKUŞ Ye vöpe 
SALI ile gişe ERİ e 2 doz 
ŞAL gi t3 1.431 

“a 


pi 
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Sayfa 98 


Hiç kimse ne karar vereceğini, kimden yardım ve nasihat isteyeceğini bilemiyordu. Muhammed bir daha geri dönüşü olmayan 
bir yolculuğa yönelerek birden bire hareket etmiş, insanları ise 
talimatsız bırakmıştı. Hatta onlara bir veda bile etmemişti. 


Sayfa : 99 


OLE Oy pe ei 


Ü saseyia Fe xl il gisi Ju£ S5 5 


« 83313 ço I>» pa 


Sayfa 99 

İslâmiyet için gurur duyulacak bir şeydir ki Muhammed'in ashabı arasında Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah gibi 
üç büyük adam vardı. 


Sayfa : 100 


e Rg EY CE 
GA MAS yasla; 3 Sel JE çi 
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Sdyfa : 101 
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Sayfa 100 

Bu acıklı endişe anı esnasında kendisini kaybetmeyen tek 
adam, ihtiyar Ebu Bekir'den ibaret olmuştur. Kendisinin pek sevgili bir üstadı ve yirmi seneden fazla bir müddet arkadaşı olan zatın alnını öptükten sonra mescide girdi. Sağlam Isayfa 101) ve iyi 
niyetli hareketiyle çoşkun Ömer'i susturduktan sonra güçlü ve 
kendisinden emin bir adamın sakin ve keskin konuşmasıyla oradakileri derhal etkiledi ve sakinleştirdi. Onlara, gelecek için o kadar arzu edilen güven ve ümit hislerini telkin etti. Bir kaç kelime 
ile Muhammed'in, kendisinden önceki bütün peygamberler gibi 
vefat etmiş olduğunu haber verdi. İşitenlere kendisini kabul ettiren metin sözlerle sakin olmalarını tavsiye etti. Allahın bildirdiği 
kanunlara bağlılığı tavsiye etti. 


Hazreclerin görüşmek üzere toplandıkları haberi geldi. Hattta 
bir reis seçmek ve diğer Müslümanlara karşı ortak hareket etmek 
istediklerine dair söylenti bile çıktı. Bu haber iç savaşa doğru ilk 
adım demekti. Bu ayrılma eski duruma geri dönüşün bir işaretiy- 
di. Muhammed bütün hayatı boyunca bu durumu engelemek için 
uğraşmıştı. Ebu Bekir bir dakika kaybetmedi. Arkasından Ömer 
ve Ebu Ubeyde ve muhtemelen daha başka bazı muhacirler de 
bulunduğu halde Hazereclerin toplanmış oldukları Benu Sâidelerin avlusuna koştu. Çok geç kalmadan Müslümanların birliğini 
kurtarabilmeyi ümit ediyordu. 
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Sayfa : 102 


“İN elele EN 
53 Sİ iel NE prom İl ..lze eli ll je 


ye TE salk TEN gı <i All 
—— AŞ 
5421 OL 


Sayfa 102 


Ebu Bekir toplantı yerine doğru alelacele koştuğu sırada Evslerin itimat ettikleri başkanları Esseyid bin Hızır yanına geldi. Evslerin desteğini ona temin ve beyan etti. 


Sayfa : 102 


SİS 33) Mal Şe yi 
sp sia dl iy 


Sayfa 102 


Ebu Bekir, bu yeni desteğin verdiği kuvvetle, cesur ve emin bir 
halde avluya girdi. 


Sayfa : 102 
DA İYİ eza 
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Sayfa 102 
Peygamber'e bir vekil tayin Isayfa 103) etmek lâzımdı. 


Sayfa : 103 


| Skaler Sğaduğ öğ; 


SA yl AZ Yekeyik 


Sayfa 103 
Bütün müminlerin bulunduğu bir mecliste ya Ömer'i ya da Ebu 
Ubeyde'yi seçtirmeyi düşündü. 


Sayfa 103 


Açık ve iyi fikirleri olan bir adam -yalnız bağırmasını bilmelidüşünmekten aciz bulunan ve akıldan çok hissin hâkim olduğu 
kalabalıklara daima hakim olur. 
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Sayfa : 104 
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Sayfa : 10 
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Sayfa 104 


Fakat ileriye çıkarak ve oradan Peygamber'e bir halef tayin 
etmelerini talep ederek Ömer'i yahut Ebu Ubeyde'yi teklif ettiği 
zaman Ömer, çoğunluğun hislerini tahminle keşfetti ve anladı. 
Kendisine arzolunan şereften büyük bir alçak gönüllülükle vazgeçti. Arkadaşının delillerini onun lehine kullanarak oradakileri 
Ebu Bekir'i seçmeye, Peygamber'in eserine devam etmek ve İslâmiyef'i vakitsiz bir sondan kurtarmak büyük görevini ona emanet 
etmeye davet etti. Kalabalıkların gayet şiddetli bir heyecan halinde bulundukları sırada önceden tahmini mümkün olmayan ani 
bir hareketle, Ömer'in teklifi hemen bütün müminler tarafından 
alkışlarla, kabul olundu. 


Ebu Bekir'in seçimi kelimenin tam manasıyla meşrü değildi. 
Özel bir evde, halkın bir kısmının katılımı olmaksızın gerçekleşen 
toplantıda Peygamber'in varisi ilân edilmişti. Hâlbuki kendi geleceğine dair bir karar vermek hakkı yalnız halka aitti. Medine'nin 
evleri küçüktü. İslâmiyet'in ilk halifesinin seçiminde yalnız Hazrec 
aileleri (sayfa 105! reislerinin bulundukları, muhtemelen bunların 
bile tam olmadıkları kabul edilebilir. Evslerden orada muhtemelen yalnız Esseyd bin Hızır vardı. Mekke muhacirlerinden muhtemelen hiç kimse yoktu. Artık çoğunluğu oluşturan ve Medineli olmayan diğer Müslümanlardan çok azı o dar avluda bulunabiliyordu. Olsa olsa Müslümanlardan oluşan küçük bir yabancı gru- 
bu, evin etrafındaki dar ve dolambaç yollara birikmişlerdi. Fakat 
tartışmaya pek katılamadılar. 

Muhammed öğleden sonra vefat etmişti. Güneş batıya doğru 
alçalmaya başlamıştı. Bu takriben bizim gün anlayışımıza göre 
öğleden sonra saat ikiye üçe doğrudur. Özellikle anlattığımız tartışma ve seçim sahnesi, günün son saatinde oldu ve muhtemelen 
geceye kadar sürdü (Lamnes, Ebu Bekir'in seçiminin daha uzun 
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sürdüğü ve Ensar ile uzun uzun görüşmeye lüzum görülmüş olduğu fikrindedir). Ebu Bekir'in, Hazrecer tarafından Evslerin sessiz onayı ile Peygamber'e halef tayin edildiği haberi Medine'de 
ancak Güneş battıktan sonra yayılmış olabilir. Hadisler, hangi saatte halife ilân edildiğini bildirmiyorlar. Fakat Arapların aydınlatma araçlarının çok ilkel olmasından dolayı bu tartışmaların çok 
uzun sürmediği muhtemeldir. 


Sayfa : 106 
İL pa ŞAN IE A şi 
aks sağa e Gl öğ) İ $$ 


ŞAK eğy sail gil Mİ gk WE 4 
ŞULİİZ çe il ASE Sesi 


23000GN A dl geek ME güel Leyal b 4 


y“ 


Sayfa 106 


Ebu Bekir'in seçilmesi büyük ihtimale göre Güneş battıktan sonra küçük zeytinyağı kandillerinin titrek ışıkları, yahut bir hurma yaprağı ateşinin aydınlığı yanında meydana geldiği yolundaki tahminimiz, Ebu Bekir'in ancak ertesi sabah bütün Müslümanlar tarafından 
resmen halife seçilmesi ve ilân edilmesi ile doğrulanmış olmaktadır. 
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Sayfa : 106 


ağa sl 3k ia a İsi 6 sola y 
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Sayfa 106 


Bu sırada, Peygamber'in naaşının henüz ılık bir halde yattığı 
küçük odada, gayet ehemmiyet arz eden bir dram cereyan ediyordu. 


Sayfa : 106 
palm yaam Mİİ 
UY, DA Julian yijel pi ayan “sb ee 
oi iyi gi 3 İY 05l ölyöy Hzaezz 


Mek 


e AR 


Sayfa : 10 
me BİNİ yaza dl eze 1 İğ dele 
Ni Ula API Mel Sy YA ti A elan 


“ Sayfa 106 


Bütün Medine, hadsiz hesapsız maddi ve manevi menfaatlerin 
ihtiras dolu çarpışmalarından dolayı titreyerek boğulmak üzere 
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. ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPAA Ne  - 


bulunan bir adam gayretiyle şu vahim (sayfa 107) meselenin acil 
ve etkili bir çaresini aramakla meşgul olduğu sırada, Muhammed'in naaşı sefil küçük odanın içinde âdeta unutulmuş bir halde yatıyordu. 


e 


.Asbel 7 ek İY > 


pa 


Sayfa 107 


Ali, Abbas ve oğulları ile azatlıları felâketten ezilmiş bir halde 
kaldılar. Fikir ve kuvvetlilik itibariyle zayıf oldukları için naaşın etrafında toplanmaktan başka bir şey yapamadılar. 


Sayfa : 107 
dal olur > 
Sayfa : 108 
SN A Vr A yl GEN öz 
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Sayfa 107 

Cereyan eden (sayfa 108) olayın ne önemini kavradılar, ne de 
manasını anladılar. O esnada Ebu Bekir'in takdir edilecek bir cesaret ve dahice bir sezgi ve hikmet ile karşıladığı ve dünya tarihinin daima en büyük olaylardan biri halinde kalacak bir uğraştan 
sonra yenmeye muvaffak olduğu insani ihtirasların mücadelesine 
katılamadılar. 


Diy iŞ Baka OY gss ar Pay 
ikame yn ze ji 

X S0) kl Sli e Gİ, 3, LE 
ay 
SERİ il AL ve OYI pg se da 


A Miş İZİ EN 


İ112 Perez Dr iye 


Sayfa 108 


Hem kayınpederi hem amcazâdesi olan Peygamber'in gerek 
mallarına, gerek nüfuz ve kudretine kendisini doğal bir varis olarak görüyordu. Zayıf Ali'ye hakim olan Abbas ailesinin kurnaz ve 
entrikacı fertleri, Ali'yi bu zan içinde yaşatıyorlardı ve ondan pek 
çok maddi menfaat koparmak ümidinde bulunuyorlardı. 
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Sayfa 109 


Önlerinde yatan naaş, artık kendileri için bir sıkıntıdan ve bir 
yükten başka bir şey değildi. 


Sayfa : 109 
e de ie Şal EN ii 
Gk 053 0İz ARİ al ekiş El 
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Sayfa 109 


Muhammed'in halefini seçerken, Peygamber'in ailesinden hiç 
birisine önem verilmemiş olduğu ve seçim de farklı anlayışlara 
gerçekleştiği için Peygamber'in akrabaları, onun vefatı ile nüfuz 
ve güçlerini kaybettiklerini, gelecekte de güvendikleri hadsiz hesapsız menfaatlerini kaybedeceklerini anladılar. Bu onları çok üzdü. Haşimiler kendilerini toplayabilmek için altı aydan fazla bir 
zamana ihtiyaç duydular. 
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Sayfa : 109 


GEİER © ee ll da 
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KAZ p3 İİİ > b e EE 
dur s3d3i m uye 0» Asem DE 
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Sayfa 109 


Muhammed'in aile fertleri, ya Ebu Bekir'i seçmiş olan diğer 
bütün Müslümanlara karşı bir gücenme eseri olarak ya da bir 
tepki hareketi olarak, artık kendilerine hiçbir faydası olamayacak 
bir naaşın rahatsızlık veren huzurundan kurtulmak arzusuna dü- 

- o Şerek, derhal onu defnetmeye kalktılar. Defin merasimini gizli ve 
hususi bir surette yaptılar. Bu suretle diğerlerini cenazede hazır 
bulunmak ve büyük Peygamber'in (sayfa 1101 hatırasına açıkça 
hürmet göstermek saadetinden mahrum bıraktılar. 
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Gerek Medine'de, gerek bütün Arabistan'da ölüleri şehir dışına defnetmek, pek doğal sebeplerden dolayı yaygın ve eski bir 
âdet idi. 


Sayfa : 110 


Aya ie gla e 053 yeleli 


Sayfa 110 

Bu cenaze merasimi bütün Medine ahalisini kendine çekecek 
ve hepsinin arasında da yeni seçilmiş hükümdar, birinci sırayı tutacaktı. 


Sayfa : 110 
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Sayfa : 11 
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Sayfa 110 


Duyulmak korkusuyla bulunduğu yerden kımıldanamadıkları 
için mezarı Ayşe'nin yatak odasında olduğu noktada kazdılar ve 
gece yarısı mezara indirdiler. Yalnız aile fertleri ile bazı samimi 
dostlar hazır bulunduğu halde üstünü toprak ile örtüler. Peygamber'in başını dizine dayayarak vefat etmiş olduğu sevgili 
zevcesi Ayşe bile, (sayfa 111) ihtimal ki yeni seçilen halifenin kızı olduğundan dolayı, bu düşünceden habersiz tutuldu. Ancak, gecenin sükütu içinde bitişik odada kazmaların ve küreklerin sesini 
işittiği zaman eşini defnettiklerini anladı. Bununla beraber, akrabalar, âdeta zıddına olarak, dul eşlerini bile uzaklaştırmışlar ve 
onların haberi olmaksızın hareket etmişler demektir. Muhammed 
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bir hükümdar, yahut bir Resulullah gibi değil, âdeta bir zulüm ve 
tecavüzün kurbanı yahut bir suçlu gibi gizlice defnedildi. Ne Ebu 
Bekir ne Ömer ne de diğerleri hazır değildiler. Bunu yalnız ertesi 
gün, artık hiçbir şey yapamayacakları zaman haber aldılar. 


J1 


du) yeka > bol iz 


e a iin slime 
RM par vay Jİ, yö G3 


e geler ub giysi ie ; bal ; sr” ru 


j 


Sayfa 
Muhammed'in dönemin âdetlerinin aksine kendi odasına defnedilmesi, ayrıcalık ya da özel bir saygının göstergesi değildir. 
Özel ve tartışılmayan birtakım durumların ve olayların sonucudur. 


Sayfa : 112 
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Sayfa : II 
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Sayfa 112 


En yakın akrabalardan başka merasimde kimsenin hazır bulunmaması için defin işi geceleyin, herkesten habersiz bir surette, 
vefat edenin odasında gerçekleşti. 


Muhtemelen bazı kimseler için olayı bizim yorumlamamız pek 
inandırıcı gibi görünmeyecektir. Fakat tarihin unutulmuş bir olayını bu suretle diriltmek teşebbüsünden kendimizi alamadık. Çünkü tahrif olunmuş hadisler bile bu konuda yeterli bir delil teşkil 
edebiliyorlar. Yoksa, bütün hadisler tarafından elbirliğiyle kabul 
edilen şu dört olay başka nasıl açıklanabilir? 1) Vefatından birkaç 
saat sonra Peygamber'in defni; 2) Kendi odasında defni; 3) Yeni 
seçilmiş halifeye biat (sayfa 113) etmeyenler tarafından defni; 4) 
Gecenin en karanlık bir saatinde, en eski ashap hazır bulunmaksızın ve eşlerinin haberi olmaksızın defni. Şurası unutmamalıdır ki 
böyle esrarlı bir suretteki tek defin merasimine Hicret'in 35. senesindeki katlinden sonra ancak Halife Osman'da tesadüf ediyoruz. 
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Sayfa : 120 
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Sayfa : 121 
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Sayfa : 121 
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<< sayfa : 122 
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Sayfa : 122 
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Sayfa 120 

Muhammed'in vefatı, ihtimal ki bazı ashap tarafından belirsiz 
surette evvelden düşünülmüş bir olay olarak görünür. Fakat bunun derhal meydana getireceği etkiye karşı bir tedbir almayı kimse aklına getirmemişti. Muhammed'in taraftarları arasında, Resullük vazifesi hakkında beslenen fikirden ve kendisi hakkındaki 
hürmet ve tazim hissinden dolayı Muhammed'in vefatı, diğer fanilerin ölümüne (sayfa 121) benzemeyeceği ve tesis ettiği cemaatin birçok sosyal, dini ve siyasi ihtiyaçlarını düşündüğü gibi vefatından sonra da yine cemaatin istikbaline ait tedbirler alacağı yolunda âdeta belli belirsiz bir emniyet hissi mevcut gibiydi. 

Bundan dolayı, Muhammed sağ olduğu müddetçe ashabdan 
hiç biri geleceği düşünmek gereğini duymadı. Peygamber'in ölümünü göz önüne alarak bir tedbir düşünmeyi hiç kimse kendisinde bir mecburiyet ve hak görmedi. Bu yalnız Allah'ın ve Peygamberin düzenleyeceği bir işti. Hâlbuki Medine'ye karşı siyasi bir 
boyun eğme halinde yaşayan birçok kabile böyle değildi. Bunlar 
arasında İslâmiyet hemen hemen hiç denilecek kadar ilerleme 
kaydetmişti. Peygamber'in sindirme siyasetiyle birşey yapmayan 
eski müşrikler, genellikle Müslüman tehlikesinden ve esaretinden 
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kurtulacakları günü bekliyorlardı. Kimse müşriklerin niyetlerinin 
bu kadar çabuk bir şekilde gerçekleşeceğini ümit etmemiş olmakla beraber bunu, kabilelerin büyük bir arzuyla istedikleri kesindir. İleride bundan söz edeceğiz. Mağlup kabilelerin hisleri 
şimdilik bizleri ilgilendirmiyor. Bunlar önemli bir takım duygulardan yoksun bir halde kalan sosyal bir kuvvetten ibaretti. Daha 
henüz hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olacak olaylar arasında 
bunlar, faal bir kuvet kazanacaklardı. 


Isayfa 122) Gerek Müsümanlar, gerek Bedevi Araplar için bir 
yıldırım sürati ile ortaya çıkan Muhammed'in ölümü, büyük bir 
hayret yarattı. Böyle bir olaya hiç kimse hazırlanmamıştı. Müslümanlar Peygamber'in sağlığı hakkında biraz telaşa düştükten 
sonra hastalığın ciddiyetini anlayamamışlardı. Muhammed'in yakında kesinlikle iyileşeceğini ümit etmişlerdi. Medine'den uzak 
memleketlere ölüm haberi, Muhammed'in hastalığı haberi ile aynı zamanda gitti. 


Ebu Bekir'in, halife yani Peygamber'in vekili ünvanını almış olması kesin değildir. Böyle bir ünvan ile anılmışsa, bu bir hakimiyet ünvanı olmaktan ziyade, Muhammed'in sünnet ve eserlerine 
devam etmesi için ashap tarafından verilen teklifsizce bir künye- 
den ibaretti. Sonraları alışkanlık bu künyenin kullanılmasını kabul 
ettirdi ve bunu bir ünvan haline getirdi. Bununla birlikte halife ünvanının ancak halife Ömer zamanında (vefatı 23) resmen kabul 
edilmiş olması pek muhtemeldi. Çünkü bu gibi detayları en evvel 
Ömer'in tespit etmiş olduğu biliniyor. Aynı biçimde Ömer, Emirü”- 
müminin (Müminlerin Emiri| diye ikinci bir resmi ünvan, da almışfı. Yine de dikkat edilmesi gerekir ki Resulullah'ın halifesi âdeta 
edebi bir mahiyete haiz idi. Asıl hakiki hakimiyet ünvanı hep Emirü'-müminin'den ibaret bulunmuştur. Hükümete yönelik konuşma yapanlar, hiçbir zaman Emirü'l-müminin'den başka bir tabir 
kullanmazlardı. Hangi mezhebe mensup olurlarsa olsunlar bütün 
Müslümanlar, hep bu tabiri tercih ederlerdi. 
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Sayfa : 123 
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Sayfa 123 


Medine'de ashabın telaşı ve şaşkınlığı büyük, pek büyük ve 
mühim olmuştur. Çünkü Peygamber'in müminlere bir veda sözü, 
bir nasihat bile bırakmaksızın birden bire ortadan kaybolması 
Muhammed'e karşı imanlarını sarsabilecek bir mahiyetteydi. 
Ölüm ani, izahı kabul olmayan bir karar, bir terk ve ihmal gibi görünüyordu. Bilhassa son on sene zarfında Allah, Resulü vasıtasıyla günlük alelade hayatın en ehemmiyetsiz hadiselerine ve detaylarına varıncaya kadar her şeyde, en küçük teferruatta bile 
kendisini çok seven ve saygı besleyen ashabına nasihat vermiş, 
rehber olmuş ve yardımda bulunmuş olduğu için şimdi bu hareket bütün bütün akıl ermez bir şekil alıyordu. Bunun için Muhammed'in vefatının ilk tesiri son derecede vahim bir manevi karışıklıktan ibaret oldu. Bütün ruhlar derin bir surette sarsıldı. Muhammed'in tesis için bütün hayatını vakfedip de Isayfa 124) Müslüman 
Araplar üzerinde henüz tam surette hükmünü göstermeye vakit 
bulmamış olan yeni dini ve ahlâki bağlar parçalanmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 


Sayfa : 124 


.öeda Je Ji! > 


asagi ieğisr yp İĞ gal elik 


Sayfa 124 


Bu durum derhal Medine'de başlıca üç fırkanın ortaya çıkmasına sebep oldu. 
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Sayfa : 126 
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Sayfa 126 


Bundan dolayı hepsi zamansız mutlak bir acz içine düştüler. 
Kendilerini bir arada tutan zat ortadan eksilince teşkilâtsız, reissiz, fikirsiz kaldılar. 


Sayfa : 127 
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Sayfa 127 

Sayıları pek azalmış olan diğer muhacirler, birbirlerinden şüphe ederek, birbirlerini kıskanarak evlerine kapandılar. Felâketin 
etkisiyle azalmış gibi görülen yabancılar zümresi alıklaşmışlardı. 
Bir harekette bulunmaktan acizdiler. Ya tamamen yok olma ya 
da İslâmiyet'in devamı ile sonuçlanacak olaya seyirci kalıyorlardı. 
Muhammed'in ölümünden, Ebu Bekirin ölümüne kadar geçen 
kısa süre içersinde bunlardan hiç biri varlıklarını hissettirmedi. 
Daha kimse bir şey yapmaya hatta, düşünmeye vakit bulamadan Ebu Bekir'in seçilmesi bir emrivaki haline gelmişti. 


Sayfa : 127 
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Sayfa 127 

Milletlerin, zamanın ya da büyük tarihi işlerin meziyetlerini 
fertlere atfetmekten ne kadar uzak durulursa durulsun, neticesi 
itibariyle o zamanki bütün dünyayı alt üst eden bir teşebbüs ile 
bu meselede Müslüman cemaatini acil bir felâkeften kurtaran 
Ebu Bekir ile Ömer'in siyasi erdemlerini takdir ve teslim Isayfa 1281 
etmemek gayet büyük bir hata teşkil eder. Bu mühim ve güç dakikada kendilerini kaybetmeyen yalnız bu iki zat var idi. 


Sayfa : 128 
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Sayfa 128 


Peygamber'in eserini korumaya Peygamber'in bıraktığı dinin 
ruhuna ve temeline riayete, cidden ehemmiyet verdiklerini gösteren zatlar yalnız onlardı. 


Sayfa : 129 
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Sayfa : 129 
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Sayfa 129 


Bu iki adamın korku kabul etmez iffetleri, maksatlarının mutlak surette namuskârlığı, yalnız umumi menfaatten yola çıkarak 

2 hareket ettikleri hakkındaki genel kanaat, düşüncelerin açığa 

çıkması, inandırıcı olması ve herkes tarafından bilinen sadeliği, 

Müslüman cemaatinin henüz tamamlanmamış surette Müslümanlaşmış unsurlarındaki ayrılıkçılık tutkularına ve hasis menfaatlere üstün geldi. O kadar yüksek sesle bağırıp çağıranlar kendi 
aralarında bile birlik değildiler. 


Sayfa : 133 
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Sayfa : 133 
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Sayfa 133 


Muhammed'in çağdaşları ve taraftarları hiçbir zaman böyle bir 
vaziyet karşısında kalmamışlardı. Ebu Bekir'e diğer bütün Müslümanlar üstünde bir nüfuz ve salahiyet veren destekçiler, farkına 
varmaksızın, öyle yeni siyasi ve dini bir müessese vücuda getiriyorlardı ki Roma İmparatorluğu ve papalık müessesesinden sonra 
dünya tarihinde en bilinen ve en meşhur bir makam olarak kalacaktı. Ebu Bekir'in destekçilerinin gözleri önünde yalnız bir misal 
vardı. O da kabilenin fertlerinden birine diğer fertlere nispetle yüksek bir nüfuz ve salahiyet tevcih etmekten ibaret olan Arap kavmi 
örf ve âdeti idi. Bununla birlikte bu nüfuz ve salahiyet pek sınırlı idi 
ve yalnız akrabalar üzerine şamil olurdu. Böyle bir şerefe nail olan 
kimse hukuk ve imtiyazlardan ziyade vazifelere sahipti. Akrabalarının itaati, hakiki olmaktan ziyade sözde idi. Fertlerden her birinin 
hürriyeti hakikatte gayet mutlak ve tam bir halde kalırdı. 


359 
| 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * islâm Tarihi - 8 


Sayfa : 133 
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Sayfa : 134 
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Sayfa 133 


Ebu Bekir'in destekçileri, (sayfa 134) görünüşte ona her zamanki seyyitlerin yani, kabile reislerinin haiz olduğu ehemmiyetsiz nüfuz ve salahiyeti emanet ediyorlardı. Fakat hakikatte tamamen yeni bir vazife ortaya çıkarıyorlardı. Her şeyden evvel, Arabistan'da hiç görülmemiş surette ırk açısından gayet muhtelif unsurlardan oluşan bir cemaatin başkanlığını bir adama emanet etmişlerdi. Bundan başka, bir kabile reisi değil, Arabistan'ın mühim 
havalisinin hükümdarını seçmişler, kalabalık ve düzene uygun bir 
ordu için bir kumandan, hukuk meselelerinde hükümleri itiraz kabul etmez bir hâkim seçmişlerdir. 
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Sayfa 134 


Destekçiler bunların hiçbirinin farkında değildiler. Ebu Bekir, 
görevinin mahiyeti, nüfuz ve salahiyetinin hududu hiçbir suretle 
tayin edilmeden Müslüman cemaatinin reisi ilân olundu. 


Sayfa : 134 
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Sayfa : 135 
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Sayfa : 136 
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Sayfa 134 


Hilafetin hukuk ve vazifelerini daha iyi tayin eden şeyler, sonraki olaylar olmuştur. Hilafet aynı zamanda siyasi ve dini bir vazife idi. Uzun karışık bir evrimden geçti. Medine'deki Müslümanlar tarafından kurulduğu günden Isayfa 135) altı asır sonra Moğolların barbarlıkları altında ezildiği güne kadar hiçbir zaman aynı 
halde kalmadı. 


Ebu Bekir yönetimi gerçekleştirirken yalnız bir görev biliyordu. 
Bu da herşeyde Peygamber'in örneğini takip etmek, onun bildirdiği kanunları uygulamak. Sonunda, Muhammed'in ölümü ile 
birden bire ertelenen siyasi ve askeri düşünceleri uygulamaya 
koydu. Muhalif Medinelilere yaptığı konuşmada, resmi seçim gününde halka yaptığı nasihatinde hakim olan fikir buydu. Kısa süren halifeliğinde gayet açık bir gayret ile bu fikre sadık kaldı. 


Not-1- Bu o kadar doğrudur ki Peygamber'in Ali, Talha, Zübeyr gibi en eski ashabı birçok muhacir ve Benu Haşimler o Gilesi, seçimi tanımaktan çekindiler, aylarca uzakta kaldılar, halifenin hareketlerinin hiçbirini onaylamadılar. Hatta onunla ihtilafa 
giriştiler, ona karşı hiç bir saygı ve itaat hareketinde bulunmadılar. Hakikatte yalnız hasis birtakım şahsi sebeplerden doğan bu 
adamların hareketi, bir rezalet diye telakki edilmedi, hiç göze 
çarpmadan geçti. Hiç kimse muhalifleri itaata zorlamayı aklına 
getirmedi. Yalnız arzu edenler, yeni duruma ve şartlara uymaya 
davet edildiler. Kabulü menfaatleri icabı olarak görenler, buna 
razı oldular. Hiç kimseye zor kullanılmıyordu. Mecburiyet fikri ancak sonradan hasıl oldu. Halifeye itaat ve inzibat hissi, önce 
Ömer tarafından telkin (sayfa 136) edildi. 
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'Sayfa : 136 


vE) sia Seyir gok Sadi hp 

»338) Şiiiye iz yal ez5 ekim GİS GU ŞİME yağ 
SI, ge alaz ha, öz real MEN a) öz 
İŞE İEN gidi gel b AS ağ Şi iyer 
ölely Ey ze SİL yasal e gö ği 
4 kle CNN Epa) ST pri erp 
isaeliğ O 67 ge İLİ Vİ gl Tün 
EE EE a VE a P ŞY 
wi iŞ ya gizi PA ei JA yUkk özge 
ABE İY esen iii MEN döl «e eyisl Sal 
dai Jake w ENİ Sp leke ss yla 3. 
Serme dört ŞA ği Yade Saz yaz 
ONAN üzel 5 Ga le 4S dille zer 

vi 
Sayfa : 137 


İİ AİN İ lizmke İ23 RİNGE İm Biez 
e gamlar hi eğ Mözya yayar 


ii lee İİZ MELEN A ği 
Mgel 083331 day BE İL LE 
GAEN 3 Basi MEN Aİ Şe. ll Ek 
İÜ Lİ yayeğez e ŞİA LE iz 
© PE Ar PA CE 
Sy SİİAŞİ çi işe ALAN gala "SAZ 
ssl öle DS 
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Sayfa 136 

Fakat kuzeydeki Belilerden güneydeki Hişamlara varıncaya 
kadar kalabalık Müslüman kabileleri hakkında zerre kadar bir 
şey söylendiği yoktur. Bunlar seçime katılmamışlardı. Kendilerine 
bu münasebetle hiçbir şey sorulmadı. Hatta, göründüğüne nazaran, halifeyi tasdik etmeleri bile onlardan talep edilmemiştir. Yalnız Mekke'de bir nevi seçim ve ilân olmuş gibi anlaşılıyor. Hal 
böyle iken, hakikaten Müslüman olan kabilelerin hiçbiri zorluk çıkarmadı. Hepsi muntazaman asker gönderdiler, vergileri verdiler, sadık ve sakin surette Müslüman kaldılar, hiçbir ayrılık emeli 
göstermediler. Resmi işlerin idaresine müdahale veya iştirak arzusunda da bulunmadılar. Bu baş eğme ve itaat etme hareketi 
bu, an tarihinin karanlıkta kalmış noktalarından biridir. Medine'deki Medineli olmayan Müslümanlar gibi şehrin dışındaki diğer Müslümanların da Ebu Bekir'in seçilmesini kendi menfaatleri 
için en iyi (sayfa 1371 bir hal çaresi gibi düşünmüşlerdi. Bunu silâh 
zoruyla kabul ettikleri düşünülemez. 


Ebu Bekir'in seçilmesinin bütün gerçek manasını tamamen 
yanlış anlamak istemezsek bu nokta üzerinde ısrar etmek icap 
eder. Şurasını hatırlatmak gerekir ki bu seçim, birkaç saat içinde 
iki metin ve azimli adamın ani durum ve şartlar ve Müslümanlar 
arasında talihsiz bir ayrılma tehlikesi karşısında düşünmüş oldukları, zamanında alınan bir tedbirden ibaretti. 


Sayfa : 138 


guy e eb ge PN NEZ 


ç ale sikali Uye vü yaş 4İYEİ 
e z NN 
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Sayfa 138 


Araplarda maddi menfaatler, ahlâki ve manevi düşüncelere 
kesin surette galiptir. 


” Sayfa 138 


Hemen hemen bir dilenci halinde Medine'ye gelmiş olan 
Mekke muhacirleri zengin emlâk ve hayvan sahibi olmuşlardı. 


Sayfa : 141 


NG 3 ŞA iy ea Ey AŞ 

$gsi sh 5 Gazk İğ Aday J Şale e ağ 
Mae EY ilya Gel hel A 7 
İSİ ib eş El ai MEG 2 çeke öğe 


ULA İG A a A A AR ARİ 


ŞİŞ Vo Af aşilari e) za 

isg bü Essi deb ia yelek 

yl cv gı Yu, Şila yi dul Ji 
a m e 


LİE ll) #5) 
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Sayfa 141 


Hükümet hakkında böyle esaslı bir fikir, ilk zamanlarda çok 
etkili olsa da sonraları kesin bir şekilde uygulanınca, İslâmiyet sisteminin doğru bir şekilde ilerleyen gelişimine karşı çok vahim bir 
anlam ortaya koyması gerekir idi. Muhammed, Medine hayatının 
gelişmesi için gerekliliğini ataerkil bir yapıya çare buldu. Muhammed âdeta günü gününe yaşamış, çok kere geçmişi unutmuş, fakat 
hiç bir zaman bakışlarını geleceğe çevirmemişti. Kelimenin tam 
anlamıyla zameneci idi. 


Sayfa : 142 


Pe a cs4Sİ 07, 3IR2İ 345)3 İşe cf 5 


Sal al Kli gile 35 İİİ İLe Eİ, 


Sayfa 142 


Muhammed, son derecede gelişmeyi seven bir ruha sahipti. 
Sistemini daima muhitin gereksinmelerine göre düzenlemeye ve değiştirmeye hazırdı. 


Sayfa : 142 


e ii DI daf. 


EN Lİ ASE Yİ ea 
sJaEXİ yy NN ze es a GEY lif 


S3 ül 
JALEİ yani al İZİN iz LE Nİ 
” de 
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Sayfa 142 

Muhammed'in en büyük meziyetlerinden biri, sisteminin elastikiyetinde kendi kendisine oluşan değişim ve yenilikleri takip hususunda gösterdiği esnekliktir. Zaman ve halin gerçek gereksinimlerini daima berrak bir intikal ile takdir etmiştir. 


SİIİ N33e4 İl S OLANİ € iye el 
ug» Syei dye iç LO ye e, OYAl 
AN İsli İFA GEZ yalla özel 


SA giy Baş zl İyi dr, Sı yet 
Seal ai 7 037 hş hi 


Sayfa 142 


İşte bu suretle, Kuzey Arabistan gibi açık bir surette dini olmayan bir memlekette, kendisinden ne evvel, ne sonra hiçbir kimse 
için nasip olmamış bir şeye, yani kuvvetli bir teokratik hükümet 
tesis etmeye ve bunu kabul ettirmeye muvaffak oldu. 


Ölüm bu gelişme devresini birden bire kesintiye uğrattı. 


- Sayfa : 143 


: aşa Ylz mala üzel 


ME ŞE GR ii 
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Sayfa 143 

Taraftarlarından hiçbiri risalet lelçilik, peygamberlik vazifesin- 
de ona halef olamadı. Vefatından sonra bu vazife tamamen son 
buldu. 


Sayfa : 14 
PC 


LEI a gen! NLGI hasise , 
MPİ mr 
esl ği 


— 


Sayfa 143 
Muhammed'in manevi varisleri, her türlü açılımın kesintiye 
uğramasını kutsal bir mecburiyet gibi düşündüler. 


Mp OY) ŞA gi de 
4 AN İŞ gelya A ağa s4 la 
yi Sl 0S Kiz geriye sayi SAYDI dis 
6 reyi e iu) E özel GEN 


amip Şenel e pe lie 


hiz PE ee Tİ dür df ye 
iel A va GAZ si 4-30)1 gli 


ia ei 0707, Jar 6 ye 37 YL 
İİ: İüsenit iy ekiş gir v 5 el acid | 
SEE MR ADİN aa 


Br e 


# 
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Sayfa 143 

Bununla birlikte, ilerlediği uzun yolun başlarında yani müessisinin vefat anında bir teokratik müessese sıfatıyla İslâmiyet'i kurtarmış olan aynı prensipler, bir gün onun gelişmesi için gayet vahim birer engel teşkil edeceklerdi. Bu suretle, Muhammed'in dininin taraftarları iyi ve kılı kırk yaran birer mümin kalmak arzusuyla hayatlarını ve prensiplerini medeniyetin şartlarına uymak 
ve uygulamak mecburiyetinde bulunmaktadırlar. 


Sayfa : 144 

LAN İş 3 ai BU 

EN 2 gk NİSA Anak YE Ge za) 
Tİ Gİ İİİ a eyes YA 083 SEN in 
İğel 3 di? İİ sa ga) a gl Şa 
Meal ke ğin dde ği 1 PSİ bünü e ( sez 
Aİ al ak Yale öşür I eğza vay Sl çil 
AMİ da3hza SEÇİN Bali Miş Şila öl 
İzin özi (Sl Yal semi, İle de giyallır 
ei ey Şİ yese 41 İma yay yy öle 
easy özeldir ÇE e My AŞİ 
SİNAAMİT Bain SE Sa Şaki Oley cali 
SİZİ ŞE Gİ İl A esen iy Sila dar 
El sai ŞEKİLİ aa eziz EE) ds 
li e A 
SENAR ale eli LL ALT Gİ İç 
I okipan Asa EE gl sima) Ay <0lj Şiz 
SA di KE öld ğa özdil 
gi 3 İk Gİ Ğİ öğeye ez iği OE! dk 
PE ÇA A PERA NE e) 


04 
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Sayfa : 145 


Ze) Sela güze ya Le GaeY e üni a 


sal yz ös öYAl 


Sayfa 144 


Sonraki Müslümanlar tarafından son derece aşırıya vardırılan 
bu temayül, Peygamber'in her gün yapıp da hiçbir özel önem 
vermediği ve bundan dolayı özel ilâhi vahiylerle tespite lüzum 
görmediği uygulama ve davranışla (yani hadiste bulunan bütün 
dini usul vesaireye) da itiraz kabul etmez bir kanun haline gelmiştir. Diğer ifadeyle, Kur'an'da tebliğ edilen İlâhi irade ve uymak 
zorunda olduğu hükümler, Peygamber'in özel ve alelâde hayatının en sıradan uygulama ve hareketlerine bile yayıldı. Bu hareket 
çizgisinin neticeleri, gelecek için pek vahim olmuştur. Bunun yanında, fetihler hakkında sonraki hadislerden anlaşıldığı üzere, 
Muhammed'in taraftarları ve bunların içinde de en evvel Halife 
Ömer, bu prensibe gayet dikkatle uymakla beraber beraber, manasız aşırılıklara kapılmamışlar ve nerede icap ederse yeni bir şey 
yapmışlar, yeni ve bağımsız bir yol takip etmişlerdir. Fakat İslâmiyet, Batı Asya'nın diğer Sami kavimleri arasına yayıldığı zaman, 
bunların ruhunda eski ve muhtelif medeniyetlerin yüz yıllık bir mirası olarak (bu birtakım öyinlerden, şekli kanunlardan ibaret olduğu için) onlarda mevcut bu kılı kırk yaran birtakım tutkular galip geldi. Araplarla Arap olmayanlar arasındaki derin Isayfa 1451 
ayrılığa zemin hazırlayarak Müslüman medeniyetinin seri düşüşüne 
neden olan sebeplerden birini teşkil etti. 
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: 145 
N Gİ İz MN leş Sal) Sp ray 
p ; Al A da A li iye 
M3 iy dar pa Şelli y sy af Biye 
pl SY GĞİNE ağ) el Seal sole 


fa 
Sayfa : 146 


EE EZ A li 
aglis Ul 


Sayfa 145 


İslâmiyet'in hareketsiz ve sabit vasfının en büyük kabahati, 
birçoklarına göre Muhammed'in hatasıdır. Çünkü Muhammed, 
vahiy ve ilhamdaki İlâhi unsuru geçici ve mahalli menfaatlere yorumlamış, zamanın gereğine göre davranmamış, Isayfa 143) başka zamanların ve başka adamların muhtemel ihtiyaçlarını göz 
önüne almamış deniliyor. 


Sayfa : 146 


5S Leh Mor 


JA Al doYAl S3 > İlilye 


Sayfa 146 
Yahudilik daima yalnız İbranilerin dini olarak kalmıştır. 
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Sayfa : 146 


lerimizi Jİ diy e SN A 


geye. $$ hg Be 


Er MERT 


“UL ELE İZE Sİ gi 


erip MN . ae, de sesi iy 
BY0437 YE DR iy eği 
ir de Sacide! ..# serial sisli dık 


Sayfa 146 

Muhammed, Allah namına ve onun Resulü sıfatıyla söz söylemek ve hareket etmek hakkını kendinde görmüşse, kendisini bu 
harekete Sâmi kavimleri arasındaki diğer dinlerin kötü örnekleri 
sürüklemiştir. Mademki Muhammed samimi idi ve hakikaten Allah namına söz söylediği zannına kapılmıştı. Bundan dolayı onu 
tenkit edemeyiz. Muhammed'e iman etmesek bile onu ayıplamaya hakkımız (sayfa, 1471 yoktur. 


Sayfa : 147 


gi di & deli gi > 


ok gi Koru İyeal “İİ? 
heyy Al gd, 43) orme 
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Sayfa : 148 


3 EİN ia Hye el 


ei 


NA, Şe ar ni beri Doğl ei 


Sayfa 147 


Bunlar Hristiyanlığın büyük kurucusunun niyetine ve ümitleri- 
ne uyar mı? İşte bunun gibi, bugün gördüğümüz şekilde İslâmiyet de tamamen Muhammed'in eseri değildir. Büyük kısmı, taraftarları tarafından yapılmış aşırı derecede bir (sayfa 148) tefsir 
mahsulüdür. Müslümanlar Peygamber'in mirasını el dokunmamış bir halde muhafaza için Muhammed'in o büyük düzenlemesinde tatbik ettiği asıl ruhu bozmaya mecbur oldular. 


Sayfa : 148 
gire izli e SL Lar 


sell — Alb e lek, 874: 
Tİ e > SE 


Sayfa 148 


İsa insanlara kıyamet kopacağını bildirdi ve vatandaşlarını 
yalnız vatandaşlarını Allah için ölmeye ve gökyüzünün ve Mesih'in hemen meydana çıkmak üzere bulunan hükümetlerine hazırlanmaya davet etti. Marko İncil'inde İsa'nın bazı sözlerini görüyoruz ki pek yakın olan kıyametin nasıl olacağını tasvir ederler. 
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Sayfa : 149 


celi gi > ey 
— 1 mar ra 


sal dö, “di .3) dal-7 p 


Sayfa 149 
Binaenaleyh Hristiyanlık “başlangıçta” hayattan çok, ölüme 
hazırlık idi. 


Sayfa : 149 
A gk 
ğa 3 2 yalak das 2 OYA 3 iş a less 
2 örly ŞAK Sy M3 e ükj Şa de 
Sele Gelik 3 çi 2 3k 87 lys 
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Sayfa 149 


Tıpkı Hristiyanlığın saldırıya uğrayan ve değiştirilen bir dinden zafer kazanmış bir devlet dini haline geldiği zaman, dünyanın sonu 
geldiği yolundaki usandıran davayı terk ile açık bir azim ve metanet 
ile yaşamaya çalışması gibi Muhammed de saldırıya uğrayan bir 
vaizden, bir mutlak hükümdar haline geçtiği zaman tamamıyla farklı bir hayat ve çevrenin durum ve şartları ile sürüklenerek, kıyamet 
hakkındaki kötümser düşünceyi terk ile taraftarlarını ölmeye değil 
yaşamaya davet etti. Bununla birlikte Muhammed, insan hayatının inceliklerine dahil olmak gereğini duydu. Hâlbuki İsa, bunları 
hiçbir zaman dikkate almamıştır. Çünkü gözlerinin önünde başka gayeler vardı. Diğer deyişle denilebilir ki İslâmiyet, Hristiyanlığın ancak üç buçuk asırda atlayabildiği bir safhayı, kurucusunun 
hayatı sırasında alelacele katetmiştir. 


Sayfa : 150 İl! 
he Tİ “$ 


SMA ye süyila 0 $ yeli iğsi) Le 

kal a. Mi 58 Lİ) b Af 
Şe ULA Şia kal çi da e g3 
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5 . 
das sayar ele 7 yeka a an 


GJE3 halic İyy SAS İİ Üy 
— gal e My OYAl çi JJ, 0) 
e Tall İz sil e Gİ 
d3SİÇ ivy di ğal vap dal sl gaski 
Heal gül gl ae He 3 Ss 
v2 İyeziğe AE mss A e ir 
diye yü. 4 Yal çyel Gibi zall 
ŞE e jak AS b ES Aİ da JEL | 
053 s3) Aİ çe öze İİ 
Gl öğle. Siya © ği ab iz, vk çi 
My) GE gü k iziy) İLİ, soyar 
JALE geli İN lp öle 3 03) 


1. # 


Sayfa 150 


İsa ortadan kaybulduktan sonra havarileri ve taraftarları, Muhammedin taraftarlarının prensiplerine sahip oldular. Yani üstadları 
tarafından yayılan sistemi, Asya kavimlerine has dikkat ve özen ile 
doğru bir şekilde devam ettirmeye çalıştılar. Bunu en basit ve sınırlı 
bir şekilde yorumladılar. Havariler, Hristiyanlığı bir İbrani mezhebi 
yapmak emelindeydiler. Hristiyanlık, tarihinde İsa'nın ortadan kaybolmasıyla Po'un (2) muhteşem simasıyla birden bire görünmesi 
arasında acı ve sıkıntılı, zulme uğrayan bir kısır dönem geçirdi. Pol, 
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Hristiyanlığa yeniden hayat vermiştir. İşitilmemiş bir cesaretle İbrani | 
geleneklerini ortadan kaldırdı. Kalpleri büyük, fakat zekâları sınırlı bi- | 
rer adam olan Havarilerin kurmuş olduğu yapay bağları geçersiz kıldı. Pol, Hristiyanlığı kendi anladığı gibi şekillendirdi. Onu, tehdit eden 

en büyük tehlikeden kurtardı. Ona uygar dünyadaki hakimeyetini 

sağlayacak hareket serbestliğini verdi. Hristiyanlığın cihan şümul 

bir din olduğunu ilk ilân eden kişi budur. Hristiyanlığı, İbrani bağ- | 
larından ayırdı. Gittikçe daha büyük gayelere, daima daha büyük 

ilerlemelerle bütün dünyaya yaydı. Pol'ün dâhiyane girişimi, XVI. 

yüzyılda Protestan reformu ile gerçek Hristiyanlık ruhunun ortaya 

çıkmasını sağladı. 


Sayfa : 151 


Bilgi Koğyp ASU AF AL AN 


Sayfa 151 
Müslümanlar Muhammed'in mesleğinin ruhunu değil metnini 
aldılar. 
Sayfa : 151 
İİ neyin 
YY» Yan al PE vey 
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Sayfa 151 

Bununla birlikte Müslümanlar, İslâmiyetin tuttuğu yoldan dolayı bir dereceye kadar sorumlu iseler de hakikat ve adalet namına şurasını söylemek gerekir ki takip ettikleri yol, o zaman için en 
iyisiydi. Bunun yanında yine teslim etmek mecburiyetindeyiz ki 
başka türlü hareket etmiş olsalardı, İslâm teokrasisi hiç değilse siyasi safhalarında, daha beşikte iken ölecekti. 


Sayfa : 151 
bra $IZ ira 
UN A SOS Sağl 6 3 ek G gğZ 
ŞEN çi sa paz EV İzin e yila gesi 
e 


Sayfa : 152 


Ghz, sasi! eği gel ze) bi ie hi .>e 
“e yı SİNİ erer EE yerl Jj 
sgm ek çeliği ev 3 İğ) yas 013 Sos ya 
— ear er a ERA D ARAN, 


Sayfa 151 

Yani her türlü yeniliği, her türlü gelişmeyi inkâr eyleyebilenlerdir. Bunlar gayet mutlak ve körü körüne bir irtica ifadesi olmuşlardır. Peygamber'in 7. milâdi asırda takip ettiği (sayfa 152) âdetlere, noktası noktasına uyma esasını takip etmiştir. Bu, İslâmiyet'i 
kabul etmiş insanların yaratılışından ve mahiyetinden ileri geliyor. 
Bunun yanı sıra kendilerindeki bütün kusurların dinlerine yansımış olması pek doğaldır. 
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Sayfa : 165 


Yer KE ÖZ ir A AN w 
b mlm amanilamannanizinmiasatınmn kasten mın Gİ 


Sayfa 165 


Hicretin 11. yılındaki olaylarında hareket noktamız Muhammed'in vefatıdır. 


Sayfa : 200 ; 
2 Aİ ve Spy Bİ BE ale K 
i Çeke.) 
Salo A (GİY cöbelyi) —ar Ş$ 
MA sigleir SN dal Ze GL eğ 
Gi goz ENE 3 yp sl Olar 
da»  İyaie ilk esya lan AS 
30) İZ 2 Şİ al gag A 
Pa e e MR YE 
» sok 


Sayfa : 201 
OLDE Ğİ öp EM kel Gi İl 

p ; Ki e die Sesesya gl 603p 
İde si ÖSİÇ ö dal » SAYIaş gali 
SAİSLİM A) İLMİ dl li 3 
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Sayfa : 201 
i M3 giy ye sol Gy) I- ben JE 
ir 0s od! gi öL üye gal > oki 
“ik 7 Gl dal izl si İYİ iz 
dal Si siye lip23 51 0k gere 


Beze gdlle GS ür 
lan 535ye ear eye 673 lir 
DAŞŞG Gidi GE «6S dye si YAN 
. Şi “li A 01 SS e haS3ir 
ço EE Epey gal si” kel Jile 


Sayfa 200 


Muhammed'in Vefatının Sonuçları: İslâmiyet Aleyhinde İlk Hareketler (Medine Hükümeti'nin Devamı) 


Muhammed öldüğü zaman Müslümanları etkileyen felâket 
çok büyük oldu. Araplar isyan ettiler. Yahudilik ve Hristiyanlık 
başkaldırdı. Münafıklar meydana çıkmaya başladılar. Müslümanlar, bir kış gecesi yağmur altında kalmış bir koyun sürüsüne 
benzediler. Sonunda, Allah onları tekrar Ebu Bekir'in etrafında 
topladı. (Sayfa 201) Mekke'de halkın büyük çoğunluğu İslâmiyet'i 
red ve inkâr etmek istiyordu. O dereceye vardı ki İtab bin Esseyd 
(Müslüman Vekili) korktu ve saklandı. Onu tehlikeden Kureyşli Süheyl bin Ömer kurtardı. Zamanında müşrik Kureyşlilerin reislerin- 
den biriydi. Cesaretle söz söylemeye başladı ve Muhammed'e 
lâyık bir şekilde hürmet ve saygı gösterdikten, vefatından dolayı 
üzüntüsünü bildirdikten sonra bu olayın İslâmiyet'in kuvvetini artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini söyledi. Şüpheli bir harekette bulunan kişinin derhal başının kesilmesinin gerekli olduğunu söyleyerek sözlerin tamamladı. Süheyl'in tehditkâr sözleri 
istenilen etkiyi yaptı. Halk korkudan fikirlerinden vazgeçti. İtab 
gizlendiği yerden tekrar meydana çıktı. Hemen eski mevkiini aldı 
ve işlerine tekrar başladı. 


—— ğe — — 
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leon Caetani Hüseyin Cahit 
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Tanin Matbaası 1924 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 208 


Yazar : Leon Caetani 
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Boy : 19.5 


Sayfa Adedi :373 
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Sayfa : 5 


- « esliğia hz GEY cs asik eN N0 $ 
iYi ğü LE NEN is gz ir pl ii 


6 Yı» EE .241 gi 15 siği daf su yp 
doll lay GEY LE 07 veli ib çala 7 


pa emeimselni lendi 
p İkbal gi <3 
N <a 


Sayfa 5 
Yalancı Peygamber Müseyleme: 


Müslüman hadisi, yalancı peygamber denilen adamlara karşı 
pek merhametsizce davranır. Bu merhametsizliğin nedeni yalancı 
peygamberlerin kısmen de haklı olarak Arabistan'da Muhammed'in 
taklitçileri olarak algılanmalarıdır. Bundan dolayı, Müseyleme, Taliha ve Esved bize gayet yalancı olarak tanıtılmaktadır. 


Sayfa : 6 
ZEN MİKA 3 
5 zi Mi âYAl X 
MO . a > Ğ 1) 
dei nd da Zi aa 
diy AN is 05515 galaya Şeyi 


Lİ glial Rl del Mİ 2 ali özel 
ka gibi ziy EKİ geri cv 
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Sayfa 6 | 

Muhammed'in bu rakiplerinden en az öneme sahip olan, Yemen'deki Esved el-Ünsi'dir. Âdi ve kanlı bir yalancılık tutturmuştu. 
Birazdan bunları anlatacağız. Bunun için taraftarları, bir aralık iman 
etmiş oldukları adamın gerçek yüzünü gördükleri zaman başarısı 
kısa ve sonu da çok feci oldu. 


Sayfa : 19 
Yağ çaki ya SG 
SİLLE (Av Şe Aş) Ham 
salaya sala El e AL la dl 
— mi — dALAKI » . Şal yp 
EE sal saa JAK gol oil İsli i 
EET Jül du) ELİ G6)zzal US “» | 


giJi sekme İÜ ya Özka eliz İ 
çev Fi iy a a ül gi a) 
5 A3 çikan iye gzl; Şi abla 
* hi 


— Sayfa 19 

Özel bir fikre hizmet eden bazı hadislerin (10. sene 67) açıklamalarına rağmen anlaşılıyor ki Muhammed ile Müseyleme arasındaki ilişki daima iyi idi. Her halde gayet barışçı bir ilişki idi. Bu 
ikisinden hiçbirinin diğerine saldırı fikirinde olmadığı muhakkak- 


: 
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tır. Her biri kendi elinde bulunan ile yetiniyordu. Muhammed hiç 
bir zaman Hanifeler arasında bir entrika yapmadı. Memnun olmayan bazı Hanifeler Müseyleme'ye karşı entrika yapmak için 
Medine'ye geldi. Bunlara karşı Muhammed'in nasıl muamele ettiği konusunda kesin bir bilgi yoktur. 


Sayfa : 24 


İğ Lü sil e Gas 


Sayfa : 25 
ir slazi doza! 1)45 Goy5 Huk jo» 


DAY za Sİ 
J6-3l < LL. 


£ .. . gey 
Ta Tü alar 1 pal 
ŞE EA ON 
özge Siyy Ave! ölür g6 T 
İİ 


hal 


Sayfa 24 

Müslüman hadisciler, onları takiben bütün (sayfa 251 tarihçiler, 
Müseyleme'nin ortaya çıkışını kabilelerin İslâmiyef'ten ayrılması 
yönünde açıklar. Bu bir hatadır. Hanifeler hiçbir zaman İslâmiyet'e 
karşı isyan etmemişlerdir. Çünkü hiçbir zaman Müslüman olmamışlardır. 


Sayfa : 28 


ETİ ak Gİ PA pl iz g6 ki 
yö) 6 DİZİ ŞAİRİMİZ 


es sİ77 Ale Şİ EK 
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Sayfa 28 

Fakat bir kadın peygamber ile bir erkek peygamber arasında 
hiçbir anlaşmazlık mümkün değildi. Birbirlerinden karşılıklı korkuyorlardı. İki rakip meslektaş sıfatıyla birbirlerini sevmedikleri şüphesizdi. 


Sayfa : 31 
Sli 
gi Me ila, DAN SAN dail öl e ür 


Sesim elem Ça il İain ) 4 Sy özel gül 


3 SAN Se ös vüle ar X 


pe 


Sayfa 31 

Tamimler tarafından iki defa yenilgiye uğradıktan ve galiplerin 
elinden taraftarlarının tahliyesini sağladıktan sonra (Hezil ile Aka) 
Sücâh, emrindeki Mezopatamyalı askerine Yemame'ye doğru hareket emrini verdi. 


Sayfa : 32 
yak ei Alen Gj 
sisl 7 el alsa EN AS yi 

7 yyl aKİZ e gla çal ş ayaz 

S313 dieya Bal a Şal e 48339 

dedesi 5 Bam ya kaka iy 
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Shyfa a ii n 
«> )ü NU 536 e a > İİ 
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sela Mele gö yi Mel e ep 
£sab) $42l il pel sale yaz gk 13 va o 3A Aİ 
(aa Aaye cr İz 


.Şiza mük salzsk Hele 
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YE eli sai lalesi eke za yla Giyer a 
33-3 Nar güm ik da ele 33) is al 
ES, Yzağş gss eliz sl | 
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ww 
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j 
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i 
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i 


yn 


i : 
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Sayfa : 33 
: AYFAYA X e 
; vie, yak pall ğa Şerir A 
Sil MEN Güle İk ln IŞ 
yar dal iel A (ere t Ağ ) NİZ ij 
sd. vam) valiz, yaa ge AM — ) 
saşe EN ese çiy KE) gl galkzis Gibi Ji r 
izale A Gl Sb 
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Sayfa : 33 


| GATA dali de aş le (g) 
#33 03133 zl AF vel gan Eli yi eğer KE) 


İİ SEY İK ozlar ŞA SY İRİ gö eğin 


Sayfa 32 


Zengin hediyelerle Nebiye'ye özel bir heyet göndererek kendisiyle görüşmek üzere özel bir izin istedi. Sücâh, askeriyle birlikte Emuah mevkiinde durdu. Müseyleme'ye istediği özel izni verdi. Bunun üzerine Müseyleme, Benu Haniflerden kırk süvari ile 
Sücâh'ın karargâhına geldi. Bu mevki düşkünü kadını, Müslümanlara karşı savaşa sokmaya ikna etmeye çalıştı. Fakat onun 
kendisiyle rekabete yetenekli bir kadın olduğunu gördü. Çünkü 
Talib kabilesine bağlı Hristiyanlardan, Hiristiyanlığa dair öğrendi- 
ği şeyler çoktu. Sücâh, Müseyleme'nin kurnazlığına kanmadı. Yemame'nin idaresinde kendisine de hisse verilmesi hususunda 1srar etti (Taberi, birinci cilt, 1915-1916). 


171- Not-1- a) Hacer, Yemame'nin başkenti idi. Yemane de denirdi. Gayet iyi meyve yetiştiren verimli bir havalinin merkezinde 
bulunduğu için pek eski ve medeni kavimler tarafından kurulmuş 
ve iskân edilmiş olması gerekir. Çünkü orayı Ubeyd bin Sağlebe'nin kumandası altında ilk işgal eden Hanifelerin büyük taşlar- 

» dan yapılmış gayet muazzam hisar ve sur harabeleri bulduklarına dair hadis mevcuttur. Bundan dolayı Hacer yöresi, "Taş" namını aldı. Hanifeler bunlardan bir duvar yaparak yabancılara 
memleketlerini kapadılar. 
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b) Bu hadisin bir önemli tarafı vardır. Çünkü eski Asya Isayfa 
33) tarihi hakkındaki daha sonraki sonuçlar ve araştırmalar ile 
birbiriyle uyumlu Yemame ile Bahreyn büyük ihtimalle yalnız Babilonya'yı istilâ ile meşhur Bahtünnasr (milâttan önce 604-562) 
sülölesini tesis eden Keldi (Keldani)'lerin memleketi değildir. Birazdan açıklayacağımız gibi bütün bu halk, etrafa dağılmadan 
önce bütün Sami kavimlerinin ilk ortaya çıkmış oldukları yer demek doğru olsa gerektir. 

Sücâh'ın ve sonra Halid bin Velid'in hareketlerini anlamak için 
Tamimler ülkesinden, İmame'ye gelmek için doğrudan doğruya 
güneye doğru inmek gerektiğini burada hatırlatmak yerinde olur. 


Sayfa : 58 


> Yy 
İÇLİ 5 ALİ gö > 


Li iy Şii 200. dail 3 Şgel cam 
SEA OLA güel! iz, akal İyi 3 Sl 


e» ozi MAY l sl) A e 6379 
ei ka © : > 


Sayfa 58 

İslâmiyet'in (yahut daha doğrusu Kureyşlilerin nüfuz ve siyasi 
hakimiyetlerinin) keyif ve hevese, durum ve şartlara göre istenildiği vakit atılır, istenildiği vakit kabul edilir bir şey olmadığını ispat 
etmek istiyordu. Muhammed zamanında İslâmiyet'in en ikna edici delili kılıçtı. 
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Sayfa : 60 iaigroM Mi 
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Sayfa 59 , 

Bir de zihninde başka hırs dolu düşünceler mevcut olduğu için 
seri bir değişim oluşturmaya gayret gösterdi. Temimler ne kadar 
çabuk boyun eğerlerse doğuya doğru o kadar çabuk ilerleyebilir- 
di. Arabistan üzerinde hakimiyet iddiasında bulunan diğer kimselere, o kadar çabuk darbe indirebilirdi. 


Halid'in hareketi ne kadar barbar, haksız ve kanlı olursa olsun 
(Sayfa 60) amaca tamamen ulaştı. Bu noktada, emirlerini böyle 
vahşice uygulayan kumandana karşı halife Ebu Bekir'in hareketi 
çok dikkat çekicidir. Ebu Bekir çok uyumlu ve âdil bir adamdı. Ebu 
Bekir, Halid'in açıklamasını tamamen kabul ederek İslâmiyet'in 
topladığı ordunun başına onu görevlendirdi. Hatta kendisine Suriye Savaşları'nın kumandanlığını da verdi. Bundan anlıyoruz ki 
bu olay etrafında kopan velveleye rağmen Medine hükümeti Halid'in hareketinde suç kabul edilecek deredece kuvvetli bir takım 
siyasi sebepler bulunduğunu teslim etmiştir. Gelecekten, Malik 
bin Nuveyre'nin bu müthiş örneğinden sonra, Temimler artık teslim olmayı ertelemediler. İyi Müslüman oldular. Hatta bir sene 
sonra Arabistan sınırlarını aşarak yıkıcı bir kasırga gibi Sasani imparatorluğu'na saldıran bahadır ordunun öncülerini oluşturdular. 


Sayfa : 62 
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Sayfa 62 


Halid'in seferi, merkezi Arabistan'daki asi kabilelerin seri ve 
tam bir surette cezalandırılması sonucunu getirmişti. Bununla birlikte artık Halid için Medine'ye dönmekten başka yapacak bir iş 
kalmıyordu. 


Sayfa : 62 

GİNE > yla 

Jİ lal ola OX b VA) OYA! 
iv 

Sayfa : 63 


eğ EE YEYON yi 
yg be33 0515 al ll Gi Ss dal İ 
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Sari gelib e 0» İzel Mizol gaya 
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, 


Sayfa 62 


Sayıca daha kalabalık olan ve Kureyş taraftarlarından ve Müslü- 
« o man olmuş kabilelerden Isayfa 631) oluşan diğer fırka, elde edilen 
” zaferlerden ve daha büyük zaferler elde etmek ümitleriyle şevke 
gelerek, yenilgi görmemiş bir kuwetleri olduğunu anlayarak bütün Arabistan'a karşı esaslı bir savaş fikrindeydiler. Bu fırkanın reisi cerasetli, yorulmak bilmez kumandan Halid idi. 
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Sayfa 63 


Müslüman hadisi hicretin onbirinci senesinin bütün olaylarını, 
Halife Ebu Bekir tarafından düşünülmüş ve uygulamaya konulmuş bir plânın sonuçları olarak göstermeye çalışır. Hâlbuki her 
şey bize iki sene boyunca baş döndürücü bir süratle gelişmiş olan 
bu büyük ve hayret verici olayların bir bölümünün durum ve şartlarının bir sonucu, büyük bir bölümünün de Müslümanların arasında her gün sayısı artan bir fırkanın eseri olduğu fikrini veriyor. 
Bu fırka yağma ve zafer kazanarak fetih yapmak arzusuna her 
gün daha çok düşüyordu. Ebu Bekir sevk, idare ve tertip etmedi. 
Bu, topluluğun reisleri tarafından yapıldı. Cereyanın kendisinden 
daha kuvvetli olduğunu hissettiği için onlara uyum göstermek z0- 
runluluğunu duydu. 
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Sayfa 65 


Savaşın devam etmesine razı oldu. Yemen'de Resulallah olduğunu iddia eden ve varlığına hiçbir surette izin verilmesi mümkün olmayan birinin varlığı savaşı yeteri derecede haklı gösteriyordu. Muhammed gibi kendisine Resullah dedirten Müseyleme' 
nin varlığına hoşgörü ile bakmak, Muhammed'e yer yüzünde Allah'nın resullerinin en sonuncusu vasfını veren Kur'an'daki açıklamasından sonra hem Allah, hem de Muhammed'in hatırasına 
karşı bir hakaret teşkil ederdi. Yalancı Peygamber'in taraftarlarını inandırmaya Kuranıkerim ayetleri yeterli gelmiyorsa silâha sarlmak gerekliydi. 


Ğ Sayfa : 67 
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« Sayfa : 69 
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sayfa GUNU 
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Sayfa : 70 
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ys 
Sayfa : 71 

TE a b, diy diki vu Us 
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Sayfa 67 


İklimin iyiliği, toprağın verimliliği, Hindistan ile Mısır arasında 
yarı yolda bulunan ve yalnız hali, en eski zamanlardan beri pek 
ilerlemiş bir medeniyetin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Gerçekten burada millâttan iki bin sene önceden beri meşhur ve 
güçlü hükümetler vardı. Yemende Haledi, Galazir ve Kuzey Arabistan'da Oyting tarafında rastlanılan yazılı belgeler ortaya koydu ki Filistin'den, Aden Limanı'na kadar bütün Batı Arabistan'ı 
içeren bir “Mincu” hükümetinin yerine milâttan önceki ilk bin senenin yarısına doğru "Sabailer", Ketebanlar ve Hazermeut hükümeti kurulmuştur. (sayfa 681 Bir zamanlar Yemen, Batı Asya'nın 
en mamur, en mesut, en zengin yörelerinden biri olmuştu. Orada 
güzel sanatlar, ticaret, ziraat ve sanat pek ileriye gitti. Güney ve 
Doğu Arabistan'dan Mısır'a, Suriye'ye ve Fırat memleketine kadar bütün içerideki nakliyat işleri ve kervanlar yüzyıllarca Yemenlilerin elinde bulundu. Afrika-Hint ticaretinin aracıları onlardı. Gayet zengin adamlar olmakla bilinirlerdi. Gösterişli şehirleri vardı. 
Büyük ticaret yolları üstünde köyler ve mabetler yapmışlardı. 
Asırlarca müddet Ceziretü'l-Arab'ın bütün kuzeydoğusu (Hicaz), 
güney tacirlerinin bir sömürgesi halinde idi. Aralarında bir din de 
yayıldı. Avrupa ilmi bunun ancak birkaç seneden beri bazı soylu 
safhalarını ortaya koyabilmiştir. Bu dinin o kadar yüksek ve saf 
vasıfları ispat ediyor ki İbranilerin Allahlık sıfatı birçok unsurlarını 
eski Yemen halkının dinine borçludur. Musa tarafından kurulan 
Yahova, Mekke Peygamber'i tarafından kurulan Allah dininin Yemen'e neler borçlu olduğunu göstermek üzere bir kitap yazılması gerekir. Böyle bir kitap henüz yazılmamıştır. 

Yemen'de bir zamanlar arazide gayet mükemmel setler ve 
sarnıçlar vasıtasıyla ciddi surette ziraat yapılırdı. Güz mevsimlerinde yağan (sayfa 69) yağmurlar buralarda toplanır, sonra kuraklık mevsiminde sular sulama cetvelleri vasıtasıyla azar azar 
dağıtılırdı. 


Burada incelenmesi konumuzun dışında olan çeşitli manevi, 
siyasi ve ticari sebeplerden dolayı Yemen'de bir genel durgunluk 
ortaya çıktı. Bu çöküş, milâttan sonra ilk yüzyıllarda gittikçe bariz 


401 
| 


ATATÜRW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 9 


bir şekil aldı. İçerideki kanlı bozgunculuklar, çok şiddetli dini farklılıklar, milâttan sonra 525te Habeşlilerin, Yemen'i fethetmeleri- 
ne sebebiyet verdi (Medhal 5. 108 ve devamı). Çok geçmeden 
Muhammed'in doğumundan bir kaç sene sonra İranilerin istilâsı 
takip etti. Bu türdeki siyasi devrimler, ülkeyi perişan eden siyasi 
ve ekonomik buhranı daha da artırdı. Muhammed kuzey Arabistan'da entrikalar yapmaya başladığı zaman, oradaki halk bu durumun etkisiyle son derece siyasi bir sessizlik içinde bulunuyordu. 
Memlekete âdeta barbar bir rejim getiren Habeşlilerin bu uğursuz hükümeti yerine, yine aynı şekilde uğursuz İran hükümeti kurulmuştu. İran'da, merkezi hükümetin sıkıntılı bir şekilde sessizli- 
ği, Sasani İmparatorluğu'nun yıkılışı, memlekete daha çok zarar 
verdi. Yemen halkının sıkıntılarını arttırdı. Vergiler kendilerini eziyordu. Tarım ile uğraşmaya imkân bulamıyorlardı. 


Mükellefini son damlamasına kadar ezmekten başka bir şey 
düşünmeyen yabancı hükümetinin felâketlerine, son zamanlarda 
Bedevi Isayfa 70) ve yarı göçebe kabilelerin her gün artmakta 
olan saldırıları da eklenmişti. Bu kabileler bütün Yemen'e yayılmıştı. Sayıları ve kuvvetleri artıyordu. Tarımla uğraşan halka 
bunlar da saldırıyorlardı. İran Valisi'nin hüküm ve nüfuzu (Mu- 


- hammed zamanında: Bazat yahut Bazam) sözde bütün vilâyete 


yayılmıştı. Fakat uygulamada oturduğu Sina surlarından dışarıya 
pek çıkamıyor denilebilirdi. Muhammed'den biraz önce Bazat 
vefat edince İran hüküm ve nüfuzunun tamamen ortadan kalkması bütünüyle ortaya çıktı. Bazat'ın vefatında, Muhammed'in 
Yemen bölgesini taksim ettiğine dair (10. Sene s. 81 ve devamı) 
Müslüman hadislerinde bir fikir ile mevcut uydurma sözler bunun 
bir işaretini ortaya koyar. Yemen'de devamlı bir şekilde ihtilâflı 
durumda bulunan çeşitli ırk ve sınıflar vardı. İlk ortaya çıkan ve en 
son biten Yemen isyanının şiddeti bütün memlekette yıldırım süratiyle yayılması, oralardaki halkı sıkıntıya düşüren bozgunculukların ne kadar derin ve şiddetli olduğunu gösterir. İsyanın tamamiyle İslâmiyet aleyhine oluştuğu iddia edilemez. Çünkü Yemen'de Müslüman hemen hemen hiç yok gibiydi. En kanlı savaşlar Müslümanlarla, Müslüman olmayanlar arasında değil, müşrikler arasında meydana geldi. Yalancı peygamber Usud el-ansi 
ihtilâl bayrağını açtığı vakit, bütün memleketi arkası sıra sürükle- 
di. Müsüman vekillerini değil Medine ile anlaşmazlık içindeki kabile reislerini ezdi. Bir kere ziraat vardı ki bunlar eski yerli ahali- 
nin geçim kaynağı idiler. Mineilerin, Sâbiilerin, Hamirilerin torunlarıydılar. Fetihlerle buraya gelmiş birçok İranlı da vardı ki kendilerine ebnâ (oğullar) deniliyordu. Bunların büyük kısmı şehirlerde 
ve bilhassa Sana'da oturuyorlardı. Arap kabileleri de vardı. Büyük 
kısmı Bedevi idiler. Bunlar Kuhtani nesline mensup bulunuyorlardı. Kuhtaniler en halis, en asil Arap nesli oldukları iddiasını beslerlerdi. Bunlar, umumi surette Yemeni namıyla bilinir olmuşlardır. (sayfa 71) Hadisin anlattığına göre, bu kabilelerden birçoğu 
pek fazla çoğaldıklarından fakirleşmiş, darlığa düşmüş, Yemen'i 
terk ederek büyük kitleler halinde kuzeye göç etmişlerdir. Bunlardan bir tanesine Benu Kabileler (yani Evs ve Hazrecler) deniliyordu. Bunlara Medine'de tesadüf etmiştik. Bununla birlikte birçoğu 
güneyde kalmışlar, orada Yemen vilâyetleri ahalisi arasında benzerlerinden daha farklı bir üstünlük kazanmışlardı. 


Sayfa : 77 
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Sayfa 77 


187- Hadislerin genelinden açıkça anlaşıldığına göre, Muhammed, hayatının son senesinde Yemen'i İslâmiyet'e katmak 
fikrini düşünmüştür. Fakat buna Hicaz'da kullandığı usullerden 
başka bir usul dairesinde teşebbüs etti. Hayatının son iki senesi 
son derecede barışsever bir şekilde geçmiştir. Bilhassa Yemenlilere karşı gayet barışsever ve cömert davrandı. Halid bin el-Velid'in ve Ali bin Ebu Talip'in iki küçük seferinin (10. sene 3 ve 17- 
18) hiçbir askeri önemi yoktur. 


Sayfa : 78 


kleisie 
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Sayfa 78 
Mamafih ölüm, Muhammed'in plânlarına birden bire nihayet 
verdi. 
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Sayfa : 79 
SAM, 0İ1 Se İz 
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6331 Si İP 


Sayfa 79 
Peygamber'in düşündüğü bütün plânları alt üst oldu. Bir an için 
Yemen'den İslâmiyet'in her türlü izini sildi süpürdü. 


2.88 k 
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Sayfa 85 


Özetlemek gerekirse, gerçeğe yaklaşmış olmak için şu sonucu kabul etmeliyiz. Yemen, Muhammed'in vefatı zamanında İslâmiyetin tesirine o kadar az girmişti ki kuzeydeki bazı taraflar dışarıda tutulmak şartıyla, Medine'den tamamıyla bağımsız kabul 


405 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi < 9 


edilebilirdi. Yeni din taraftarları pek az miktarda idiler ve hiçbir 
nüfuz ve ehemmiyete haiz değildiler. Yemen'in İslâmiyet'e girişi 
12. seneden itibaren başlar. Fetihlerin doğurduğu birlik ameliyesinin neticesinde nihayete ermiştir. Bilindiği üzere Yemenliler bilhassa Suriye'ye göç etmişlerdi. Bunların torunları kendilerini İslâmiyet açısından asilleştirmek istemeleri şimdi incelediğimiz hadislerin tertibi için en birinci hareket noktası olmuştur. 


Sayfa : 88 N 
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Sayfa 88 

Bunların büyük kısmı yakın tehlikenin uzak tehlikeden yüz kere daha müthiş olduğunu görünce derhal Medine ile her türlü ilişkiyi inkâr ettiler ve Yemen lehine ikinci bir Muhammed olmak cesaretini gösteren Esved'in hüküm ve nüfuzu altına girdiler. 
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Sayfa 89 

Bununla birlikte Yemenlilerin Peygamber'i Medine Peygamber'i kıymetinde değildi. İlk sarhoşluk geçer geçmez Yemen Peygamber'i gerçek yüzünü gösterdi. Zalim bir despot, adi bir yalancı olduğu görüldü. 


Sayfa : 90 
Aİ alez ee İF 63 
Al 33-37 gb ölü yyşe İLİ N ulak 
BEY İLAN öz 03E$ İŞ öze dalan 
AK ga gara Mhl şal İçe dal 
3 NAS >. saza gi yk Li sal 
Mpdedi mdaz ie Sl ey Lİ 
53483 oLLu ce Öğ ei year Gl 7 
3lü SEN esl ği AS 3 Bağl a öleka 
o le yalaarl al GA İY gal al e 3 : 
Sosig Şal bl gisi 
za İri il İp kl bl 
SAYA 2 İG AA MİSS ye Gözel Ee 
yale y düz şt dal > 42 ev yalak ge ı 
Si İeğeri 3 öiğye ve Ge Sebil e | 
OLE e Sal e, dalı e sal Ti 
Mpa 7 EYİ Taa OZ ai ce jan 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 9 


Sayfa 90 


Esved, Muhammed'in aciz bir taklitçisi idi. Mezhebinin en 
esaslı kavramı tabiat üstü bir vücud ile samimiyetinden ibaret gibi görünüyordu. Bütün faaliyetleri ve hareketi ondan (Muhammed'den| almıştı. Bu ilâhamın büyük bir bölümü pratik ve siyasi 
mahiyette idi. Ender olarak mezheble ilgileniyordu. Hata bu yönüyle hadisciler tamamen suskundurlar. Bu da muhtemelen gerçek bir mezhep denilebilecek bir şey yaymamış olmasındandır. 
Bununla birlikte, dikkat çekicidir ki Müslüman hadisi, Esevd'in bir 
yalancı olduğunu iddia etmekle beraber bir cin ile ilişkisi olduğunu inkâr etmemiştir. Esved'in nasıl öldürüldüğü hikâye edilirken 
cin ile ilişkisinin doğruluğuna dair bir çok işaret görüyoruz. Bundan dolayı Esved, sonraki zamanların Müslümanlar gözünde, İslâmiyet'in zaferler kazanmasını engellemeye kalkışan kötülük ruhunun bir temsilcisidir. 


Yemen üzerindeki hakimiyeti kısa sürdü. Zekâsı ve bilgisi çok 
azdı. Siyasi görüş ve fikirden yoksundu. Kendisine bağlanan 
ümitlere, kendisine karşı beslenen korkulara lâyık bir adam olmadı. 


Sayfa : 124 
v baml tal 
Vize 4 3013 8 yek » 
gi dal .ei p* hal evi «al gla 


yu 75 gl “YU yi iğ se a dul 
IŞİ Sisi ul ASS AŞ Kigazal 
İS ee a Sl aya) Asal liz! 


pu 


ATATÜRW'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * İslâm Tarihi - 9 


la yfa : 124 
sia 0403 SAR sil Za Ba sale Gİ 
AŞ) SALA AE e eza GE İİ 
Siya ei gi sin ge oblş 3 we 
37321 is e dl Je sl vü “bö 
Mp3) 5s gzel ir çöle si lg 
İS v2 1 İyi Özkal, öğ le Gü 
eg ee Sl 7 GK zain 63480) azl 
sil İlel öy ör e dpi 
O fazal el lek silgi da LA Ağ ğıi 
My sal >. ui öl 
ME rr vu si EN 
Dağ LE GN ge ize gr e > 
İŞ ili Şaluyez öyle Krl 3) eya 
İP ENA Sal efil # 
ğe ASP yk ürk 
a SİN üye İN sal lek gü » 
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Sayfa : 125 
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Sayfa 124 


"Peygamber bu geliri nasıl kullanmışsa ben de öyle yapacağım!" Halifenin bu cevabı Fatıma'nın pek canını sıktı. Kocası Ali'yi 
de o kadar üzdü ki gerek kendisi, gerek Fatıma Ebu Bekir ile görüşmekten sakındılar ve her türlü ilişkiyi kestiler. Ali, Ebu Bekir'in 
seçilmesini tanımadı. Ona biat etmedi. Muhammed'in vefatından 
sonra altı ay tamamen kendi hayatına çekildi. Arabistan'daki 
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olayların siyasi sevk ve idaresine hiç karışmadı. Altı ay sonra Fatıma vefat etti. Ali onu geceleyin defnettirdi ve halifenin cenazede hazır bulunamayacağını söyledi. Eşinin vefatı Ali'nin nüfuz ve 
itibarı için büyük bir darbe oldu. O zamana kadar, Peygamber'in 
yaşayan yegâne kızının kocası sıfatıyla pek özel bir şerefli yer kazanmıştı. Fatıma ölünce, Ali her şeyden uzakta yaşamaya devam 
ederse her gün daha çok nüfuz ve ehemmiyet kaybedeceğini 
hissetti. Bunun üzerine Ebu Bekir ile barışmaya talip oldu. Onu 
halife ve hükümdar sıfatıyla tanıyacağını bildirdi. Ali, Ebu Bekir'i 
seçkin kişilerin huzurunda görüşmeye çağırdı. Fakat Ebu Bekir'in 
yanında Ömer olmaksızın gelmesini de arzu ettiğini Üstü kapalı 
olarak belirtti. Ömer'in sert ve şiddetli yapısını Ali pek sevmezdi. 
Ömer kendisinin hariç tutulmasına karşı itiraz etti. Ebu Bekir'in 
görüşmeye yalnız gitmesine izinlsayfa 1251veremeyeceğini anlattı. Halife, Ömerin korkusuna güldü ve yalnız gitti. Ali, halifeye 
uzun bir konuşma yaptı. Kendisinin istisnai yeteneklerini takdir 
ettiğini, Allah'ın ona verdiği nimetleri kıskanmadığını söyledi. Takip ettiği siyasetin kendisini kabul etmemeyi, kendisinin Peygambere iki taraflı akrabalığı sebebiyle bilinen bir hakkı Ebu Bekir 
verdiği cevapta kendisi için dünyada Peygamber'in akrabalarından daha kutsal hiç bir şey bulunmadığını bildirdi. Bunları söylerken gözlerine gelen yaş orada bulunanlara samimiyeti konusunda bir fikir verdi. Buna ilâve olarak dedi ki; "Fakat, aramızdaki bu 
ayrılığın ortaya çıkmasına sebep olan şey bu mallardır. Ben onları Peygamber'in harcadığı konulardan başka bir yöne yöneltemem." Bu görüşmenin ardından halife ona namazını kıldırdı. 
Minbere çıkarak halka konuşma yaptı. Ali'nin kabul etmemesini 
ve bu hareketini açıklamak için söylediği mazeretinden bahsederek kendisini affettiğini bildirdi. Bu daveti üzerine Ali, halkın karşısında Ebu Bekir'e sadakat (bağlılık) yemini etti. Bütün Müslümanlar bundan dolayı çok memnun oldular. 
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Sayfa 136 

Arap Yazısının Kaynakları 

Taberi'nin (vefatı 310) “Tarih”inde Kur'an'ın ilk defa yazılmak 
suretiyle toplanma ve birleştirilmesinden hiç söz edilmiyorsa da 
elimizdeki kaynakların hemen hepsi, Kur'an ayetlerini bir cilt halinde toplamak ve kutsal metnin birinci resmi baskısı denilebilecek eseri ilk vücuda getirmek şerefini Ebu Bekir'e vermekte karar 
birliği içerisindedirler. 


Sayfa : 138 
Gİ ALA İCİNİ örmiz ) 
Yal ez evo kete) 
e LE PEN EV EŞMAN K 
O Ol göze si ez) e (0 ee YAA X 


4 Sl ğ Ma cp 34 2 SI dala .w))9l 
sil dye ensiz (Vee yla e Vey cal İz 
pe e geye e P Deal hş ini 
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Sayfa 138 - : 


(Peygamber'den biraz ewel) Taylar kabilesinden üç kişi (fihrist, 4, 
satır 25, Tayların bir şubesi olan Bulanlara mensup olduklarını söylüyor. Ebu'l-feda'ya bakınız. 188, satır 5) Beka'da (Hayre kurbunda 
bir mevki yahut Fırat'a iki fersah mesafede bir hisar; Yakut, birinci 
cilt, 702, satır 12-13) birleştiler Süryani yazısını değiştirerek ve düzenleyerek Arap alfabesini oluşturdular. 


: 144 
İNİ Mim da öy Gb 
AİN 05 il gl İyaslı yerl al Hu fan 
1 Syn daliğe Köy Mamke İye Aa 
Tün Mya el SE le İİ ik 
io kesk öy es MEN GE öv 
İ ğe di kör Az El 
am vr ii EE pap ve İİ 
ğe 3 Gİ şe İyg lde 
MS ağa Ü İLA üz ir m yi 
3D SAİR SİYA A elsi rir37 
yal Las gib A öt il la öle 
4 gil ye Gülan sayası GYok al dibi 
v 2, dili | ye30 735 bU . EE) ED 
e si 1 A 
# : , 


res Vm 


Sayfa 144 
Müslüman yazarlar tarafından ezberlenen bilginin büyük kısmı ya icat mahsulüdür, yahut Muhammed'den evvel Arap yazısının son safhasının hadisler tarafından efsanevi bir tarzda değiştirilmesinden ibarettir. Söz ettiğimiz hadislerin görüş birliği içinde 
bulundukları tek dikkat çeken olay, Batı Araplarının yazı ilmini Ceziretü'l-Arab'ın doğu taraflarından gelmiş diğer Araplardan yani, Arabi Asya'nın büyük medeniyetleriyle temasları ve Hristiyan dinini kabulleri sonucunda Ceziretü'l-Arab'ın diğer halkından daha yüksek 
bir kültür derecesine ulaşmış olan Arap topluluklarından öğrenmeleridir. O taraflar o parlak ve yüz yıllık medeniyetten sonra siyasi, ahlaki ve dini bir duraklama devresine düşmüş olmakla beraber yine 
yüksek bir kültürleri vardı. 


Sayfa ::157 K 


MU akal? siya zy NN iyi 
Ni sa irğliy UN yl e a yale yazara heç, 
m Mi hü .yasiyi ös 1, 


dye da, diye yeleli 3 533342046 sollaz a 
S3 lg) SİLME sadak 33 İd ük 
slal (dalla Eşi KİA) öz S3 liz (el 
(ZN ele 6 ei) İLAN ğe a esğüüyi EA Lİ geli 

halk geli e Salşiğ 


w 


Sayfa 157 


Not-1- Genel olarak kabul edildiğine göre, Babilon'un Sümer çivi yazısından Samiler kendilerine has bir alfabe çıkarmışlardır. Bu 

- alfabe şimdi ortadan “kaybolmuştur. Fakat bir aralık Doğu Arabistan'da Basra Körfezi'nde kullanılıyordu. Bu esas örnekten bir taraftan Güney Arabistan alfabeleri ve diğer taraftan da Kuzey Sami alfabeleri (ve bilhassa Fenike alfabesi) çıktı. Bunların birinden (ihtimal 
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<< AATURKUnNoRUUN  <CCC€ 


ki Fenike yazısından) Arami alfabesi doğdu. Ondan da daha sonraki alfabeler (Nabafi, Safâi, vb.) ve nihayet Arap alfabesi meydana 
geldi. 


Sayfa : 158 


SA İS Af gan 

ğe ene erdek Şakar geri GE 
pi EŞYA Şİİ miz Şİ pr JizYusb 
Ayy Heyayz İYİ ET e Şal ğe 
Ig Me yi sale AF 67 AS 3) ŞİŞ 
Gk SAYA Ey Saz YS AK 7 


İRAN gezel GİY İİ yağ ede gi 
ME AE vii iz e 2 3 v3, Sy 
Çeliğe İKRAM saire Eği 
JE İT e ya G7 sa sal 


“A 
Sayfa : 159 


BESLE) 


Sayfa 158 

217- Şimdi aşağıda, Muhammed zamanında Hicaz Arapları 
arasında yazı ilminin yayılması hakkındaki başlıca hadis bilgilerini toplayacağız. Peygamber zamanının ve Peygamber'in yaşadığı, büyüdüğü, din yaydığı çevrenin anlaşılması için bu konunun 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Hadis toplayıcılar bizi Muhammed 
zamanında yazı ilminin henüz büyük bir yenilik oluşturduğuna, 
bunu bilenlerin parmakla sayılabilecek kadar az bulunduğuna 
inandırmak isterler. Hâlbuki bunda büyük bir abartı bulunduğuna inanıyorum. Büyük ihtimale göre, yazı ilmi hadislerde anlaşıldığından çok eski ve yaygındı. Hadislerde özel bir düşüncenin 
gizlenmekte olması ihtimali (sayfa 159) vardır. 


33 > sali Sİ) MN ela he 
salaklar Sel İL 3 Sy öğ 


Se Alaa Şale gön Ola enli ağir! ayr 
AŞ ese zl 3 GANİ ye İl dye 


siyle GU 


« 


Sayfa 159 


Halis Müslümanlar ve bilhassa en aydınları, Kur'an'da mevcut 
Tevrat hikâyelerinin büyük bir kısmının Beni İsrail Ketebe mukaddimesinde mevcut olduğunu ve başlıca Müslüman tören ve ibadetlerinden bazılarının İbrani âyinlerinin aynısı olduğunu ve bazılarının da onlara pek benzediğini biliyorlardı. 
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Sayfa : 160 
Bsiz 6 ŞE iy a İ 
İlla yö MİTE Aİ İ i3 Şermin v3 | 
i 
i 


> dile Je, İkea esl SE Aİ 
dail dale del, gil Lal Abla 232 J» 
GENE gal il 7 ge SALİ) gi 


TESLE (3 »>ala5 vye 
# e. 


Sayfa 160 

Muhammed'in Peygamber olduğuna inanmayanlar, Peygamber'in Tevrat ve ayin hakkındaki derin bilgisinin İbrani metinlerini gizlice okumaktan ileri geldiğini iddia ediyorlardı. Bununla 
birlikte, Müslüman dinini kuvvetli surette savunmak için Kur'an 
ayetlerinin tamamıyla Allah'tan geldiğini ve insanlarla hiçbir ilgisi olmadığını ispatlamaya kesinlikle ihtiyaç vardı. 


Sayfa : 160 
Gil da e. 


ŞE dail gl 057 UY DAY e Şevk 
<3 ia EU pr <EEY lg Gila ölesi | 


Kr, AN ei AN lal MA gişe 
Il öleli ger Hadi 2311 a5. dam 
ŞA ül ee yü azl 3 asliye 
d vaa asl gidi ŞA Nr 


w 
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Sayfa 160 


Bunun yanı sıra Muhammed'in alfabeyi bilmediği, bundan 
dolayı bütün bilgisinin Allah'tan geldiği iddiasını savunmak zaruri bir emir gibi düşünüldü. Kur'an İbrani metinlerinin bir insan eliyle tertip ve tanzim edilmiş değişik bir şekli değildi. İlâhi iradenin 
hiç insan eli karışmamış bir yeni mührü idi. Söz ettiğimiz konuda 
İbn Haldun'un dediği gibi, Muhammed yalnız Allah ile münasebette bulunmayı gerekli görürdü. 


Sayfa : 162 


Yi İğ) See GRE 3 eleye 
İİ cis) dez 3 SEZ bal ör İsli) Lal 


SAN danla yağli oyma ülalakee (18-0 
03 arel a e KİPİ J, YAZ <> ..4 İşl A 
Geleli 


Sayfa 162 


Muhammed'in Yahudilik ve Hristiyanlık hakkındaki derin bilgi- 

” sinin, kuvvetli sebeplere dayanarak Noldeka'nın iddia ettiği üze- 

© re (Noldeka, Kur'an, 5-14) Semai kaynaklardan vücut bulduğu 

kaynak mektuplardan ileri gelmediği doğru olsa da bu, Muhammed'in bir ümmi olduğunu hiçbir zaman ispat etmez. 
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Sayfa : 163“ 


geek değ O AE 


Sayfa 163 
Bunun yanı sıra okuyup yazma bilmesi ihtimal dahilindedir. 


Sayfa : 163 
— sal) dalşal ia E siamp şi kil 


sal yz 


Sayfa 163 


Yazı yazmak işi Arabistan'da hadiste zannolunduğundan daha yaygındı. 


Sayfa : 164 
O 301 431 çi cd b e 
geye al ği A kal b 07, EZ 3 4 
öy A EŞİ de) 1 633041 5 


.die- ŞA yas al ie $ 37 Yula 
ME GE ui 0 giy yle gk vi 
5 
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Sayfa 164 

Diğer taraftan, bilindiği üzere, Kureyşliler pek yetenekli ve cesur birer tacir idiler. Her sene Yemen ile Suriye'yi ziyaret ederlerdi. Burası aydın ve uygar iki memleketti. Bu kadar müteşebbis 
adamların, büyük küçük o kadar iş gördükleri halde, yazı yazmak ve hesap tutmak işinden habersiz bulunmaları ihtimal dahi- 


linde değildir. 


Jak gö yeli a a 


Sayfa 165 
Çünkü, zamanında Arabistan'ın en kudretli bir zekâsının, arkadaşları Kureyşlilerden cahil olması mümkün değildir. 


Sayfa : 167 
DİŞ MAZ EŞ am Şal 
Sik erer En Şal DAR bekir eg 
yla 5 Di JAF hü & işl ör O” JaL gil 
İpsiz ği kel gükil Şi . üz.| J» J» 0 


«EŞİ Ve) dene SALE AZ laz 
Map cha, yle A dus $ 
sl gö xl Di O salim Jenna döş 

sal OLİİ 024p )0İ İğ Azam Tal A5 “Yade 
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Sayfa 167 

Geçmişteki hadisler bir eleştirel düşünceyle gözden geçirilirse, 
gerçekte, Muhammed'in yaşadığı toplumda yazı yazmasını bilenlerin öyle çok olmadığı, fakat Muhammed'in bu kiymetli ilim- 
den bol bol istifade ettiği sonucu ortaya çıkar. Peygamber'in hizmete kabul ettiği kâtiplerin sayısından anlaşıldığına göre haberleşmesi pek kuvvetliydi. Elçilik heyetleri ve kabilelerle anlaşmalar 
hakkında yukarıki senelere ait olaylar arasında etraflıca kaydettiğimiz hadisler bunu yeterli derecede ispat eder. 


Sayfa : 173 


İ ük) Şİ iz 

Şar > ee sal ae 7 
saye ya ede lee ez af 
e A etk Yl Ji A3 Şi siz İren zi 
(EY ga 33 AG öl sal 


Sayfa : 174 
e Er ON rs $ 
il Aş li) 8 cip İs» 
Gele Bal ie eğ er ee Sesi bye 
dl aj el AA gil gisi cöy-El wi 
Vaz Ey «353 eyi £ gl çi sg 
Go Si 
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Sayfa 173 


225- Peygamber vefat ettiği zaman Kur'an bir cilt halinde toplanmış değildi. Hitabi'nin rivayetine göre Muhammed'in Kur'an'ı bir cilt, 
halinde toplamaması mevcutları hükümsüz bırakacak yolda yeni 
vahiyler inebilmesi ihtimaline yönelikti. Tekrara lüzum görülebileceğini (sayfa 174) düşünüyordu. Bununla birlikte Muhammed'in vefatıyla vahyin arkası kat'i surette kesilince Cenab-ı Hak, kutsal metnin 
muhafazasını temin için, dağınık ayetleri bir yere toplamak lüzumunu ilk halifelere ilham etti. Ömer'in tavsiyesi üzerine buna ilk olarak 
Ebu Bekir başladı. 
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pin g2 e hü z3le 32 GEN! Dylan 


Es 
YA hazan dyülizle 3  szla iye gU 
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UMÜMİ TARİH 


Liselerin ikinci dönem üçüncü sınıfları içindir. 


Eski Eğitim Müsteşarı ve 
Darülfünün Öğretmenlerinden 


Ali Reşat 


EĞİTİM BAKANLIĞI 
Türkiye Cumhuriyeti Muarif Vekâleti 
İstanbul 1928 
Devlet Matbaası 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1305 


Yazar : Ali Reşat 

Gild : Siyah 

Ebadı 
En :16 cm. 
Boy :24cm. 


Sayfa Adedi : 365 * Vi 
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4) BN) gesi İ yaz | 19 


10412 0Y3İ 9 kaya is sala! yar 3 5 v7) 33 Öl 
ie $ eleği hz gis ey) İz GA 
LT SAM İs aş) gösoğael sai ik) zik <3) 
uş yi 5 c ŞUT 0 3; vos sa EY3 gök GÜT yö 
SİİI Si 33 ŞE İN İla vari zir öz TA 
re Me Ky Şa 
YE Şİ kz oi M3 Seriye O AL SİL İZ e 
ABAYA Akiyör SARİŞİN Gi gel 3) 453 A 3 
sika e ALENİ öl ei Şİ > 3 
.dal İL Sie diğ EŞ cüzi, Ş 
eleği sl Hai yin İp e AŞ — 
sallar öl AŞA YE elli b ekiz. EE 
EMU ES o 7 bi yy AS 
sal el İİ e sal EYİ löyey 
Şe Mİ ay 0 yi 033 del a ME iz 
853n3 İF 4 


6) all öğ ss ee e, sal 4 Pe Sile 1) 
Seylan «541 öy özü İk öğeyi ii Uküzeğöl ÖyE| 4-40 
SA pk aaa İS Öğeek İŞSİZ gil SA gl sizi 
eilöyapk 
4k Ar İS yü Sile 185 Y A re K 
Pali AE» Sağa eyi ae ee» az Üçer, 


1210" 2k Su 
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Sayfa : 217 
217 4523) oniki ES yas ŞE 19 
A e 2 EE er VE 
sal AAA May is a ESİR > gal e S3 3k Sİ 
KE e rr vam 
YENE ve iğ eskil v3 1830 SAR yes sell şi le lr N 
Bili «pl bali a ya İİ sl el lz İyy ai 
» amele $ fee aye ay değil Jaya Şi Şili 
EN O EE A O e 
542 ozlak abl ola klz ma ŞEY) ve 
Basil döl ez Yİ İZ ie Dal Dy e id a ii 
GSMA eğ gile Ma e ŞE İT a 
dik My) e Al öz Baas gazze gALSİT deği» azl öylel 
BY ar sel Oİ M3  sözanal gal ğisaiai ia “eyl azl 
SEZAİ 5 a İK la EGE yüz SİYA e 
# - i N 


i 


<i 


Sayfa 216 
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Rusya 

Yönetim Şekli: XIX. yüzyılın başlangıcında bile Avrupa'nın en büyük 
devleti olan Rusya'da şu milletler bulunuyordu: Büyük Rusya denilen ve 
Rusya topraklarının ortasında bulunan bölge ile Küçük Rusya denilen 
güneybatı bölgelerindeki Ortodoks Ruslar, kuzeybatıda; Litvanya'da Katolik Litvanyalılar, Baltık illerindeki şehirlerde Protestan Almanlar, köyler- 
de Finova veya Litvanyalılar, güneydoğu bölgesinde Müslüman Tatarlar 
ve Türkler. Rusya Çarı bu kavimleri, mutlakiyet rejimiyle idare ediyordu. 

Rus Çarı 1. Aleksandr, Napolyon'a karşı yapılan savaşları fırsat bilerek ele geçirdiği Finlandiya ve Lehistan'ı, doğrudan doğruya Rusya İmparatorluğu'na katmayarak, Finlandiya Grandükalığı ve Lehistan Krallığı 
adıyla ayrı ayrı iki hükümet olarak yönetiyordu. Rus Çarı, Finlandiya'da 


: 
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“Grandüka”, Lehistan'da ise "Kral" ünvanıyla anılıyordu. 

Finlandiya'da, Türklerle aynı soydan gelen Finovalar bulunuyordu. 
Şehirlerde İsveçler de vardı. Bu bölgede yönetim, yerel kanunlarla sağlanıyordu. 

lehistan'ın kendine ait özel ordusu, parası, postası, gümrükleri, okulları vardı. Lehler Katolikti. Resmi dilleri ise, Lehce idi. Varşova'da bir kral 
vekili bulunuyordu. Lehistan'da iki senede bir toplanmak üzere Meclis-i 
A'yan /Seçkinler Meclisil ve Meclis-i Mebusan (Halk tarafından seçilen, 
milletvekillerinin oluşturduğu medlisl'dan oluşan bir Diyet Meclisi IRus- 
ya'ya bağlı devletlerin özel medlisleril vardı. 

Rus Çarı tek yetkiliydi. Ne milli medlisi vardı, ne de anayasası. Rusya 
için, “Ukaze" denilen Çar'ın emirlerinden başka kanun yoktu. Kitap ve 
gazetelere sansür uygulanıyordu. Yabancı ülkelerde basılan kitapların 
Rusya'ya girmesi ise yasaklanmıştı. Rusya'da mezhep özgürlüğü de yoktu. 

Çar |. Nikol 1825'de tahta çıktığı zaman, bazı gizli topluluklarca desteklenen bir isyan çıktı. İsyan edenler meşrutiyet yönetimi istiyorlardı. 
Hükümet isyancılara çok sert (sayfa 217) davranarak isyan edenlerin liderlerini astırdı. Rus Çarı Nikol, ölene kadar meşrutiyet yönetimine ve bunu savunanlara karşı düşmanca davrandı. Yalnız Rusya'da değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bile bağımsızlık mücadelesi verenlerin aleyhine 
çalıştı. 

Lehistan: Rus Çarı Nikol, Lehistan Anayasası'na bağlı kalacağına ilişkin yemin etmesine rağmen, Diyet Meclisi'ni beş yıl toplantıya çağırmadı. 1830'da Fransa'da gerçekleşen devrim, Lehistan'da büyük bir etki 
gösterdi. Lehler, cumhuriyet yönetimi kurmak için girişimde bulundular. Fakat, Çar tarafından kumanda edilen ordular, bu girişim yüzünden 
Varşova'yı topa tuttular ve isyan edenleri dağıttılar. Nikol, Lehistan'ın 
anayasasını, ordusunu, Diyet Medlisi'ni kaldırdı. Lehistan'ı diğer Rus illeri gibi baskı altında yönetti. 

Serf Yönteminin Kaldırılması: 1855'de ölen Çar |. Nikol'un yerine, hümanist ve bilgili bir kişi olan il. Aleksandr tahta geçti. Rusya'nın baştan 
başa yenileşmeye ihtiyacı olduğunu kabul ediyordu. İlk iş olarak siyasi 
suçlardan dolayı mahküm olanları affetti. Baskıları kısmen hafifletti. 
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Sayfa : 217 


ORD ŞİM si İL al Ss ve) le Sl ra 
ösnüllan Za AL SİT hi e Sağa aal gez el 
İl ğa Zİ Hi yel yyl e Aİ YI GE SE 60) 3 


üzel SEK Şe! 43 1863 . gazli iel dir yasi eyl 
İN gl Şale e v3 dale Oi. lal oi SAZAN Öl 
BALEN ASS, Şal Ülke RİN 33 > Yilda 


Sayfa 217 


Nihilistler: Rus bağımsızlık yanlıları, Çar'ın, Rusya'nın da diğer Avrupa ülkeleri gibi anayasa ile yönetilmesi konusunda çaba harcayacağını ümit ediyorlardı. Fakat, Aleksandr mutlakiyetten vazgeçeceğe benzemiyordu. Mahkemeler, il meclislerine uygulanan sansürün kaldırılması 
gibi sınırlı yenilikler yapmakla yetindi. 1863'de eski yönetimlerini kurmak 
için ayaklanan Lehler, çok sert bir biçimde bastırıldılar. Lehistan tamamıyla Rus asker ve görevlilerine bağlı bir hale getirildi. 


Sayfa : 218 


“> ALGT El ei) ünde” t di | 
dilan La GİT ge SE, ekmeye çaya vk pik 
Beyle GAİN gile zi Ek İğ Aİ g5 El ği izel 


ali € SAYİ Ge EY) ll ee öy üz. GA a gi 
SİN İp İl li e ZA gla öğr 33 
Şiziy çi sie db SE SA Sİ Şi YE Öğ Gezaiyeğp 
MA özmal € e lük çala 

e 5 
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Sayfa : 218 / 1 
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Sayfa 218 

Gericilik ve Panislavizm: Il. Aleksandr'ın oğlu Il. Aleksandr, bağımsızlık fikirlerine düşman idi. Ülkesinin ancak mutlakiyetle ayakta kalabileceğine inanıyordu. Bundan başka Çar, Slav Birliği taraftarlarının etkisi altındaydı. Bunlar, Güneybatı bölgesi, Baltık illeri, Finlandiya ve Kafkasya'da Rus olmayan milletleri Ruslaştırmak amacını güdüyordu. Çar 
adı geçen yerleri Ruslaştırmak için çok sert önlemler aldı. Diğer taraftan 
Rusya'da yaşayan Museviler, müthiş baskılar ve zulümlere uğradılar. 

Rusya'yı baskıcı bir yönetim haline getiren Aleksandr, 1894'de hayata veda ederek yerini oğlu Il. Nikol'a bıraktı. Ruslaştırma girişimlerine 
devam edildi. Finlandiya Grandükalığı'nın eski ayrıcalıklar ve özel kanunları kaldırıldı. 

Duma'nın Açılması: Mutlakiyet yönetiminin baskıları arttıkça, er geç 
ortaya çıkacak milli uyanışın daha büyük ve şiddetli olacağı gün gibi ortadaydı. Rusya'nın, Uzak Doğu'da kazanmış olduğu yeni yerler Rus milliyetçilerinin milli duygularını tatmin ediyordu. Bu durum, meşrutiyet yönetimi taraftarlarının geçici olarak susmalarına da sebep oluyordu. Rus- 
Japon savaşının sonucunu gören Rus halkı, müthiş bir hayal kırıklığına 
uğramıştı. 
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Sayfa : 219 
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Sayfa 219 

Duma 1906'da açıldı. Fakat iki defa hükümet tarafından dağıtıldı. Hükümet Duma'nın kuruluş kanununu birkaç defa değiştirdi. Sonunda üçüncü defa toplanan Duma'nın, çoğunlukla tutuculardan oluştuğu görüldü. 

-  Suikastler ve ihtilâlcilerin korkutma yöntemleri devam etti. Yine de önceki 
dönemlerle kıyaslandığında, huzurlu bir ortam vardı. 


Sayfa : 316 


EN ve 316 
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Sayfa 316 


— Bukarar içeride ve dışarıda büyük baskı ve yankılara sebep olduğundan, padişah idam cezasını sürgüne dönüştürerek Midhat, Mahmut ve Nuri Paşaları Taif'e sürgüne gönderdi. Bir süre sonra da Midhat ve Mahmut 
Paşalar Taif zindanında öldürüldüler. 
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Sayfa : 316 
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Sayfa 316 

Hürriyet Savaşçıları: Sultan Abdülhamit'in baskıcı yönetimine karşı mücadeleye başladılar. Amaçları meşrutiyeti getirmek, bazı özgürlükler elde 
etmekti. Tabii ki bu konudaki yapılanma gizli idi. Bu hükümeti yıkıp yerine meşrutiyet ile yönetilen bir yönetim kurmak amacıyla İstanbul'da 
"İttihat ve Terakki Cemiyeti" adıyla bir gizli cemiyet oluşturuldu. En önce Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye'nin genç öğrencileri arasında başlayan, 
içeride ve dışarıda önemli bir destek gören bu cemiyet üyeleri, on beş 
yıl hürriyet için mücadelelerde bulunmuş ve pek çokları sürgüne gönderilerek, hükümet şeklinin değiştirilmesi amacına kurban olmuşlardı. 


Sayfa : 317 
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Sayfa 317 


1897 yılında meydana gelen Yunan savaşındaki zafer ile Il. Abdülhamit'in gücü ve baskısı bir kat daha artmış ve şiddetlenmişti. Savaştan sonra cemiyete üye olan veya şüphe duyulan pek çok kimse zindanlara atılmıştı. Yabancı ülkelerde bulunan cemiyet üyeleri arasında fikir ayrılıkları 
başlamış ve birkaçı İstanbul'a gelmiş, birkaçı da Avrupa elçiliklerinde bir 
göreve atandıkları için dağıldıklarından İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyeti başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 


Birkaç yıl sonra ülke içinde yeni bir teşkilât kurulmaya başlandı. Suriye'de bazı subaylar tarafından "Hürriyet Cemiyeti" adıyla yeni bir topluluk oluşturuldu. Bu topluluğun teşkilâtında en çok çalışan Kurmay Yüzbaşı 
Mustafa Kemal Bey -ki Gazi Mustafa Kemal Paşadır- birçok tehlikeleri göze alarak ve kıyafet değiştirerek Selanik'e gitti. Orada bazı kişiler ile birlikte 
cemiyetin şubesini oluşturdu. 


Sayfa : 318 
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Sayfa 318 


6 Temmuz 1908'de Manastır civarında Resne'de Kolağası Niyazi Bey, 
eşkıyayı izleme bahanesiyle depodaki silâh ve fişekleri alarak bazı görevli- 
. lerin ve hatta sivillerin de katılımıyla oluşturduğu tabur ile dağa çıktı. Kanusnuesasi'nin kabul ettirilebilmesi için Müslüman olan olmayan bütün vatandaşların birleşmelerinin gerekli olduğuna dair bir bildiri ilân edildi. Aynı zamanda, Kurmay Binbaşı Enver Bey ile daha bir hayli subay ortadan kayboldular. Soruşturma için görevlendirilen Şemsi Paşa ile birkaç kişi öldürüldü. Mareşal Osman Paşa dağa kaldırıldı. 
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Kayfa : 319 
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Sayfa 319 

Sadrazam Sait Paşa, Kanunuesasi hükümlerine aykırı olarak Harbiye 
ve Bahriye bakanlarını atama hakkının yalnız padişaha Git olduğunda ısrar 
edince, istifasını vermek zorunda kaldı. 5 Ağustos'da Kamil Paşa Sadra- 


zam oldu. 


İç ve Dış Sorunlar: Meclis-i Mebusan henüz açılmamıştı. Düzenli bir yönetim tarzı kurulamamış olduğu bir dönemde, diş kaynaklı sorunlar ortaya 
çıkmaya başladı. Bulgaristan bağımsızlığını ilân etti. Avusturya, Bosna ve 


433 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Umümi Tarih 


Hersek'i kendi topraklarına kattı 15 Ekim. Girit Hristiyanları adanın Yunanistan'a katıldığını ilân ettiler (8 Ekim). 


Sırbistan'a ulaşan gazeteler, meşrutiyet idaresinin kurulması halinde, 
Makedonya'daki yabancı devletlerin baskı ve kontrollerinin etkisiz kalacağından ve Bosna ve Hersek ile Girit'in dahi Türklere verilmesi gereğinden 
söz etmeye başladılar. Bu durum, komşu devletleri kuşkulandırdığı sırada, Dışişleri Bakanı tarafından verilen resmi ziyafete bütün ülke elçileri 
davet edildiği halde Bulgaristan maslahatgüzarının (elçi vekilil davet 
edilmemesi Bulgaristan yönetimi ile ilişkilerin kesilmesine sebep oldu. 


18 Eylül'de, bir kısmı Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Doğu Demiryolları Şirketi görevlileri ve işçileri grev yapmışlardı. 22 Eylül'de grev tamamlandığı halde Bulgaristan, Türkiye'nin malı olan Demiryolu İşletme 
Kumpanyası Işirketi'ni geri vermedi. Diğer taraftan Bulgaristan askeri ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. Prens Ferdinand, Avusturya'nın iznini aldıktan sonra kral ünvanını aldı ve bağımsızlığını ilân etti. Osmanlı Hükümeti, Berlin Antlaşması'nın maddelerinin çiğnendiğinden şikâyet ederek Bulgaristan sorununu görüşmek için bir konferans toplanmasını bütün devletlere teklif etti. 


Sayfa : 320 
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Sayfa 320 
” — Bosna ve Hersek'in Avusturya'ya katılımını ve buna karşılık Yeni Pazar 
sancağının Osmanlı Devleti'ne geri verilmesini Babiâli protesto etti. Diğer 
taraftan bu vilâyetlerde gözü olan Sırbistan ile Karadağ'da büyük bir heyecan yaşanıyordu. 
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Sayfa : 320 
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Sayfa 320 
İç ve dış sorunlar arasında, Sadrazam Kamil Paşa, Kanunuesasi'nin bazı önemli maddelerinin farklı yorumlanmasından dolayı görüş ayrılığında 
olduğu gibi, Harbiye ve Bahriye bakanlarını kendi kendine değiştirmiş, bunun üzerine Meclis-i Mebusan kabineye güvensizliğini bildirmişti (18 Mart 
19091. Ertesi gün Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam tayin edildi. Ve yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. 


Sayfa : 321 
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Sayfa 321 

31 Mart Olayı: Kanunuesasi'nin ilânından sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti ülkenin her tarafında kulüpler, ilmerkezlerinde şubeler açmış, topluluk 
üyelerinin sayısı çoğalmıştı. Hükümet, bu cemiyetin nüfuzu altına girmişti. 
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Cemiyet üyelerinin yerli yersiz müdahalelerinden dolayı yavaş yavaş eleştiriler de başlamıştı. En kötü yön ise Meclis-i Mebusan'da İttihatçılar ile 
Ahrarcılar arasındaki tartışmaların çirkin bir şekil alması, kişisel problemlerden kaynaklanan şiddetli kavgaların da basına yansıması idi. 8 
Nisan'da Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey'in, Karaköy 
Köprüsü üzerinde öldürülmesi heyecanı artırdı. Meşrutiyetten memnun 
olmayanlar da işe karışmıştı. Bunun üzerine Meclis-i Mebusan kabineye güvensizliğini bildirmişti. 


Sayfa : 325 
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Sayfa 325 


Balkan Savaşları: Balkan savaşları iki bölgede meydana gelecekti. 
Trakya ile Makedonya. Trakya'da -kağıt üzerinde- dokuz kolordudan 
oluşmuş asıl kuwetlerin kumandanı Abdullah Paşa idi. Edirne'de Şakir Paşa'nın kumandasında dört fırka vardı. Bağımsız bir kol da Rodop bölgesindeydi. 
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İslâm Eserleri Yazma ve Araştırma Kurumu | 


Yayın 
Sayı 
1 
ISLAM TARİHİ 
Birinci Cilt 
M. Şemsettin 
İstanbul İslâm Vakıfları Matbaası 
1925-1932 
Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 
Envanter No : 1906 
Yazar : M. Şemsettin Günaltay 
Cild : Siyah 
Ebadı 
En :14cm. 
Boy :20 cm. 
Sayfa Adedi : 416 
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BAŞLANGIÇ 

Ulusların toplumsal gelişmişlikleri ve aydınlanmaları konusunda 
tarihin belirleyici bir rolü olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Fakat tarih yalnız bu yönüyle önemli değildir. Insanlığın gelişim tarihinin iniş ve çıkışlarını tasvir etmek en çok ilgilendiğimiz konudur. Bundan başka bir ulusun tarihi o ulusun dininin, sosyal yapısının, edebiyatının, harsının vb. kısaca bütün varlığının hazinesidir. Bir ulusun 
tarihini yok ettiğiniz zaman geçmişini gömmüş, geleceğini ise karanlık içinde bırakmış olursunuz. 

Bir ulus, hayatının en acılı zamanlarında muhtaç olduğu ümidi 
tarihte bulduğu gibi, bir ulus gururunu okşayan şevk ve neşesini de 
yine tarihinden alır. Acılar içindeki mahküm uluslar, yeniden dirilmek 
ve direnmek için gerekli olan gücü tarihlerinden alırlar. Büsbütün 
kalkmak ve kurtulmak için muhtaç oldukları azim ve irade kudretini 
de yine tarihlerinde bulurlar. 


Tarih, dini heyecanın, ulusal azim ve iradenin nurlu kaynağıdır. 
Bu kaynaktan içmeyi ihmal etmeyen ulus, ab-ı hayat kaynağına 
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ulaşmış, sonsuz zindelik tılsımını bulmuş sayılır. Ancak, tarihini ihmal 
eden bir ulusun geçmişi ne kadar karanlıksa, geleceği de o kadar 
karanlık olacaktir demektir. Karanlıklar içinde yükselme ve gelişim 
yolları bulunabileceğine ihtimal verilebilir mi? 

İslâm tarihi genel tarihin önemli bir bölümünü oluşturur. Çünkü, 
eski çağlar ile İstanbul'un fethi arasındaki özel bir dönemdir. Eski uygarlıklar İslâm tarihiyle birlikte sona ermiş, günümüz medeniyeti de 
İslâm uygarlığından doğmuştur. Demek ki İslâm tarihi insanlık ve bilim açısından da incelenmesi gereken bir konudur. 

İslâm tarihi Müslümanlar için daha başka bir özelliği de içermektedir. İslâmiyet yalnız vicdanlara hitap eden bir din değildir. İslâmiyet ahlakiyatla beraber siyasal, toplumsal ve kanuni prensipleri de 
içerir. Bunun içindir ki din; ırkları, bölgeleri, örf ve inanışları başka 
başka olan kavimler arasında bir bağ oluşturmuş ve sosyal yaşamlarında gelenek görenek ve inançlarında ise birliği sağlamıştır. Yine 
bunun içindir ki Müslüman ulusların İslâm tarihi hakkındaki düşünceleriyle, Hristiyan milletlerin Hristiyanlık tarihi hakkındaki düşünceleri aynı değildir. 

İslâm tarihi hangi ırktan hangi bölgeden olursa olsun Müslüman 
kavimler için aynı derecede öneme sahiptir. Çünkü her Müslüman 
kavmin toplumsal, siyasal, ahlaki ve kanuni prensipleri doğrudan 
doğruya İslâm tarihiyle ilgilidir. Yine bu sebepten dolayı her Müslüman kavmin İslâm uygarlığında gurur duyacağı bir yön vardır. Bundan dolayı her Müslüman kavmin islâm tarih ve uygarlığını benimsemesi hangi ulustan olursa olsun bütün Müslümanları kardeş bilmesi doğal bir şeydir. Çünkü dinsel hayat tüm kavimlerin samimiyetini temin etmiş, ruhlarını birleştirmiştir. 

islâm tarihi bu kadar evrensel bir önemde olduğu içindir ki Doğu'da ve Batı'da bu konuyla ilgili sayılamayacak kadar eserler yazılmıştır. Fakat Doğu'da yazılan kitapların bir çoğu bilimsel yöntemden 
yoksun oldukları gibi Batı'da yazılan eserlerin çoğu da subjektiftir. 

Tarih, son zamanlara kadar Doğu'da bir destan niteliğinde anlaşılmıştır. Doğulu tarihçiler tarihi olayları kendilerine ne şekilde ulaşmışsa öylece kaydetmiş, bilgileri inceleme ve araştırmayı çoğunlukla akıllarına bile getirmemişlerdir. 

Oysa, bugünkü tarih yönteminin başlıca kuralı araştırma ve incelemedir. Kesin delillere dayanmayan yollarla yazılan eserler yeterince ilgi görmemektedir. Doğu'da tarihin destansı olarak algılanması, bu konuyla ilgili yazılan eserlerin savaşlara, fetihlere ve belirli 
kişilerin biyografilerine indirgenmesiyle sonuçlanmıştır. Hâlbuki, tarih sadece bunlardan ibaret değildir. 

Tarihi bir eserin bilimsel bir niteliğe sahip olabilmesi: için, tarihi 
olayların karşılaştırılması neden ve sonuçlarının araştırılması ve saptamaların da ona göre yapılması gerektiği gibi, sadece yöneticilerin 
değil devletin durumu, amaçları, olayların oluş aşamaları, halkın 
hayalleri, dini akımların etkisini, edebiyat ve bilimsel gelişmeleri, kısaca; medeniyetin oluşmasına katkıda bulunan her türlü gelişmenin 
dikkate alınmasını gerektirir. 


Oysa, Doğu'da tarih son zamanlara kadar bu şekilde ele alınmamış, İbni Haldun gibi bazı mümtaz simalar istisna tutulursa, ilmi 
niteliklere göre yazanlar azınlıkta kalmıştır. 

Fakat, uyaralım ki tarihi eserler ilmi yöntemden mahrum olmakla beraber, tarihi ve medeni araştırmalarda bulunacaklar için vazgeçilemez bilgi kaynaklarıdır. Bugün isimlerini saygıyla anmak Zorunda olduğumuz yazarların çalışmalarına başvurmaksızın; bir İslâm tarihi yazmak olanağı da yoktur. 


İslâm tarihine ilişkin Batı'da yazılan eserlere gelince: Bunların çoğunluğunda Hristiyanlığın yüceltilerek, objektiflikten uzak bir şekilde 
kaleme alındığının izlerini görmeme olanağı yoktur. Hristiyan yazarların en tarafsız davrananı bile, bir takım yanlış bilgiler vermekten 
kendini alamamıştır. Bunlar, karşı gelemedikleri bir içgüdü ile İslâmın büyük simalarını küçük göstermeye çalışmışlar ve özellikle Peygamber'in, büyük halifelerin, kumandan ve emirlerinin tutum ve 
davranışlarını aşağılayıcı bir şekilde tasvir etmek; ulema ve düşünürlerin bilim ve teknik alanlarındaki çalışmalarını değersiz göstermek 
gibi subjektifliklerden kendilerini kurtaramazlar. 

Mısır'lı bir Arap olan ve İslâmi çevre içinde yetişen Corci Zeydan 
bile, İslâm tarihine ilişkin yazdığı eserlerde Hristiyanlık etkisinden 
büsbütün kurtulamamıştır. Hindistan ulemasından Şebli Numan 
hazretlerinin “İslâm Medeniyeti Tarihi” hakkındaki eseri yanlış yorumlama ve saptırmalara karşı yazılmış bir şaheser niteliğindedir. 

Görülüyor ki ne eski yöntemle yazılmış Doğu kitapları ne de yeni 
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yöntemle yazılmış Batı eserleri İslâm tarihi açısından bizi tatmin edecek nitelikte değildir. Doğu'da yazılmış eserler ancak belge ve bazı 
ayrıntılar açısından incelenmeye değerdir. Batılı yazarların eserleri 
ise bizim için ancak yöntem açısından rehber olabilirler. Kossen, Döpersival, Dozy, Sediyu, Hammer, Kremer, Vostenfelt, Mary, Deverje, 
Frasel, Duslan, Moviyer, Sprenger, Weil, Bartelemisentiler gibi yazarların eserleri dikkatle okunmalıdır. 

“Mufassal İslâm Tarihi” adıyla yayınlamaya başladığımız bu 
eser, şiddetle ihtiyaç bulunan bir boşluğu doldurmak amacına yönelik olarak atılmış bir adımdır. Eser, belgeler itibariyle Doğu kaynaklarından, yöntem açısından ise Batılı yazarlardan faydalanmıştır. 
Fakat konunun önemini takdir eden yazar, eserinin ancak bir kalem 
denemesi olduğunu itiraf eder. Birçok yayın ve çalışmaya muhtaç 
olan bu konunun hakkıyla aydınlatılabilmesi için, daha pek çok yazara ihtiyacımız vardır. Bu kalem denemesi, yazarların bizim eserimizden daha kıymetli şaheserler yayınlayabilmesini teşvik etmiş 
olursa yazar kendisini mutlu kabul edecektir. 

Bu eseri yazmak için başvurduğumuz belge ve kaynakları burada uzun uzadıya açıklamaya gerek duymuyoruz. “İslâm'da Tarih ve 
Müverrihler” adı altında yakında yayınlanacak olan bir kitabımız, bu 
eserleri tahlil edeceği gibi, genç araştırmacılar için de eski kaynakları tanımak hususunda rehber olacaktır. 

Şimdiye kadar ülkemizde yayınlanmış olan İslâm tarihlerinde genellikle Peygamber'in doğumundan başlayan bir yöntem izlenmiştir. Tarih, yalnız bir olaylar bütünü olarak düşünülürse, bu usul belki 
doğal görülebilir. Fakat, eski dönem anlayışından farklı olarak, tarihe daha evrensel ve daha derin bir anlam verilmesi zorunludur ve 
bunun doğal sonucu olarak da olayların başlangıcını geçmişin karanlıklarına kadar götürmek zorunluluğu vardır. Çünkü İslâmiyet, 
Arabistan'da ortaya çıkmış ve dolayısıyla İslâmiyet'i ilk yayanlar 
Araplar olmuştur. Doğu'da Hicretin 137. senesine kadar İslâm'ın geleceğini Araplar belirlemiş, diğer kavimlerin tarihi üzerindeki nüfüz 
ve etkileri ancak bu tarihten sonra başlamıştır. Bundan dolayı İslâm 
tarihinin ilk dönemindeki siyasi, idari, askeri, adli, mali, ilmA ve dini 
bütün faaliyetlerin ortaya çıkış şekillerini belirleyebilmek için İslâm 
öncesi Arap tarihinin de incelenmesi zorunluluğu vardır. Özellikle İslâmiyet'in yaptığı büyük yeniliklerin mahiyet ve büyüklüğünü kavrayabilmek için İslâmiyet'ten önceki Arap tarihinin incelenmesi ihtiyacı 
vardır. İslâm döneminde ortaya çıkan ve gelişen olayları ve bu olayların da çok belirleyici izler bırakanlarını incelemek ve açıklayabilmek için de önceki dönemlere kadar gitmek gerekmektedir. Bu inceleme yapılmadıkça İslâm dönemine ait bir çok gelişmelerin asıl 
nedenlerini anlamak mümkün olamaz. İşte bunun içindir ki eserin 
giriş ismini verdiğimiz bu birinci cildi, İslâmdan önceki Arap tarihine 
ayrılmıştır. 

Girişi yazarken bir taraftan İbnü'l Cerir, EL Mesudi, El Dinuri, El Yakubi, İbn Kutaybe, İbnü'l Esir, Makrızi, Yakut Hemevi, Ustahri, İbni 
Haldun, Hemdani, Ebu'l-Fida, İbni Hukal ve İbni Hürdadebe gibi eski yazarların eserlerinden başka, son dönemlerde yazılan “El Arab-ı 
Kable'i- İslâm” gibi eserlere incelenmiş ve diğer taraftan da ünlü batılı yazarlardan Glazzer, Halifi, Brugsch, King, Müller, Dussud, Sharpe, ve Klemen Huart gibi yazarların eserleri ile Journal Asiatic'de yayınlanmış olan yazılar da incelenmiştir. 

İslâm dünyasında başladığına tanıdık olduğumuz uyanışı büyük 
bir ümitle karşılayan bu eser, yeni dönemi yüceltecek bilgi, medeniyet ve hürriyet gibi alanlarda -diğer uluslardaki dindaşlara rehberlik 
etmek sorumluluğu karşısında bulunan- gençlerimize, teşvik ederse, yazar çalışmasının manevi karşılığını görmüş olacaktır. 


M. Şemsettin 
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Sayfa 143 

Ii. Nutmuzis'in yendiği milletlerden biri de Şasu'lar idi. Mısır'da bulunan 
eserler arasında Nutmuzis'in “Zaferlerin Anısı" olarak yazılmış önemli bir yazıtı bulunmuştur. Bu yazıtta Nutmuzis'in ele geçirdiği beldeler, yağmaladığı mallar sıralanmaktadır. Beynennehrin, Hita (Haşilerin beldeleri), Sangar (Şanar), Lübnan, Kıbrıs, Finike, Şasu, Luzem (Laveziler) ülkeleri (Nutmuzislin ele geçirmiş olduğu beldeler arasındadır. 
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Sayfa 184 

Gerek bu kitabelerden ve gerek eski Arap tarihlerinden anlaşıldığına göre, önceleri Yemen kıtası idari yapılanma itibarıyla bir takım (mehfed)lere yani yurtlara bölünmüştü. Her mehfed bir veya birkaç kasırdan oluşuyordu. 
Kasrlar, etrafları sur ile çevrilmiş birer kaledan başka bir şey değildi. Rüesa yani Şeyh, Emir, veya vecihler (önde gelenler) yardımcılarıyla bu korunaklı kasrlarda ikamet ederlerdi. Yemen'in bu idari yapılanması Hammurabi Devleti dönemindeki Babil teşkilâtının aynısıdır. 
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Sayfa 243 

Eski Yemen Medeniyeti 

Yemen'de Mainiye Devleti ile başlayan bir uygarlığın bulunduğunu 
gösteren kayıtlar pek çoktur. Tahminlere göre bu uygarlığı meydana getiren Mainiler, Güney Arabistan'da Babil'den gelmiş veya uygarlıkların 
eski Hammurabi devletinin uygarlığının devamı şeklinde kurmuşlardı. Yemen halkı eski zamanlardan beri yerleşik oldukları için kendilerine Arap 
ismi verilmiyordu. Çünkü o zamanlarda Arap ismiyle Bedeviler kastediliyordu. Hâlbuki Yemen halkının teşkilâtı bu devrelerde bile bütünüyle 
yerleşik bir şekilde olup; mehfedlere, kasırlara, şehirlere bölünüyordu. 
Halk yerleşik hayatın gereği olarak ipek veya diğer kumaştan parlak ve 
gösterişli elbiseler giyiyordu. Altın ve gümüşü kullanıyor; bağlar, bostanlar yetiştiriyorlardı. 


Eski Mezapotamya'da olduğu gibi, Yemen'de de ülke bir çok kasırlar 
ve mehfedlere bölünüyordu. Bir şeyh veya emir yönetiminde bulunan bu 
kasr ve mehfedlerde, birer de heykel yani mabut (tanrı) bulunurdu. Her 
kasırda bulunan halk, sahibi olan şeyhe, emire veya bu heykellere bağlı kalıyordu. Kasr veya mehfet sahiplerinden birinin, komşu kasırları ve 
mehfedleri de kendi ülkesine katarak büyücek bir yönetim meydana getirdiği de oluyordu. Mainiye, Sebaiye, Hamireye devletleri bu şekilde kurulmuşlardır. 
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Sayfa 245 

Yemenliler kendilerine ait madeni paralar basmışlardır. Bu paraların 
çoğu araştırma ve incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Madeni paraların üzeri hükümdarların tasvir ve isimleriyle, basıldığı yerin ismi ve baykuş, doğan, öküzbaşı ve hilâl resimleriyle süslenirdi. Son tasvirlerin Totemizm ile ilgili dinsel simgeler olması muhtemeldir. 
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TEVÂRİH-İ AL-İ OSMAN 
ÂŞIKPAŞAZADE TARİHİ 


Yazar 


Âşıkpaşazade 


İstanbul 
Matbaa-yı Amire 
1916 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 1878 


Yazar : Ahmet Âşık-i Âşıkpaşazade 
Gild : Siyah 
Ebadı : 

En :17 cm. 

Boy 123cm 
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Özel Söz 

Geçen yüzyılların tarihle ilgili çok önemli yazmaları ya kayıp ya 
da eldeki birkaç nüshası hatalıdır. Bir çok araştırmacı bunlara ulaşmakta zorluk çekmekte ve bunlarla ilgili görüşlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar. Bu tür eserlerin en saygın, kıymetli ve bulunmaz derecede önemlilerini ilk önce yayınlayarak ortaya koyma işini 
“Tarih-i Osmani Encümeni" kendisine görev kabul ederek, bunun 
için derin bir emel beslediği halde encümenin ödeneği buna yeterli 
olmadığından çaresiz bir durumda ertelemek zorunda kalıyordu. 


Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde bu önemli eserlerin yayınlanması için gerekli olan ödeneğin bulunmasından sonra, bu tarih 
yazmalarından gerekli ve önemli olanlarını yayınlama görevi bu sefer "Tarih-i Osmani Encümeni (Osmanlı Tarihini Araştırma Kurulul'ne 
verilmişti. Bu bakımdan öteden beri encümenin yayınlamayı bir görev olarak gördüğü eski eserlerin yayınlanması işinden dolayı gururlanma ve duygulanma fırsatı doğmuştu. 


Bu şekilde "Âşıkpaşazade" ve "Neşri" ve “Lütfi Paşa" tarihleri ile 
“Şemdenizâde"nin “ Merriü'|- tevârih “ adlı eserinin yayınlanması kararlaştırılmıştı. Allah'ın da yardımıyla bunlardan “Aşıkpaşazade" tarihinin yayınlanması işi sonunda gerçekleşti. Adı geçen bu eserlerle 
diğer değerli kitapları, milletimizin Milli Kütüphanesi'ne kazandıran 
Mili Eğitim Bakanlığı, bu konuda takdire şayan teşvik ve yardımda 
bulunmuştur. : 
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Sayfa 18 


Karaca Hisar'ı alınca evler boş kaldı. Germiyan ilinden ve diğer 

bir çok ilden epey insanlar geldi. Osman Gazi'den oturmak için ev 

, istediler. Osman Gazi ev isteyenlere ev verdi ve şehirler kısa zaman- 
« da gelişti. Osman Gazi birçok kiliseyi camiye çevirdi. Ve hatta bir pazar kurdurttu. Burada bulunan halk toplanarak "Cuma namazını kılalım ve bir.kadı isteyelim" dediler. Dursun Fakih denilen bir ermiş 
vardı. Bu ermiş onlara imamlık ederdi. Halkın isteğini ona söylediler. 
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Dursun Fakih de, Osman Gazi'nin kaynatası olan Şeyh Edibali'ye 
söyledi. Bu esnada-Osman Gazi geldi. Halka ne istediklerini sordu. 
Osmân Gazi "Size ne lâzım geliyorsa onu yapın" dedi. Dursun Fakih, 
“Han'ım sultandan izin gereklidir" dedi. Osman Gazi dedi ki "Bu 
şehri kendi. kılıcımla aldım, sultanın bu şehri alırken bana bir yardımı var mı ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana 
da hanlık verdi. Eğer onun yardımı şu sancaksa, ben de kendi 
sancağımı elde etmek için uğraştım. Eğer Sultan, ben Şelçuk soyundan geliyorum derse ben de Gök Alp soyundanım derim. 
Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse, Süleyman Şah onlardan daha önce gelmişti derim.” Böylece halk buna razı oldu. Osman Gazi kadılığı ve hatipliği Dursun Fakih'e verdi. Cuma hutbesi 
Karaca Hisar'da okundu. Bayram hutbesi ise Eskişehir'de okundu. 
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Aziz milletimin varlığını kur- Türkiye Cumhuriyeti Maarif 
taran ve ona yeni ve şerefli bir Vekâleti Neşriyatından 
tarih açan Ulu Gazi Mustafa Adedi: 61 
Kemal Paşa Hazretlerine 
05/05/1925 
Necip Asım 
Necip Asım 


Darülfünün Türk Lisanı Tarihi Müderrisi 


ORHUN ABİDELERİ 


Telif ve Tercüme Encümenince Kabul Edilmiştir. 


İstanbul Matbaa-yı Âmire 
1340 (1924) 


Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri 


Envanter No : 475 


Yazar : Necip Âsım (Yazıksız| 
Gild : Kırmızı 
Ebadı Y 

En 16 

Boy :23 


Sayfa Adedi : 165 
*Yazarın imzalı armağanıdır. 
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Sayfa 68 
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Sayfa 67 

Bu ulusun dini ve fikri ve ekonomik ilişkileri hakkında bu kitaplardan hemen hiç bir şey elde edemiyoruz. Kitaplarda söz söyleyen 
han, ewelce de söylendiği gibi atalarının daha eski tarihi hakkında 
pek az bilgiye sahip görünüyor. Türk ulusunun kökenine dair Çinliler 
tarafından nakledilen efsaneleri de söylemiyor. Evrenin yaratılışı 
hakkındaki ifadesi de gayet basittir: Önce mavi gök, kara toprak 
(Gök Tanrı yağız yer) ve bunların üzerinde insanoğlu yaratılmış, insan oğlunun üzerine de kendi atası Bumin Kağan, han seçilmiş. İşte kitabeler yazarının, evrenin yaratılışı ve kendi ulusunun eski tarihi 
hakkında söylediği şey bundan ibarettir. 


“Bumin Kağan ve İştemi (Tomsona göre İstemi) Kağan, Radlof'un 
fikrine göre aynı zat olması gerekir; Tomson'un fikrince ise kitabeler 
iki handan bahsediyor. O halde, bu iki han hemen aynı zamanda 
hüküm sürmüş olacak. Kitabe, ilk bakışta yalnız bir saltanat döneminden ve herhalde yalnız bir cenaze töreninden bahsediyor. Radlof'un en yeni anlayışına göre, kitabeleri yazan han kendisinin atası 
olan İstemi Kağan ile Çince'nin vehumın (Türk şivesiyle Buminji birleştirici şahıs olarak gösteriyor. Bilindiği üzere Çinliler kendi efsanevi hanedanları olan Hiya(1766-2205, K.M.)'nın kurucusunu da aynı zamanda Türklerin atası bilinen Hunların (Hiyun-nu) ilk atası 
göstermektedirler. Kültigin adına olan Çince kitabede bu hanın atası olmak üzere (Ayti-mi-şı-fu) adında biri kaydedilmiştir. Bizzat han 
(yani Bilge Han) adına olan mezar kitabesinde ise özellikle yalnız 
(vehumın) adı zikredilmiştir. Bu halde, Çin anlayışına göre dahi bu iki 
zatın birleştirici kişi olup olmadığını bilemeyiz. Tomson'un fikrine muhalif olarak bize burada 6. asrın iki büyük hanının değil, belki efsanevi iki kahramanın adı olunması (sayfa 68) olasılık dışı görünmüyor. Nitekim o tegin kitabesinde kaydedilmiş olan (Yami Kağan) dahi efsanevi kahramanlardan biri olması lâzım. Türklerin 8. asırdaki 
medeniyet seviyesine göre, o devirde gerçek bir tarih geleneğine 
sahip olmalarını biz olası görmüyoruz. Efsanevi kahramanlarla, tarihi hanlar arasında benzer bazı özellikler bulunabilir. Fakat, bundan 
« o fazlasını düşünmek mümkün değildir; yaklaşık olarak (Ditrih Fon- 
i Bern) ile (Büyük Teodorih) arasındaki benzerlik gibi. 


» 
Sayfa 69 «k 
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Sayfa 69 

Mesut ve şanlı zamanları, zor zamanlar takip etti, Oğulları babalarına benzemediler. Korkak ve ahmak hanlar ve buyruklar meydana çıktı. Halk ile beyler artık doğru ve dürüst değildiler. İdareyi elinde tutan hanedanın ihtiyar ile genç üyeleri ile beyler ve halk arasında tartışmalar başlaması devletin harap olmasına sebep oldu. Çin 
hükümeti de bu durumdan istifade ederek, bu tartışmaları kendi 
amaçları lehine çevirmekten geri kalmadı. Kitabeler, Çinlilerin bu 
olaylar esnasında ortaya koydukları faaliyet ve haberlerden bahsediyorlar. Ne yazık ki bu durumlarla ilgili sözler şimdiye kadar 
şüpheli kalmıştır. Yine Çin kaynaklarından haberdar oluyoruz ki 
(M. 230) tarihine doğru Türk hanı bir hıyanet sebebiyle gafil avlanarak Çinlilerin eline esir düşmüştür. Bunun üzerine de devlet çökmüştür. Bazı vilâyetlerdeki yöneticiler bağımsızlıklarını ilân ettiler. Çin Hükümeti bunların bazan biriyle bazan da ötekilerle ilişki kurma fırsatı 
bulup (sayfa 70) onlara Çince ünvanlar verdi. Bundan dolayı da kitabeler daha sonraki Türk beylerini kabahatlerinden dolayı suçluyor 
görünüyor. 

Bununla birlikte Çin hükümeti taşralara, bozkırlara asıl Çin memurları gönderemedi; aynı zamanda Türk devleti dahilinde yabancı bir idarenin kurulduğundan bahsedilemez. Buna rağmen 
kitabelerin yazarı bu elli senelik döneme esaret yılları gözüyle bakıyor. O dönem zarfında Türk idarecileri devlet yönetimini ellerinde tutup, ara sıra doğuya ve batıya savaş için birlikler gönderiyorlardı. 
Ulusal benliği iadeye sebep olan isyan, idareci ve beylerden değil 
aksine halktan başladı. 

“Ben, bir il oluşturan bir ulus idim; şimdi benim güzel ilim nerede? Ben şimdi kimin için uluslar kazanayım? Iyani başka ulusları yönetimime alayım) Ben, kendime Git bir han ile idare olunur bir 
ulus idim. Şimdi hangi hana işimi gücümü vereyim? iyani hangi 
han uğruna emeğimi harcayayım?)" Kitabelerde "kara kamuk budun" (ulusun alt tabakasının tamamıl böyle söyletiliyor. Halktan çıkardığı isyanın gerçek sebebi tabi Çin'den alınan kötü alışkanlıklardan dolayı halkın gözüyle yabancı gibi görülen (yabancılara 
satılmış kabul edilen) beylere karşı beslenilen kin idi; yoksa geçmişin gurur hatırası değildi. Fakat isyanı aklıyla idare eden kişi, halkta bu hissi uyandırmaktan geri kalmadı. Yeni hanın hükümranlığının 
başlaması böyle olmakla beraber, her hükümdar gibi tacını ulusunun iradesine değil, ilâh tarafından verilmiş gibi görünmek istiyor: 

Çinliler isyanı bastırmak için asker sevkettiler. Fakat "Türklerin 
Tanrısı" ve kulsal "yer suyu" kendi ulusuna acıyıp yardım ederek 
“Türk milleti yok olmasın diye" İlteriş Kağanı ve eşi İlbilge Hatun'u 
ulus üzerine hakim olmak üzere yükseliti. Bu İlteriş ve İlbilge kelimeleri yerleşmiş ünvanlar olup özel isim değildir. Kitabelerde yeni hükümdarın etrafında yavaş yavaş 700 erin toplandığı görülüyor ve bu 
miktar bağımsız bir devletin kurulmasına yeterli görülüyor. BİZ bu 
sayıyı, Aşerdizi adındaki İranlı yazarın Kıpçak boyunun oluşmasına 
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dair (sayfa 71) hikâyesinde de gördüğümüzden, bu sayıyı tarihi değil efsanevi sayı olarak kabul etmekle, Tomson'un fikrine tamamıyla katılıyoruz. Orta Asya göçebe ulusları arasında sıklıkla kullanılmış 
olan 27, 70 ve 700 sayılarının da gösterdiği gibi 7'nin kutsal bir 
değere sahip olduğu anlaşılıyor. 

Yeni hükümdarın gerçekte taraftarlarının ne kadar büyük bir 
miktardan oluştuğunu bilemiyoruz. Her halde bu nüfus önceleri bütün Türklere değil, hatta söylemlerinde kendi ulusu olarak gösterilen 
Dokuz Oğuzların tamamını içine almıyordu. Fakat şüphesiz 6. asırda ilk Türk Devletini kurarak Türk ismini alan boy "Oğuzlar" idi. Yeni han ise bütün Oğuzlar ile değil Töles ve Tarduş adındaki iki boy 
ile birleşiyordu. Öyle anlaşılıyor ki Tarduş, han tarafından başkent 
kabul edilen memleketin batısında, Töles ise doğusunda otururdu. 

Bizim bildiğimiz kitap ve eserlerin hiç birinde, Tarduş kelimesi bir 
hanın özel ismi ve ünvanı olarak kayıtlı değildir. Biz Tomson gibi Töles ismi ile Çinlilerin “Teye-le"si arasında değil, Töles ile Çin kaynaklarında rastlanılan "Tu-lu" arasında bir benzerlik buluyoruz. 
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Sayfa 72 


Kitabelerde “Türk Tanrısı", ulusun koruyucusu olarak görünüyor. 

Han da iktidarını tanrıdan alıyor ki göçebe kavimlerde böyle bir ulu- 

< — sal duyunun olması son derece nadir bir şey olduğu halde, eski 

” — Türklerde ulusal duyunun oluşmuş olduğundan asla şüphe edilemeyecek derecede açık deliller vardır. 


İkinci ilâh olan Yer Tanrısı'nın gök ile ilişkisi açık değildir. Kitabelerde, önce Gök Tanrı ile yağız yer yaratılmış deniliyor; fakat kimin 
tarafından? Bu hususta hiç bir şey söylenemiyor. Her halde Yer Tanrısı'nın önemi pek azdır; çünkü ulaşmış olduğu zaferlerden dolayı 
han, yalnız Tanrı'ya şükrediyor; yalnız bir yerde "üze tanrı asra yer" 
yukarıda gök aşağıda yerin kendisine yardımcı olduğunu söylüyor. 
Diğer bir yerde geçen "yer sub" da toprak (sayfa 73) ve su tabirin- 
de ise gerek maddi toprak, gerek Yer Tanrı'sı birleşmiş bulunuyor. 
Şamanlar Altaylarda hâlâ toprak ile sudan ve 60 dağdan yardım dilerler. Eski Türklere göre vatanlarındaki dağların bir nevi prestije sa- 

“ hip olmasından dolayı bazı dağların anlatım ve ululanmasının yapıl- 
- dığı kutsal ve ulu manasına gelmesi gereken "ayduk" terimi buna 
kanıt tutulabilir. Her halde Türk Tanrısı adıyla kendisinden yardım istenen ilahın, bir terimi ifade etmediği gibi, hanın yalvarma esnasında söylediği "yer'den yalnız kendi vatanına ait olan kutsal ve ulu 
toprağı ve suyu kastettiğine şüphe yoktur. 


Eski Türklerin dini ve âyinleri hakkında kitabelerde fazla bir açıklama yoktur. Normal hayatta ayinler büyük olasılıkla en büyük ilâhtan daha fazla öneme sahipti; bununla beraber kitabelerin konusunu her günkü hayat teşkil etmiyor. Kitabelerde, şamanlardan asla 
bahsedilmediği gibi "Yenisey — Yeni çay" kitabelerindeki “bal"(1) denilen putlardan da bahsedilmemiştir; aynı zamanda halkın Tanrı'ya 
yalvarmada söylediği cinlerin ismi de anılmamıştır; yalnız çocukların 
koruyucu perisi olan "“Umay"(2) ayrı tutularak han validesini ona 
benzetiliyor. 


Kitabelerin müellifi bize, göğe tapma hakkında da hiç bilgi veremiyor; bizzat güneşi bile maddi manasıyla söylüyor. Çin kaynaklarında ise eski Türklerin ve daha sonra Moğolların, doğan güneşe 
tapındıkları açıklıkla ifade edilmektedir. Çadır kapılarının doğuya 
bakıyor olması da aynı sebeple ilgilidir. Bundan da kitabelerdeki 
“ileriye, geriye, sağa, sola" terimlerinin doğuya, batıya, güneye, 
kuzeye manalarına geldikleri anlaşılıyor. Buna Sami lisanlarında 
(3) dahi tesadüf edildiği Araplarca biliniyor. Bu da güneşe tapma- 
nın varlık ve yaygınlığına ayrı bir kanıttır. 


Kitabelerde ululara ait itikat hakkında da bundan fazla bir şey 
söylenmemiştir. Eski Araplar gibi Türklerin de, uluların ruhunu uçup 
giden bir kuş şeklinde tasvir ettikleri (sayfa 74) anlaşılıyor. İlk an için 
“uça bardı" o uçuyordu -ve daha sonraları "şunkar boldı"- sungur - şahin oldu terimleri kullanılıyordu. 


ou in & © MANN ve 
I-Alettürkische insehariften V. 376. 

2-Bizim lisanımızdaki umacı. 

3-Kıdam,, halif,, yemin, şimal 
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Sayfa 75 
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Sayfa 76 gide 
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Sayfa 75 


Hatta, Çin tarihi kaynakları naklediyor ki Kültigin'in vefatında, 
Çin hakanı tarafından hanların başkentine bir elçilik heyeti gönderilmiş, kitabelerle beraber taş heykeller dikilmiştir. Bir de bina 
inşa olunarak dört duvarına savaş sahneleri resmedilmiştir. Bu işlerde usta altı sanatkâr çalışmış, o zamana kadar o bölgede böyle bir sanat eseri hiç görülmemiştir. Daha sonra bizzat hanın vefatı münasebetiyle başka bir elçilik heyeti gönderilmiştir. Türk kitabeleri dahi o resimli binalardan (bark), heykeltıraşlık işinden (bediz), 
kitabe için (bitik taş)'ından bahsediyor. Moğolistan'dan başka yerlerde bu gibi barkların inşa olunup olunmadığını bilemiyoruz. Kitabelerin bazı yerlerinde han, düşmanlara Git “eb-bark"ın yıkıldığından bahsediyor. Lakin eb-bark tabirinin kanıtı, mezarların yanında- 
ki binalar mı yoksa herhangi bir hane midir? Bunu kesin bir şekilde 
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söyleyemeyiz. "Bediz" kelimesinin genellikle taşçılık işleriyle, gerek 
mezar heykellerinin yapılmasıyla, gerek yazı harflerinin taşa geçirilmesiyle ilgili olduğu zannediliyor. Barkların inşasını da "bedizci" denilen işçiler yapardı. "Bediz" kelimesi bazan da, bark inşaatına ve 
harf işleme ve oymasının aksine yalnız heykeltiraşlık manasında kullanılıyordu. Bütün bu işlerde en büyük pay tabi Çin işçisine aittir. 
Her iki abide Çin hakanının iç, yani has bedizcileri tarafından 
meydana getirilmiştir; fakat bu sanatkârlar, hanın sözlerini değiştirmemişlerdir. Yani han her ne emrettiyse ancak onu taş üzerine oymuşlardır. Çin hakanının bir sanatkâr veya memuru da barkların inşa olunmasını, heykellerin yapılmasını ve kitabelerin oyma ve işlenmesini kontrol etmiştir. Kültigin'in defin töreninde (sayfa 76) ise bunlardan başka Taygun ve İlteber'dan (veya Toygun ve İlteberdan) 
gelmiş işçiler de vardı. İlteber ünvanı daha sonra göreceğimiz gibi 
bazı Türk boylarının reislerini içine alıyordu. Toygun kelimesi ise her 
ne kadar sözünün şekil ve söylenmesi ile Çince bir kelimeye benziyorsa da "oğlan" kelimesiyle beraber hanedanın saltanat üyesi hakkında kullanılırdı. Bu işçiler Çin hükümeti değil belki bazı Türk beyleri tarafından gönderilmiş olabilirler. Türk kitabelerine gelince, bunların her ikisinin de yazarı hanların hanedanına mensup “Yulug Tigin" 
adında biri olduğu tespit ediliyor. Birincisi bu kişi tarafından yirmi 
gün, ikincisi ise -büyük kısmı birincinin bir tekrarından ibaret olmakla beraber- bir ay dört gün zarfında düzenlenmiş ve yazılmıştır. Kitabeleri yazan kişinin manevi olup olmadığı ise kitabelerden anlaşılmadıktan başka yazının ne derecelerde gelişmiş olduğu ve mezar 
taşlarından başka yerlerde örneğin devlet idaresinde onun dikkate 
alınıp alınmadığı kesinlikle bilinmemektedir. Kitabelerde bitikçi (yaszıcı) kelimesi kullanılmış değildir. Yalnız Batı Türk Devleti'nin hüküm- 
“darı Türgiş Han'ın yanında bir tamgacı, Oğuz ulusunun bilge tamgacısı bulunuyordu. Tamgacı kelimesinin manası herhalde bizim zamanımızdaki mühürdar veya mühürler muhafızı değildir. 


478 


, 
| 


ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR * Orhun Abideleri 


Sayfa 78 
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Sayfa 78 

Söylendiği gibi taht yalnız erkekler tarafından işgal edilirdi. İdare 
tarzı ve hususuyla ümeranın ünvanları ve vazifeleri üzerinde ulusal 
inkılâbın büyük tesiri olduğu anlaşılıyor. İlteriş Kağan tahta çıkar çıkmaz ulusuna bir yabgu ile şad tayin etti. Çin kaynaklarına göre bu 
makamların her ikisi VI. yüzyılda Türk Devleti'nde bulunuyordu. Biz 
bu iki ünvanı Oğuzların batı kolunda Türgişlerde dahi görüyoruz: Bil- 
- geHan, (721 tarihinde), Türgişleri yenerek hanlarını, yabgu ve şadlarını öldürdüğünü söylüyor. Biz bu iki ünvanı Arapların Vili, yüzyıldan beri mücadeleye giriştikleri Türk boylarında da görüyoruz. Taberi daha Vll. yüzyılda Toharistan Türklerinde bir "cebguye" bir de 
"şad" bulunduğunu söylüyor. “Cebguye"nin yabgudan başka bir şey 
olmadığı açıktır. Daha sonraları Karluk boyunun kumandanı ve olası Oğuzların kumandanı da yabgu ünvanına sahipti. Şad, Kimek bo- 
- yunun efsanevi hanlarından birinin ünvanı idi. Gök Türklerin kollarından Töles ve Tarduş beyleri yabgu ve şad ünvanına sahipti. Yahut 

Töles üzerinde yabgu, Tarduş üzerinde şad hüküm sürerdi. 


Kitabelerin bir çok yerinde, yüksek memurlar sırasında iki şad 
belirtilmiştir. Açık şekilde burada yabgunun şad gibi anlaşıldığı görülüyor. Genellikle han, bu (sayfa 79) görevleri en yakın akrabasına 

“veriyordu. İlteriş Kağan tarafından yabgu ve şad olarak tayin olunan 
kişiler, Çin kaynaklarına göre hanın kardeşleriydi. Bizim Bilge Han 
da eçisinin (amcasının) hanlık döneminde Tarduşların şadı idi. 
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Sayfa 79 
Zadegan üç sınıfa ayrılırdı: 


1. Şadapıtlar 2. Tarkanlar 3. Buyruklar. Bu üç sınıfa ve özellikle 
yalnız ikisine mensup olanlar "bey" diye anılıyordu. Kitabenin ne yazık ki bozukça bir yeri, tören günlerinde tahtın sağ tarafının Şadapıtlar tarafından işgal edildiğini gösteriyor. Tahtın sol tarafında Tarkanlar ile Buyruklar duruyordu. Radlof'un kanaatine göre Şadapıtlar asıl 
zadegan olduğu halde, Tarkanlar ifa ettikleri hizmetlerden dolayı 
hanın takdiri ve bağışlarıyla göreve getirilerek yükseltilmiş halktan 
kişiler, Buyruklar ise hanın yüksek memurlarıydı. Radlof'un Şadapıtlar hakkındaki bu fikrine lehte veya aleyhte bir şey söyleyebilmek için 
ne yazık ki kitabelerde hiç bir kanıta rastlamıyoruz. Esasen bu kelime, yalnız bir defa yeni hanın tahta çıkması sebebiyle bağlılığını 
- sunmak üzere zadegan temsilcilerinin geldiği söylenirken ifade edil- 
© miştir. Kitabenin bizim için pek önemli olan bu yeri dahi, ne yazık ki 
gayet bozuktur. İlk önce Külçur olmak üzere Tarduş boyunun, sonra başta Apar Tarkan olmak üzere Töles boyunun Şadapıtları ifade 
ediliyor. 


Bunları takip eden kelimeler okunamıyor; fakat bu bozuk kelimelerden sonra gelen sözler, gayet açık olarak iki buyruk kitlesinin söylendiğine kanıttır. Bir kitlenin başında "Taman-Tarkan" ile “Tonyukuk-Boyla-Baga-Tarkan" diğer zümrenin (sayfa 80) başında ise 
(Bey Kül Erkin) bulunuyor. Bu zata ilk buyruk deniliyor ki büyük olasılıkla hanın (has buyruğu) manasınadır. Burada da açıkça anlaşılıyor 
ki Tarduş buyrukları Töles buyruklarından ayrı tutulmuş ve o suretle 
ifade edilmiştir. Açıkça anlaşılıyor ki tarhan kelimesi Radlof tarafından kabul edildiğine göre Türkçe'nin bilinen tarhan kelimesinin aynısıdır. Moğollar (Çingiz ve sonra gelenler) zamanında bu nam sadece bazı fertlere değil, belki bütün şehir ve vilâyetler halkına verilir- 
di. Bir takım haklar ve ayrıcalıklarla, belirli vergilerden muaf tutuluyorlardı. Kelimenin kitabelerdeki ifadesine göre Tarkanların ayrı bir 
sınıf teşkil edip etmediği pek şüphelidir. Tarkan ve Buyruk kelimelerinin her ikisinin birden ifade edilmiş olması da mümkündür. İşte 
Buyruklar ve işgal ettikleri makam hakkındaki fikrimizi söyledik. Yabgu ve Şad ünvanları gibi Buyruk ünvanı da Türklerin batı kolunda 
Türkiş Han'ın yanında bulunuyordu. 


Sayfa 80 
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Sayfa 80 

İşte bu suretle yeni handan saltanatı ve anlayışı halkın alt tabakalarına borçlu olduğu halde açık bir zadeganlık ile çevrili görüyoruz. Şüphesiz bu Türk devletindeki zadeganlık; büyüklük, zor ve şiddetten uzaktı. Halk da, daha sonra Moğollar zamanında olduğu gibi hakaretle muamele görmezdi. Söylendiği gibi "il tutmak" yani 
devlet tesis etmek hususunda tüm ulusa dayanılıyordu ki "idi oksuz" 
ve "bey idi yok ayırmış" tabirlerini Radlof'un düşündüğünden başka 
tarzda tercüme etmek lâzım gelse bile her halde bundan bir de çök- 
me fikrinin yerleşmiş olduğu sabit oluyor. Çingiz Han ve ondan sonra gelenlerin aksine, Bilge Han yalnız kendi akrabasının ve en yüksek zadeganın yardımına müracaat etmekle yetiniyor; daima beylerin yanında ulus da ifade edilmektedir. Moğol hanı devlet kurarak en yakın akraba ve yakınlarını mal ve servete (sayfa 81) kavuşturmak ve halkı itaatte tutmakla iftihar ederken, Bilge Han "az milleti çok, fakir milleti zengin" kılmayı kendi han olduğunda "içerde işsiz, 
dışarda donsuz" yani elbisesiz, aç ve çıplak olan milleti müreffeh 
bir hale getirmeyi kendisi için en büyük bir övünç kaynağı sayıyor. 
Han mezarlarının, Moğol hanlarının türbeleri gibi halktan gizli tutulmaması da çok önemlidir. Bütün ulusu, kitabe üzerinde kayıtlı olan 
hanın hitabesini okumağa davet ediyor. 
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Sayfa 101. 

Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında 
insanlar yaratılmış. İnsanların üzerine atalarım Bumin ve Hakan 
tahta oturmuş. Tahtta oturarak, Türk halkının devletini ve yasalarını 


yönetivermiş, düzenleyivermiş. 


Sayfa 137 
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Sayfa 101 
Bu yazıyı, han yeğeni Yulug Tigin yazdı. 
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